
ATOM en "den GROOTEN OORLOG"  

 
 
 

“DE TWINTIGSTE EEUW” 
(Een lied dat toen in onze dorpen werd (mee-)gezongen) 

 

 

 

 

Wat brengt de 20ste eeuw ons mede? 
Men had gezegd: een nieuwe tijd, 

Maar in de plaats van wereldvrede, 
Voert men voortdurend oorlogsstrijd. 

’t Geweld brak los in alle oorden 
en spuwt zijn tranen en verdriet, 

’t zijn broeders die elkaar vermoorden, 
‘t is mensenbloed dat men overal ziet. 

 

REFREIN  
Met woest geweld worden neergeveld 
Met ganse scharen werkmanszonen, 

Zij sterven op het oorlogsveld                    } 
Ver van de plaats waar hun ouders wonen.    } bis. 

 

De trommel slaat, trompetten klinken, 
Al de machines vallen stil, 

Bajonetten kletteren en blinken 
Vertel mij eens, voor wat een gril 
Moeten wij dan ons huis verlaten, 
Ja vader, moeder, vrouw en kind 
Om ginds in d’afgelegen straten 

Te sterven waar ons niemand bemint. 
 

Men roept soldaten op te strijden, 
Ja ’t is voor vorst en vaderland, 

Men juicht victorie, wild en blijde, 
Wanneer men schiet, een stad in brand. 

De bommen vliegen door de luchten, 
’t kanon brak los met wreed geknal, 
tussen de stervenden die zuchten, 

wordt er gevochten, ja overal. 
 

Maar zeg mij eens, mijn kameraden, 
Als wij allen ten strijde gaan, 
hebben die andere soldaten 

ons ooit het minste kwaad gedaan? 
Ach neen, ’t zijn immers onze broeders, 

Zij lijden ook aan zielesmart, 
Zij hebben ook vaders en moeders 

Waarom die haat dan zo diep in ons hart? 
 
 

SLOTREFREIN:  
Beperk geweren en kanonnen, 

Dat geeft ons vrede, die wij wensen, 
Weg met de oorlog, dat wrede woord,    } 

        Want broeders zijn wij, alle mensen.       }  bis. 

 


