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AVE + MARIA.

DE HEILIGE GODELIEVE VAN GHISTEL
MAAGD EN MARTELARES.

Hare Geboorte en Kinderjaren.

Niet ver van de zee, in Fransch-Vlaanderen, bij de
stad Boulogne, verhief zich in de jaren 1040 een heer-
lijk slot : het kasteel van Londefort.

Daar woonden, omgeven van heerlijke bezittingen en
liefhebbende onderdanen, twee echtelingen, die den adel
van hun geslacht nog verhoogden door den adel hunner
ziel. .

Heinfried en Odgiva, zoo heetten zij, gaven aan hunne
onderdanen het voorbeeld van een zuiver leven en kriste-
lifke rechtvaardigheid.

Dagelijks kwamen aan de poort van het kasteel tal-
rijke armen en noodlijdenden die nimmer ijdel werden
weggezonden, en steeds den zegen van den Allerhoog-
sten over de liefdadige eigenaars van Londefort riepen.

Die zegen zou dan ook niet lang uitblijven, maar
onder den vorm van een kindje dat eens een heilige zijn
zou, nederdalen.



Reeds had God het huwelijk der godvruchtige edel-
lieden met twee dochtertjes gezegend toen in de lente
van het jaar 1046 een derde dochtertje nog de vreugde
kwam vermeerderen.

Het was een allerliefste kindje dat reeds bij zijne
geboorte de teekens droeg van de uitverkorenen.

Nauwelijks was het dochtertje geboren of van uit het
kasteel van Londefort werden boden uitgestuurd naar de
naburige kasteelen en de bloedverwanten en kennissen
der gelukkige ouders om hun het blijde nieuws mede te
deelen en hen uit te noodigen op het plechtig doopfeest
in de kerk van Wierre-Effrooi.

Op den aangeduiden dag waren talrijke edellieden en
keuriggekleede edeldamen opgekomen om de doopplech-
tigheid bij te wonen. ;

Een schitterende stoet met in zijn midden de lieve
kleine begaf zich naar de rijkversierde dorpskerk van
Wierre.

Toen het oogenblik der kerstening gekomen was en
de priester vroeg welken naam men het dochtertje geven
zou nam Heinfried het woord en als door God inge-
geven sprak hij : « Mijn kind zal « Godelieve » geheeten
worden. »

De omstaanders en ook de priester waren verwonderd
omdat deZe naam zoo ongewoon en zoo nieuw was. Zij
trachtten dan den ridder te overhalen om zijne beslis-
sing te veranderen. Heinfried echter bleef bij zijne
kristelijke overtuiging en zoo werd de aanstaande hei-
lige : « Godelieve » geheeten, d.w.z. « dierbaar aan
God ». Door haar zou die mooie naam algemeen worden
in Vlaanderen.
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Het was werkelijk door een goddelijke ingeving dat
deze beteekenisvolle naam aan dit edel kind gegeven
werd. Pe korte jaren immers die zij op aarde door-
bracht en de negen eeuwen na haren marteldood hebben
bewezen hoe dierbaar Godelieve aan God was.

« Zij is bemind door God en door de menschen, hare
gedachtenis blijft in zegen. » Eccl, 45, 1.

Het voorbestemd wichtje groeide op in het ouderlijke
huis onder de waakzame zorgen harer godvruchtige
moeder.

Odgiva, die wist hoe belangrijk het werk der op-
voeding is, wilde deze taak niet aan vreemden overlaten.
Zij strooide zelf in de schoone ziel van haar kind het
zaad der deugden dat later zulke heerlijke vruchten zou
voortbrengen.

Godelieve groeide op in genade en wijsheid en was
een voorwerp van welgevallen voor de engelen en de
menschen.

De rijke deugden in het hart van het jonge kind ont-
kiemden meer en meer onder de stralen der liefde die
haar toebedeeld werd vanwege God en hare ouders.
't Was noodig ook : hare deugden moesten diepen wor-
tel schieten om later den storm der vervolgingen zege-
vierend te kunnen doorstaan.

De lieve jonkvrouw leerde onder de leiding harer
moeder weven en heerlijk handwerk verrichten, zij was
nooit ledig of lui.

Bij al de deugden die haar jeugdig gemoed versierden
was er naast de reinheid en de godsvrucht eene die
boven al de andere uitblonk : dat was de naastenliefde.
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De jonge heilige was in geheel den omtrek door de
.armen en de noodlijdenden gekend als een engel van
liefdadigheid. Bij haar geen schijn van pronkzucht of
geldverkwisting aan ijdelen tooi of opschik. Al wat zij
bezat schonk zij aan de armen en deed deze giften tel-
kens vergezeld gaan van een beminnelijken glimlach die
nog meer goed deed dan de aalmoes zelf.

Heinfried en Odgiva bemerkten met vreugde de mild-
dadigheid van hunne lieftallige dochter en verre van haar
tegen te werken moedigden zij haar aan.

‘Alleen de dienstboden en vooral de hofmeester konden
wel eens morren als de vrijgevigheid van de lieve heilige
wat al te ver ging.

Op zekeren dag, zoo verhaalt eene oude legende, op
zekeren dag waren er vreemdelingen naar Londefort
gekomen en werden als naar gewoonte door hunne gast-
heeren hartelijk onthaald. g

De keukendienaars hadden hun uiterste best gedaan
om de reizigers een prinselijk maal te kunnen voor-
dienen.

Jamaar, Godelieve waakte en zij ook wou nu eens
hare dierbare armen wat beter dan naar gewoonte ver-
gasten.

Voordat de maaitijd ging aanvangen- sloop zij de
keuken binnen, keurde en koos van alles het beste, stopte
het vlug i haren voorschoot en spoedde zich ermede
naar de slotpoort waar de armen en de ongelukkigen
hunne jonge weldoenster opwachtten.

Rollo echter, de hofmeester, die sinds lang eene ge-
legenheid bespiedde om zijne jeugdige meesteres op
heeterdaad te betrappen in hetgeen hij « hare dwaas-

8



heden » noemde, Rollo had het opgemerkt en juist als
de heilige hem wilde voorbijspoeden, hield hij haar
staan te midden van de slotdreef en: « Jonkvrouw,
sprak hij streng, wat bergt ge daar in uwen boeze-
roen ? »

« Wat zou ik daarin bergen ? » antwoordde de heilige
ontwijkend.

« Zeg het maar ronduit, jonkvrouw, het zijn de keuri-
ge spijzen die ge gestolen hebt ! » Zonder nog een ant-
woord af te wachten en voordat de heilige het had
kunnen verhinderen trok hij haren voorschoot open maar
deinsde vol verstomming achteruit ! Hij had met eigen
oogen de lekkerste spijzen in dien voorschoot zien steken
e nu zag hij niets anders... dan een hoopje droge
houtspaanders ! Sindsdien dorst hij de heilige niet meer
verhinderen in hare liefdediensten.

Een andere maal, verhaalt de legende verder, een
andere maal was het echter véél erger. Vanuit zijn
kasteel van Boulonje was Graaf Eustachius met een
heerlijk gevolg naar Londefort gekomen om zijne onder-
danen een vriendschapsbezoek te brengen.

Reeds vele dagen te voren waren de dienstboden in
de weer geweest om de hooge bezoekers een keurig
festijn voor te bereiden.

Godelieve had tegen dien dag meer dan het gewone
aantal bedelaars uitgenoodigd en niets raadplegend dan
hare uiterste liefdadigheid deelde zij met kwistige hand
van de lekkere spijzen.

Welk was de ontsteltenis van den hofmeester toen
hij de gerechten tot op de helft geslonken zag !




I P T T——

Aanstonds riep hij Heinfried naar de keuken en
toonde hem het werk van Godelieve. De ridder sloeg
vol radeloosheid de armen in de lucht als hij de ledige
schotels bemerkte. In machtelooze verontwaardiging viel
hij uit tegen zijne jongste dochter en bleek van schaamte
werd hij als hij dacht aan de schande die de roekelooze
Godelieve over zijn huis had gebracht. Dit had de arme
jonkvrouw niet voorzien, daaraan had zij zelfs niet eens
gedacht in hare verregaande liefdadigheid.

Zij sloop ijlings naar hare kamer, viel op de knieén
voor haar kruisbeeld en verzonk in een vurig gebed.

« Almachtige en lieve Jezus, smeekte zij vol betrou-
wen, Gij die uw volk in de woestijn met manna hebt
gespijzigd, Gij die te Cana het water in wijn hebt ver-
anderd, Gij die in de woestijn de brooden en de vis-
schen hebt vermenigvuldigd, ach, heb medelijden met
eene arme maagd die uwe noodlijdenden zoozeer heeft
bemind dat zij de schande en den toorn over haar vader
heeft gebracht ! Heb medelijden, Jezus, en toon nu dat
wat ik deed U aangenaam was en wel was gedaan. »

Na dit gebed stond zij vol betrouwen recht en begaf
zich naar de feestzaal. Daar was het maal reeds volop
aan den gang, en ziet, naarmate de knechten en de mei-
den de schotels met gerechten opbrachten groeide de
voorraad van de spijzen en de wijnen ziender oogen, de
ketels en de vaten schenen onuitputbaar. Heinfried,
Rollo en de dienstboden konden van hunne verwondering
schier niet bekomen.

Och, wat zijn wij toch ver van deze heerlijke voor-
beelden na te volgen ! Altijd maar bekommerd met ons
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eigen belang blijven wij zoo dikwijls onverschillig voor
het lijden van anderen. -

Wij weten genoeg dat het gebod der naastenliefde,
het groot gebod van Jezus-Kristus is, maar als het er op
aan komt een almoes te schenken, zullen wij eerst onzen
stuiver driemaal ronddraaien en eens goed onderzoeken
of de bedelaar niet door eigen schuld in armoede kwam,
en we vergeten de gulden spreuk van Priester Poppe :
« Beter de beurs pijn te doen dan de naastenliefde ! »

Godelieve’s verloving en huwelijk.

(odelieve groeide op en werd allengerhand eene be-
vailige jonkvrouw. Zij was rijzig van gestalte, had een
innemend uiterlijk, lange glanzende haren en vooral
diepe sprekende oogen, als twee spiegels van de reinheid
harer ziel. Haar eerste geschiedschrijver heeft ons haar
portret nagelaten :

« Ze had zwarte wenkbrauwen en zwart haar, zegt
hij, een teer-witte gelaatskleur, wat de vrouwen goed
staat en beminnelijk maakt. Ze was zeer bevallig om aan
te zien, en lijk altijd glimlachend, zoodanig dat ze in
ieders blijdschap scheen te deelen, en voor elke droef-
heid meewarig bleek ».

Juist deze uitwendige en inwendige schoonheid zou
de oorzaak harer vervolging worden.

Alom werd de maagdelijke edelvrouw van Londefort
geroemd als_ het toonbeeld der begeerenswaardige echt-
genoote waarvan de Heilige Schriftuur zegt : « Een lief-
hebbende vrouw is de kroon van haar man. De wijze
vrouw bouwt het huis. Een heilige en kuische huisvrouw
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is een weldaad boven alle weldaden, hare waarde is on-
schatbaar en het hart van haar echtgenoot kan op haar
betrouwen. » Prov. Eccli. : .

Het is dan ook niet te verwonderen dat vele jonge
edellieden haar ten huwelijk verlangden. De zachtzinnige
Godelieve liet dat alles echter aan hare ervaren ouders
over : zij wilde enkel en alleen in de beschikking van
hare ouders den heiligen Wil van God zien.

Nu gebeurde het dat Graaf Eustachius van Boulonje
aan het hof van Boudewijn den Graaf van Vlaanderen
was geweest en daar ten aanhooren van al de ridders
de schoonheid en.de deugd van de kasteeldochter uit
Londefort had geprezen.

Een jonge edelman met name Bertholf van Ghistel
had gretig naar het verhaal geluisterd en werd door
verlangen geprikkeld om die zoo geprezen edelvrouw
te bezitten. Hij maakte zijn verlangen aan Boudewijn
kenbaar en deze prees uitermate zijn inzicht. Boudewijn
verlangde vurig dat een der Noord-Vlaamsche ridders
met deze Zuid-Vlaamsche zou huwen om alzoo in het
Zuiden vrienden en bondgenooten tegen de Noorder-
vijanden : de Friezen, te vinden.

Zoo gebeurde het dan dat alles reeds zoo goed als
besloten was tot het huwelijk vooraleer dat Bertholt
zijne aanstaande had gezien. Dit zou de smartelijkste
gevolgen Mebben.

Bertholf was een ruwe man, machtig en sterk maar
nog een halve heiden, uiterst bijgeloovig en bloeddorstig.
Vergezeld van een gezantschap vanwege den graaf van
Vlaanderen kwam hij op zijne beurt de hand vragen der
gratievolle Godelieve van Londefort. Liefde bezielde hem
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niet, want daartoe was zijn hardvochtig gemoed niet in
staat, 't was alleen uit verlangen om hare zoo geroemde.
schoonheid en dat verlangen zou al dadelijk teleurge-
steld worden bij het zien van de deugdzame gravin.

Heinfried uit vreeze zulk een machtigen en woesten
ridder tegen zich te verstoren en den graaf van Vlaan-
deren te mishagen, dierf Bertholfs verzoek niet afslaan
en hij schonk hem zijne dochter tot bruid.

Zoo werd de weerlooze maagd overgeleverd aan hem
die eens haar grootste beul zou worden.

Godelieve, zooals altijd gehoorzaam aan hare ouders,
verzette zich geen oogenblik tegen deze beslissing en zij
verscheen dan ook aanstonds om haren toekomenden
bruidegom te groeten.

Welk was echter de verbazing van Bertholf toen hij
voor het eerst de jeugdige heilige opmerkte. Hij had haar
zich geheel anders voorgesteld : blond van haren, blo-
zend van aangezicht en blauw van oogen, gelijk de -
meeste jonge vrouwen van zijn land.

In plaats daarvan bestatigde hij met afschuw dat Z]
zware haren, zwarte wenkbrauwen en donkere oogen
had : iets dat in zijn land voor heel leelijk werd aanzien.

Als Noorderling had hij een echten haat voor de
Zuiderlingen : en nu ging hij zich verbinden met eene
vrouw die de teekens droeg van het zuidersche ras ;
in zijne blinde bijgeloovigheid zag hij in Godelieve’s
haren een aanduiding van tooverij en ongeluk.

Groot was dan ook zijne teleurstelling. Het was echter
te ver gekomen : hij moest haar als zijne vrouw aan-
vaarden. Hij veinsde dan eenige gevoelens van liefde en
nog tijdens diezelfde reis werd de verloving voltrokken.
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Korts nadien kwam hij weder naar Londefort, ver-
gezeld van ridders en bruidgeschenken. Te midden van
heerlijke feesten en spelen werd het huwelijk op het
kasteel gesloten.

Godelieve was juist achttien jaar oud. Vurig bad zij
gedurende al dien tijd om sterkte en genade opdat zij
edelmoedig haar plicht zou kunnen vervullen en het
ruwe hart van haren echtgenoot zou kunnen bewegen tot
zachtheid en kristelijke gevoelens.

Had zij toen reeds een voorgevoel van het lijden en
het martelaarschap dat haar te wachten stond ? Het is
wel mogelijk en zeker moet het haar een zwaar offer
goweest zijn, iemand tot echtgenoot te aanvaarden, die
zoozeer in gevoelens en karakter met haar verschilde als
Bertholf.

We moeten in dit alles de plannen van Gods wijselijke
Voorzienigheid zien. God beschikt alles met zachtheid en

. sterkte.

« O diepte van Gods Wijsheid en Wetenschap, roept
Sint Paulus uit, hoe onbegrijpelijk zijn toch zijne raads-
besluiten en hoe onnaspeurlijk zijne wegen ! »

Godelieve, de zachte maagd, die tot dan toe niets
ondervonden had dan liefde en genegenheid, zal van
nu af aan niets anders meer ondervinden dan lijden en
vervolging. Zij die had kunnen huwen met een lief-
hebbenden echtgenoot, wordt overgeleverd aan den
boosaardigsten van allen.

God heeft dit alles zoo toegelaten om haar te heiligen,
om haar de dubbele kroon van maagd en martelares te
kunnen schenken, om van graaf Bertholf een heiligen
boeteling te maken en om aan ons allen cen bescherm-
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ster te geven in den hemel. Welnu, dit alles ware niet
gebeurd zonder dit rampzalig huwelijk. Waarlijk, God
is bewonderenswaardig in zijne heiligen en voor hen dfe
God beminnen strekt alles ten goede ook het kwaad en
het lijden.

Godelieve komt te Ghistel. — Het begin van haar
lijden.

Toen de huwelijksfeesten te Londefort geéindigd
waren, nam Godelieve afscheid van hare ouders en zus-
ters en reisde met haren echtgenoot naar Ghistel, om
daar de feesten voort te zetten en er zich voor goed te
vestigen.

Toen de jonge bruid op het kasteel aankwam ont-
stond er groote misnoegdheid bij Bertholfs omgeving.

Zijne moeder vooral — Islm(le genaamd — haatte de
Zuiderlingen uit al hare macht. Zij was een hoovaardige
wreede vrouw. Nu had haar zoon, zonder haar te raad-
plegen, eene vrouw gekozen tusschen de gehate Zuid-
Vlamingen en nooit of nimmer zou de booze vrouw dat
aan Godelieve kunnen vergeven. Zij verdacht haar ervan
Bertholf te hebben verleid en betooverd, en, toen zij de
lieftallige heilige zag, werd haar haat nog grooter : zij
kon haar reine oogen en haar beminnelijken glimlach
niet uitstaan.

Zij was afgunstig over hare deugd en hare schoon-
heid. Zij vreesde meer dan ooit dat Godelieve het hart
van Bertholf zou verleiden en alle macht over hem zou
krijgen en... redeneerde de sluwe vrouw : « dan is mijn
rijk ten einde ! » Zij besloot dan ook alles in 't werk te
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stellen om Bertholfs hootfd op hol te brengen. Zij kende
zijne lichtgeloovigheid en zou zijne jonge bruid in zijne
oogen onuitstaanbaar maken. , ‘

Zij riep haar zoon bij zich en zinspelend op Godelie-
ve’s zwarte haarlokken zei ze vol venijnigheid :

« Zoo’'n zwarte raaf hadt ge even goed in uw eigen
land kunnen vinden, 't was daarom niet noodig naar den
vreemde te loopen ! Ge hadt veel beter naar uw eigen
moeder geluisterd, naar uw vader en naar uwe vrienden
in plaats van u door vreemden om den tuin te laten
leiden en u tot zulke beslissing te laten dwingen. Be-
klagen zult ge het u zeker, maar dan zal het te laat
zijn !»

Deze en andere ophitsingen brachten Bertholf buiten
zich zelf. Hij kon Godelieve niet meer wegzenden, hij
vreesde de wraak van den graaf van Vlaanderen en van
de Zuidersche edelieden, hij vreesde ook de openbare
schande. Van den anderen kant kon hij de misnoegdheid
van zijne vrienden en de hatelijke woorden zijner moe-
der niet meer uitstaan.

Den eersten dag van zijne aankomst, ging hij dan op
reis om in braspartijen verstrooiing te zoeken, hij liet
zijne weerlooze vrouw over aan de plagerijen en den
haat harer valsche schoonmoeder.

Om de oogen van Godelieve's bloedverwanten te ver-
blinden liet de huichelachtige Islinde drie dagen lang de
huwelijksplechtigheid vieren.

In het openbaar was zij vriendelijk jegens de jeugdige
heilige, maar in 't verholen overlaadde zij haar met
schimpen en scherpe woorden.
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Ach, wat moet de jeugdige gravin veel geleden heb-
ben in de huwelijksdagen die voor anderen steeds dagen
van vreugde zijn ! -

Zij had huis en land en bloedverwanten verlaten om
haren echtgenoot te volgen en nu werd zij door hemzelf
verlaten op den eigensten dag harer verbintenis. Bert-
holf had haar geen enkel vriendelijk woord toegespro-
ken, had haar zelfs niet verklaard waarom en waarheen
hij vertrok.

Gansch alleen gelaten in een vreemde streek te mid-
den van vijanden en halve heidenén, vond de jonge edel-
vrouw nergens meer troost tenzij bij God in het gebed.
Voor het oog der menschen verborg zij haar verdriet
en bleef zij de beminnelijke glimlachende gravin, maar
voor het oog van haar God stortte zij haar hart uit, bad
voor de bekeering van haar echtgenoot, bad om vergif-
fenis voor hare beleedigers en hare vijanden.

Dan stond zij telkens gesterkt uit het gebed op en
- verdroeg met engelachtig geduld de hatelijke handel-
wijze van Islinde en hare dienaars.

Maar juist die liefderijke gelatenheid van haar slacht-
offer maakte de duivelachtige Islinde nog woedender.
Zij joeg Godelieve smadelijk weg uit het kasteel en ver-
bande haar naar eene hoeve, waar zij blootgesteld stond
aan de bespottingen en de mishandelingen van vuige
dienstknechten.

Godelieve droeg alles met kristelijke onderwerping.

Welk een heerlijk voorbeeld van heldhaftig geduld
geeft ons hier de lieve heilige !

Als wij de hardvochtigheid der menschen ondervinden
worden wij mismoedig en we beklagen ons bij anderen
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over het onrecht, en, in plaats van verlichting te zoeken
in het gebed, in plaats van ons meer'aan God te hechten
naarmate de schepselen zich van ons verwijderen zoeken*
wij verstrooiing in de vermaken en de zonde en zijn al-
dus nog ongelukkiger dan te voren.

O dierbare heilige Godelieve leer ons en bekom ons
van God de genade in kwelling en verachting den Heili-
gen Wil van God te zegenen en te aanbidden !

Hare kwellingen op de hoeve.

Toen Bertholf van de reis weerkwam, verhaalde zijne
bedorven moeder hem het gebeurde. « Ik heb de toover-
heks van hier verjaagd, besloot zij, want met hare
tooverijen brengt zij het ongeluk over ons allen ! »

De ruwe edelman keurde hare handelwijze tegenover
Godelieve goed en hijzelf bezocht zijne verlaten echt-
genoote schier nooit meer op de hoeve tenzij om haar
nog meer te pijnigen door zijne onverschilligheid en
barsche woorden. De dienstboden, van hunnen kant,
vonden in het gedrag van hunne meesters eene aan-
moediging om de engelachtige gravin nog meer te
kwellen.

Islinde op hare manier, trachtte haar zoon meer en
meer op te maken tegen zijne deugdzame huisvrouw.
Om dit t& bereiken smeet zij hem in een stroom van
losbandigheden en zondige vermaken die zijn hart door
en door bedierven en van Godelieve afkeerden. >

Als hij dan soms zijne maagdelijke echtgenoote weer-
zag was het zicht van hare reine oogen hem een on-
uitstaanbaar verwijt.
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Arme heilige Godelieve ! Gij hebt in uw huwelijks-
leven meer geleden dan de lieve heilige Elisabeth. Want _
als Elisabeth door hare schoonmoeder, familieleden en
dienstboden veracht en gekweld werd vond zij telkens
opbeuring, hulp en verdediging bij haren liethebbenden
man, den landgraaf Lodewijk, en bij hare engelkens van
kinderen.

Maar gij, Godelieve, gij stondt gansch alieen, gij hadt
noch man noch kind om u te troosten en te liefkoozen !

Op de hoeve waar Godelieve thans woonde, begon
haar martelaarschap eerst voor goed.

Zij, de edele jonkvrouw van Londefort, verbannen van
een kasteel naar een boerderij, werd daar behandeld als
de laagste der slavinnen.

Eerst was zij verstooten en nu werd zij verdrukt.

Haken en Lambrecht, de twee hofmeesters en-misda-
dige handlangers van Godelieve’s vijanden, opgestookt
door de booze Islinde, lieten de martelares maar al te
goed gevoelen dat zij niet te bevelen maar te gehoor-
zamen had.

Terwijl de knechten en de meiden op de hoeve zich
volstopten met spijs en drank, smeet men de edele gravin
hoop en al één broodje toe per dag. Zoo had het Islinde
bevolen.

« De « zwarte kraai », had zij tot de hofmeesters ge-
zegd, de « zwarte kraai » (zoo noemde zij Godelieve om
hare donkere haren) moet werken en spinnen dat hare
vingeren er krom van worden. Ge geeft haar juist ge-
noeg eten om niet te sterven. Eén broodje per dag, en,
wee u als ge haar meer geeft ! »
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¥

Het plan van de helsche vrouw stond vast. Bertholf
had Godelieve niet durven wegzenden, zij zou haar
moesarren en zoolang kwellen tot zij het leven daar Beu
zijnde van zelf zou wegvluchten.

Maar wat deed nu de zoete heilige ? In plaats van te
morren of mistroostig te zijn vond zij nog gelegenheid
om zich te versterven, en, in al hare armoede wou zij
nog de liefdadigheid beoefenen.

Zij kon nu niet meer de milde aalmoezen van vroeger
uitreiken maar hare liefde groeide des te meer. Zij be-
spaarde van haren karigen kost de helft als Godsdeel.
Wanneer de bedelaars aan de hoevepoort door Haken
en Lambrecht barsch werden weggejaagd kwam Gode-
lieve vriendelijk tot hen en schonk hun met vreugde de
helft van het broodje dat zij uit haren eigen mond had
gespaard.

Toen de hofmeester het ontdekte, ontstak hij in ge-
weldige gramschap en vreezende dat Islinde het zou te
weten komen gaf hij sindsdien aan zijn slachtoffer nog
slechts de helft van het vroeger rantsoen.

Deze nieuwe barbaarschheid weerhield de arme gra-
vin niet hare liefdediensten voort te zetten en nog vond
zij middel om de armen te laten deelen van het weinige
dat zij ontving.

Het gngelachtig geduld, de onvermoeibare liefdadig-
heid, alsmede de diepe godsvrucht van Godelieve deed
haar bemind worden door de armen en de geburen van
de hoeve. Zij schouwden met eerbied en bewondering
op naar de «lieve dame» en zelfs bij de bedienden
waren er die genegenheid voor haar opvatten. De over-
levering heeft den naam bewaard van eene jonge dienst-
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bode, Wulfried geheeten, die zich onafscheidelijk aan
Godelieve vasthechtte en haar beminde gelijk een zuster.
De oudste geschiedschrijver zegt verder dat hare bn-
rechtvaardige verdrukkingen het medelijden van vele
lieden opwekten en dat de geburen haar dikwijls in 't
verborgen voedsel brachten. Doch in 't openbaar dierf
niemand haar helpen of beschermen, men vreesde te
zeer hare machtige vijanden van het kasteel : Bertholf,
Islinde, Haken en Lambrecht.

Dagelijks ging de godvruchtige edelvrouw naar de
vroegmis in de parochiekerk. Daar bad zij als een engel
en elkeen die haar daar aanschouwde, was getroffen
door de bovenaardsche uitdrukking van haar schoon ge-
laat. Hier vond zij troost, hier was zij ten minste ge-
rust, hier dierven hare vijanden haar niet achtervolgen,
doch eens weergekeerd op de hoeve, herbegonnen de
kwellingen met verdubbelde woede. Het regende mis-
handelingen en beschimpingen op de jeugdige marte-
lares.

Onze voorouders verhalen eene allerliefste legende
volgens dewelke God op een treffende wijze de getrouw-
heid van zijne dienares beloonde.

Islinde en hare handlangers, zeggen zij, noemden de
zachtzinnige Godelieve nooit anders dan « de zwarte
kraai » en om haar meer te vernederen en te kwellen
joegen zij haar de velden in om de kraaien te verjagen
van het zaailand.

« Daar is zij op hare plaats, grinnikten zij, de eene
kraai verjaagt de anderen ! » Nu gebeurde het zekeren
dag dat de jonge edeldame vroeger dan naar gewoonte
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den akker op moest, zoodat het haar onmogelijk was de
Heilige Mis bij te wonen. Welk een pijn voor de heilige s

Eensklaps hoort zij het dorpsklokje luiden voor de
vroegmis, een onweerstaanbaar verlangen trekt haar
naar de kerk. « Ach, Jezus, zucht zij, wat ga ik toch
met de kraaien doen ? Zij zullen gansch de zaaite op-
pikken terwijl ik bij U ben ! » Daar krijgt zij plots eene
goddelijke ingeving en zich tot de kraaien wendend :
« Ik gebied u, zegt zij, in den Naam van uwen Schepper,
dat gij u verzamelt in die schuur daar zédlang als ik
bij mijn God zal zijn. » En ziet ! als bij tooverslag ge-
hoorzaamden al die redelooze dieren en bleven zoolang
in de aangewezen schuur tot de heilige wederkeerde uit
de kerk en hun toelating gaf er uit te komen.

Hoe moet deze vlijt van Godelieve ons beschamen !

Zij spoedt zich ter kerke bij 't eerste lichten van den
dag. Zij doet het onmogelijke om het Heilig Misoffer
bij te wonen en daar al haar lijden en haar verdriet te
vereenigen met het nieuwe Kruisoffer op het altaar. En
wij ? Onze lauwheid vindt de Zondagmis nog te zwaar
en daardoor, daardoor alleen komt het dat wij met
tegenzin ons dagelijksch kruis dragen : wij hebben im-
mers geen sterkte gaan putten in het Offer en de Heilige
Communie gelijk Sinte Godelieve van Ghistel.

.

Hare viucht en terugkeer in het ouderlijk huis.

-

Reeds ruim twee jaren leed en leefde de heldhaftige
cchtgenoote van Bertholf op de hoeve. Nooit kloeg zij,
maar zij vermagerde zienderoogen en was gekleed gelijk
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een arme bedelares. Wie zou in haar nog de beeld-
schoone dochter van Heinfried uit Londefort herkennen ?

Haar echtgenoot zag zij schier nooit meer, alleen de
venijnige Islinde en hare even boosaardige knechten
kwamen haar tergen en haar geduld op de proef stellen.
Zoo werd het leven waarlijk onuitstaanbaar voor de
edelvrouw.

Sinds meer dan twee jaren had zij niets meer gehoord
van hare ouders en zusters. Leefden zij nog ? Dachten
zij nog aan haar, of meenden zij dat Godelieve hen ver-
geten had ? Deze en andere dergelijke gedachten kwa-
men haar onophoudelijk kwellen.

Medelijdende zielen en vrienden raadden haar voort-
durend aan te vluchten en weer te keeren naar de gast-
vrije woning harer ouders.

Langen tijd weerstond de dappere martelares aan dien
liefdevollen raad.

Mocht zij wel het kruis vluchten dat God haar toe-
gezonden had ? Had Jezus zelf zich niet vruwﬂllg aan
zijne beulen overgeleverd ?

Maar van den anderen kant indien zij uit de ramp-
zalige hoeve verdween zouden hare vijanden geene ge-
legenheid meer vinden God te vergrammen door haar
onrechtvaardig te vervolgen.

Dit laatste gedacht verdreet haren twijfel en deed haar
gehoor geven aan de vermaningen harer vrienden. Daar-
bij kwam nog een onweerstaanbaar verlangen om hare
ouders nog eens weer te zien.

200 besloot zij dan eindelijk zich op weg te begeven
naar Londefort.
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Vergezeld van hare trouwe Wulfried en geholpen door
hare vrienden ontvluchtte Godelieve de plaats harer.
kwellingen en beschermd door de duisternis sloeg zij
den terugweg in naar het ouderlijk kasteel. :

Welk verschil tegen twee jaar vroeger toen zij als
feestelijke bruid dienzelfden weg opkwam naar Ghiste!
toe. Altijd vreesde zij ingehaaid te worden door Haken
en Lambrecht met hunne honden, en hoe vermoeid de -
twee vluchtelingen ook waren, toch bleven zij nergens
rusten vooraleer zij geheel en gansch uit het bereik hun-
ner vijanden waren. ]

Uitgeput van het dagenlang reizen, na onbeschrijfe-
lifke ontberingen bereikte Godelieve gelijk een ellendige
bedelares het vaderlijk kasteel.

De oude dienstboden herkenden haar niet en wilden
haar met een aalmoes wegzenden, zij vroeg echter naar
de eigenaars van het slot en werd na eenige aarzeling
bij hen binnengelaten.

Welk een weerzien, welk een ontsteltenis bij Hein-
fried en Odgiva als zij hun dierbaar kind in zulk een
toestand wederzagen !

Heete tranen werden geschreid en nu kon de arme
martelares eindelijk eens haar hart uitstorten aan be-
minde wezens.

Nu braken er voor de lieve heilige eenige gelukkige
dagen aan gelijk de zon soms door donkere wolken
dringt. ;

Eindelijk kon zij haar leed vergeten en hare geknakte
gezondheid herstellen. En toch was Godelieve niet ge-
rust, de twijfel verliet haar geen stond : « Had zij niet
verkeerd gedaan met naar Londefort te viuchten ? »
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Zij was de echtgenoote van Bertholf, hare plaats was
bij hem, van haar gescheiden zou hij zich nooit bekeeren.
Gods Wil was klaar : zij moest de martelares zijn van
den huwelijkstrouw.

Zij hoopte dat de plaatsvervanger van God haren
verdwaalden echtgenoot tot betere gevoelens en tot
zijnen plicht zou kunnen terugroepen. Daarom nam zij
haren toevlucht tot Radbod den Tweeden, den bisschop
van Doornik, dezelfde die haar later zou doen heilig-
verklaren.

De heilige grijsaard luisterde met .ontroering naar
Godelieve's lijdensverhaal en beloofde alles in 't werk
te stellen om haar recht te doen geworden.

Heinfried op zijne beurt bekloeg zich krachtdadig bij
Boudewijn van Vlaanderen over den smaad dien men
zijn edel huis en zijne minzame dochter had aangedaan.
Hij ook eischte vanwege de wereldiijke macht een open-
lijk eerherstel.

Ondertusschen was Bertholf meer en meer in den
zondenpoel gezonken, nu was hij d6ér en d6or bedor-
ven, er was in hem schier niets menschelijks meer.

De valsche Islinde juichte en jubelde omdat zij voor
goed van de « zwarte kraai » verlost was, zij had echter
niet gerekend op de heldhaftigheid harer schoondochter,
die bereid was alles te lijden, liever dan den gezworen
huwelijkstrouw te verzaken.

Hare terugkomst te Ghistel.

Toen Boudewijn van Vlaanderen dan vanwege Hein-
fried zelven het schromelijk verhaal der kwellingen van
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zijne dochter had vernomen, ontstak hij in heftige ver-
ontwaardiging tegenover zijn onderdaan Berthol yan
Ghistel.

Hij voelde zich verplicht de edele Godelieve onder
zijne bescherming te nemen omdat hijzelf voor een deel
schuld droeg aan hare smarten - hij immers had uit alle
macht op het huwelijk tusschen Bertholf en Godelieve
aangedrongen.

Daar het hier echter een kerkelijke zaak betrof, de
onverbreekbaarheid namelijk van het huwelijk, raadde
hij op zijne beurt aan deze aangelegenheid te onderwer-
pen aan het kerkelijk gezag van den bisschop : « Ik zal,
beloofde hij, ik zal den bisschop steunen uit al mijne
krachten ».

Gesterkt door deze belofte aarzelde Radbod geen
oogenblik meer. Hij stuurde aanstonds een bode naar
Ghistel en onder bedreiging van den banvioek en de
hoogste kerkelijke straffen beval hij aan Bertholf zijne
wettige huisvrouw zonder vertoeven tot zich weer te
nemen en haar de eerbewijzen te schenken die haar toe-
kwamen.

Bertholf spotte met de straffen en de bedreigingen
van den Kerkvoogd, hij sloeg zijn gebod in den wind,
overlaadde den bode met schimp en hoon en stuurde hem
smadelijk weer naar Doornik.

Wanneer al het gebeurde den Graaf van Vlaanderen
ter oore kwam zond hij Op zijne beurt een dreigbode
naar Ghistel met het uitdrukkelijk bevel dat de opstan-
dige ridder zich stipt te voegen had naar het voorschrift
van den bisschop, zooniet dat hij, Boudewijn, hem met
zijne wraak zou treffen.
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Aan zoo iets had de booswicht zich niet verwacht, hij
begon te schrikken en te beven. Willens nillens moest
hij zijne verstooten vrouw tot zich nemen en haar voor
de oogen der wereld weer in eere herstellen.

Hij veinsde dan tot betere gevoelens te zijn gekomen
en zond zijne twee hatelijke trawanten : Haken en Lam-
brecht naar Londefort om onder schoone woorden en
geveinsde manieren, Godelieve weer naar Ghistel te
voeren. In zijn hart echter zwoer hij haar zijne nederlaag
dubbel te doen uitboeten.

De rechtschapen Heinfried liet zich door de huiche-
larij der twee schelmen misleiden en vertrouwde nog-
maals zijne dochter toe aan de handen harer beulen. De
heilige gravin van haren kant onderwierp zich heldhaftig -
aan Gods Heiligen Wil, zij wist maar al te goed wat
haar in Ghistel te wachten stond, doch meer dan ooit
aanvaardde zij haar kruis, bereid als zij was om het te
dragen tot op den top van den Kalvarieberg.

Ze reisde dan onder geleide of liever onder bewaking
der twee knechten weer naar het woeste slot en herbegon
het smartelijk leven van voor eenige maanden. Had zij
misschien tot dan toe nog eenige hoop kunnen hebben
dat haar man door toedoen van den bisschop tot betere
gevoelens was gekomen, zoodra zij thans weer te.Ghistel
was, ondervond zij maar al te zeer dat Bertholf jegens
haar nog wreeder was dan ooit te voren.

Weliswaar woonde zij nu met hem op het kasteel,
maar hij bezocht haar nooit, hij was voortdurend op reis

en droeg bij zijne tehuiskomst de duidelijke sporen van
zijn ongebonden leven.
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Zi] kon ongehinderd ter kerke gaan, gekleed in waar-
dige kleedij, doch dat alles was slechts oogverblinding,_
Voortdurend werd zij bespied en opgevolgd door de
twee aartsdeugnieten Haken en Lambrecht, die zonder
schijn van vriendelijkheid haar bewaken moesten en haar
omgang met vrienden en beschermers onmogelijk ma-
ken. Eens weergekeerd op het slot werd zij zoo goed als
opgesloten in haar kamertje. Men had Wulfried van
haar verwijderd en nu moest zij gansche dagen alleen
spinnen, naaien en handarbeid verrichten.

Islinde had weer hare verfoeilijke taak van kwel-
duivelin hernomen. 't Klonk weer voortdurend van
« donkere heks » en « zwarte kraai » ; 't was weer on-
ophoudend verwijting en booze betichting alsof Gode-
lieve door de tooverij van hare zwarte haren en wenk-
brauwen, het ongeluk en de kwade machten over Bert-
holf, het kasteel en Ghistel had neergetrokken.

De heilige martelares verwachtte van de zijde der
menschen geen hulp meer. Zij stelde gansch haar be-
trouwen nog slechts op God alleen.

Het armoedig kamertje waarin zij leefde en leed,
werd meer en meer voor haar een heiligdom, zij ont-
hechtte er zich meer en meer van de wereld en naderde
dichter en dichter tot God en den hemel, zij klom er
van dag tot dag hooger in genade en heiligheid.

« Wat veel treffender is dan alle mogelijke mirakelen
en wonderteekens, zegt haar oudste geschiedschrijver,
is het heldhaftig stilzwijgen der lieve heilige ! » Gedu-
rende al dien tijd dat ze daar gevangen zat hoorde men
niet de minste klacht over hare lippen komen.
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Zij kon niet verdragen dat men in hare tegenwoordig-
heid eenig kwaad over Bertholf, haren trouweloozen
echtgenoot, sprak. Gebeurde het soms dat zijzelf over
hem sprak, dan was het altijd met liefde en achting.
Nooit uitte zij de minste zinspeling over hare kwellingen,
nooit eenig bitter of smartelijk woord over hare beulen.

Ja, zoozeer kon zij haar zielsverdriet en hare li-
chaamspijnen voor iedereen verborgen houden dat ieder-
een in de meening verkeerde dat alles thans goed ging
tusschen den graaf van Ghistel en zijne minzame echt-
genoote.

Wat zijn wij toch dikwijls verkeerd in onze beoor-
deelingen !

Wij zoeken de heiligheid van onze heldin in groote
daden en wonderbare werken en wij denken er misschien
niet aan welk een heldhaftigheid, welk een martelares-
senmoed er noodig is om maanden, jarenlang folteringen
naar ziel en lichaam te doorstaan en dan nog steeds te
kunnen zwijgen, te kunnen glimlachen en liefderijk zijn
jegens hen die ons vervolgen en pijnigen. Nochtans is
Godelieve nergens z66 groot en z6d heilig in  Gods
oogen als hier in haar gevang waar zij lijdt en zwijgt,
vergeeft en bidt.

Hare marteldood.

« Laten wij aan God glorie geven, want zie, de Brui-
loft van het Lam is gekomen en zijne Bruid heeft zich
gereedgemaakt ». Apok. 19, 7.

Nu was echter de tijd aangebroken waarop onze be-
minnelijke heilige genoeg had geleden en door haar
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Schepper waardig werd bevonden voor de eeuwige be-
looning. -

Zij was nu rijk genoeg aan verdiensten om zijne god-
delijke Oogen te behagen. Zij was door de beproeving
genoeg gezuiverd om tot de eeuwige bruiloft toegelaten
te worden:

Haar martelaarschap zou welhaast een einde nemen,
maar eerst moest zij den lijdenskelk nog tot op den
bodem ledigen.

Gelijk een lam had zij geleefd in onschuld en zacht-
moedigheid, gelijk een lam zou zij geslacht worden,
zonder weerstand, zonder klacht.

Sinds lang zochten Bertholf, Islinde en hunne twee
handlangers een middel om zich van de « zwarte toove-
nares » (zoo noemden zij Godelieve) te ontmaken.

Zij hadden eerst beproefd haar moe te sarren, doch
dit was mislukt : Godelieve’s geduld had gezegevierd
over al hunne plagerijen.

Dan hadden zij getracht haar leven te verkorten door
honger, opsluiting en onmenschelijke behandelingen,
doch dat ging veel te langzaam en Bertholf was onge-
duldig om van die vervelende en hinderlijke Zuidersche
verlost te zijn.

Zoolang immers dat Godelieve leefde was haar heilig
leven voor hem een verwijt en kon hij niet vrijelijk met
anderen zondigen. .

Hij besloot er dus een einde aan te stellen door een
geweldigen moord op zijne engelachtige echtgenoote.
Dit moest echter z66 gebeuren dat hijzelf vrij bleef van
alle verdenking om aldus alle gerechtsvervolging onmo-
gelijk te maken. Reeds lang liep hij met dit gedacht in
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zijne zondige ziel, toen onverwachts de omstandigheden
hem in zijn misdadig plan begonnen te helpen.

Graaf Boudewijn van Vlaanderen, de machtige be-"
schermer van Godelieve, was in oorlog geraakt met Ro-
brecht den Fries, een sterken vorst uit het Noorden.

Er ging een groote veldslag plaats grijpen en alles
deed voorzien dat Robrecht zijn vijand ging verslaan.

Dit was een uitstekende gelegenheid voor Bertholt
om zijn misdadig plan ten uitvoer te brengen. Nu toch
was Godelieve geheel en gansch zonder beschermer en
in het geharrewar van den oorlog zou de moord zeker
ongestraft blijven.

Bertholf riep dan zijne moeder tezamen met Haken en
Lambrecht bij zich en zette hun zijn duivelsch plan uit-
een. :

Hij zou zich van de plaats der moord verwijderen om
alle verdenking weg te nemen. Hij zou zijne kuische
echtgenoote (die 's nachts altijd hare deur gegrendeld
hield) door een list uit hare kamer lokken en dan
moesten de twee knechten haar overvallen en ter dood
brengen zonder dat zij het vermocht één enkelen kreet
te slaken, zoo zouden de overige dienstboden er niets
van bemerken, want hoe minder getuigen hoe beter.

Zij moesten haar verwurgen, niet doorsteken of dood-
slaan en vooral geen bloed vergieten zoodat alle schijn
van moord zou weggenomen zijn.

Om de twee boeven geheel en al over te halen hield
Bertholf hun ten slotte een welgevulde beurs voor.
Haken en Lambrecht verklaarden zich bereid tot alles
en de Judaskoop werd gesloten.

31



Toen alle voorzorgen genomen waren trad Bertholf
tegen zijne gewoonte in, den avond van den 6 Juli 1070,
in de kamer van zijne onschuldige echtgenoote. Hij was
gelaarsd en gespoord als voor eene reis. Zoohaast Go-
delieve hem bemerkt had legde zij haar slavinnenwerk -
terzijde, stond op en groette hem met een minzamen
glimlach.

Huichelachtig naderde de verrader tot zijn slachtoffer
en gaf haar een kus, den eersten en den eenigsten kus
dien hij haar ooit gaf, een echten Judaskus om haar ter
dood te brengen.

Getroffen door dien onverwachten liefdeblijk spron-
gen tranen van aandoening in Godelieve’s schoone
oogen, zij meende dat nu alle lijden voorbij was, dat
eindelijk ook voor haar eenig huwelijksgeluk ging aan-
breken. Zij drukte zich dicht tegen Bertholf aan en
beiden gingen naast elkaar zitten,

Nu begon de valschaard zijn atschuwelijk moorde-
naarsplan ten uitvoer te brengen. « Lieve Godelieve, ‘be-
gon hij op gemaakten toon, zoo kan het toch niet blijven
duren. Tk zou u willen beminnen en ik kan het niet, er
is een kwade hand die mij verhindert u lief te hebben,
maar als gij mij wilt helpen zal het toch gaan. »

Gansch verwonderd door die vreemde taal antwoord-
de de zachte edelvrouw : « Zeg me, Heer, wat ik doen
moet, ikgben tot alles bereid om uwe liefde te ver-
dienen. »

« Welnu, hernam Bertholt, hier is een kwade hand in
't spel die ons beiden betoovert. Doch hier dichtbij woont
eene vrouw die u van die duivelsche macht kan verlos-
sen. Ik zal haar vannacht doen komen en gij moet tot
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haar gaan om u te laten overlezen. Ik «zal mij onder-
tusschen op bedevaart naar Brugge begeven om van God
de genade te bekomen, die wij beiden zoozeer verlangen.
Welnu, mijne dierbare Godelieve, stemt gij er in toe mij
dat plezier te doen ? »

De niets vermoedende heilige had sprakeloos naar
haren man geluisterd, zij was tot alles bereid, zeker,
maar dit voorstel scheen haar z66 gelieimzinnig dat hare
teedere ziel er voor terugschrok. Dat alles scheen haar
bijgeloof en ze vreesde God er door te vergrammen.

Met verrukkelijken eenvoud wedervoer zij : « Zeker,
mijn Heer, ik wil het wel doen, maar... zijt gij zeker dat
het geen zonde is ? »

Ha, hoe beminnelijk, hoe engelachtig-onschuldig
straalt ons Godelieve hier toe ! Zij denkt aan geen ver-
raad, zij vreest geen valstrik, geen levensgevaar, zij
vreest maar ééne zaak : God te vergrammen.

Met gemaakte vroolijkheid praatte de valsche Bertholf
haar dien angst uit het hoofd. « Wees maar heel gerust,
mijne lieve. Een gebed is toch een gebed en hoe zou iets
dat ge uit liefde tot mij doet zonde kunnen zijn ? »

Nu gaf de teedere heilige toe en Bertholf kon kwalijk
zijne duivelsche vreugde verbergen. Hij streelde haar
een laatste maal, wenschte haar tot weerzien, en na nog
eenige bevelen gegeven te hebben aan de moordenaars,
verliet hij haastig het gevloekte kasteel. Hij zou zijne
echtgenoote niet meer levend wederzien. Een angstig
voorgevoel beklemde het hart der jeugdige martelares.

« Waarom was Bertholf zoo geheimzinnig vertrokken,
waarom moest dat alles ’s nachts gebeuren ? Wie was
die vrouw waar zij heen moest ? »
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Zij bleef langer dan naar gewoonte geknield voor hare
arme legerstede, zij vroeg God om vergiffenis indien er %
dien nacht iets kwaads zou gebeuren. Zij bad voor
Bertholf, zij bad voor allen die haar dierbaar waren.

Er kwam over hare ziel een hemelsche gerustheid en
gelijk een kindje in de armen zijner moeder legde Zij
zich te ruste onder de hoede van God.

Tegen middernacht werd zij gewekt door een haastig
kloppen op de deur. Zij stond dadelijk op en vroeg wie
daar was. Zij vernam de stem van Haken en Lambrecht.
« Spoed u, Mevrouw, de vrouw is daar, wij moeten u
op bevel van onzen meester tot haar brengen. Het is niet
noodig u geheel en gansch aan te kleeden, het is toch
donker. »

De heilige wapende zich met het kruisteeken, beval
zich nog eens aan God aan en zonder kwaad vermoeden
trad zij buiten hare kamer.

Nauwelijks had zij een stap gedaan of zij voelde eene
hand op haren mond die haar verhinderde om hulp te
roepen, een andere hand knoopte een slujer rond hare
keel en zij voelde hoe die sluijer dichter en dichter werd
toegesnoerd. Zij snakte naar lucht, haar adem stokte
meer en meer, toen vielen hare 0ogen toe en zij zakte
ineen. Nog een laatste zucht en de ziel van Godelieve, de
maagd en de martelares, vloog uit dit dal van tranen
naar de eeuwsige vreugden des hemels.

Het was in den nacht van 6 Op 7 Juli, de Heilige Go-
delieve van Ghistel was nauwelijks 25 jaren oud.

Dierbare martelares van Vlaanderen, gij die tusschen
ons hebt geleefd en zijt gestorven, leer ons leven zooals
gij en sterven zooals gij met den zoeten Naam van Jezus
op de lippen.

34




Het vervolg der misdaad. — De begraving.

_ De eerste wonderen.

Toen Godelieve onder het geweld der booswichten
levenloos was neergezegen, lieten deze-den sluier los en
bij het licht van een lantaarn beschouwden zij aandach-
tig het lifk. Met schrik bemerkten zij dat door het ge-
weldig toewringen der keel een weinig bloed uit den
neus en den mond was gevloeid. Dat bloed moest aan-
stonds verwijderd worden, Bertholf had uitdrukkelijk
het bloedstorten verboden. Ze sleepten dan het lichaam
naar een naastbijgelegen put om de laatste sporen van
hunne misdaad te doen verdwijnen. Ze dompelden het
hoofd van de heilige onder water, en, « o wonder, zegt
een oude geschiedschrijver, het water dat tot dan toe
morsig en stinkend was, werd door de aanraking van het
heilig lichaam zuiver en zoet van smaak, het verkreeg
een wonderbare genezingskracht. »

De aarde waar de martelares gelegen had, werd door
latere pelgrims eerbiedig meegenomen en veranderde in
sneeuwwitte steenen : zinnebeeld van de reinheid der
maagdelijke Martelares. De monnik Drogo heeft die
steenen zelf gezien.

Toen nu het lijk der heilige genoegzaam gereinigd was
brachten hare moordenaars haar zonder gerucht weder
naar hare kamer en legde haar op hare legerstede in de
houding eener slapende, en, nadat zij zich vergewist
hadden, dat niemand de misdaad had opgemerkt, be-
gaven ook zij zich ter ruste.
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Dienzelfden nacht, zoo verhaalt een der geschied-
schrijvers, hoorden sommige lieden te Ghistel een hemel-
zoeten zang als van talrijke engelen. >

's Anderendaags stond weldra gansch het dorp in
rep en roer. Bliksemsnel verspreidde men het nieuws
rond dat de « lieve dame » dood was gevonden op haar
bed. De dienstboden, verwonderd dat zij niet naar de
vroegmis was gegaan, waren in hare kamer binnenge-
treden en hadden haar zonder leven en beweging gevon-
den. Aanstonds hadden Haken en Lambrecht een bode
naar Bertholf gezonden en de huichelaar had zich onder
veel misbaar op het lijk zijner echtgenoote geworpen.

Doch de inwoners lieten zich niet om den tuin leiden,
zij toonden elkaar met afgrijnzen den rooden kring rond
den hals der gravin en alhoewel zij het niet luidop dier-
ven verklaren, uit vrees voor den machtigen Bertholf,
toch kwamen zij meer en meer tot de overtuiging dat de
lieve edelvrouw laffelijk was vermoord geworden.

Drie dagen nadien werd het eerbiedwaardig over-
blijfsel der heilige plechtig begraven onder grooten toe-
loop van priesters, godvruchtige zielen en vooral van
armen en ongelukkigen die Godelieve hadden liefge-
kregen als hunne grootste weldoenster.

Van stonden aan begon de Almachtige de heiligheid

zijner geliefde dochter door schitterende wonderen te
verheerlijken.

Bij de begrafenis werd er een algemeene brooduit-
deeling gedaan aan de behoeftigen. Zoo talrijk echter
waren deze toegestroomd dat de voorraad meel veel te
klein was om allen van spijzen te voorzien, doch ziet,

36




naarmate men brooden bakte bleef het meel onvermin-
derd en zoo zette van uit den hemel Godelieve de Enge!
der naastenliefde hare weldaden voort jegens hare lieve™
lingen : de armen.

Vurige vereerders van de Heilige Martelares zagen
haar graf met een schitterend licht omstraald. Een jon-
geling die van kindsbeen af lam te bed lag, werd op haar
graf genezen, en kort na hem bekwam een kloosterzuster
op dezelfde plaats de genezing van eene negenjarige
krankheid.

't Was nog maar een aanvang : dagelijks groeide de
stroom. van pelgrims die op het graf van Godelieve kwa-
men bidden. Er ging van het heilig lichaam eene kracht
uit die de ellenden genas naar ziel en lichaam.

Zoo werd letterlijk vervuld de. voorzegging die Go-
delieve zelf tijdens haar sterfelijk leven gedaan had aan
hen die haar kwamen beklagen over hare kwellingen :
« Weet dat ik eensdaags boven alle vrouwen van Vlaan-
deren zal verheven worden. »

Bijna negen honderd jaren zijn er verloopen sinds
deze woorden door een arme verstooten edelvrouw wer-
den uitgesproken en nog immerdoor is zij, die ze uit-
sprak : Godelieve van Ghistel

de hoogst geroemde vrouw van Vlaanderen.

Nieuw huwelijk en bekeering van Bertholf.

We lezen op de eerste bladzijden der Heilige Schrif-
tuur dat het bloed van den vermoorden Abel ten hemel
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om wraak riep en dat die wraak onder vorm van ver-
vloeking op het hoofd van den moordenaar neerkwam.

Doch het Bloed van Jezus riep om genade en reeds op
het kruis bekeerde zich een moordenaar.

Zoo was het ook met het bloed der lieve Martelares
Godelieve, haar marteldood bekeerde velen in ons land
en eerst en vooral Bertholf zelf den grootsten harer
beulen.

Al het volgende weten wij door de overlevering gelijk
ze gekomen is uit den mond van het volk.

Bertholf beleefde niet veel geluk aan zijne misdaad.
Hij had zich ontmaakt van ecne echtgenoote die een
engel was, hij viel onder de macht eener vrouw, die voor
hem een ware duivelin werd.

Zoo gauw de omstandigheden het hem toelieten, trad
hij opnieuw in het huwelijk. Ditmaal luisterde hij naar
zijne moeder en nam tot gezellin de schoone Ripsim. Dit
kwam hem duur te staan want had zijne vrouw een be-
vallig uiterlijk, zij moest in nijdigheid niet onderdoen
voor hare schoonmoeder Islinde.

Had deze laatste gemeend dat zij met Ripsim doen
kon gelijk zij met Godelieve had gedaan, dan ondervond
zij al aanstonds dat zij in Ripsim eene meesteres had
gevonden. Vanaf de eerste dagen was het reeds een on-
afgebroken, krakeelen en twisten tusschen de twee booze
vrouwen. Het kwam zoover dat Islinde, vermoeid van
de kwade luimen harer schoondochter en te hoovaardig
om onder hare dwingelandij te staan, het kasteel van
Ghistel ontvluchtte en haar leven eindigde in ellende en
wroeging.
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Met Bertholf ging het niet beter. 't Was uit met zijne
vrijheid, hij lag geheel en gansch onder den hiel zijner
vrouw. Hij werd dan ook van dag tot dag somberder e
somberder.

Uit dit ongelukkig huwelijk werd één enkel dochtertje
geboren met name Edith. Het was een allerliefste kind
maar het droeg de zonden van-zijne ouders, het was
blind van zijne geboorte af.

Zekeren nacht werd de kleine Edith uit den slaap ge-
wekt door eene zoete verschijning. Voor haar stond een
bevallige dame gansch in 't wit en omgeven van licht.

« Mijn kleine Edith, klonk een zangerige stem, ik ben
Godelieve, ga naar het putje buiten het kasteel en
wasch daar uwe oogjes. »

's Anderendaags vertelde het arme bloedje aan hare
moeder het gebeurde. Ripsim overlaadde het kind met
scheldnamen en joeg het van zich weg.

Getrouw aan het bevel van de lieve verschijning liet
de kleine blinde zich naar het Godelieve-putje leiden en
nauwelijks had zij het water aan hare oogen gebracht of
met een onuitsprekelijke blijdschap riep zij uit: « Ik
zie, ik zie ! Godelieve heeft mij genezen ! »

De weldaad door zijne gemartelde vrouw aan zijn
bloedeigen kind bewezen stemde Bertholf tot treurige
gepeinzen. Meer en meer begon hij de snoodheid van
zijne misdaad in te zien : dat was de eerste stap op den
weg der bekeering.

Na korte jaren stierf Ripsim en Bertholf bleef alleen
met de kleine Edith, want bijna alle dienstboden had-
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den.het kasteel verlaten beducht als zij waren voor de
kwade luimen der booze Ripsim. :

Slechts een enkele knecht was Bertholf trouw gebleveit.
Zekeren avond nu zond zijn meester hem met linnen naar
het dorp om er twee hemden van te laten maken. De
knecht stapte voort, doch aan een lommerrijken boom
gekomen, juist ten halve der baan naar de parochiekerk
zag hij een jeugdige vrouw neergezeten. Het was op
dezelfde plaats dat Godelieve destijds placht uit te
rusten toen zij van de kerk kwam.

« Vriend, zei de jonge vrouw op den knecht toetre-
dend, geef mij het lijnwaad en ik zal er hemden uit
maken zoodat uw meester tevreden zijn zal. »

Zonder tegenstand schonk de man haar het gevraagde
en keerde aanstonds weder naar het slot om Bertholt
het gebeurde mee te deelen.

Deze schold den dienaar uit voor een dwazen die zich
door een dievegge had laten beetnemen en beval hem
oogenblikkelijk naar den boom weer te keeren.

Godelieve, want zij was het, zoo haast zij den knecht
zag, reikte hem twee mooie hemden over en op de ver-
stomde vraag van den man : « Wie zijt gij, Mevrouw ? »
antwoordde zij : « Het is niet noodig mijn naam te
weten. Toon uw meester enkel dit werk en hij zal wel
aanstonds den naad herkennen. » Na deze woorden ver-
dween zij.

Gansch ontsteld bracht de dienstbode deze woorden
aan Bertholf over. Nauwelijks had deze dé hemden be-
schouwd, of hij riep uit met groote ontroering : « Het is
de hand van Godelieve, zij alleen kon zulken naad ver-
vaardigen ! » Met het hart gebroken door droefheid, trok
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hij zich terug op zijne kamer en riep voor zijn geest weer
het beeld van haar die hij ten dood toe had gefolterd.
Ach, wat speet het hem thans zoo monsterachtig wreed
tegenover haar te zijn geweest !

Dien nacht kon hij den slaap niet vatten. Eensklaps
straalde zijn rustvertrek vol licht en te midden van dien
glans bewoog zich eene jeugdige vrouw naar hemtoe.
Op het hootd droeg zij een blanken bloemenkrans, haar
aangezicht was verrukkelijk om te aanschouwen.

Ademloos bleef Bertholf haar aanstaren, zij boog zich
medelijdend over hem neer en sprak vol zoetheid :
« Bertholf, ik ben uwe Godelieve, ik ben bereid alles
voor u te doen maar ik kan niet zoo gij niet medehelpt.
Bekeer u dus en doe boetvaardigheid. » Daarop ver-
zwakte het licht en de heilige verdween.

Toen de ruwe graaf den volgenden morgen uit zijne
kamer trad was hij een ander man geworden. De smeek-
gebeden van Godelieve en de genade Gods hadden in
hem hun werk verricht.

Hij plaatste zijn dochtertje Edith onder de hoede van
kloosterzusters, nam den pelgrimsstaf op en deed een
boetetocht.

Toen hij in Vlaanderen weerkwam nam hij zijn intrek
in de abdij van Sint Winoksbergen. Hij leefde er en
stierf er als een boeteling, en toen zijne kloosterbroeders
zijn uitgemergeld lijk aflegden bemerkten zij onder de
orde-pij een vreeselijk boetekleed dat gansch in zijn
vleesch was vergroeid.

Zoo had de voormalige beul van Godelieve in zijn
eigen vleesch doen boeten wat hij eens zijne engelachtige
echtgenoote in haar lichaam had doen lijden.
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Edith groeide op als een waar zegen-kind. Zij ver-
ecerde Godelieve met een kinderlijke liefde en bouwde op
de bezittingen van haar vader een klooster ter eere van
hare en ons aller groote beschermheilige :

GODELIEVE VAN GHISTEL
Maagd en Martelares.

Tot lof van Kristus. Amen.

T g
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DE HEILIGE GODELIEVE VEREERD
TE KERKXKEN.

De vereering van de lieve volksheilige te Kerkxken
is reeds zeventig jaren zeer groot en wordt met den
dag grooter en grooter.

Bijna dagelijks komen er pelgrims de heilige aan-
roepen om bevrijd of genezen te worden van keel- en
oogziekten.

Tijdens de oktaaf van Sinte Godelieve’s feest, name-
lijk van 10 tot 17 Juli, komen de bedevaarders uit de
naburige plaatsen beurtelings en onder geleide van hun-
ne priesters het heiligdom bezoeken. Reeds menigvuldige
genezingen dankt men er aan de voorspraak van Gods
lieve Heilige.

In het jaar 1862 ontving de Zeer Eerwaarde Heer Van
Hoeymissen, (1) pastoor te Kerkxken, van den pastoor
uit het Klein Begijnhof te Gent eene kostbare relikwie
van de Heilige Martelares. Het was een deel van haar
gebeente in een zilveren schrijn gevat.

Hij bracht deze relikwie naar zijne kerk en begon er
aanstonds te werken aan den eeredienst der heilige.

De Zeer Eerwaarde Heer Baert, pastoor te Kerkxken
sinds 1921, verspreidde deze vereering nog meer onder
zijne parochianen en de kristenen van den omtrek.

(1) De gedachtenis aan dezen ijverigen priester is nog zeer
levendig in de gemeente Kerkxken. Gedurende 55 jaren heeft
hij daar met rustelooze toewijding gewerkt aan het geestelijk
en tijdelijk welzijn van zijne parochianen.
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Op Zondag, 2 Mei 1926, grepen te Kerkxken groot-
sche feesten plaats ter eere der Heilige. De stad Aalst
en negentien omliggende gemeenten zonden er himne
congregatieleden heen. Een feestelijke optocht verbeeldde
het leven der heilige Martelares, eene nieuwe banier werd
haar ter eere gewijd en voor een machtigen toeloop van
volk hield Z. E. H. Coppens, deken van Aalst, eene tref-
fende aanspraak over Gods lieve Heilige.

Thans bewondert men in haar heiligdom een beeld
langs den vrouwenkant en eene prachtige brandraam
boven den biechtstoel. Zij stelt de jeugdige Godelieve
voor die in het ouderlijk kasteel te Londefort de aalmoe-
zen aan de armen uitreikt.

Rondom de kerk zijn zes kapellen ter eere der heilige
gebouwd die de zes voornaamste gebeurtenissen uit haar
leven voorstellen en welke tijdens den ommegang door
de bedevaarders druk worden bezocht.

De eerste verbeeldt hare godsvrucht.

De tweede toont hare liefdadigheid jegens de armen.

De derde stelt de kraaiwacht voor en het mirakel der
kraaien.

De vierde verhaalt haren gruwelijken marteldood.

In de vijfde wordt haar lijk naar den put gesleept en
in de zesde ziet men de wonderbare genezing van het
blinde dochtertje van Bertholf.

Moge in haar heiligdom van Kerkxken de machtige
heilige meer en meer vereerd worden tot geestelijk en
tijdelijk welzijn van de bedevaarders, tot verheerlijking

van de beminnelijke Heilige Godelieve en tot lof en glorie
van (od.
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OMMEGANG
TER EERE VAN DE HEILIGE GODELIEVA.
Maagd en Martelares van Vlaanderen
vereerd in de Parochiale Kerk van Kerkxken.

5 maa! : Onze Vader en Wees Gegroet voor het beeld
van de H. Godelieve in de kerk bij het begin van den
Ommegang.

IS PATIE,
Godsvrucht van de H. Godelieva.

H. Godelieva, in uwe miskenning, in uwe verlatenheid,
in al uw lijden schonk uw betrouwvol gebed U de kracht
en de sterkte, om het lijden verduldig te dragen ; ver-
krijg ook voor ons de genade, Gods wil vol ondérwer-
ping te volbrengen om daardoor zijne hemelsche zege-
ningen waardig te worden.

3 maal : Onze Vader en Wees Gegroet.

2 SEATIE.
Liefdadigheid der H. Godelieva.

H. Godelieva, die in armoede en gebrek, ja zelfs in de
grootste ontberingen een weinig voedsel bespaardet om
het aan de armen te geven ; bid God voor ons opdat Hij
ons de ware naastenliefde schenke, die in de armen en
ongelukkigen Gods lidmaten aantoont en ons aanzet om
vol vreugde hunne ellende te verzachten.

3 maal : Onze Vader en Wees Gegroet. *



3 STEATIE.
Kraaiwacht.

H. Godelieva, als uw lichaam verhongerde in den
kerker waarin wreede vervolgers U opgesloten hadden,
dan zocht en vond uwe ziele voedsel bij haren Schepper ;
bid daarom ook voor ons opdat wij bij Jezus in het Al-
lerheiligste Sacrament het ware voedsel zouden zoeken
dat alleen onze ziel kan versterken in de gevaren die
ons omringen.

3 maal : Onze Vader en Wees Gegroet.

A2 - STTATEIE:
Marteldood van de H. Godelieva.

H. Godelieva, getrouw aan uwe plichten, onderworpen
aan de bevelen van uwen echtgenoot hebt gij uw leven
aan God opgeofferd en uwen hals aangeboden aan uwe
beulen ; verkrijg ons door uwen marteldood hulp in onze
kwellingen maar vooral genezing in keel- en ocogziekten.

3 maal : Onze Vader en Wees Gegroet.

8 STAELE:
Het lijk in het putje.

H. Godelieva, wier lichaam na de wurging door de
moordenaars nog in een waterput gedompeld werd ; ver-
krijg door de verdiensten van uwen heiligen dood dat
ons lichaam bevrijd moge blijven van alle koortsen en
andere ellenden. ’

3 maal : Onze Vader en Wees Liegroet.
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6° STATIE.
Wonderbare Genezing. -

H. Godelieva, die na uw sterven het kwaad met het
goed vergeld hebt door het gezicht te schenken aan het
kind van uwen wreeden echtgenoot, die voor hem zeif
het licht der ziel hebt bekomen, den vrede des herten en
een heiligen dood, verlicht ons ook in onze moeilijkheden,
troost ons in onze droefheid en bekom voor ons het
eeuwig leven.

3 maal : Onze Vader en Wees Gegroet.

Bij het sluiten bidt men de litanieén ter eere van de
H. Godelieva.

Litanie der Maagd en Martelares Godelieva.

Heer, ontferm u onzer

Christus, ontferm u onzer.

Heer, ontferm u onzer.

Christus, hoor ons.

Christus, verhoor ons.

God Hemelsche Vader, ontferm u onzer.

God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm u onzer.
God de H. Geest, ontferm u onzer.

Drievuldigheid een God, ontferm u onzer.
Maria, Moeder van God, bid voor ons.

Maria, Koningin der Martelaren, bid voor ons.
Maria, Koningin der Maagden, bid voor ons.
Maria, Koningin aller Heiligen, bid voor ons.
Maria, bijzonderste toevlucht der H. Godelieva, bid
VvOor ons.

TErZra
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H. Godelieva,

Maagd en Martelares,

Voorbeeld aller deugden,

Beschermster van Vlaanderenland,

Die van uw kinderjaren in godsdienstigheid
hebt uitgeschenen,

Die eene wondere godvruchtigheid hadt voor de
H. Misofferande.

Die in alle werken van bermhertigheid hebt uit-
gemunt,

Die van jongsaf de schamele menschen om
Gods wil gediend en geholpen hebt,

Die uw leven lang uw broodje met den arme
gedeeld hebt,

Die te midden der rijkdommen den geest van
armoede bewaard hebt,

Die in uw verborgen leven in onderhandeling
met God waart,

Die te midden uwer verlatenheid de droetheid
der anderen wist te troosten,

Die in uw openbaar leven elkeen gesticht hebt,

Ootmoedig van herte in den voorspoed,

Blijhertig in den tegenspoed,

Voorbeeld van verduldigheid en lijdzaamheid,

Die uwe vijanden en vervolgers bemind hebt
gelijk u zelve, uit liefde tot God,

Die het kwaad met goed beloond hebt,

Die voor uwe vijanden biddende, de bekeering
van uwen meesten vervolger bekomen hebt,

Wonder van zoetaardigheid,

Reine spiegel van zuiverheid,

Uitmuntend in gehoorzaamheid,

bid voor ons.



Heilige Godelieva, toevlucht der kranken, bid voor ons.

Heilige Godelieva, hulp en troost der bedroefde lierten, o
bid voor ons.

Heilige Godelieva, wier graf door hemelsche wonderen
verheerlijkt staat, bid voor ons.

Opdat wij uwe deugden navolgen,

Opdat wij naar uw voorbeeld de lijdende lidmaten
Christi broederlijk ter hulp komen,

Opdat wij naar uw voorbeeld, ons kruis verduldig
zouden dragen,

Opdat de godvruchtigheid tot u onder de Vlamingen
dagelijks aangroeie,

Opdat ons lieve Vaderland den kostelijken pand des
geloofs ongeschonden beware,

Opdat de ouders hunne kinderen in de vrees des
Heeren zouden opbrengen,

Opdat de getrouwde lieden in vrede en eendracht
zouden leven,

Opdat ons land van oorlog, hongersnood en be-
smettelijke ziekten bevrijd blijve,

Opdat de maagden die onder uwe aanroeping het
kloosterleven leiden, ware vruchten van heiligheid
mogen voortbrengen,

Opdat allen die u danroepen uwe voorspraak mogen
gewaar worden,

Opdat wij troost bij u zouden vinden in al onze
droefheden,

Opdat wij in onze kwellingen en bijzonderlijk in
keel- en oogziekten door u mogen geholpen wor-
den,

Opdat gij ons bijsta in onzen doodstrijd,

|

H. Godelieva, wij bidden U verhoor ons.




Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, spaar
ons Heer.

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, Ver-
hoor ons Heer,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ont-
ferm u onzer.

Heer, ontferm u onzer.

Christus ontferm u onzer.

R7. Bid voor ons, H. Godelieva.

V. Opdat wij de belofte Christi weerdig worden.

GEBED.

Almachtige God, verhoor onze gebeden opdat wij de
deugd en lijdzaamheid der H. Maagd en Martelares Go-
delieva godvruchtig overwegende, door hare verdiensten
en voorspraak in uwe liefde mogen aangroeien, en den
eeuwigen loon bekomen dien Gij belooft aan dezen die
U beminnen. Door Christus onzen Heer. Amen.




FEESTLIED TER EERE VAN SINTE GODELIEVE.

GODELIEVE, WONDERBLOEME.
Wijze van : « Maria rein ontvangen ».

L

God’lieve, wonderbloeme
En vlekkelooze bruid,

In Sion’s roem en vreugde
Blinkt hoog en heerlijk uit.

Koor :

Snelt aan in dichte rangen,
Zingt Godelieve’s lof,

Aan Haar ons huldezangen,
Die troont in ’s Hemels hof !

:
i 2
Uit eedlen stam gesproten,
Waart gij der armen troost ;
Een zegen voor hun kroost.
3
O Martelaresse zoet !
E Ge bracht in reine trouwe
|
|

Hun toeverlaat in ’t lijden,
Geen klacht ontviel uw lippen,
Het offer van uw bloed.
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4.

Hoe schitterde in uw ziele

De bloem der zuiverheid,

Haar glans omstraalt uw glorie
In ’s Heeren heerlijkheid.

b

Godelieve, nu zoo heilig,

Bij Jezus onze tolk,

Bewaar, bescherm ons veilig,
Hoed Vlaandren en zijn volk.

6.

O help ons Jezus volgen
In blijdschap en in smart,
Opdat wij eeuwig rusten
Aan Jezus’ Goddelijk Hart.
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