Goede vriend Roger,

Het is een fantastisch en lovenswaardig idee van de Dorpsraad om naar aanleiding van
‘zoveel jaren’ onbaatzuchtige inzet voor ‘uw’ Heldergem, u een speciale vermelding toe te

kennen.

Uiteraard wil de Heemkundige Kring niet achterwege blijven.

Bij de oprichting in 1980 was jij één van de eerste enthousiaste medewerkers.

Met geestdrift en gebetenheid verdiepte je zich in het verleden van je geliefde dorp. Dankzij
u, werd Heldergem een belangrijke schakel in het raderwerk van de geschiedschrijving van
onze dorpen in het eertijds roemrijke ‘Land van Rotselaer’.

Meer dan 400 jaar plaatselijke geschiedenis werd door u op een bevattelijke wijze
voorgesteld. Honderden dorpsgenoten hebben genoegen beleefd bij het lezen van de
historische gebeurtenissen die het dorpsleven kleurden.

Dankzij u drongen zij binnen in de zo boeiende wereld van hun voorouders.

Vergeten wij vooral niet je initiatief om van de herdenking van ‘900 jaar Heldergem’ een
gebeurtenis te maken om ‘U’ tegen te zeggen en je levenswerk ‘Oe zeggen men dadde in ’t
Eljergems’ is een standaardwerk voor iedere Heldergemnaar.

Roger, mag ik de u namens ons bestuur en namens de vele leden en sympathisanten van de

Heemkundige Kring en waarom niet, namens alle Heldergemnaren oprecht danken voor het
enorme opzoekingwerk dat je verricht hebt dat bijgedragen heeft om van Heldergem een dorp
te maken om lief te hebben.

Graag bieden wij dit boek aan, waarin al je bijdragen gebundeld werden, die je gepubliceerd
hebt in ons tijdschrift ‘Mededelingen Heemkundige Kring Haaltert’.

Hartelijk,

Willy, Joris, William, Hans, Christophe, Marc, Raf, Jan Paul, Wim, Luk en Walter.

Heldergem, mei 2013



