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Woord vooraf 
 

Veel meer dan voetbal was het wielrennen bij ons thuis de sport nummer één. Ik durf zelfs 

zeggen dat de interesse voor het wielrennen mijn latere woordenschat en mijn liefde voor het 

lezen aangewakkerd hebben. 

Zoals velen van mijn generatie heb ik het echte lezen niet op school geleerd, maar via de 

illustraties en later de epische verhalen in de “Het Nieuwsblad-Sportwereld”.   

Het woord van de Van Wijnendaeles, van Achiel Van Den Broeck of van Pol Jacquemyns had 

in arbeidersmiddens meer macht dan de boodschap van de pastoor  in de zondagsmis. Wie 

erbij wilde horen, moest kunnen meepraten over  het verschil tussen ronderenners en 

specialisten van de klassiekers, wie nooit op reis ging kon tenminste vertellen wat hij “gezien” 

had in de beschrijvingen van de Tourmalet of de Galibier door de pennenridders van 

Vlaanderen.  

Vanaf de leeftijd van 4 jaar (ik kon toen reeds lezen, onder meer omdat ik alles wilde weten 

over “de koers”) was ik verzamelaar van chromoprentjes met de afbeelding van wielrenners. 

Ik verzamelde ze aan het “ritme” van 2 voor 1 frank, verborgen in een geurig rechthoekig 

pakje, samen met een platte roze kauwgom , waarvan de chromo’s maanden later nog de geur 

meedroegen. Trouwens, nu,  meer dan bijna zestig jaar later, kan ik mij die geur nog perfect 

voor de geest halen. Er waren  120 prentjes in totaal : het nummer 1 was Karel Clerckx in zijn 

gele trui van “Dr. Mann” en de reeks werd afgesloten met het zesdagenkoppel Van Looy-Post, 

een foto genomen in het Gentse Kuipke. Ik kende uit het hoofd de tekst op de achterkant van 

elk prentje en via een mij eigengemaakte  assimil-methode had ik ook het palmares van 

elkeen in het Frans onthouden. Mijn vader ging zelfs nog verder en deed mij de renners 

herkennen, eerst door het tonen van de hele foto, nadien door het steeds meer verbergen van 

grote gedeelten van de foto’s tot er slechts een stuk van een rennerspetje overbleef. Hoe 

dikwijls heb ik de talrijke bezoekers bij ons thuis daar niet mee verbaasd? 

Sedertdien mag ik mij een fervent wielerliefhebber noemen. 

Vijftien jaar geleden schreef ik het boek "Arm maar proper" ter gelegenheid van het 

vijftigjarig huwelijksjubileum van mijn ouders, Jozef en Louise Baetens-Schandevijl uit den 

Boekent in Kerksken. Omdat mijn vader destijds een fanatieke supporter was van Maurice 

Meuleman, heb ik toen ook in een apart hoofdstuk aandacht besteed aan de figuur van deze 

wielrenner. Bovendien plaatste ik ook de lokale Kerkskense wielerclub, Boekent Sportief, in 

een ruimer sociaal kader en had ik het toen reeds over een aantal lokale wielercracks. Al die 

renners kwamen ooit uit voor de Aalsterse wielerclub KSC Denderstreek en als kind stond ik 

vol bewondering voor de truien van deze renners, truien die schitterend waren in hun 

eenvoud. Men zag ze van ver bij het uitkomen van de laatste bocht, de witte truien met zwart-

groene band in het midden . 

Voor het verzamelen van die gegevens had ik al heel wat opzoekingswerk moeten verrichten 

en toen ontstond bij mij het waanzinnige idee om een inventaris te maken van al wie in de 

Denderstreek ooit aan wielrennen had gedaan en om alle wielerwedstrijden, ooit 

georganiseerd in de Denderstreek, in kaart te brengen. 

Ik zag weldra in dat dit wel degelijk een waanzinnig idee was.  

Maar ondertussen bezat ik reeds honderden bladzijden bestanden, kopieën van 

krantenartikelen, foto’s uit de oude doos en … er kwamen er dagelijks nog bij. 
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Uit mijn opzoekingen bleek dat in 2011 de eens zo roemrijke wielerclub KSC Denderstreek 

100 jaar bestond. Ik wist al een aantal jaren dat alle archieven van de club helaas verdwenen 

bij de fusie tussen de club en de Labiekesvrienden tot KSC Denderstreek-De 

Labiekesvrienden. Toch vond ik dat honderdste de verjaardag van dergelijk 

“wielermonument” niet ongemerkt voorbij mocht gaan en in 2011 publiceerde ik dan ook de 

“Beknopte geschiedenis van KSC Denderstreek”. 

Maar een hobby kan overgaan in een passie en zelfs in een verslaving in zoverre dat er zelfs 

oververzadiging kan ontstaan.  

En zo gebeurde het dat ik in 2015 plots genoeg had van het verzamelen en mijn archieven liet 

voor wat ze waren. 

En dat was waarschijnlijk zo gebleven … indien daar niet het fenomeen “Facebook” was 

geweest. Ik leerde oude vrienden kennen en ik kwam ook in contact met de mensen van de 

Heemkundige Kring van Haaltert. Mede door hun aanmoedigingen schreef ik samen met 

mijn vriend Alex Van der Veken de geschiedenis van de Haaltertse voetbalclub KRC Haaltert 

neer. Via Facebook kwam ik ook weer in contact met heel wat mensen uit mijn geboortedorp; 

van het één kwam het ander en ik werd medebeheerder van de Facebookgroep “Ge zetj va 

Kèsken aske”. Via deze groep proberen wij de herinnering en de eigenheid van ons klein 

dorpje levendig te houden en onder impuls van tal van mensen ben ik opnieuw in mijn 

wielerarchieven gedoken en ben ik bijzonder trots jullie dit werkje te kunnen aanbieden 

De wielersport is altijd populair geweest in “Kèsken” Uren zoekwerk in de krantenarchieven, 

tientallen gesprekken met betrokkenen en de vrijgevigheid van tal van Kerkskenaars leverden 

heel wat documentatie op, die ik getracht heb te verzamelen in een aantal items. 

In een inleiding ga ik op zoek naar het ontstaan van het wielrennen in onze streek en in 

Kerksken in het bijzonder en probeer ik dit alles binnen zijn tijdskader te plaatsen. 

In een tweede deel ga ik dieper in op de organisatoren van de talrijke wielerevenementen die 

in de loop der jaren in ons dorpje georganiseerd werden. 

Ik heb ook een poging gedaan om een inventaris te maken van de jongens uit Kerksken die 

het ooit als wielrenner probeerden. Dit zoekwerk bundelde ik in het hoofdstuk “De coureurs 

van Kesken”. 

In een vierde deel heb ik zoveel mogelijk uitslagen  verzameld over de koersen in de 

verschillende  wijken van Kerksken zoals daar zijn  “den Boekent”, “ den Hoek”, “den 

Eiereweg” “den Berg” en uiteraard “den Drauk” waar zowel met “Kerremis ten Drauk” als met 

“Kerremis te Kèsken” de wielen lustig draaiden. 

Uiteindelijk sluit ik af met de herinnering aan de man die bijna een halve eeuw het 

wielrennen in Kerksken en omgeving van commentaar voorzag, Aimé, “Meeken”, Roelandt. 

Bij het verzamelen en verwerken van al deze info stootte ik op een aantal hindernissen, die 

het werk er zeker niet makkelijker op maakten. Bij het zoeken in de krantenarchieven stelde 

ik vast dat vaak enkel  de Brabantse editie van de betrokken kranten beschikbaar was en dat 

niet alle koersen uit Oost-Vlaanderen vermeld werden. Ik durf dan ook niet beweren dat ik 

alle wedstrijden heb kunnen terugvinden. 

Ook bij het inventariseren van zij die in Kerksken ooit wielrenner waren, werd ik 

geconfronteerd met een aantal problemen. Het was natuurlijk makkelijk om de namen terug 

te vinden van zij die door iedereen gekend waren, maar voor de inventarisatie  van de 

“mindere goden”, die het soms slechts enkele weken of maanden  probeerden, heb ik beroep 

moeten doen op het geheugen van mijn dorpsgenoten, die mij via Facebook, telefoon of via 
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een persoonlijk bericht de namen doorgaven. Ik wil langs deze weg uitdrukkelijk mijn 

vrienden Georges Goubert en Frans Vonck bedanken, die meer dan eens mijn geheugen 

hielpen opfrissen. Maar dan ben ik  nog vrijwel zeker dat de lijst ook hier niet compleet zal 

zijn en ik verontschuldig mij dan ook bij voorbaat indien hier een aantal namen zouden 

ontbreken.  

Een ander probleem was het terugvinden van de uitslagen van al die renners. Een aantal van 

de vermelde renners hielden zelf hun uitslagen bij, maar zij zijn echt in de minderheid.  

Sommigen (Janssens, De Smet, De Cooman, Jacobs) droegen een familienaam die zo 

populair is dat er soms vijf of meer renners met dezelfde familienaam generatiegenoten 

waren en dat – wanneer de voornaam niet in de uitslag vermeld werd – het zoeken was naar 

een speld in een hooiberg. 

Ik wil langs deze weg de talrijke mensen bedanken die mij informatie, uitslagen, documenten 

en foto’s bezorgden. Ik ben blij dat ik een aantal ex-renners thuis heb mogen interviewen, 

waarvoor eveneens mijn immense dank. 

Zoals bij de uitgave van mijn vorig boek over KRC Haaltert, dank ik ook uitdrukkelijk de 

Heemkundige Kring Haaltert voor de logistieke en morele steun en voor de mooie uitgave. 

En … tot slot voor de zoveelste keer dank aan mijn echtgenote Lieve, die het weer maanden 

moest meemaken dat krantenknipsels, oude foto’s, kladpapieren in huis rondslingerden van 

de zolder tot de keuken en die ’s avonds alles weer netjes rangschikte. 

Veel leesgenot 

Marcel Baetens, “Kerremis te Kèsken” 2020 
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Inleiding 

Een (noodzakelijke) terugblik op het ontstaan van het 

wielrennen 
 

Het ontstaan van de wielersport in België1 

 
De wielersport is in België en meer bepaald in Vlaanderen tot een zekere bloei gekomen zodra 

de fiets voor de gewone man betaalbaar was. Het wielrennen luidde de democratisering van 

de sport in. Voordien was lichaamscultuur in de verscheidene disciplines alleen bestemd voor 

de jongelui die er de tijd en het geld voor hadden.2 

Op het einde van de jaren 1860 kenden zowel de fiets als de wielersport een voorzichtige 

doorbraak. Vooral in het jaar 1869 waren er duidelijke tekenen van de opmars van de fiets. 

Bewijzen van die opmars zijn de eerste verkeersreglementen die van toepassing waren op 

vélocipèdes en melding van een aantal ongelukken. Bovendien is er sprake van wedstrijden in 

Brussel, Ukkel, Gent, Charleroi, Adinkerke, Moorslede, Borgerhout, Turnhout, Luik en 

Roeselare. Rond 1880 werden de eerste clubs opgericht, vaak onder invloed van Engelse 

studenten in de universiteitssteden en ook de eerste Belgische wielerbladen zagen het 

levenslicht.3  

In 1883 werd de ‘Fédération Vélocipédique Belge’ gesticht en kwam er een zekere structuur in 

de veelheid van clubs die reeds ontstaan waren. Interne strubbelingen (o.a. rond het statuut 

van amateur) zorgden voor een woelige start tot er in 1889 eensgezindheid kwam met de 

definitieve stichting van de “LIGUE VELOCIPEDIQUE BELGE”. De BWB was dus geboren. 

Ondertussen daalde de prijs voor een fiets – zeker met invoering van de safety-bike – stilaan 

en kon ook de gewone man beginnen dromen van het aanschaffen ervan. Dit was zeker het 

geval toen er prijzen ingevoerd werden voor wielerwedstrijden. Bovendien ging het 

organiseren van wedstrijden vaak gepaard met het inrichten van zogenaamde wielerfeesten, 

typisch folkloristische gebeurtenissen waar men prijzen uitdeelde voor de mooiste vaandels, 

wieleruniformen, voor de grootste club, voor de beste fanfare per fiets en voor de beste 

acrobaten. De wielerfeesten waren in deze periode zeker zo populair als de wielersport.  

In de beginfase werden de meeste wedstrijden gereden op brede stadslanen, maar het was op 

de wielerbanen, dat het wielrennen een ontspanningswijze van de grote massa werd. Vooral 

de al vroeg georganiseerde wedstrijden voor stayers met hun hoge snelheden en de 

sprintnummers waren immens populair. Ook de wedstrijden waarbij de menselijke 

uithouding getest werd, zoals zesdaagsen kenden een steeds grotere toeloop.4 

De wielerbanen kregen ondanks de slechte staat van de wegen wel steeds meer concurrentie 

van wegwedstrijden. In 1893 werd de eerste Parijs-Brussel gereden, terwijl Luik-Bastenaken-

Luik van 1892 dateert.  

 
1 Ik heb hier de tekst overgenomen uit mijn vorig boek “1911-2011 De beknopte geschiedenis van KSC 
Denderstreek” 
2 Cfr. JACOBS(J.) & VAN DOORNE (B.), De Vlaamse wielerkoningen, Lannoo, Tielt, 1979. 
3 Cfr. MOEYAERT (B.), Van wielerbaan tot ... "Velo-droom" De geschiedenis van het baanwielrennen 
in België van 1890 tot 2003. Scriptie voorgelegd aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, voor het 
behalen van de graad van Licentiaat in de Geschiedenis. Academiejaar: 2002-2003 
KatholiekeUniversiteit Leuven Promotor:Prof. Dr. Vanysacker D. 
4 MOEYAERT (B), op.cit. p 9. 
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De wielersport kende rond de eeuwwisseling echter een nieuwe terugval. Het aantal 

wedstrijden verminderde drastisch en het publiek bleef weg. De wielersport leed immers 

onder de doorbraak van de autosport. De bourgeoisie had in de auto immers een nieuw 

speelgoed ontdekt. Een andere oorzaak was de concurrentie van de opkomende balsporten 

uit Engeland. Voetbal wekte veel meer emotie op dan de monotone pistewedstrijden. Het was 

dan ook op de weg dat de wielersport zich herstelde. De dramatiek was groter dan op de 

pistes en bovendien kwamen deze wedstrijden ook langs kleine dorpjes voorbij, waardoor er 

meer mogelijkheden waren voor lokale renners om zich te laten zien aan hun supporters dan 

op de wielerbanen die op dat ogenblik alleen in de stad gelegen waren. In België leefde het 

enthousiasme weer op dankzij de successen van Cyrille Van Hauwaert rond 1905. 

Dit had zeker ook te maken met het ontstaan van de berichtgeving over de wielerwedstrijden 

in de pers. 

Het is in die context dat we ook op zoek gegaan zijn naar het ontstaan van de wielersport in 

onze streek en in Kerksken. 
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Het ontstaan van de wielersport in onze streek en in Kerksken 
 

De eerste vermelding van activiteiten rond de wielersport in onze streek, vonden wij terug in 

1895. Het betreft ook hier de melding van een wielerfeest met annex wielerkoersen ter 

gelegenheid van de zomerkermis in Aalst. 

Uit krantenartikels uit die tijd blijkt ook dat er in Lede en Denderhoutem5 rond de 

eeuwwisseling reeds veloclubs bestonden en ook de eerste ongelukken kregen een vermelding 

in de lokale pers.6 

Vanaf 1910 wordt er in de plaatselijke pers heel veel aandacht besteed aan de 

wielerwedstrijden in de Denderstreek. Zo zijn er verslagen van tal van wedstrijden in Aalst, 

maar ook in Mere, Denderhoutem, Mere, Bambrugge, Denderleeuw. 

Verder vinden wij in 1910 ook nog aankondigingen/uitslagen van wedstrijden terug in 

Schellebelle, Zottegem, Erondegem, “Cherskamp” (= Serskamp), Schendelbeke, Zele, 

Dendermonde, Mere, Welle, Bambrugge, Wetteren, Erpe, Denderhoutem, Outer, 

Denderleeuw, Pollare, Molenbeek-Ninove en terug. 

Tot 1914 vonden we spijtig genoeg geen uitslag uit Kerksken terug, wat niet betekent dat er 

geen wedstrijden zouden geweest zijn. 

We vonden wel een uitslag terug uit het naburige Haaltert en dit op 21 juni 19147 

 

 

Winnaar werd Georges Van de Sype voor zijn broer Charles (of Karel). Die Georges Van de 

Sype is een meer dan "omstreden" figuur geweest in de beginperiode van het wielrennen. 

Georges Van de Sype, die tegelijkertijd "velomaker" was aan de Vijfhuizen in Erpe, werd in de 

maand februari 1915 verdacht van mededaderschap aan een roofoverval in Erpe, vluchtte 

voor het gerecht en vestigde zich in Frankrijk. Daar zou hij nog een mooie wielercarrière 

uitbouwen (vooral op de piste) die zelfs duurde tot eind de jaren 20. In 1930 kwam er een 

definitieve uitspraak in zijn proces. Daar werden zijn twee kompanen veroordeeld en kreeg 

hij de vrijspraak. 

We moeten ons van deze koersen niet het beeld van de wielerwedstrijden van vandaag voor 

ogen houden. Het betrof hier in vele gevallen zogenaamde “stratekoersen”, waarover in de 

pas opgerichte sportkrant “Sportwereld” van Karel Van Wijnendaele uitvoerig bericht werd. 

 
5 In Lede in het café bij Weduwe De Geyter op het dorp en in Denderhoutem bij Van Bossuyt-Muylaert, 
Dorpsplaats. 
6 De Denderbode, 5 juli 1903 en 5 augustus 1909. 
7 De Volksstem, 23 juni 1914 
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Deze koersen werden in vele gevallen over zeer korte afstand gereden waarbij de renners vaak  

rond een ton moesten draaien. Deze wedstrijden kregen meestal hun verloop in de week van 

Kermis. Zo kon het gebeuren dat “cracks”, zoals Kamiel Haeck, de “koning van de 

stratekoersen” soms vier wedstrijden op een dag won. 

Met het uitbreken van de eerste wereldoorlog was het voor vier jaar gedaan met koersen, 

want de Duitse overheid verbood vrijwel elke wieleractiviteit, enkele pistewedstrijden niet te 

na gesproken. 

Door het feit dat de staat van de wegen na de oorlog zo erbarmelijk was, kwam men in de 

eerste jaren erna ook nauwelijks tot het organiseren van wedstrijden. 

Het is pas vanaf 1921 dat er weer van enige organisatie sprake is. Ik zeg wel “enige” want 

vaste categorieën waren er nauwelijks. 

Er waren eerst en vooral ontelbare wedstrijden voor “niet aangeslotenen”, waarbij een 

wielervergunning niet nodig was. Over deze wedstrijden werd slechts sporadisch verslag 

uitgebracht. Men had het hier dan over koersen voor  “onderbeginnelingen” “beginnelingen 

onder en boven de 16 jaar”, “jongelingen niet aangesloten”, “knapen” enz.  

Ook binnen de BWB was het chaos troef. Uiteraard waren er de beroepsrenners waarvan de 

meesten in loondienst van een fietsenfabriek reden en sedert 1911 was er ook de categorie van 

de  onafhankelijken, zij die zich voorbereidden op een profcarrière en voor wie er ook grote 

wedstrijden waren. 

Daarnaast waren er sedert 1919 de amateurs, de jongens, die niet voor prijzengeld reden. 

Onder hen selecteerde men de renners die mochten deelnemen aan de Olympische Spelen. 

De zuivere amateurs werden niet betaald en reden veel clubwedstrijden. Henri Hoevenaers 

en Jean Aerts zijn zo'n beetje de enigen, die vanuit de amateurcategorie overstapten naar de 

beroepsrenners. Ze reden vooral clubwedstrijden. ABC (Antwerp Bicycle Club)nam hier in de 

jaren 20 het exclusieve Brusselse wereldje (Brussel Sportief, VC Laken, Laken Sportif, Atlas 

Brussel, Sporting Club, ...) bij de keel met een prima lichting o.l.v. Hoevenaers. Dat was maar 

een korte periode. Nadien (jaren 30) werd het opnieuw een hoofdstedelijk onderonsje. Er 

waren sporadisch wel wat deelnemende clubs uit Wallonië en ook in Kortrijk had men een 

tijdje een amateurploegje. Ze streden voor naturaprijzen (meestal fietsgerelateerde stukken), 

medailles, bekers, kunstvoorwerpen en dito clubbekers e.d. De clubs kwamen bv. de 

rugnummers afhalen i.p.v. de renners. Het collectief stond dus voorop.8 

Maar daarbuiten vond een kat haar jongen niet terug. Alle  leeftijden reden helemaal door 

elkaar. Een beginneling was in principe iemand die 'begon te koersen', maar moest snel 

overgaan naar of amateurs of onafhankelijken. Dat was geen aantrekkelijke formule ... 

Daardoor bleven heel wat renners liever aan de straatkoersen meedoen, die veel minder strikt 

waren en soms enkel een leeftijdsmaximum instelden, soms niets. 

De BWB kreeg deze renners niet onder controle en kon er lange tijd geen licentie aan slijten.9 

Jongens van 16 jaar moesten vaak uitkomen tegen kerels die geen onafhankelijke wilden 

worden en die tot 23 jaar of ouder soms aan dezelfde wedstrijden deelnamen. 

 
8 Met dank aan collega wielerverzamelaar Johan Van Win voor de gedetailleerde info over de 
verschillende rennerscategorieën. 
9 Dat probleem zou trouwens ook na 1928 nog blijven duren, weliswaar eerder streekgebonden. Er 
waren namelijk regio's waar er voor juniores, maar vooral nieuwelingen, geen BWB-wedstrijden 
waren. Op deze locaties sloten dus amper renners aan. Ook daar paste men tijdelijk een mouw aan, 
door aangeslotenen toch toe te laten tot niet gefedereerde straatkoersen, voor zover er in een straal 
rond de woonplaats geen valabel BWB-alternatief was. 
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Het liep zodanig uit de hand dat de BWB besliste om vanaf 1926 een strengere 

reglementering te hanteren. En zo ontstonden 

• In 1926 een categorie juniores, voorbehouden aan renners tussen 19 en 23 jaar. Deze 
renners reden reeds vrij georganiseerd en waren vaak al semi-profs. We zouden ze 

kunnen vergelijken met de huidige beloften. Het eerste Belgisch Kampioenschap voor 

juniores werd verreden in 1926 en werd gewonnen door Gerard Loncke. Omdat de 

reeks der liefhebbers in de jaren 20 eerder wegzonk dan opbloeide en geografisch 

beperkt was, zijn er soms tijdelijke maatregelen geweest om ze in de aandacht en 

overeind te houden. Er zijn jaren geweest dat de zuivere amateurs mochten meerijden 

met de juniores, wanneer er voor hun reeks geen wedstrijd was. Eind jaren 30 en van 

45 tot 47 mochten de amateurs ook bij de juniores koersen. Ze hadden een licentie 

liefhebber/junior. 

• In 1928 de categorie beginnelingen, voorbehouden aan renners van 16 tot 19 jaar. Het 
eerste officiële kampioenschap van Nieuwelingen had plaats op 29 september 1929 te 

Wetteren en werd gewonnen door Louis Roels voor Marcel Van Schil en Clement 

Bombeeck. 

Wanneer wij geen resultaten voor wielerwedstrijden in Kerksken terugvinden vóór 1928 dan 

heeft dit zeker te maken met het gebrek aan reglementering en het ongeorganiseerde 

karakter van de koersen voor 1926-28, maar toch blijft het verwonderlijk dat wij – ondanks 

intensief speurwerk in de kranten “Sportwereld”, “Het Laatste Nieuws”, “Het Nieuwsblad” en 

de “Gazet Van Antwerpen” – geen enkele uitslag terugvonden, daar waar dit voor de 

omliggende gemeenten wel het geval is.10  

Het verhaal van de wielersport in Kerksken begint voor ons dus in 1928, maar het zal dan wel 

een start met grandeur worden. Maar daarover meer in het hoofdstuk over de wedstrijden in 

Kerksken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Zo vonden we wel uitslagen voor Geraardsbergen, Denderleeuw, Aalst, Ninove, Bambrugge, 
Hekelgem, Mere, Nieuwerkerken, Haaltert, Liedekerke, Okegem, Moorsel en Denderhoutem. 
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Hoofdstuk 1 

Geen kermis zonder koers, geen koers zonder cafés. De 

organisatie van de koersen in Kerksken. 
 

Wanneer we de organisatie van de wielerwedstrijden van 1928 tot op de dag van vandaag 

onder de loep nemen, zijn er inderdaad twee constanten: de plaatselijke wijkkermissen en de 

lokale cafébazen, die een cruciale rol speelden bij de organisatie. 

Het levendige Kerksken wordt niet voor niets het dorp van de jeneverdrinkers genoemd. Kort 

voor en na de tweede wereldoorlog telde ons dorp ongeveer honderd cafés en had elke wijk 

zijn eigen kermis: Kermis “ten Hoek”, Kermis “ten Berg” ,” Kermis ten Drauk” “Kermis ten 

Boekent, Kermis “ten Eiereweg” enz. 

Hier waren dus alle elementen voorhanden om een wielerwedstrijd te organiseren, want een 

(wijk)kermis zonder “koers” was geen echte kermis. Diegenen die daar het meeste voordeel 

uit haalden waren de lokale cafébazen, zodat we dan ook zien dat in elk bestuur van een 

wielerclub, de cafébazen ruim vertegenwoordigd waren. Verder deed men een beroep op 

andere lokale neringdoeners en op een handvol vrijwilligers, die pro deo de wedstrijden mee 

hielpen organiseren. 

Koken kost echter geld en daarom moesten er fondsen geworven worden en dienden er 

sponsors gezocht te worden. Het stramien is steeds hetzelfde geweest. Maanden vooraf 

gingen de bestuursleden “op ronde” om de nodige fondsen te verzamelen voor de organisatie 

en uiteraard ontbrak geen enkele plaatselijke neringdoener op de strooibriefjes of op de 

affiches die bij “Belzjens” gedrukt werden. Zoals de lezer op de foto’s op de volgende 

bladzijden zal merken, beperkte men zich niet enkel tot het vermelden van de firmanaam, 

maar was de reclame vaak opgemaakt als een versje, dat af en toe zelfs rijmde. 

De organisatie verliep ook gedurende vele jaren in samenwerking met een dagblad dat dan de 

dag erop naast de uitslag soms een kort verslag publiceerde en – als men goede connecties 

had – ook een foto van de winnaar met het plaatselijke bloemenmeisje. Voor WO 2 waren dit 

heel vaak de kranten “Sportwereld” en “Het Nieuwsblad” en na 1945 was de populaire krant 

“Het Volk” vaak de vaste sponsor. De jonge Louis de Pelsmaecker (later journalist bij de VRT) 

heeft voor “Het Volk” gedurende vele jaren de streekkoersen onveilig gemaakt, samen met 

zijn papa, Remi. 

Met het geld dat opgehaald werd, werden dan de prijzen voor de renners betaald. Hiervoor 

waren per categorie vaste tarieven voorzien en waren er een palm voor de eerste en een beker 

voor de tweede. 

En … dan kwam de grote dag van de koers zelf. Er was vooraf uitgebreid gepalaverd  - en 

soms ruzie gemaakt tussen de plaatselijke cafébazen – om te bepalen waar de inschrijvingen, 

de start , de aankomst en de prijsdeling zouden doorgaan. Het was immers nogal duidelijk 

dat een café waar de aankomst en de prijsdeling doorgingen meer verteer kreeg dan die waar 

de start was. Vandaar dat er om de lieve vrede nogal eens een beurtrol afgesproken werd. 

Van in de voormiddag was het bestuur in het getouw om aan de aankomst de afsluitingen te 

plaatsen, het spandoek te hangen, de lijn te trekken en de micro te testen. Tot de jaren 60 

waren die afsluitingen geen nadarafsluitingen, maar oranje geverfde metalen stokken, door 

de smid op een punt gesmeed en bovenaan van een ring voorzien zodat daardoor de stalen 

draden konden geschoven worden die het publiek in toom moesten houden toen Meeken 
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Roelandt elke ronde riep : “Sportliefhebbers, houd de baan vrij, de renners zijn in aantocht”. 

Deze oproep weerklonk steevast door de primitieve luidsprekers, geleend van Mieleken De 

Smet of Braeckman, en dit vanaf een ladder of vanuit het zolderraam van het café waar de 

aankomstlijn getrokken was. 

Een delicaat punt bij de organisatie van de wielerwedstrijden, was het aspect veiligheid. In de 

pionierstijd , zelfs tot de jaren 60 waren seingevers nog onbestaande (ook omdat het verkeer 

nog niet zo druk was). De wedstrijd werd voorafgegaan door een motorrijder of een 

“liksvatier”11 met achterop/achterin één van leden van het bestuur met een rode vlag en 

daarmee moest men het dan doen. Wie bovendien de staat van de wegen van toen kent , weet 

dat het zeker geen sinecure was om hier gedurende een tiental ronden een gans peloton door 

te jagen.  

Twee keer heb ik met mijn eigen ogen gezien hoe dit in “den Boekent” faliekant afliep.  

Een eerste keer was dit bij de beginnelingen toen om één of andere reden de aankomst ter 

hoogte van Café de “Poesj” moest doorgaan, dit wil zeggen vlak in een bocht. Etienne Guns, 

wiens grootvader (Bien zijne Fong) uit den Boekent was, bereikte afgescheiden de streep en 

kon dan ook rustig uitbollen. Doch de spurt voor de tweede plaats eindigde voor het voltallige 

peloton op de muur van de beenhouwerij van Maurice De Muyter, want niemand kon in volle 

snelheid de bocht nemen zoals het hoorde. 

Een tweede en massale valpartij deed zich enkele jaren later voor, in 1964,  bij de aankomst 

ter hoogte van het café “bij Blander”. Door het gedrum in de spurt kwamen een deel van de 

renners in het publiek terecht en mijn neef Marc Schandevijl, die naast mij stond, raakte zelfs 

met zijn oor geklemd tussen de rem van één van de renners. 

Later was Willy Van den Neucker jarenlang de vaste chauffeur van de officiële wagen met 

micro erop en deden ook de seingevers hun intrede, die op elk kruispunt, samen met de 

lokale politie, de veiligheid moesten vrijwaren. 

Er was ook een andere constante. Men kon in “Kèsken” steeds op de koppen lopen. Niet 

alleen de plaatselijke bewoners waren op post, maar ook horden supporters van de 

plaatselijke favorieten, maar ook van de streekrenners. En die waren er steeds. Over de 

plaatselijke renners hebben we het verder in dit boek in een apart hoofdstuk, maar het dient 

gezegd dat de Denderstreek steeds een kweekvijver is geweest voor wielertalent en dat talent 

zakte ook met zijn supporters naar Kerksken af. 

In de vooroorlogse periode kunnen we hier de namen citeren van Dolf Andries en de 

gebroeders De Cock uit Heldergem, Remi (Maroc), Stant,  Robert, Jef  en Achiel Van Impe uit 

Mere, Edgard De Putter van Denderhoutem , Van de Spiegel van “Treijen” en Georges 

D’Haese uit Bambrugge. 

Kort na de oorlog werden er in de streek heroïsche gevechten “op leven en dood” geleverd 

tussen de vedette van de Keiberg in Haaltert, Gustave (Staaf) Van den Berghe en zijn rivaal 

uit Heldergem, Frans Volckaert, een strijd waarin zich ook Frans Siroyt en Remi de Pril uit 

Denderhoutem, Armand Baeyens (de later ritwinnaar in de Tour) uit Iddergem en iets later 

Edgard( Labieken) Sorgeloos mengden, zonder dat we Octaaf “Boerken” De Winter uit 

Moorsel en Frans Segers uit Aaigem mogen vergeten. 

Halverwege de jaren vijftig stroomde het volk toe voor de duels tussen Maurice Meuleman, 

het “godenkind” van de Bosstraat in Haaltert, Georges (José) Volckaert uit Heldergem, 

Michel van Aerde uit Zonnegem, Jaak Van Handenhoven uit Hekelgem, Denis Capiau uit 

 
11 Kerkskens dialect voor luxevoiture of personenwagen 



15 
 

Etikhove, Remi en Staafke Sonck uit Herzele, Rieken Van den Bossche uit Geraardsbergen, 

evenals Wieske Penne en de mannen van Mere, Florent Van Pollaert en “Neeken” (René) 

Baeyens, waarbij we ook nog Dolfke Verpaelt uit Denderleeuw  en Antoon Diependaele uit 

Steenhuize kunnen citeren. 

Ikzelf heb als kind in de  jaren 60 

de heroïsche gevechten 

meegemaakt van de regionale 

vedetten die in Kerksken streden 

voor de overwinning. De meesten 

reden in de prachtige truien van 

KSC De Denderstreek, geniaal in 

de eenvoud van uitvoering : een 

witte trui met in het midden een 

groene streep met de naam van de 

sponsor “SUPER SHOP” Aalst. 

Aan goede renners was er in die 

jaren in de streek evenmin gebrek. 

Uit Mere arriveerde steevast een 

plejade aan goede renners zoals 

Emile Coppens, Gilbert van den 

Eeckhout, Etienne Guns, Eddy De 

Punt en iets later uiteraard Lucien 

van Impe. Uit Nieuwerkerken had 

de “roste” René Schelfhout steeds 

een meute supporters met zich 

mee. Als het op spurten aankwam, 

was Nico Ghijssels uit Welle zeker 

niet te onderschatten. De grote 

vedette uit Iddergem – en 

misschien wel de man met de 

meeste klasse – was de stijlvolle 

flyer Benoît Van Roy. Uit Herzele was er de concurrentie van de pijlsnelle Etienne Sonck, die 

vaak wedijverde met Fernand Hermie uit Sint-Lievens-Houtem. Uit Borsbeke kwam Ronny 

Schoep, één der koningen van de regionale wedstrijden en dan vergeet ik er waarschijnlijk 

nog een aantal zoals Paul De Coppel, Johan De Backer (Erembodegem), William De Deyn 

(Welle),  Wilfried Van der Haegen (Nederhasselt), Luc Sienaert (Denderhoutem) en William 

Meganck (Nederhasselt) . Al deze renners hadden steeds een hele bende supporters met zich 

mee tot groot jolijt van de plaatselijke herbergiers. 

Nadien volgde de generatie Herman Van der Slagmolen(Liedekerke), Luc en John De Croock 

(Aalst),  Rudi Pevenage (Geraardsbergen) , Ferdi van den Haute (Deftinge) Jean-Pierre Van 

Eeckhaut (de vader van Christophe en Philippe), Frank Van Impe (Mere), Herman en Benny 

Temmerman (Haaltert), de gebroeders Arys (Aalst), Eddy Van den Abeele (Erondegem) Eddy 

Temmerman (Woubrechtegem), Eddy D’Herde (Nieuwerkerken),de mannen van 

Denderhoutem zoals  Elie Muylaert , Jean-Paul van der Straeten en Wilfried Paridaens, 

Patrick Grootvriendt (Welle), Etienne Van der Helst (Hofstade), André Van den Steen 

(Wetteren) en vele anderen. 

In de jaren 80 waren de mannen van Denderhoutem weer present met Willem Wijnant, Jan 

Goessens, Patrick Roelandt en Hendrik Redant, uit Mere kwam Marcske Van Gyseghem, de 

sprintbom Jerry Cooman uit Denderleeuw spurtte met de regelmaat van een klok iedereen uit 
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het wiel, Herman Lauwereys ging in de streek regelmatig met de bloemen lopen, evenals 

Ludwig Van Tittelboom, Rik Mallefroy uit Haaltert en andere Claude De Bodts. 

Nadien zijn het mannen als Hans De Meester (Mere), Ronny de Meuter, Geert Van Bondt, 

Dirk Van Mossevelde, Danny Van der Massen, Francis de Ridder en andere kleppers, die een 

schare supporters meebrachten.  

Een nieuwe piek in de toeschouwersaantallen kwam er toen de jonge Kevin Van Impe alles en 

iedereen bij de jeugd aan flarden reed. 

Maar ook grote beloften van veel verder maakten hun opwachting in den Boekent en 

sommigen gingen er zelfs met de bloemen lopen. 

De zevenvoudige wereldkampioen sprint, Jef Scherens won voor de oorlog  als junior op “den 

Drauk” een wedstrijd en ook de latere Ronde van Vlaanderenwinnaar Sylvain Grysolle mocht 

er als beginneling het zegegebaar maken. 

In de jaren 50 kwam de jonge “Tuur” (Arthur) Decabooter alle streekrenners een pak voor de 

broek geven vanuit het verre Zingem. 

Bij een aankomst aan Blander in 1963 of 1964 behoorde Willy Planckaert tot de deelnemers 

(aanvankelijk was ook Walter Godefroot ingeschreven, doch toen hij hoorde dat ook 

Planckaert in den Boekent reed, ging hij die dag elders rijden, iets wat nog vaak gebeurde dat 

jaar, vanwege de enorme rivaliteit tussen de twee). 

Ik herinner ik mij ook een editie voor nieuwelingen in den Boekent waarbij de grote 

wielerbelofte, Willy Van Malderghem uit Gavere, alle streekrenners een pak voor de broek gaf 

en met bijna twee minuten voorsprong de aankomst bij Meine overschreed. Hij zou dit 

huzarenstukje trouwens nog eens overdoen bij de juniores. 

Ook Eddy Planckaert staat in Kerksken als overwinnaar geboekstaafd en Olympisch 

kampioen Greg Van Avermaet mocht eveneens in Kerksken de ereronde rijden. 

Maar , ere wie ere toekomt, de hoofdvogel gaat naar de organisatoren van de koers met 

“Kerremis ten Hoek” in 1964. Fernand Hermie uit Sint-Lievens-Houtem legde er in 1964 de 

duimen tegen … een zekere Eddy Merckx, die deze wedstrijd won en 14 dagen later 

wereldkampioen werd bij de amateurs in Sallanches. 

En af en toe ging er zelfs een buitenlander met de bloemen lopen zoals Robert Buckley 

(Australië), Wanderley Magalhaes Azevedo (Brazilië), Stig Dam (Denemarken), Jayde Julius 

(Zuid-Afrika), Kyril Podzniakov (Rusland), Davy Gunst (Nederland), Daniel Vejemelka 

(Tsjechië) en Conor Hennebry (Ierland) 

 

Laten we nu even drie organisatoren van dichterbij bekijken. 

 

 

 

 

 



17 
 

Wielerclub Kerksken Sportief . Onlosmakelijk verbonden met de 

“congé” tot …2016 
 

Van alle koersen in Kerksken, heeft/hebben de koers(en) t.g.v. “Kermis ten Drauk” veruit de 

langste traditie. 

Het tijdstip waarop ze verreden werden was dan ook ideaal. Kermis Driehoek valt immers de 

3de zondag van juli. En laat dit nu juist de periode zijn van de jaarlijkse vakantie voor de 

werknemers sedert 1936. 

Het is pas de laatste decennia dat reizen naar het buitenland schering en inslag geworden 

zijn, maar voordien beperkte men zich ten hoogste tot dagtrips naar de kust of de Ardennen.  

De rest van de “congé” speelde zich thuis af en “nen echte Keskeneijer” zorgde ervoor dat hij 

thuis was t.g.v. “de koers op den Drauk”. 

Het was al die jaren dan ook op de koppen lopen ter hoogte van de aankomst en dat viel de 

verslaggever van Sportwereld al op toen hij in 1929 schreef na de wedstrijd voor juniores12: 

 

Over de organisatoren van de eerste generatie (voor de oorlog) konden we het volgende 

terugvinden. De naam van de inrichtende club was toen “De Lustige Wielrijders”. De 

inschrijvingen dienden te gebeuren bij “Meester” Florent De Geest en het “wakkere bestuur” 

(dixit Sportwereld) bestond uit  de heren Keymolen (café bè Baleken), Meganck (café bè 

Rommen), De Cooman, De Geest (onderwijzer), Van Boven (bè Molle Marie)  enz. 

 
12 Sportwereld d.d. 2 augustus 1929 
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De aankondiging van de wedstrijd anno 193013 

Zoals jullie kunnen lezen droeg deze wedstrijd de prestigieuze naam “ GROOTE PRIJS 

BITTER LE MOULIN”. 

Wie was nu die sponsor “Bitter le Moulin”? Dat was niet meer of niet minder dan een 

“Keskens” merk van jenever, gemaakt door Jos (Van) Keymolen, cafébaas van café “bij 

Baleken” op “den Drauk”. 

 

 
13 Sportwereld d.d. 24 juli 1930 
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Na de oorlog verenigden de organisatoren zich in de wielerclub Kerksken Sportief en vanaf 

1945 tot 2016 zal “den Drauk” onafgebroken14 het decor zijn voor één of meerdere 

wedstrijden voor liefhebbers, juniores en/of beginnelingen. 

Het is enorm spijtig dat de heer Dirk Roelandt in de archieven van zijn vader Laurent, 

jarenlang voorzitter van de wielerclub, de documenten van Kerksken Sportief niet terug vond 

en dat we dan ook zeer weinig info hebben over het bestuur in de beginjaren. Het is in elk 

geval zeker dat Albert Raes zeer vroeg tot de sponsors behoorde en de andere herbergiers 

deel uitmaakten van het bestuur en dat de aankomst zich steeds situeerde tussen de cafés van 

Rommen (Meganck- De Troyer) en dat van “den Berremiejester” (Janssens). Tot de 

oprichters en eerste bestuursleden behoorden zeker Meester Paul D’Hondt (voorzitter), 

Gustaaf Mertens (secretaris), Alfons De Smet (“Stella Foos”, lokaalhouder), Louis Hendrickx 

(de eigenaar van de “stovenwinkel”) en Robert Gees (“Poesjang”).  

De allereerste koers voor liefhebbers in 1948 kreeg de prestigieuze naam “De Eerste Grote 

Prijs rijwielen Albert Raes” mee en werd gereden over een afstand van 110 km, over 4 ronden 

via Kerksken, Aspelare, Voorde, Ninove, Denderleeuw, Welle, Erembodegem en terug naar 

Kerksken. De aankondiging geeft ons ook een idee van het prijzengeld en van de 

organiserende cafés.  Het was de start van een jarenlange traditie. 

 

 

 

Uit het Nieuwsblad d.d. 17 juli 1948 

 
14 Behalve van 1968 tot 1970 toen men geen aankomsten op de Steenweg mocht geven. 
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Aankondiging van de koers in 195815 

 
15 De Gazet Van Aalst d.d. 19 juli 1958 
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Door het feit dat de reglementeringen voor de aankomsten op provinciebanen zeer streng 

werden, slaagde men er in 1968-69 en 70 niet in om een koers te organiseren en nam men 

een tweede start in 1970. 

Tot de tweede generatie bestuursleden behoorden ook de latere voorzitter Laurent Roelandt, 

Robert Baetens en Elie De Troyer en in de jaren 80, meer bepaald in 1983 kwam er een 

gedeeltelijk verjonging van het toen zeer ambitieuze bestuur, dat naast de wedstrijden voor 

liefhebbers en juniores ook een wedstrijd voor nieuwelingen inrichtte. 

Het bestuur bestond toen uit voorzitter Laurent Roelandt en volgende bestuursleden: Robert 

Baetens, Georges Piens, Luc Van Keymolen, Roger Coppens, Freddy Coppens, Eric Van 

Opdenbosch, Patrick en Wim De Schutter en Aimé Roelandt, de omroeper. 

En uiteindelijk – bij het ter ziele gaan van Kerksken Sportief – werd de organisatie 

overgenomen door het Feestcomité, eveneens onder leiding van Laurent Roelandt. 

 
Een deel van het bestuur van Kerksken sportief anno 1983 met de plaatselijke nieuwelingen 

Pascal Baetens (links) en Johan Blondeel (rechts). 
Zittend v.l.n.r.: Aimé Roelandt, voorzitter Laurent Roelandt en Luc Van Keymolen 

Staand v.l.n.r.: Roger Coppens, Patrick de Schutter, Eric Van Opdenbosch, André Baetens, 
Robert Baetens en Freddy Coppens.16 

 
Na zijn  papa zal Dirk Roelandt samen met zijn bestuursleden van het feestcomité zich verder 

inzetten om de jaarlijkse koersen te organiseren. Hij kon hiervoor heel lang rekenen op de 

steun van Eric Van Opdenbosch en Kurt Verbeke, die zich bezig hielden met het ronselen van 

sponsors en het samenstellen van het blaadje. Maar … de crisis in de wielersport en de 

tanende belangstelling, mede  als gevolg van het goedkope massatoerisme naar het 

 
16 Met dank aan Pascal Baetens voor de foto 
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buitenland, deden zich gevoelen en daarenboven sloot het ene café na het andere in het eens 

zo bruisende Kerksken. Men heeft het met de moed der wanhoop volgehouden, men 

probeerde zelfs een nieuwe formule met een amateurskoers ‘op den Drauk” en een 

nieuwelingenwedstrijd “in den Berg”, maar in 2016, toen er welgeteld nog één café was op de 

steenweg werd er voor het laatst georganiseerd en behoorde de “koers in de congé” tot het 

rijke verleden van ons dorp. Spijtig!!  Hierbij alvast de namen van de leden van het 

Feestcomité Kerksken die instonden voor de 45ste en laatste editie van de koers op "kerremis 

ten Drauk": Dirk Seminck (heeft deze wedstrijd nog voor het grootste deel gesponsord, in de 

hoop de zaak levend te houden), Gunther Mertens, Guy De Graeve, Marc Roelandt (zoon van 

Georges), Frederik De Man, Maarten Roelandt (zoon van Dirk) en Dirk Roelandt als 

voorzitter. 

 

 
De affiche uit 1993 (met dank aan Dirk Roelandt voor deze affiche en de documenten op de volgende 

blzn.) 
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Typisch voor de koers: de deelnemerslijst die langs het parcours uitgedeeld/verkocht werd (1997) 
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Men poogde zelfs met een tombola de interesse aan te wakkeren (2012) 
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De aankondiging uit 2015 
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Wielerclub Boekent Sportief 
 

Het is vrij eigenaardig dat een groot gehucht qua oppervlakte, met zoveel herbergen en vooral 

met zoveel actieve jonge mannen onder zijn bewoners, praktisch geen georganiseerd 

verenigingsleven kende. 

Op een bepaald moment was er wel sprake om een voetbalploeg op te richten (op de weide 

van de “smed”) en er werden occasioneel enkele wedstrijden gespeeld tegen ploegen van 

andere gehuchten, maar tot een gestructureerd geheel is men nooit gekomen. 

Af en toe werd er wel eens gekaatst op straat, doch de enige echte vereniging die ik mij uit 

den Boekent herinner, is de wielerclub “Boekent Sportief”. 

De pioniers van de wielerwedstrijden ter plaatse waren enkele boeren (landbouwers) uit den 

Boekent zoals “Laas Clement”, “Pizjillens Mee” (de grootvader van Aimé Roelandt) en “Van 

den Berghes Staaf ”  

De mannen uit den Boekent slaagden er ook in om tijdens de oorlog een organisatie op poten 

te zetten en den Boekent kan er zich tot nu nog steeds op beroemen de enige profwedstrijd 

georganiseerd te hebben die er ooit in Kerksken plaats vond.17  

In het “Nieuws van de Dag” van oktober 1943, vonden we immers volgende aankondiging: 

 

 
17 Op 27 september 1958 was er met Kermis Kerksken ook een profwedstrijd met aankomst aan het 
kerkhof en omdat de aankomstlijn daar getrokken was, wordt deze koers dus officieel toegewezen aan 
de gemeente Haaltert. Winnaar werd Leopold Rosseel. 
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Uit onze opzoekingen blijkt dat deze Florent Deschrijver bij wie men zich kon laten 

inschrijven, de zoon uit het “Zaagsken” was en we mogen dus geredelijk aannemen dat deze 

koers in “den Boekent” verreden werd. 

Het betrof hier wel een wedstrijd voor “de beroepsrenners B”. In de oorlog hertekende de 

BWB haar reeksen. De beste profs werden voortaan seniors of beroepsrenners A. De mindere 

profs en onafhankelijken werden beroepsrenners B. De Profs B hebben drie officiële 

kampioenschappen gereden , namelijk in 1941, 1942 en 1943. De drie kampioenen zijn 

respectievelijk Jozef Moerenhout in 1941 te Kessel-Lo, Rene Janssens (Kemper) in 1942 te 

Dinant en Marcel Rijckaert in 1943 te Ciney. Over de wedstrijd zelf, meer in ons hoofdstuk 

over de koersen in Kerksken. 

Ook  na WO II zullen ze tot 1949 een wielerwedstrijd organiseren in den Boekent, waarbij 

onder anderen “Staaf Van Den Bergh”, de toenmalige wielergod van de naburige Keiberg, als 

winnaar geboekstaafd staat in 1946 en 1947.  

De organiserende wielerclub droeg toen wel een zeer aparte naam, namelijk “Het Vliegend 

Keeperswiel” en de ereprijs was al even eigenaardig, zoals mag blijken uit deze aankondiging 

in “Het Nieuwsblad”.18 

 

Maar de bloeiperiode van “Boekent Sportief ” kwam er bij de vorming van het nieuwe bestuur 

op 28 april 1962. Remi Bosseloo, die nogal thuis was in de handelszaken in Aalst en niet bang 

was om overal voor sponsoring te gaan aankloppen, slaagde erin om het wielerenthousiasme 

bij de plaatselijke cafébazen nieuw leven in te blazen en vooral om enkele jonge mannen te 

begeesteren om met hem het nieuwe bestuur te vormen. Van dit bestuur maakten o.m. deel 

uit : Paul Impens (“de Manken”), Meeken Roelandt, Frans de Rijck (“Het Manneken”) en de 

plaatselijke herbergiers. Deze ploeg zal in het begin twee wedstrijden per jaar organiseren 

(één met Kermis te Poesj en één met Kermis ten Boekent, de ene voor nieuwelingen, de 

 
18 Het Nieuwsblad d.d. 23 juli 1948 
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andere voor liefhebbers). Paul Impens zal 

er mee stoppen in 1967 en de anderen doen 

verder tot 1974 (in het kasboek dat ik 

mocht inkijken staat de laatste betaling aan 

de leden geboekt in 1974 ; één van de 

betalingen luidt met één zinnetje “kroon 

Bosseloo” 600 F, als ultieme hulde aan de 

bezieler Remi Bosseloo bij zijn overlijden).  

 
Maar in de bloeiperiode, in de jaren 63 tot 

68 kon men in den Boekent telkens op de 

koppen lopen.  

Ik herinner mij nog goed dat ik als knaap 

van 7 à 8 jaar – mede door het feit dat ik 

thuis de liefde voor de wielersport met de 

paplepel had meegekregen – niet was weg 

te slaan van de aankomstplaats en 

reikhalzend stond uit te kijken tot de gele 

Anglia van Remi Bosseloo met achterin één 

van de bestuursleden met de rode vlag, 

zich meldde . 

Groot tumult was er bij een aankomst voor 

nieuwelingen (in 1962), ter hoogte van 

“Tassens Germaine”. Het kwam tot een 

eindspurt tussen twee tenoren van deze 

categorie, Emile (Mieleken) Coppens uit 

Mere en de robuuste Jérôme Kegels uit het 

Waasland. Met het blote oog kon de 

“délégué” van de BWB, Robert De Graeve, 

geen winnaar zien en op goed geluk af 

verklaarde hij dan maar Coppens als 

overwinnaar. Wat is er toen een fameus robbertje gevochten tussen de supporters van beide 

clans. 

De man die op mij toen het meeste indruk maakte was de stijlrijke flyer uit Iddergem, Benoît 

Van Roy, die twee jaar op rij, in 1964 en 1965, met groot machtsvertoon de koers voor 

liefhebbers won. 

In 1966 was er een record aantal deelnemers van 90 renners, toen Antwerpenaar Frans 

Druyts alle lokale vedetten op hun donder kwam geven. 

Na 1974 zullen een paar enkelingen het nog enkele jaren uitzingen tot met de sluiting van het 

laatste café ook de wielerwedstrijden een einde nemen in den Boekent. 

Remi Bosseloo de bezieler van Boekent Sportief 
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1963 met kermis te “Poesj”, maar de naam van de Poesj was toen “Dancing Pigalle” 
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Aankondiging voor de liefhebberskoers in 1964. Merk op dat “Sjipper” toen nog zijn bedrijf had in de 

Watervoor19. 

 

 

 
19 Met dank aan Aimé Roelandt voor beide affiches 
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De “Verenigde herbergiers” van den Berg 
 

Wanneer er één plaats was waar geen twijfel over de bestuursleden kon bestaan, dan was het 

wel in “den Beirg”, waar de organisatoren zich de “Verenigde herbergiers” lieten noemen, 

zoals dit strooibriefje uit  1963 ons bewijst.20 

 

 
20 Met dank aan Georges Goubert 
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En herbergiers zijn er steeds bij de vleet geweest, zowel in de “beneestjen” als in de 

“bovensten Beirg”. 

Zo is één van de eerste wedstrijden uit de jaren 30 die we terug vinden, een koers aan het café 

van “Blok Tinne” en ook bij “Finna” (familie Roelandt) werd er regelmatig gekoerst voor de 

oorlog. 

Ook na de oorlog kon er gedurende vele jaren geen “Kermis ten Berg” voorbijgaan zonder dat 

er koers was en tussen de overwinnaars vinden we twee jaar na elkaar, in 1953 en 1954 de 

naam van Michel Van Aerde, die later kampioen van België zal worden bij de profs en twee 

ritten zal winnen in de Ronde van Frankrijk. 

Bij de overwinning in 1954 ging dit wel met de nodige ruzie, getrek en geduw gepaard, omdat 

ook de supporters van Denis Capiau uit Etikhove de overwinning opeisten en in de 

kleedkamer in café Goubert kwam het zelfs tot een regelrechte vechtpartij. 

Maar de mannen uit “den Berg” hadden ook hogere ambities en richtten in 1956, 1957 en 

1958 een wedstrijd in voor onafhankelijken over een afstand van respectievelijk, 182, 175 en 

192 km. Bij de mannen die achter de organisatie zaten moeten we zeker beenhouwer Gaston 

Vocaet vermelden. 

Bij de editie van 1956 kon de vreugde van de organisatoren niet op, want de man van de 

Bosstraat in Haaltert, Maurice Meuleman, reed er alles en iedereen naar huis. 

Ook in 1958 was er een prachtige winnaar in de persoon van de latere tourvedette, Eddy 

Pauwels. 

En toen Kerksken begin de jaren 60 twee “vedetten” had met Etienne Lievens en de man van 

den Berg, Willy Van der Eecken, kon het niet anders of den Berg had zijn koers, eerst voor 

nieuwelingen en nadien voor liefhebbers. In 1963 zou Etienne Lievens trouwens de wedstrijd 

winnen. Eén van de sponsors was toen “’t Fabriek te Kesken” dat fier pronkte met zijn 

Franstalige naam “Les Tissages et Apprêts de Soieries”, afgekort, TAS. 

In de jaren 70 80 en 90 zorgden Georges Goubert en zijn team  er steevast voor dat de vrije 

liefhebbers regelmatig hun wedstrijden in den Berg konden rijden en dat er zelfs het 

nationaal kampioenschap ingericht werd. 

En toen het feestcomité het wielrennen in Kerksken weer nieuw leven wilden inblazen, kozen 

ze ervoor om van 2006 tot 2014 de jaarlijkse koers voor nieuwelingen te laten doorgaan in 

den Berg, waar er nog cafés en amusement waren. 

Maar spijtig genoeg kwam ook hier een einde aan. 
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Affiche uit 201221 

 

 
21 Met dank aan Dirk Roelandt 
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Hoofdstuk 2 

De “coureurs van Kèsken” 
 

Ze zijn bijna niet te tellen, de jongens uit ons dorp, die in de voetsporen van hun idolen 

wilden treden en die het geprobeerd hebben als wielrenner. 

We hebben er voor gekozen om de renners te rangschikken per decennium. We zijn er ons 

zeer goed van bewust dat we een beroep moeten doen hebben op de herinneringen van vele 

mensen om deze inventaris te maken en dan zijn we nog niet zeker dat we iedereen zullen 

vermeld hebben die ooit “coureur” geweest is in Kerksken, waarvoor onze excuses. We 

hebben het evenmin aangedurfd om foto’s te plaatsen indien we geen uitdrukkelijke 

toestemming kregen van de persoon in kwestie of zijn nazaten. 

De jaren 30: twee “coureurs” in Kerksken 
 

1930 Een “nieuwe” coureur in Kerksken 
 

In de uitslagen van 1906 tot 1930 kom ik geen renner uit Kerksken tegen, wat niet betekent 

dat er geen Kerkskenaars zouden gekoerst hebben bij de niet-aangeslotenen. Het 

krantenartikel dat ik vond in “Sportwereld” van 2 mei laat er trouwens geen twijfel over 

bestaan dat er voordien reeds wielrenners uit Kerksken waren. Men heeft het immers over 

een “nieuwe” renner, wat dus betekent dat er voor hem reeds anderen waren.

 

We hebben spijtig genoeg niet kunnen uitmaken wie deze Lievens was, waar hij woonde en 

evenmin wat zijn voornaam was. We vonden ook geen uitslagen in wegkoersen van hem in de 

kranten. De enige vermelding vinden we in januari 1934, toen hij aantrad in een koers op 

rollen in Kerksken22. Zijn mentor was dus Octaaf Van der Schueren uit Nederhasselt, die bij 

de juniores hele mooie uitslagen had geboekt en regelmatig in de selectie zat van SC 

Denderstreek voor de grote nationale wedstrijden. 

1937  De tragische afloop van het leven van een grote belofte 
 

Van 1932 tot 1935 vinden we in de koersuitslagen bij de beginnelingen vaak de naam van 

Aimé Tas (Terlicht) terug, die in die periode in de regionale wedstrijden verschillende 

overwinningen behaalde. Zijn ouders hadden een café bovenaan Terlicht, een café dat later 

bekend zou worden als café “bij Loken” of “café de accordeonist”, omdat Frans Tas,  de zoon 

van “Loken” (Gustaaf Tas)  destijds een beroemde accordeonspeler was, onder andere in het 

balorkest “De Musetta’s”. 

 
22 Sportwereld d.d. 10 januari 1934 
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Aimé startte zijn rennerscarrière in 1932 en behaalde werkelijk schitterende uitslagen, met 

overwinningen in Welle, Denderhoutem, Kerksken, Idegem en Aaigem en dit ondanks zware 

gezondheidsproblemen, zoals mag blijken uit volgend krantenartikel.23 

 

 

 
 
 
 
 

 
23 © Sportwereld, 3 februari 1933 
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Met dank aan Frida Menschaert voor de foto 
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Ook in de volgende seizoenen behoorde Aimé steevast tot de uitblinkers. 

 

1933  

12 maart   5de Herzele  
20 maart   6de Berlare  
27 maart   1ste in Burst  
30 april   2de Ressegem  
21 mei   11de Aalst  
25 mei   3de Denderhoutem  
28 mei   6de Aalst (Mijlbeek)  
5 juni    6de Erembodegem  
6 juni    5de in Outer  
11 juni    4de Denderhoutem  
18 juli    2de Zandbergen  
6 augustus   4de in Ninove  
8 augustus   2de in Merksem  
13 augustus   3de Aspelare  
28 augustus   4de Haaltert  
29 augustus  1ste Haaltert  
4 september  1ste Denderhoutem 
 

1934 

12 maart   8ste Denderhoutem  
24 maart   7de Aaigem  
25 maart   1ste Denderhoutem  
2 april    7de Aspelare  
9 april    4de Kerksken  
22 april   3de Outer  
12 mei    2de Denderleeuw  
20 mei   3de Erembodegem  
22 mei   2de Welle  
27 mei    13de Antwerpen (100 vertrekkers)  
1 juli    5de Pamel  
8 juli    3de Burst  
29 juli    9de Haaltert  
16 september 1ste in Aaigem 
 

1935 

14 juli    8ste Denderhoutem  
4 augustus   5de Denderwindeke  
15 augustus   3de Denderwindeke  
7 september   8ste Heldergem  
8 september   2de Aaigem  
15 september  1ste Aaigem 
 
Spijtig genoeg was het laatste bericht (GVA 15/02/1937) dat we van hem  moesten lezen het 

bericht van zijn tragisch overlijden. 
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In die periode werd zelfmoord nog als een doodzonde en een misdaad beschouwd door de 

Kerk. Getuige hiervan het doodsprentje van Aimé. 
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Jong Kerkskens geweld op de fiets na WO 2 
 

Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog kregen we in Kerksken al direct een aantal coureurs, 

die elk hun schare supporters hadden. 

Jefken Kiekens wint voor eigen volk met Kerrmis ten Drouk in 1946 
 

Op de foto hieronder24 zien we de euforie van de supporters van Jozef Kiekens uit de 

Beekstraat na zijn overwinning bij de (onder)beginnelingen ter gelegenheid van de 

Kermiskoers in de maand juli. Op de foto zien we ook Jean de Pelsmaecker en – onder de 

arm van Jozef – Marcel de Pelsmaecker, de latere soigneur van Etienne  Lievens. 

Jozef zal het niet verder dan nieuweling brengen, maar blijft tot op hoge leeftijd actief als 

kaatser. 

 

 

 
24 Met dank aan de Heemkundige Kring Haaltert 
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Roger Van den Driessche 

 

Roger Van den Driessche, de broer van Esther, (die gehuwd was met George Payne) huwde 

later met Marie-José Limpens. Hij was de zoon van Denis Van den Driessche ( “Koeksken”) 

en Rachel Lievens ( dochter van “potje Lis”) , die samen nog café gehouden hebben waar nu 

het magazijn van gemeente is op de Driehoekstraat (het latere café van “Boermarcel”). Hij 

woonde in ‘t baantje naast de Roxy en heeft nog café gehouden in Flobecq. Over hem 

schreven de plaatselijke kranten toen het volgende.25 

 

 

 
25 Met dank aan Hilde Buyl voor de foto. Krantenartikel uit Vooruit d.d. 20 mei  1948. 
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Roger reed inderdaad in de seizoenen 1946 tot 1949 bij de nieuwelingen en liefhebbers een 

paar zeer mooie uitslagen bij elkaar zonder dat hij echter het zegegebaar mocht maken. 

1946 (nieuweling) 

29 juni   9de Denderleeuw  
30 juni   4de in Nederzwalm  
 

1947 (nieuweling) 

12 april   10de Kerksken  
13 april   6de Denderleeuw  
19 april  7de Aalst 
20 april  9de Erpe 
26 april   7de  Kerksken  
4 mei    10de Kerksken  
13 juni   2de Outer  
14 juni   7de Pamel 
29 juni   3de Kerksken  
9 augustus   7de Ninove   
16 augustus   3de Kerksken  
6 september   3de Asse  
7 september   9de Okegem  
20 september   5de Denderhoutem  
21 september   2de Nederhasselt  
27 september   5de Denderhoutem 
 

1948 (nieuweling) 

30 maart   5de Denderleeuw  
3 april    6de Haaltert 
 

1948 (liefhebber) 

24 april   7de  Aaigem  
8 mei    14de Ressegem  
15 mei    8ste Denderleeuw  
16 mei    14de Schepdaal  
23 mei   7de St Martens-Lennik  
11 juni    9de Michelbeke  
26 juni   14de Aaigem  
28 juni   9de Opwijk  
10 juli    12de Denderleeuw  
23 juli    16de Ninove  
22 augustus   10de Okegem  
4 september   9de Denderhoutem 
 

1949 (liefhebber) 

1 mei    20ste Geraardsbergen  
2 mei    12de Wieze 
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Achiel Buyl, talent op overschot, maar een schouderbreuk belemmerde zijn verdere 

opgang 
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Van de drie “coureurs” uit de eerste jaren na de oorlog had Achiel Buyl   (02/08/1930-

28/06/2011) ontegensprekelijk het meeste talent. Achiel huwde met Helene Piens en na hun 

huwelijk woonden zij in één van de kleine huisjes van "Kuipers" die afgebroken werden toen 

de Kerkweg aangelegd werd. Nadien verhuisden zij naar de Beekstraat. Achiel  won een 

aantal wedstrijden bij de nieuwelingen. Spijtig genoeg gooide een breuk aan het 

schouderblad in september 1948 – toen hij pas was overgestapt naar de liefhebbers – roet in 

het eten. In het bijgevoegde artikel uit de krant “Vooruit” heeft men het over Paul Buyl, maar 

het gaat wel degelijk om Achiel. 
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Een overzicht van de uitslagen van Achiel 

1946 (nieuweling) 

1 september   5de Denderhoutem 
 6 september   6de Denderhoutem  
15 september   5de Denderhoutem  
13 oktober   13de Aalst 
 

1947 (nieuweling) 

12 april   9de Kerksken  
26 april   2de Kerksken (achter “Staaf” Van Den Berghe uit Haaltert)  
27 april   5de Zottegem  
4 mei    5de in Kerksken  
17 mei    3de Denderhoutem  
23 mei   5de Welle   
13 juni   5de Outer  
21 juni   10de Denderwindeke  
26 juni   6de Denderleeuw  
28 juni   4de Denderleeuw  
23 augustus   5de Outer  
8 september  2de Denderleeuw 
11 september   2de Denderhoutem (na Frans Siroyt)  
27 september  1ste Denderhoutem 

 

1948 (nieuweling) 

13 maart   4de Strijpen  
30 maart   2de Aalst  
3 april    8ste Haaltert  
24 april   10de Meerbeke  
7 mei    1ste Denderhoutem  
8 mei    2de Denderwindeke  
15 mei    8ste Welle  
22 mei   1ste Aalst (klopte Sorgeloos) 
29 mei   9de Aalst  
5 juni    9de Denderhoutem  
8 juni    2de Maria-Oudenhove   
11 juli    3de Kerksken  
25 juli    7de Aalst   
30 juni   4de Kerksken 
 
 
 

1948 (liefhebber) 

1 augustus   5de Kerksken  
7 augustus   14de Welle  
14 augustus   10de Denderleeuw  
29 augustus   3de Nederbrakel  
3 september   10de Okegem  
4 september   2de Overboelare 
Nadien gestopt wegens schouderbreuk 
 
In het seizoen 1949 zal  Achiel nog hervatten bij de liefhebbers en nog enkele mooie 

ereplaatsen behalen (o.a. in Kerksken en Denderhoutem), maar winst zat er niet meer in. 
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1949 (liefhebber) 

9 april    19de Denderhoutem  
1 mei    22ste Geraardsbergen  
2 mei    14de Ressegem  
23 mei   11de Ophasselt  
11 juni    19de Zottegem  
18 juni   13de St-Martens-Lennik  
2 juli    12de Denderwindeke  
9 juli    9de Denderleeuw  
16 juli    8ste Kerksken  
13 augustus   4de Denderhoutem  
20 augustus   9de Outer  
28 augustus   15de Haaltert 
 

 

 
Een uniek document: de rennersvergunning van Achiel uit 194626 

 

 

 

 

 
26 Met dank aan Herwin Buyl voor de foto’s van zijn vader en voor de foto van deze vergunning. 
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Gustaaf (Staafken) Roelandt 
 

Ook de vader van de latere prof Patrick Roelandt, “Staafken” heeft nog gekoerst in dezelfde 

periode als Achiel Buyl. Door het feit dat de naam Roelandt toen verschillende schrijfwijzen 

kreeg in de krant en door het feit dat de voornaam zelden vermeld werd, was het zeer 

moeilijk om de uitslagen terug te vinden. Hierbij toch enkele resultaten waar we quasi zeker 

van zijn. 

1947 (nieuweling) 

4 mei   12de Kerksken 
30 juni   10de Kerksken 
1 september  7de Denderwindeke 
 

1948 (nieuweling) 

28 maart   3de Pollare 
11 april   5de Denderhoutem 
11 juli   2de Kerksken 
8 augustus  3de Appelterre 

1949 (nieuweling) 

27 maart  6de Erembodegem 

1949 (liefhebber) 

10 april  11de Denderhoutem 

1950 (liefhebber) 

15 mei   16de Aalst 

 

De postmeester zendt zijn zonen uit 
 

Postmeester Janssens had drie zoons Jozef, Paul en Antoine, die het alle drie op de fiets 

zouden proberen. 

De oudste, Jozef, was goed bevriend met “Franske” Siroyt, de latere beroepsrenner uit 

Denderhoutem, en reed zelf een paar mooie uitslagen bij elkaar. 

1948 (nieuweling) 

3 april    5de Haaltert  
10 april   11de Denderhoutem  
1 mei    6de Kerksken  
25 juli    7de Aalst  
31 juli    9de Kerksken  
1 augustus    10de Kerksken  
7 augustus   1ste Herzele  
20 september   2de Kerksken  
25 september   2de Kerksken 
 

1949 (nieuweling) 

13 maart   2de Voorde  
30 maart   10de Aaigem  
16 april   3de Aspelare  
17 april   5de Meldert  
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2 mei    2de Erpe  
14 mei    5de Nieuwerkerken  
21 mei    4de Denderhoutem  
18 juni   10de Meldert  
25 juni   11de Teralfene  
25 juni   5de Ninove 
 

1949 (liefhebber) 

3 september   15de Teralfene  
24 september   5de Kerksken 
 

1950 (liefhebber) 

12 maart   7de Aaigem  
2 april    15de Aaigem  
16 april   18de Denderhoutem  
23 april   10de Denderhoutem  
1 mei    10de Tollembeek  
14 mei    5de Haaltert  
15 mei    13de Denderwindeke  
18 juni   8ste St Kwintens-Lennik  
9 juli    4de Aspelare  
16 juli    20ste Kerksken  
23 juli    7de Ninove  
14 augustus  14de Denderhoutem 
28 augustus  2de Oetingen 
29 augustus   6de Haaltert 
 

“Tisjtes Paul” mocht van zijn moeder niet koersen 
 

Ook Paul Duym de zoon van “Tisjtes Fransuëken” voelde de wielermicrobe kriebelen, maar 

moeder Palmyre vond dit absoluut niet kunnen en riep voor al wie het wilde horen: “Asjte  

teivt in de koers rouën sloëe ‘k em va zenne velo”27. Maar Paul zette door en toen de koers aan 

“Belzjens” voorbij kwam zag ze tot haar woede en haar verbazing haar zoon in het peloton 

passeren. Hoe het afgelopen is die dag weten we niet, maar de carrière van Paul was alleszins 

een kort leven beschoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 “Als hij durft in de koers rijden, sla ik hem van zijn fiets” 
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Een nieuwe lichting jeugdrenners eind jaren 50, begin jaren 60 
 

De populariteit van de wielersport in de Denderstreek op het einde van de jaren vijftig zorgde 

ervoor dat ook in Kerksken een aantal jongens gebeten werden door de wielermicrobe. 

Dorsan Redant (Dorsan van Nantes) was één van die jongens evenals  Jules De Groot uit 

Landlede. Etienne Volckaert uit den Boekent hield het bij een eenmalig optreden bij de 

onderbeginnelingen in “den Berg” en zijn buurman Willy Buyl uit den Boekent probeerde het 

ook eventjes als onderbeginneling. Van Willy Buyl heb ik steeds het verhaal gehoord dat hij 

zo gefascineerd was door een mooie koersfiets in het uitstalraam van Albert Raes dat hij 

prompt besloot om de fiets te kopen en coureur te worden. Van Paul Fonck, thans 

woonachtig in het verre Australië,  kreeg ik ook de stellige bevestiging dat Paul Van De Sijpe, 

de buurman van de familie Janssens, die in 1964 omkwam als straaljagerpiloot, ook nog even 

wielrenner geweest is en Aimé Roelandt wist me te vertellen dat ook Pauls broer Georges nog 

gekoerst heeft. 

Maar zij die het in die periode het verst schopten waren Antoine Janssens (58-61) uit de 

Plaatsstraat, broer van Jozef en Paul,  en Marcel De Meerleer uit de Watervoor. Marcel 

haalde verschillende mooie ereplaatsen bij de nieuwelingen in de seizoenen 1957 tot 1960. 

Antoine was een meer dan degelijke beginneling, die o.a. een mooie overwinning in 

Nederbrakel behaalde. Uit de kranten van toen haalde ik volgende uitslagen van Antoine en 

Marcel.28 

Marcel De Meerleer 

1957 (nieuweling) 

26 mei   9de Zonnegem  
9 juni   9de Welle  
7 juli    9de Burst  
21 juli    6de Welle  
28 juli    7de Herzele 
 

1958 (nieuweling) 

6 april    6de Erpe  
7 april    3de Mere  
20 april   6de Burst  
4 mei    8ste Schellebelle 
 11 mei   9de Zonnegem  
29 juni   9de Mere  
20 juli    7de  Burst 
 

1959 (nieuweling) 

28 juni   11de Kerksken 
9 augustus   7de Haaltert 
 

1960 (nieuweling) 

17 juli    6de Welle 
28 augustus   3de Haaltert 
10 september   7de Denderleeuw 
11 september   8ste Erembodegem 

 
28 Door het feit dat de naam Janssens één van de meest voorkomende namen is in ons land, was het 
zeer moeilijk om  de uitslagen van Antoine te achterhalen, omdat in de uitslagen van de jeugdrenners 
slechts zelden de voornaam toegevoegd werd. Waar ik niet zeker ben, plaats ik een (?). 
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Antoine Janssens 
 

1958 (nieuweling) 

20 april   5de Burst  
27 april   7de St Lievens-Esse  
4 mei    7de Schellebelle  
11 mei    4de Haaltert  
9 juni    4de Mere  
3 juli    14de Herzele  
20 juli    8ste  Burst of 3de Herzele  
26 juli    5de Erpe  
27 juli    7de Maria-Lierde 
19 augustus   5de Hofstade 
12 oktober   10de Wetteren 
 

1959 (nieuweling) 

15 maart   5de Haaltert 
29 maart    4de Tollembeek(?) 
7 mei    7de Steenhuize 
7 juni    4de Balegem (?) 
27 juni   11de Kerksken 
28 juni   12de Kerksken 
2 augustus   4de Herzele (?) 
4 augustus   6de Erondegem (?) 
9 augustus   6de Herzele 
23 augustus   5de Meerbeke 
24 augustus   4de Woubrechtegem (?) 
 

1960 (nieuweling) 

17 april   6de Ophasselt (?) 
 

1960 (liefhebber) 

8 mei    10de Ottergem 
7 augustus   7de Pamel 
23 augustus   5de Hofstade (?) 
24 augustus   15de Pamel 
 

Uit diverse bronnen vernam ik met zekerheid dat Antoine als nieuweling een 
wedstrijd won in Nederbrakel. Spijtig genoeg, heb ik de uitslag niet kunnen 
terug vinden. 

 
Antoine zal later ook nog bij de cyclosportieven en bij de nevenbonden rijden. 
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Talenten bij de vleet in de jaren 60 
 
 

Wielerbelofte, redder van de “Zwarte uit Brakel” en wielermecenas: Willy – “de 

slager” – Van Der Eecken29 
 

 

In augustus 2019 reed ik voor de eerste keer naar de Bergstraat in Kerksken voor een 
“babbeltje” met de man die ondertussen al bijna zestig jaar meedraait in de wielersport. Dat 
“babbeltje” werd uiteindelijk een gesprek van meer dan twee uur en toen waren we nog lang 
niet uitgepraat, zodat ik een paar weken nadien een nieuwe afspraak maakte met Willy.  
 
Hij vertelde honderduit over zijn jeugdjaren in  het wielrennen en over zijn lange carrière als 
ploegleider. Ondanks zijn 75 jaar heeft hij nog een ijzersterk geheugen en hij weet nog 
tientallen  boeiende anekdotes op te rakelen. 
 

 
29 Met dank aan Willy Van Der Eecken voor alle foto’s uit zijn archief 
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Uit onze boeiende gesprekken heb ik het volgende onthouden. 

Als renner in het peloton van 1960 tot 1966 
 

Willy Van Der Eecken (05/07/1944) is geboren en getogen in “den Berg” en woont er nog 
steeds. 
 
Als kind al, zei hij dat hij twee doelen voor ogen had: “beenhouwer” (slager) worden en 
“coureur”. En Willy slaagde erin om zijn  twee ambities waar te maken. Hij ging op 
leercontract en mocht vanaf 1960 ook koersen. Dit koersen beperkte zich weliswaar  tot de 
zondag, want ook de zaterdag moest er als beenhouwersgast gewerkt worden. 
 
Willy bleek al snel aanleg te hebben voor wedstrijden op een heuvelachtig parcours. De 
nieuwelingen reden toen zonder versnellingsapparaat  met een één pion van 48x18, die Willy 
met zijn kleine gestalte  vlot ronddraaide.  
 
Wat Willy totaal niet kon, was spurten en zo ging menige overwinning aan zijn neus voorbij, 
nadat hij dikwijls de wedstrijd mee gemaakt had. Vandaar dat we in zijn erelijst heel veel 
ereplaatsen zien en slechts een beperkt 
aantal overwinningen. 
 
Zijn beste jaar was ongetwijfeld het 
jaar 1963, toen hij kampioen van België 
werd bij de beenhouwersgasten op het 
zware traject Brussel-Ninove-Halle.  
Hij had ook reeds vier zeges behaald bij 
de nieuwelingen toen hij op 30 juni aan 
de start kwam van het Belgisch 
Kampioenschap in Sint-Genesius-
Rode. Willy vond er een parcours op 
zijn maat en forceerde, samen met 
René Schelfhout uit Nieuwerkerken, de 
beslissing. In de laatste ronde had hij 
af te rekenen met pech, maar kon toch 
nog de kopgroep bijbenen, maar in de 
spurt werd hij 18de en laatste. Er waren 
trouwens ook mooie ereplaatsen voor 
Miel Coppens uit Mere (4de) en René 
Schelfhout (10de). 
 
En Willy ging door op zijn elan, toen 
hij de week nadien overstapte naar de 
amateurs en prompt zijn eerste 
wedstrijd won op den Dries te 
Denderhoutem. In een sprint bergop 
hield hij de machtsmens uit het 
Waasland, Jerome Kegels achter zich. 
Op de foto hiernaast zien we de 
vreugde van de jonge amateur bij het 
overschrijden van de eindmeet in 
Denderhoutem. 
 
 
 
 



52 
 

Spijtig genoeg moest Willy kort nadien onder de wapens en werd hij – na een opleiding in 
Leopoldsburg – gekazerneerd in Kassel, dichtbij de grens met de toenmalige DDR. Hij kreeg 
er van één van zijn oversten , een hevig supporter van Rik Van Looy, lichte dienst en slaagde 
er ei zo na in om een wedstrijd te winnen in Kassel (5 april 1964) , waar hij tweede werd 
achter medesoldaat Maurice Helsen. Willy vertelde met vuur in de ogen dat hij daar geflikt 
werd en eigenlijk had moeten winnen en dat de kameraden van zijn eenheid een regelrecht 
gevecht aangingen met de makkers van Maurice Helsen. 

 
Willy in de kazerne van Vogelzang met de trui van zijn eenheid uit Kassel 

 

Tijdens zijn legerdienst doet Willy een zware val met een rugletsel als gevolg. Wanneer hij 

terugkeert van zijn legerdienst rijdt hij eind 1964 en in 1965 nog een aantal ereplaatsen bij 

elkaar, maar winnen zit er niet meer in. Hij was er nog een paar keer dichtbij, zoals die keer 

in “den Berg te Kèsken”, voor zijn eigen deur, op 26 juni 1965. Er was vooreerst een sterke 

Benoît Van Roy die alles en iedereen in de steek liet, maar de ontgoocheling was toen enorm 

omdat hij de hele wedstrijd door als plaatselijk favoriet geviseerd werd. De foto na de 

aankomst sprak dan ook boekdelen. 

In 1966 rijdt hij nauwelijks een tiental wedstrijden. Zelfs afstappen van de fiets wordt  al 

pijnlijk. Wanneer hij dan in 1967 huwt, zit het actieve wielrennen erop 
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Ontgoocheling op het aangezicht van lokale kampioen (Kerksken- Berg 26 juni 1965) 

2de plaats na een prachtige koers 
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De resultaten van Willy als renner 
 

1960 (nieuweling) 

4 september  1ste St-Denijs-Boekel 
11 september  5de St-Denijs Boekel 
13 september  1ste Massemen 
 

1961 (nieuweling) 

9 maart  5de Oordegem 
30 april  8ste Sint-Lievens-Esse 
 

1962 (nieuweling) 

8 april   9de  Mere 
15 april  7de Nederhasselt 
22 april  3de Aaigem 
5 augustus  10de Kerksken  
15 augustus  10de Kester 
20 augustus  5de Vloesberg 
2 september  7de Kester 
9 september  8ste Wetteren 
 

1963 (nieuweling) 

2 maart   4de Aaigem 
17 maart  1ste Halle 
24 maart  7de Denderhoutem 
7 april  1ste Tollembeek 
14 april  5de Tollembeek 
1 mei    3de Oetingen 
1 juni   3de Mere 
2 juni   1ste Heldergem 
6 juni   1ste Kester 
14 juni   8ste Meerbeke 
15 juni   3de St Martens-Lennik 
22 juni   9de Ternat 
23 juni   4de Grotenberge 
30 juni   18de Belgisch kampioenschap (laatste wedstrijd als nieuweling) 
 

1963 (liefhebber) 

7 juli   1ste Denderhoutem 
25 juli   13de Kerksken 
 
Kort daarop werd Willy opgeroepen voor zijn legerdienst.  
 

1964 (liefhebber) 

 
Legerdienst in Kassel 
 
5 april   2de  in Kassel (Duitsland) 
 
In België reed hij slechts sporadisch. Ik vond voor dat jaar nog volgende uitslagen terug 
 
28 juni   7de Herzele 
4 juli   13de Aspelare 
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5 juli   11de Denderwindeke 
1 augustus  13de Kerksken 
16 augustus  8ste Tollembeek 
23 augustus  7de Aalst 
25 augustus  11de Haaltert 
30 augustus  4de Ninove 
9 september  14de Overboelare 
 

1965 (liefhebber) 

28 februari  5de Terjoden (clubkampioenschap Denderstreek) 
7 maart  25ste Brussel-Opwijk 
14 maart   18de Vollezele 
21 maart   4de Gooik 
28 maart  14de Oetingen 
4 april   4de Brussel-Halle  
19 april   10de Aspelare 
18 april   18de Brussel-Ophasselt (Paasprijs) 
24 april  5de St Kwintens-Lennik 
26 april  14de Outer 
2 mei   8ste Vrasene 
8 mei   10de Haaltert 
9 mei   6de Meerbeke 
22 mei   4de Denderleeuw rit in lijn (criterium) 
24 mei   5de Ophasselt 
29 mei   11de Nieuwerkerken 
30 mei   3de Halle 
7 juni   2de Ophasselt 
12 juni   6de Ath 
13 juni   16de Denderwindeke 
19 juni   3de Meerbeke 
26 juni   2de Kerksken 
30 juni   9de Edingen 
4 juli   4de Aspelare 
8 juli   17de Aalst 
17 juli    16de Denderhoutem 
25 juli    3de Leerbeek 
26 juli   10de Ninove 
29 juli   10de Kerksken 
31 juli   7de Kerksken 
8 augustus  12de Aalst 
15 augustus  8ste Brussel-Mere 
 

1966 (liefhebber) 

 
Opgegeven in Eigenbrakel, Herzele, Moorsel, Herne en Denderwindeke. 
 
29 mei   15de Schepdaal 
2 juni   17de Heldergem  
5 juni   10de Denderwindeke 
Datum onbekend 12de Outer   
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Zo kenden de sportliefhebbers hem als renner: een klein wilskrachtig baasje 

 

 
6 juni 1963 Winst in Kester en de helft van “den Berg” staat mee op de foto 

Links van Willy Jef Ottoy en rechts van hem op de eerste rij: Staaf Heylens (Piesjelaar), Henri de broer 
van Willy, daarnaast zijn  vader, dan Felix(Felken) Welleman en Petrus  De Landsheer die toen café 

hield naast de Van Der Eeckens. In het deurgat achteraan Felken (Felix) De Pril 
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Halle 1963 Solo naar de winst 

 
 
 
 
 
 
 



58 
 

Terug in het peloton als sportbestuurder en als “redder” van de “Zwarte uit Brakel” 
 
 

Na zij actieve carrière hield  Willy zich in eerste instantie bezig met het uitbouwen van zijn 
zaak, waarbij hij vlees leverde aan een aantal ziekenhuizen, scholen en traiteurs. 
 
Maar hij bleef het wielrennen op de voet volgen en begeleidde een aantal jonge renners, zoals 
de veel te vroeg gestorven Fons Callebaut uit den Berg en Herman Temmerman uit Haaltert, 
bij hun eerste stappen in het wielerpeloton. 
 
En – zoals Willy het zo plastisch uitdrukte – “van het één kwam het ander”. Via contacten 
met  Paul (Polle) De Baeremaecker belandde Willy ook in de profpelotons.  
 
En toen begon voor Willy een avontuur dat voor hem en voor Peter Van Petegem in een 
sprookje zou eindigen. 
 
We laten Willy hier zelf aan het woord, zoals hij het verwoordde in de krant “Gazet van 
Antwerpen” van 10 april 2019, met als titel “25 jaar geleden won Peter Van Petegem 
met de Scheldeprijs zijn eerste profwedstrijd”30 
 

 ‘Tiens, Van Petegem’. De titel in ‘L’Équipe’ zegt het allemaal. Exact 25 jaar geleden wordt de 
Scheldeprijs in ere hersteld als klassieker van eerste categorie, met voor het eerst een live 
uitzending op tv. Maar de naam van de winnaar is een volslagen verrassing. Een renner 
die nog nooit een koers heeft gewonnen en voor een minimumloon rijdt bij “het kleinste 
ploegske van Europa.” Zijn naam: Peter Van Petegem. Zijn geheim: “Vlees, meneer. Véél 
vlees.” 
Of het zijn mooiste zege was? Nee, zegt Peter Van Petegem vandaag. Wie de Ronde van 
Vlaanderen op zijn naam heeft staan, kan de Scheldeprijs onmogelijk zijn schoonste 
overwinning noemen. Of het dan zijn moeilijkste was? Ook niet. Raar genoeg was zijn 
eerste demarrage richting Schoten meteen de goeie. Maar dat het zijn belangrijkste is? “Dat 
zou wel eens kunnen”, zegt Van Petegem 25 jaar later. En hij weet waarom. 
Echt goed gaat het niet met de carrière van Van Petegem als hij op 13 april 1994 naar 
Schoten afzakt. De weken voordien heeft hij weliswaar behoorlijk gepresteerd, maar in de 
winter zat hij nog in zak en as. Het was al december en Van Petegem, bijna 24, had nog 
altijd geen ploeg. Vreemd. Twee jaar eerder leek er voor de gewezen Belgische 
amateurkampioen nog een mooie toekomst weggelegd. Hij mocht debuteren bij het grote 
PDM en had nadien een plek gekregen bij Lotto. Maar een polsbreuk later had hij geen 
nieuw contract gekregen. 
Even had het er zelfs naar uitgezien dat de renner die vijf jaar later de Ronde van 
Vlaanderen zou winnen geen andere keuze had dan ermee te stoppen. “Ik had nog nooit een 
koers gewonnen. De grote ploegen keken niet naar mij om. En mijn vader zei luidop of ik 
niet beter zou gaan werken in de fabriek. Misschien dat ik nog bij een heel kleine ploeg 
terechtkon. Maar wilde ik dat?” 
15 miljoen frank 
De redding komt uit een beenhouwerij in het Oost-Vlaamse Kerksken. Daar zit Willy Van 
der Eecken, een vijftigjarige, in de winter van 1993-94 te knutselen aan zijn eigen kleine 
profploeg. “Wij waren het kleinste profploegske van Europa”, zegt hij vandaag, 75 intussen, 
maar nog steeds met onverholen trots. “Een jaar voordien was ik ermee begonnen. Een 
paar renners uit de streek vroegen mij of ik niets kon doen voor hen. Na een kwartier 
rondbellen had ik vijf miljoen frank bij mekaar voor een eigen ploeg. Een kennis had mij 
vervolgens in contact gebracht met Trident, van de sjikken.” Van der Eecken bedoelt 
kauwgom. “Dat wilde wel naamsponsor zijn, zodat ik het eerste jaar een budgetje had van 
7,3 miljoen frank.” 

 
30 Tekst van het artikel van Wim Vos in GVA van 10 april 2019 
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De ploeg is kleiner dan een lilliputter in het Europese wielrennen. Je ziet ze vooral in de 
kermiskoersen. Ware het niet dat één renner dat kleine Trident een dag lang wereldfaam 
zou bezorgen. Op het WK in Oslo rijdt de uit Estland gevluchte Janus Kuum voor 
Noorwegen een dag lang in beeld. Trident staat er de hele tijd te lezen en dat hadden ze ook 
gezien in het hoofdkantoor in de VS. Van der Eecken: “Nadien heb ik gehoord dat die 
Amerikanen mij van mijn tenen tot mijn haar hadden laten screenen. Ze hadden blijkbaar 
vertrouwen in mij. De koers had hen goede publiciteit opgeleverd en ik kreeg plots 14 
miljoen frank. Ik was baas en ik mocht pakken wie ik wilde.” 
Maar zelfs met een budget van 15 miljoen frank blijft Van der Eecken een dwerg in de koers. 
Dus twijfelt hij die winter. Op zijn lijstje van gewenste renners staat in december 1993 
weliswaar al een tijdje Van Petegem. “Maar ik durfde hem niet te bellen”, beaamt Van der 
Eecken. “Eerst PDM, dan Lotto: wat ga ik hem moeten betalen, dacht ik altijd maar. Ik wist 
dat Van Petegem een klasbak was, maar ik had een gouden regel: al mijn coureurs 
verdienden evenveel. Het minimum: 749.991 frank. Negen frank minder dan 750.000. 
Netto hielden ze daar zo’n 320.000 frank aan over. Tot Geert van Bondt, een neoprof en 
trainingsmaat van Peter, mij zei dat ik hem móést bellen. Een halfuur later had Peter 
getekend.” 
Een kilo gekapt 
Van Petegem moet er vandaag opnieuw om lachen. “Want”, zegt hij, “het was toch wel 
wennen.” Hij had bij PDM en Lotto even mogen proeven van de top en nu zat hij bij een 
ploeg die hij later “een opvangcentrum voor gebuisde renners” zou noemen. Van Petegem 
merkt het verschil. Aan zijn ploegmaats: Sels, Heirewegh en Remels zijn stuk voor stuk 
onbekende namen. Aan zijn contract: “Het was niet alleen het minimum, het liep ook maar 
negen maanden. Tot september.” Aan de voorbereiding: ‘Van een stage was geen sprake. 
Willy organiseerde trainingstochten die bij hem thuis vertrokken. Met één zekerheid: 
nadien werd er biefstuk gegeten. Biefstuk, biefstuk, biefstuk… Hij was nu eenmaal 
beenhouwer.” 
Van der Eecken beaamt dat laatste vandaag gretig. “Vlees moet een renner, meneer. Véél 
vlees. Dat is het beste wat er is voor een mens. Kom bij mij niet af met pottekes en pannekes 
vol groenten. De renners vandaag eten te weinig vlees.” 
Maar vooral merkt Van Petegem het aan de organisatie binnen de ploeg. “Geen kwaad 
woord over Willy”, lacht hij. “Hij sprong voor ons. Zo zot van de koers. Maar die mens was 
bij wijze van spreken nog nooit in het buitenland geweest.” 
Het leidt in de eerste seizoensweken tot situaties die je eerder in een Vlaamse 
deurenkomedie verwacht. En al helemaal als de ploeg onverwacht mag starten in de Ronde 
van de Middellandse Zee en de Ster van Bessèges. “Alleen waren we daar niet op voorzien”, 
geeft Van der Eecken vandaag toe. “Onze fietsen, onze kledij: het zou allemaal maar klaar 
zijn tegen de Omloop.” 
Van Petegem knikt. “Eigenlijk was er niks in orde. Fietsen? Toch vrij essentieel in de koers. 
Die waren er niet. We hebben van armoede allemaal met onze eigen fiets gekoerst. Een 
soigneur? Nog net. Maar olie of een massagetafel? Jammer. Een mekanieker? Willy heeft 
ter plekke een gereedschapskoffer gekocht. En alles moest zo zuinig mogelijk. Een 
ploegmaat gaf op, maar geld om hem op de trein naar huis te zetten, was er niet. De 
oplossing: Willy vond een camioneur en zette hem op de camion naar België. Vandaag 
zouden veel renners zeggen: Als het zo zit, dan koersen we niet. Maar ik was allang blij dat 
ik nog prof was en mocht koersen.” 
Willy Van der Eecken ontkent het anno 2019 niet. Hij weet dat hij destijds veel te veel om 
handen had. Als beenhouwer leverde hij “aan twee klinieken, vijftien scholen en vijf 
traiteurs”. Zijn wielerploeg was nuchter bekeken een uit de klauwen gelopen hobby. “In de 
Vierdaagse van Duinkerke zat ik overdag in de auto, reed dan 350 kilometer naar huis, 
maakte in de slagerij al mijn bestellingen klaar en stond ’s morgens terug in Boulogne. 
Slapen? Ik slaap al heel mijn leven maximaal vier uur. En: ik had om zeven uur ’s morgens 
dikwijls al een halve kilo gekapt op. Vlees maakt een mens sterk.” 
Plus: één ding kan je hem niet verwijten. “Mijn coureurs werden altijd correct betaald. En 
zelf moest ik er niets aan verdienen. Ik had genoeg aan wat mijn stiel mij opleverde. Ik liet 
mijn renners ook altijd zelf hun programma samenstellen. Gedwongen arbeid loont toch 
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niet. Zelfs voor tegenslag moesten mijn coureurs niet bang zijn. Ik had me voor alles en nog 
wat verzekerd.” 
Maar het blijkt een wondere combinatie: de beenhouwer en zijn bonte bende coureurs. Al in 
de Franse wedstrijden pikt zijn ploeg verrassend enkele ereplaatsen mee. Met Van Petegem 
als veruit de grootste uitblinker. Niet zelden mag de beenhouwer uit Kerksken met zijn 
ploegwagen plaatsnemen achter de koplopers. “Trident was plots meer dan folklore”, zegt 
Van Petegem er later over. Van der Eecken, anno 2019 nog steeds euforisch: “Op zeker 
moment waren we de beste ploeg van België.” 
De krantenkoppen logen er niet om. 
En ook in het voorjaar blijft Van Petegem opvallen. Twaalfde in de E3 Harelbeke, 
zeventiende in de Ronde van Vlaanderen. Voor Van der Eecken en zijn ploeg zijn het 
resultaten die een zege waard zijn. Alleen de zege zelf blijft uit. Tot de laatste kans: de 
Scheldeprijs in Schoten. 
5.000 pakjes kauwgom 
Eigenlijk dreigde Van Petegem die 13de april 1994 de Scheldeprijs zelfs niet te kunnen 
rijden, zegt Van der Eecken. “Ik kreeg van Trident bij elke wedstrijd twee “mokkes” mee. 
Promomeisjes die vijfduizend pakjes kauwgom uitdeelden onder het volk. Ook zo in de 
Scheldeprijs het jaar voordien. Cipollini won die. Dus had ik die meisjes gezegd dat ze ook 
snel op dat podium moesten springen. Zo’n kans kregen ze nooit meer. Alleen was de 
organisatie daar niet zo blij mee. Kwaad! We zouden nooit meer mogen starten. Pas in 
laatste instantie zijn ze bijgedraaid: we zouden alleen geen startgeld krijgen.” 
 
Zo staat Van Petegem die ochtend dan toch aan de start. Zo goed als anoniem en zeker de 
laatste die als winnaar wordt verwacht. De Scheldeprijs is dan al het terrein van de 
spurters. Cipollini en Abdoejaparov: dat zijn de favorieten. De wedstrijd hoort weer tot de 
klassiekers van eerste categorie en is voor het eerst live op tv. 
Maar als op de kasseien in de finale een groepje van vijftien renners wegglipt, glijdt Van 
Petegem handig mee. “Het was een harde wedstrijd”, zegt hij er vandaag zelf over. “Op 
zeker ogenblik heb ik Peter geroepen dat hij iets moest proberen”, voegt Van der Eecken 
eraan toe. “Onder het motto: wie niet waagt, niet wint.” 
En Van Petegem waagt: bij het ingaan van de laatste ronde demarreert hij. Een 
derdejaarsprof die nog nooit gewonnen heeft. Maar hij krijgt een beetje ruimte. “Wellicht 
nam niemand die kleine gast met Trident-of-zo op zijn truitje serieus.” 
Twaalf kilometer lang rijdt hij op zijn eentje voor het peloton uit. Acht seconden worden tien 
seconden en worden weer acht seconden. Van Petegem: “Het bleef de hele tijd héél nipt. 
Maar ik hield vol. De nobody had gewonnen.” Van Der Eecken: “Ik was zo content dat ik er 
slecht van werd. Een bloeddrukval. Ze hebben mij moeten afvoeren.” 
 
 
Epiloog 
Voor de mensen achter de Scheldeprijs wordt Van Petegem een van de mooiste aanwinsten 
op hun palmares. Een winnaar van de grootste klassiekers. Maar dat weet in 1994 nog 
niemand. Voor Van Petegem wordt het de zege van de verlossing. Hij staat na de 
Scheldeprijs weer op de radar bij de grote ploegen en tekent een maand later bij TVM. De 
rest zou geschiedenis worden. 
Voor Willy Van der Eecken is dit het ultieme hoogtepunt van een korte carrière in het 
profwielrennen. Eind dat jaar sluist Trident al zijn reclamegeld naar het nakende EK 
voetbal in Engeland. Voor de beenhouwer uit Kerksken zijn er geen centen meer. Hij 
verdwijnt opnieuw in de marge van de koers. Maar wel met een geweldige herinnering. 
“Toen Peter trouwde, heeft hij mij uitgenodigd. Plots riep hij alle fotografen naar voor en zei 
dat ze allemaal een foto van ons samen moesten pakken. Dan wist ik: hij weet wat hij aan 
mij gehad heeft.” 
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Bovenaan, Van Petegem in volle inspanning en onderaan, Willy glunderend tussen zijn twee vedetten, 

Peter Van Petegem en Andreas Kappes 
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De Tridentploeg uit 1993, het jaar voor Van Petegem bij de ploeg kwam © GVA 

En tot op vandaag is Willy in het wielerpeloton gebleven en won hij in de loop der jaren met 

zijn Sint-Martinusploeg honderden wedstrijden. Met veel genoegen en bruisend van 

enthousiasme haalde Willy voor mij herinneringen op aan  de jaren dat hij sportdirecteur 

was.  

Eén bijzonder verhaal willen we de lezer zeker niet onthouden 

Hoe een jonge Braziliaan in Kerksken verzeilde en er … acht jaar bleef.                    
Het onwaarschijnlijke verhaal van Pedro Neto 

Alles begint bij de Brazilaan Wanderley Magalhães Azevedo, ooit  nog winnaar van de 

amateurskoers in Kerksken in 1992. 

Toen Azevedo prof was bij Lotto, reed deze ploeg op de fietsen van het Braziliaanse merk 

CALOI. Azevedo bracht deze firma CALOI in contact met Eddy Merckx, die ook een 

afzetmarkt voor zijn fietsen zocht in Zuid-Amerika. Dit alles leidde tot zeer goede contacten 

en in ruil hiervoor had Eddy aan Azevedo beloofd om ook eens een inspanning te doen voor 

de jongere broer van Wanderley, Tony, en nog een paar landgenoten om hen in België 

wedstrijden te laten rijden. 

Blijkbaar was dit uit de gedachten van Eddy gegaan tot hij vernam dat er een viertal jonge 

Brazilianen (Tony Azevedo, Paolo, Luis en Pedro) naar België zouden afzakken en hij 

dringend voor hun opvang diende te zorgen. 

Eddy heeft toen naar Willy Van Der Eecken gebeld. Hij wist dat Willy een soort 

minibusje/campingcar had en hij vroeg of zijn Brazilianen dit busje als woonwagen 

mochten gebruiken tijdens hun verblijf in België.  
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Willy dokterde echter een “andere oplossing” uit. Hij belde terstond naar zijn trouwe 

kompaan, Freddy Coppens, cafébaas van de Roxy, kinesist en bij gelegenheid ook 

“soigneur” van de renners van Willy Van Der Eecken en zei: “Zeg, eire Sandro (de zoon van 

Freddy en Rita) es naa toch nimmer tousj. Kieje goïe twieje Brazilijoïen’n te sloupe 

leggen?”31 Met het akkoord van Rita, gingen Freddy en Willy de vier jongens ophalen in 

Zaventem en werden er twee “gekazerneerd” bij een gezin in Oetingen en twee in de Roxy. 

Maar van de jongens die in Oetingen logeerden vond Pedro Neto (officieel Pedro Romeiro 

dos Santos Neto) er absoluut zijn draai niet en uiteindelijk pakte Willy Van Der Eecken hem 

in huis in “den Berg”. 

Iedereen zag onmiddellijk dat dit jonge ventje enorm veel potentieel in huis had en meer 

dan gewoon talent had al manifesteerde zich dit niet direct in de uitslagen, want de “oude 

vossen” in de liefhebbersreeks zagen direct het gevaar en vormden meer dan eens blok tegen 

de jonge Pedro. 

Maar toen het visum van drie maand verlopen was en de Brazilianen terug moesten naar 

Brazilië, had Pedro duidelijk de smaak te pakken en gaf hij te kennen dat hij graag terug 

wilde komen. Freddy en Rita van de Roxy zijn toen naar Brazilië gereisd, hebben daar via 

een tolk met de ouders van Pedro gepraat en hebben hen gerust gesteld dat hun zoon goed 

zou begeleid worden in België en zo is Pedro het jaar nadien teruggekomen naar België 

waar hij als een soort pleegkind zijn intrek nam in de Roxy en later in de Hollestraat bij 

Freddy en Rita en dat gedurende zeven jaar. 

Gedurende die periode toonde de jonge Braziliaan meer dan eens wat hij in zijn mars had, 

maar toonde hij ook vaak  … dat trainen niet zijn favoriete bezigheid was, zelfs als hij mocht 

meetrainen en opgewacht werd door ervaren mannen als Bert Roesems, Serge Baguet en 

co. 

Maar dankbaar t.o.v. zijn pleegfamilie is Pedro steeds gebleven, want vanuit zijn winkel 

voor motorfietsen in Brazilië stuurt hij nog regelmatig berichtjes naar Rita en Freddy. 

Willy vertelde ook honderduit over zijn andere kleppers als Andreas Kappes, Geert van 

Bondt, Janus Kuum en  Zbigniew Serafinski. Alleen al met al deze verhalen zouden we een 

heel boek kunnen vullen. 

En Willy dankt nog lang niet aan … stoppen, hoor. 

 

Willy, langs deze weg een dikke merci voor het feit dat ik bij jou op bezoek mocht komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Zeg, Sandro (de zoon van Freddy en Rita) woont nu toch niet meer thuis. Kan jij twee Brazilianen te 
slapen leggen? 
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Etienne Lievens, zelfs even prof, (te) vroeg gestopt en dan een geweldige carrière bij 

de nevenbonden32 
 

Van nieuweling tot prof 1960-1968 

 

Etienne aan het begin van zijn carrière  

Op de foto v.l.n.r. Johnny Raes, Marcel De Pelsmaecker, die zijn onafscheidelijke verzorger zou 

worden, fietsenmaker-cafébaas Albert Raes, Etiennes vader Jozef Lievens, de kleine Eddy Raes en 

Jozef de Smet, zijn oom en broer van Alfons De Smet (“Foos Stella”) 

Etienne Lievens werd geboren op 14/05/1944. 

Etienne was een zeer  bescheiden iemand, die echter boordevol talent zat. Daar waar Willy 

Van Der Eecken steeds moest trachten alleen binnen te komen, kon Etienne rekenen op een 

te duchten wapen, zijn vlijmscherpe eindspurt. 

Met die vlijmscherpe sprint behaalde hij bij de nieuwelingen 7 overwinningen, waarvan één 

in de Berg en één op den “Drauk” alvorens in 1963 over te stappen naar de liefhebbers.  Zijn 

begeleider van het eerste uur was vanaf het begin … tot het einde van zijn carrière, de 

alomtegenwoordige Marcel De Pelsmaecker. 

 

 
32 Met dank aan Marie-Louise Lievens en Frans Vonck voor de foto’s van Etienne 
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De tweede stond amper op de foto bij zijn overwinning bij de nieuwelingen t.g.v. Kermis Bever 

(Biévène) 

Net zoals bij Willy Van der Eecken werd zijn carrière in 1964 geremd door zijn legerdienst. 

Toen hij weer vrij kon trainen, sloot hij het seizoen 1965 af met tal van ereplaatsen, maar 

slechts met één overwinning. Dit was ver beneden zijn eigen verwachtingen en hij besloot 

voor zichzelf dat – indien hij een profcarrière wilde ambiëren – 1966 het jaar van de 

doorbraak moest worden. 
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Op deze manier verwoordde Etienne zijn ambities voor het seizoen 1966 

 

Het seizoen 1966 werd inderdaad zijn beste seizoen 

Hij won zowel in Oordegem, Terjoden als in Outer en hij behoorde steevast tot de selectie van 

KSC Denderstreek voor de grote koersen. Een hele eer, als men weet welke kleppers er toen 

in de Denderstreek rondreden. 

Naast zijn drie overwinningen behaalde Etienne tal van ereplaatsen in topkoersen zoals de 

Omloop Het Volk (7de), Brussel -Opwijk (11de) en bovendien werd hij 14de in het Belgisch 

Kampioenschap. 
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1966 - De selectie van KSC Denderstreek voor de destijds beroemde Kattekoers in Ieper, een klassieker 

bij de amateurs. Wat een toprenners aan de start. V.l.n.r. Lucien Van Impe, Vic Nuelant, Hugo 

Cooman, Nico Ghijsels, Johan  De Backer, Etienne Lievens, Emiel Coppens en Hugo Coppens. 

Zijn mooiste overwinning van 1966 behaalde Etienne zonder twijfel in Terjoden. Het was een 

echte keurgroep die zich in de “nieuwe wijk” aanbood voor een eindsprint met 9. Pittig detail. 

De negen renners die spurtten voor de zege waren negen “”Denderstrekers. De “fine fleur” 

van de streek zou dus voor een massa supporters uitmaken wie de snelste spurter was. Het 

werd een strijd om van te snoepen, zo episch dat de krant “Het Volk” hem catalogeerde als 

“Het wielerfeit van de week”. 
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Uiteraard mocht de overwinningsfoto niet ontbreken 

 

En ook in Outer stond er geen maat op Etienne 
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Ondanks het mooie seizoen zat er  in 1967 geen profcontract in voor Etienne. Bovendien 

huwde hij dat jaar en hij verkoos een voltijdse job bij de firma GILBOS en het wielrennen te 

laten voor wat het was. 

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en in de winter 1967-68 ging hij opnieuw aan 

het trainen en ... plots had hij wel zicht op een profcontract. 

Om de lezer een idee te geven hoe het er indertijd aan toeging en ook om aan te tonen dat het 

profbestaan geen garantie was voor veel geld verdienen, laat ik hier mijn vriend Frans Vonck 

aan het woord, destijds groot supporter en toeverlaat, die de onderhandelingen van dichtbij 

meemaakte. 

Etienne kon aanvankelijk een contract krijgen bij Goldor Gerka (van 

Florent Van Vaerenbergh) aan 1500 frank per maand. René Schelfhout 

reed daar toen ook. Maar Etienne  moest daarvoor een lokaal hebben 

waar ze bier verkochten van Goldor Breda. Een lokaal hadden we al 

gevonden, namelijk café Radar op den Bruul in Haaltert. We hebben 

daar nog een supportersbal  gegeven,  maar toen moest hij nog 15 of 20 

adressen zoeken voor de plaatselijke “bieruizetter” van GoldorBreda 

maar heel zijn familie was klant bij zijn nonkel “Fons Stella” en onze 

familie was klant bij nonkel Evarist Braem. Om een familiedrama te 

vermijden zijn we gestopt met de onderhandelingen met Goldor-Gerka. 

En toen kwam Walter Smets op de proppen, de sportdirecteur voor de 

Belgische wedstrijden van de befaamde Franse wielerploeg Mercier BP. 

Walter was een Mechelaar, die o.a. nieuwjaarscadeaus leverde aan 

café’s en handelszaken. Ik kende Walter toen goed. Hij volgde alle 

profkoersen  en  hij zocht nog een renner om een voldoende aantal te 

hebben om in  kleinere koersen in België, samen met Eddy Beugels en 

Barry Hoban te kunnen starten. En zo werd Etienne op 26 april officieel 

beroepsrenner bij Mercier BP Hutchinson. 

Etienne reed zijn eerste wedstrijd op 4 mei in Brussel-Bever en zou nog een reeks ereplaatsen 

behalen. Zijn beste plaats was een tweede stek op 27 jui in Waasmunster, waar hij enkel 

Joseph Mathy moest laten voorgaan.  

Etienne had ook dolgraag gewonnen “op den Briel” in Haaltert, maar hij werd zodanig 

geviseerd dat hij niet verder kwam dan een negende plaats. 

Ondanks het feit dat in het winterseizoen de kranten meldden dat hij ook in 1969 zou 

uitkomen voor de ploeg van Walter Smets, hield Etienne het wielrennen voor bekeken. 
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Etienne in de Mercier-trui 
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De uitslagen van Etienne tot 1968 
 

1961 (nieuweling) 

11 mei   5de Aalst 
18 juni   6de Mere 
15 juli   10de Welle 
16 juli   10de Kerksken 
26 augustus  4de Aalst 
9 september  2de Terjoden 
10 september  9de Terjoden (3de eindstand tweedaagse) 
17 september  6de Moorsel 
 

1962 (nieuweling) 

15 april    1ste gelijk in Appels met Hugo van Buynder uit Bazel 
22 april   7de Mere 
23 april  3de Ophasselt 
5 mei   5de Outer 
6 mei   4de Hillegem 
27 mei   8ste Steenhuize 
9 juni   6de Heldergem 
10 juni   7de Aalst 
26 juni   3de Hemelveerdegem 
1 juli   3de Burst 
9 juli   6de Denderhoutem 
15 juli   4de Kerksken 
25 augustus  12de Pamel 
26 augustus  5de Liedekerke 
1 september  5de Galmaarden 
2 september  9de Pamel 
8 september  1ste Moorsel 
9 september  5de Herdersem 
30 september 1ste Erembodegem 
 

1963 (nieuweling) 

31 maart  5e Welle 
7 april   6de Aaigem 
14 april  5de Idegem 
13 of 14 mei  1ste Bever 
1 juni   7de Haaltert 
2 juni   2de Welle 
15 juni   3de Tollembeek 
16 juni   7de Idegem 
20 juni   6de Schellebelle 
22 juni   6de Hillegem 
23 juni   5de Grotenberge 
29 juni  1ste Kerksken 
6 juli   1ste Zanbergen 
14 juli   4de Haaltert 
18 juli   2de Kerksken 
21 juli   2de Meerbeke 
23 juli   11de Strijpen 
 

1963 (liefhebber) 

25 juli   10de Kerksken 
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4 augustus  8ste Erondegem 
15 augustus  3de Tollembeek 
25 augustus  12de Denderleeuw 
27 augustus  7de Haaltert 
1 september  15de Denderhoutem 
8 september  9de Grembergen 
15 september  4de Nieuwerkerken 
22 september  9de Welle 
 

1964 (liefhebber) 

Etienne was toen onder de wapens en ik vond slechts twee uitslagen terug 
 
24 mei   15de Herzele  
31 mei   9de Aaigem 
 

1965 (liefhebber) 

28 februari   7de Terjoden (kamp denderstreek) 
7 maart  8ste Brussel-Opwijk 
14 maart  4de Vollezele 
28 maart  5de Oetingen Omloop 3 Provincies 
31 maart  peloton Oudergem Brabantse Pijl 
3 april   9de Mere 
8 april    8ste Strijpen 
11 april   3de Nederhasselt 
14 april   2de Gent Interclub O-Vl 
17 april   8ste Fleurus 
19 april   2de Mere 
21 april   8ste Halle BK interclubs 
25 april   3de Herzele 
26 april   7de Outer 
29 april   4de Sint-Michiels Brugge 
2 mei    7de Vrasene 
3 mei    7de Denderhoutem 
6 mei    10de Wondelgem 
8 mei    19de Denderleeuw (trofee  Het Nieuwsblad Skoda) 
10 mei    11de Merelbeke (kamp O-Vl) 
15 mei    6de ex aequo Aalst 
16 mei    17de  Welle 
18 mei    opgave Moerbeke-Waas 
20 mei   11de  ex aequo Wasmes 
22 mei   4de Denderleeuw (afvalling) 
22 mei   16de Denderleeuw criterium 
5 juni    opgave Ninove 
7 juni    5de Ophasselt 
12 juni   21ste Herzele 
14 juni   6de Ath 
16 juni   opgave Heldergem 
17 juni    14de Drongen 
19 juni   5de Denderhoutem 
20 juni   7de Wieze 
21 juni   opgave Assebroek 
24 juni   24ste Erembodegem 
26 juni   3de Kerksken 
27 juni   6de Nederhasselt 
30 juni   plat Edingen 
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4 juli    6de Aspelare 
6 juli    6de Melle 
8 juli    15de Aalst 
10 juli    4de Herzele 
11 juli    opgave Zonnegem 
13 juli    4de Ternat 
17 juli    gevallen Denderhoutem 
18 juli    breuk Denderwindeke 
19 juli    2de Viane 
22 juli   1ste  ex aequo Kerksken 
24 juli    2de Liedekerke 
26 juli    2de Ninove 
29 juli    3de Kerksken 
1 augustus  6de Kerksken 
3 augustus  4de Merelbeke  
14 augustus   11de Denderwindeke 
15 augustus   7de Meerbeke 
19 augustus   peloton Merchtem 
21 augustus   11de Liedekerke 
24 augustus   3de Haaltert 
26 augustus   4de Haaltert 
29 augustus   3de Nederbrakel 
2 september   9de Baardegem 
5 september   4de Everbeek 
9 september   9de Oudegem 
15 september   4de Merelbeke 
19 september   3de Massemen 
21 september   19de  ex aequo Nieuwerkerken 
23 september   15de Landegem 
27 september   6de Zwijnaarde 
2 oktober   7de Liedekerke 
 

1966 (liefhebber) 

27 februari  7de  clubkampioenschap 
5 maart  7de Omloop Het Volk 
6 maart  11de Brussel-Opwijk 
12 maart  opgave Mechelen (oml. Vl. Gewesten) 
20 maart  plat Gent-Ieper 
31 maart  opgave Strijpen 
3 april   32ste Impe (trofee Het Volk) 
5 april   4de Oostakker interclub O-VL 
6 april   21ste Wasmuel 
9 april   35ste Ronde Van Vlaanderen 
10 april  opgave Eernegem 
13 april  13de ex aequo Denderleeuw 
16 april  15de Herzele (trofee Het Nieuwsblad)  
18 april  2de Outer 
23 april  2de Denderhoutem 
25 april  25ste Aalst 
28 april  18de Sint-Michiels Brugge 
1 mei   4de Ninove 
2 mei   opgave Herzele  
4 mei   kaderbreuk Lokeren 
7 mei   8ste Meldert 
8 mei   wielbreuk Herne 
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9 mei   plat Denderwindeke 
12 mei   11de Blaton 
14 mei   8ste Essenbeek-Halle 
15 mei   7de Essenbeek-Halle 
19 mei  1ste Oordegem 
22 mei   2de Impe 
23 mei   12de Smetlede 
28 mei  1ste Terjoden 
30 mei   2de Ophasselt 
2 juni   plat Heldergem 
5 juni   opgave Kampenhout  
6 juni   9de Ath 
11 juni   plat Brussel-Luik 
12 juni  1ste Outer 
13 juni   plat Peruwelz 
18 juni   5de Liedekerke 
20 juni   6de Deftinge 
23 juni   3de Erembodegem 
26 juni   opgave Zonnegem 
29 juni   16de Edingen 
2 juli   plat Denderleeuw 
3 juli   8ste Aspelare 
5 juli   9de Melle 
9 juli   plat Meise 
10 juli   3de Steenhuffel 
12 juli   8ste Celles 
19 juli   5de Quiévrain 
21 juli   3de Denderleeuw 
25 juli   7de Ninove 
28 juli   13de  Kerksken 
30 juli   2de  Zottegem 
31 juli   opgave Leerbeek (na een vechtpartij met Ole Ritter) 
1 augustus  3de Tertre 
4 augustus  16de Aspelare 
6 augustus  plat  (twee keer) Kerksken 
7 augustus  14de Kampioenschap van België 
10 augustus  5de Merelbeke 
12 augustus  opgave Aalst 
14 augustus  opgave Zottegem-Strijpen trofee Het Volk 
15 augustus  3de Aalst 
16 augustus  4de Heusden 
19 augustus  11de Welle 
21 augustus  7de Baasrode 
22 augustus  8ste Mere 
24 augustus  18de Blandain 
25 augustus  14de Wondelgem 
27 augustus  11de Ninove 
28 augustus  9de Lede 
30 augustus  4de Haaltert 
31 augustus  opgave Sint-Martens-Latem 
2 september  6de ex aequo Aalst 
3 september  opg Denderhoutem 
 
 



75 
 

1968 (beroepsrenner) 

4mei   27ste Brussel-Bever 
7 mei   opgave (losse “manivelle”) Vilvoorde 
11 mei   22ste Pamel 
14 mei   buiten de prijzen Templeuve 
16 mei   30ste Assebroek 
18 mei   24ste Heist aan Zee 
21 mei    lekke band Doornik 
25 mei   opgave Wieze 
26 mei   23ste Kampenhout Relst 
29 mei   opgave St-Amandsberg 
2 juni   versnelling stuk Ganshoren 
3 juni   opgave (breuk) Ertvelde 
4 juni   opgave (plat) Ninove 
5 juni   29ste Laarne 
6 juni   stuurbreuk Helchteren 
8 juni    22ste na valpartij  Ouwegem 
9 juni    34ste Gavere 
12 juni   21ste Belsele 
13 juni   21ste Eeklo 
15 juni   12de Erembodegem 
17 juni    Breuk Terjoden 
19 juni   19de Stekene 
21 juni   plat Aartrijke 
23 juni   17de Evergem 
24 juni   13de Fayt-le-Franc 
27 juni   16de na valpartij Tienen 
29 juni   opgave Nederbrakel 
30 juni   opgave Torhout 
1 juli   opgave Denderleeuw 
3 juli   13de Waver 
6 juli   17de (valpartij) Rotselaar 
13 juli   opgave Zomergem 
15 juli   opgave Duffel 
18 juli   stuurbreuk Sinaai 
19 juli    24ste St-Niklaas 
21 juli    15de Tielt 
24 juli   40ste Tollembeek 
27 juli   2de Waasmunster 
29 juli   plat Lommel 
30 juli   opgave Schoten 
31 juli   kaderbreuk Deinze 
1 augustus  plat Ninove 
2 augustus   26ste Boezinge 
4 augustus  22ste Beveren 
7 augustus  14de Harelbeke 
10 augustus  14de ex aequo Keerbergen 
11 augustus  22ste Buggenhout 
13 augustus  plat Lessen 
15 augustus  31ste Denderleeuw 
16 augustus   20ste Oud-Turnhout 
18 augustus   12de Lede 
20 augustus  17de Zottegem 
22 augustus  plat Mere 
24 augustus  9de Haaltert 
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28 augustus  33ste Geraardsbergen   
30 augustus  12de Roeselare 
1 september  stuurbreuk Herzele 
3 september  14de Harelbeke 
4 september  35ste Wingene 
5 september  33ste Buggenhout 
7 september  22ste Nieuwkerken-Waas 
10 september  opgave Waarschoot 
 
 

Een nieuwe start bij de nevenbonden 
 

Nadat Etienne gestopt was als prof, richtte hij zich in eerste instantie … op een andere sport, 

namelijk het voetbal. 

Weinigen zullen dit nog weten, maar vrij snel na zijn aansluiting bij KRC Haaltert, behoorde 

hij tot de kernspelers en toen in het voorjaar 1972, op de laatste speeldag, de beslissende 

wedstrijd voor het kampioenschap in derde proviciale C op de kalender stond, speelde 

Etienne een cruciale rol. 

Op de laatste speeldag stonden deze wedstrijden op het programma: Verbroedering 

Denderhoutem – Sparta Geraardsbergen en Racing Haaltert – Rapide Ophasselt. 

De Racing moest meer punten halen dan Geraardsbergen om kampioen te spelen. 

Karel De Bruyn, één van de sterspelers van toen,  was geblesseerd en werd vervangen door … 

Etienne Lievens, jawel, de ex-beroepsrenner uit Kerksken. 

Voor 1 200 toeschouwers (“droïe root’n dik”) speelde Etienne een dijk van een match en 

zorgde er mee voor dat Haaltert gelijk speelde en als kampioen steeg naar twee provinciale. 

Het jaar nadien verhuisde Etienne, die inmiddels aan het station in Ede “Café Tamboer” had 

overgenomen, naar VC Ede, waar ondergetekende nog het genoegen had om met hem te 

spelen. 

Kort daarop zegt Etienne ook het voetbal vaarwel en … haalt hij de koersfiets opnieuw van 

stal en begint weer te trainen. 

Vanaf 1984 zullen we hem met de regelmaat van een klok bij de winnaars van de 

nevenbonden, die Vlaanderen rijk is, terugvinden en twee  jaar na elkaar kroont hij zich zelfs 

tot Belgisch kampioen bij de VWB.  Etienne blijft actief tot het jaar 2001 en toont telkens 

weer dat hij nog steeds over de vlijmscherpe eindspurt uit zijn jeugd beschikt. 

We hadden Etienne voor dit boek zeer graag geïnterviewd, maar via zijn dochter en zijn 

vriend Frans Vonck, vernamen we dat Etienne, herstellend van ziekte, dit liever niet deed. We 

hadden daar alle begrip voor en wensen langs deze weg Etienne alle beterschap toe en 

danken hem voor de mooie wielermomenten die hij ons als kind in de jaren 60 liet beleven. 

Bij deze ook een woord van dank aan ons beider vriend, Frans Vonck die, als 

onvoorwaardelijk supporter, alle uitslagen van Etienne bijhield en ons speurwerk naar 

uitslagen veel makkelijker maakte. 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

Twee keer kampioen van België bij de VWB. Op de onderste foto, twee andere Kerkskenaars. Uiterst 

links Georges Goubert en naast hem Willy Raes. Rechts van Etienne, Freddy Van Impe, neef van 

Lucien en begin jaren zestig een beloftevolle nieuweling en liefhebber. 
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Uit het schriftje van Frans Vonck, of hoe een onvoorwaardelijke supporter zijn idool volgde. 
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Willy Jacobs , schitterende resultaten in 1966 maar … spijtig van de aanslepende 

blessure en de legerdienst33 
 

 

 
33 Met dank aan Betty Matthys voor de foto’s 
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Toen Etienne Lievens en Willy Van Der Eecken in 1964 hun legerdienst vervulden, deed de 

jonge Willy Jacobs (10/07/1948-21/02/2008) uit Landlede zijn intrede bij de nieuwelingen. 

Zoals zovelen startte Willy bij de niet aangesloten onderbeginnelingen  en dit in 1963. Hij 

reed 21 koersen waarbij hij 6 keer in de eerste 3, 11 keer in de eerste 5 en 16 keer in de eerste 

10 reed.  

In 1964 reed hij nog vier koersen bij de onderbeginnelingen  alvorens over te stappen naar de 

nieuwelingen in datzelfde jaar. Op een totaal van 25 koersen eindigde hij 9 keer in de eerste 

3, veertien keer in de eerste 5 en 19 keer in de eerste 10. 

Willy had in die tijd zijn supporterslokaal “bij Rommen”. 

 

1964 (nieuweling) 

Wij vonden volgende uitslagen terug in de kranten34 

16 mei   8ste Heldergem 
23 mei   9de Heldergem 
25 juli   10de Nederhasselt 
2 augustus  4de Sint-Martens Bodegem 
15 augustus  10de Pepingen 
6 september  8ste Aalst 
 
 
 

 
34 Door het feit dat vaak enkel de familienaam vermeld werd en  door het feit dat er dat jaar ook nog 
een Jacobs Willem en een Jacobs William bij de juniores reden heb ik niet alle uitslagen van Willy 
kunnen terugvinden voor de jaren 1964-1967 
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1965 (junior) 

Volgens de archieven in het fotoalbum van zijn weduwe Betty Matthys en dochter Cindy, 
behaalde Willy volgende resultaten: op 47 gereden wedstrijden, 2 eerste plaatsen 4 tweede 
plaatsen en 5 derde plaatsen en in totaal 18 keer in de eerste 5 en 28 keer in de eerste 10. 
 
Wij vonden in de kranten deze uitslagen terug: 
 
21 maart  9de Aalst 
28 maart  3de Denderhoutem 
11 april   10de Tollembeek 
17 april  7de Mere 
10 mei   6de St-Martens Lierde 
16 mei    7de Wanzele 
22 mei   5de Erwetegem 
29 mei   5de Overmere 
24 juni   5de Schellebelle 
3 juli   5de Aalst 
10 juli   5de Kwatrecht 
11 juli    2de Aspelare 
21 juli   4de Vollezele 
1 augustus  1ste Herzele 
15 augustus  3de Denderleeuw 
26 augustus  9de Hofstade 
29 augustus  2de Aalst 
4 september  12de Appels 
26 september  2de Kerksken 
2 oktober  8ste Geraardsbergen 
 

 
Na zijn eerste zege in Borsbeke 
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1966: het topseizoen 

 

In 1966 reed Willy een fantastisch seizoen bij de juniores. Hij behaalde niet minder dan 7 

overwinningen o.a. in Aspelare, Meerbeke en Lessenbos. Hij werd ook 9 keer tweede en 9 

keer 3de, reed 31 keer in de eerste 5 en 36 keer in de eerste 10 en dat op 53 gereden koersen. 

Dit is wat wij terugvonden in de kranten 

13 maart    6de Steenhuize 
9 april   3de Mere 
10 april  3de Aspelare 
24 april  2de Bambrugge 
1 mei   2de Hillegem 
8 mei    3de Hillegem 
19 mei    4de Nederhasselt 
22 mei  1ste Aspelare 
6 juni   2de St-Martens-Lennik 
4 juli    5de Onkerzele 
18 juli    3de Kerksken  
21 juli   2de Kerksken 
6 augustus   1ste Meerbeke 
15 augustus  4de Bas-Gilly 
28 augustus   3de Zandbergen 
29 augustus   4de Aalst 
30 augustus  3de Geraardsbergen 
4 september  1ste Lessenbos 
5 september  4de Denderhoutem 
12 september  5de Zandbergen 
27 september   2de Quévaucamps 
9 oktober  2de Sirault 
 

 
GVA 21 oktober 1966 
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Een foto uit “Het Volk” na de overwinning van Willy in Aspelare op 22 mei 1966 

 
 

De verwachtingen bij zijn overgang naar de juniores in 1967 waren dan ook hoog gespannen 
en in de maand april werd Willy zelfs geselecteerd om op 19 april met KSC Denderstreek deel 
te nemen aan het Belgisch Kampioenschap ploegentijdrit in Halle. 
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Maar toen werden de resultaten plots minder. Wij vroegen ons af waarom tot wij in het 
fotoalbum van zijn dochter Cindy ontdekten dat Willy al een hele tijd sukkelde met een 
blessure aan het been, zoals blijkt uit dit krantenartikel. En bovendien had hij ook zijn 
legerdienst moeten vervullen in 1967-68. 
 

 
 

Ondanks het zogezegd geruststellend nieuws en de goede zorgen van kinesist Liebaut  zal 
Willy in 1968 de arena verlaten. 
 
We vonden nog volgende uitslagen terug 
1967 
 
3 april    10de Outer 
30 april   12de Denderleeuw 
1 mei    7de Ninove 
28 mei    6de Meerbeke 
18 juni    5de Geraardsbergen 
3 juli    6de Burst 
10 juli    13de Atembeke 
11 juli    16de Ternat 
16 juli    4de Maarke-Kerkem 
21 juli    7de Herzele 
27 juli    15de Anderlecht 
4 augustus    17de Ninove 
 
1968 
19 mei    15de Nieuwerkerken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 
 

 
Uit het topjaar 1966: sterke Willy, één en al karakter en macht. 

 
 



86 
 

Geert De Cock 
 
Geert De Cock woonde als nieuweling op Terlicht in de huizen van “paster Schouppe” en 

verhuisde nadien naar Lebbeke. Geert  was de oudste van de vier kinderen. Zijn ouders 

heetten Petrus en Rosa en zijn zussen Christelle en Carine en hij had ook nog een jongere 

broer Jan. Hij probeerde het als nieuweling vanaf 1965, reed tot 1980 bij de amateurs  en zal 

later nog lang in andere bonden koersen. 

1965 (nieuweling) 

19 april   9de Baasrode 
6 juni    8ste Aalst 
20 juni    4de Elst 
27 juni    6de Moorsel 
10 oktober   2de Relegem 
 

1966 (junior)  

19 mei    7de Nederhasselt 
3 juli    4de Humbeek 
21 juli    6de Lebbeke 
18 september   7de Houtem-Vilvoorde    
 

1967 (junior) 

5 maart   4de Denderhoutem 
27 maart   4de Hekelgem 
23 april   8ste Ottergem 
11 juni    10de Opwijk 
18 juni    3de Opbrakel 
25 juni    4de Buggenhout 
21 juli    9de Lebbeke 
15 augustus    10de Pamel 
27 augustus   10de Baardegem 
3 september   7de Denderhoutem 
 

1968 (junior) 

24 maart   4de Denderhoutem 
7april    3de St Laureins Berchem 
15 april   9de   Baasrode 
3 juni    4de  Meldert 
16 juni    7de  Essene 
7 juli    4de Brussegem 
22 juli    10de Appels 
28 juli    13de Wichelen 
15 augustus   10de Nederhasselt 
26 augustus   4de Baardegem 
 

Ook zij probeerden het  
 
Ook Eddy Raes, de zoon van fietsenmaker Albert Raes en Camilla Impens zal het in die 

periode eventjes als nieuweling proberen. Hetzelfde gold voor Wilfried De Pauw uit den 

Berg, die in 1965, na een zware val in Viane het koersen staakte en voor Willy Raes van op 

de Molenbaan, de zoon van Richard en Mathilde D’Hoir. Deze twee laatsten zullen we later 

wel nog terugvinden in de nevenbonden, maar daarover meer verder in dit boek. 
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De jaren 70 
 

De prijs voor moed en volharding  voor Luc De Troyer (“Luc van Rommen”)35 
 

 

Luc na zijn overwinning in Geraardsbergen, omringd door familie en supporters 

V.l.n.r. Georges Piens, zijn moeder Maria Meganck, Johan Van den Neucker (achter zijn moeder), zijn 

vader Jozef, Frans Vonck (achter zijn vader), Paul Heymans, Luc zelf, zijn broer Elie, Marcel De 

Pelsmaecker en zijn oom, Marcel Meganck. 

 

Luc , de zoon van “Rommes Jefken” liep zeker niet over van talent, maar trainde en verzorgde 

zich als geen ander en dat ondanks een zware dagtaak, waardoor hij zich gedurende 19 

(NEGENTIEN) seizoenen handhaafde in het wielerpeloton en respect afdwong bij vriend en 

tegenstander. 

Een overzicht van zijn indrukwekkende loopbaan 

1972 (junior) 

2 april    9de Pollare 
 6 mei    10de Zottegem  
11 mei    9de Onkerzele  
14 mei    5de Ronse  
18 juni   7de Teralfene  
24 juni   6de Kerksken  
25 juni   9de Ronse  
2 juli    7de Leeuwergem  
8 juli    3de Haaltert  

 
35 Met dank aan Frans Vonck voor de foto 
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15 juli    9de Schendelbeke  
23 juli    5de Denderwindeke  
20 augustus   8ste Moerbeke   
3 sept    1ste Denderhoutem  
9 sept    10de Iddergem 
 

1973 (liefhebber) 

28 juli    4de Berlare 
 

1974 (liefhebber) 

12 mei    7de Aalst en kampioen van KSC Denderstreek bij de liefhebbers 
10 juni   14de Kester 
8 juli    13de Geraardsbergen 
6 augustus   13de Merelbeke-Gentbrugge 
15 augustus   10de Denderleeuw 
18 augustus   5de Viane 
20 augustus   15de Lennik 
27 augustus   7de Haaltert 
31 augustus   10de Wetteren 
8 september   7de Kluisbergen 
 

1975 (liefhebber) 

31 maart   12de Mere 
20 april   16de Viane 
26 april   9de Zottegem 
1 mei    14de Ninove 
3 mei    3de Welle 
11 mei    6de Viane 
5 juli    7de Kain 
14 juli    8ste  Parike 
26 augustus   10de Haaltert 
2 september   9de Zottegem 
8 september   2de Overboelare 
13 september   3de Schorisse 
14 september  2de Kluisbergen 
16 september   9de Nederbrakel 
20 september   2de Ronse 
28 september  1ste Ellignies-St-Anne 
4 oktober   1ste Maffle 
5 oktober    10de Maria-Oudenhove 
12 oktober   5de Kluisbergen 
 

1976 (liefhebber) 

21 maart   2de Geraardsbergen 
1 mei   8ste Ninove 
28 mei   9de Maffle 
3 juli    5de Lens sur Dendre 
22 juli    10de Kerksken 
26 juli    8ste St-Maria-Lierde 
1 augustus  7de Kerksken 
24 augustus  10de Haaltert 
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1977 (liefhebber) 

30 augustus   3de Haaltert 
5 september   8ste Erpe-Mere 
6 september   8ste Buggenhout 
 

1978 (liefhebber) 

18 maart  9de Denderleeuw 
15 april  9de Outer 
6 mei    7de Gijzegem 
4 juni   7de Schellebelle 
25 juni   4de Denderhoutem 
10 juli    9de Parike 
15 juli   9de Schendelbeke 
17 juli   7de Lennik 
22 juli  1ste Idegem 
24 juli   5de Ninove 
25 juli   9de Hofstade 
28 juli   5de Denderhoutem 
29 juli   9de Berlare 
5 augustus  4de Idegem 
6 augustus  8ste Galmaarden 
 

1979 (liefhebber) 

22 april  14de Aalst 
1 mei    14de Ninove 
25 mei   10de Denderhoutem 
4 juni   10de Schepdaal 
1 juli   4de St-Lievens-Houtem 
10 juli   9de Neigem 
15 juli   9de Ninove 
17 juli   6de Outer 
24 juli   4de Nieuwerkerken  
26 juli   10de Borchtlombeek 
11 augustus  4de Aalst 
2 september  4de Steenhuize 
 

1980 (liefhebber) 

1 mei   11de Ninove 
12 mei    6de Ophasselt 
15 mei    5de Ninove 
31 mei    10de Liedekerke 
7 juni   5de Meerbeke 
29 juni   11de Meldert 
6 juli   7de Pollare 
15 juli   8ste Neigem 
16 juli   2de Lennik 
21 juli   6de Aalst 
23 juli   8ste Hofstade 
24 juli   8ste Kerksken 
24 augustus  16de Aalst 
26 augustus   10de Haaltert 
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1981 (liefhebber) 

3 mei   13de Ninove 
9 mei    15de Erpe-Mere 
10 mei   11de Ressegem 
30 mei   16de Asse 
13 juni   20ste Hekelgem 
5 juli   7de Herfelingen 
28 juli   9de Vloesberg 
31 juli   5de Viane 
25 augustus  12de Haaltert 
12 september  4de Nederhasselt 
13 september  13de Moerbeke 
 

1982 (liefhebber) 

9 mei    14de Herzele 
30 mei   4de Idegem 
6 juli   9de Buggenhout 
12 juli   10de Parike 
16 augustus  13de Maria-Lierde 
5 september  2de Neigem 
 

1983 (liefhebber) 

5 juni   9de Lennik 
18 juli   14de Zandbergen 
22 juli   11de Kerksken 
7 augustus  13de Galmaarden 
28 augustus  10de Haaltert 
30 augustus  6de Haaltert 
5 september  8ste Denderhoutem 
1 oktober  1ste Geraardsbergen 
 

1984 (liefhebber) 

1 mei    10de Outer 
12 mei   13de Lennik 
13 mei   15de Haaltert 
10 juni   7de Lennik 
17 juni   5de Nieuwenhove 
6 juli   11de Gaasbeek 
8 juli   14de Herzele 
10 juli   13de Neigem 
21 juli   11de Maarkedal  
22 juli   13de Maarkedal 
29 juli   17de St-Laureins Berchem 
4 augustus  12de  Lede 
13 augustus  14de  Haaltert 
19 augustus  10de  Zwalm 
21 augustus  7de  Mere 
25 augustus  9de  Kluisbergen 
28 augustus  2de  Haaltert  
1 september  12de Roosdaal 
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1985 (liefhebber) 

1 juni   10de Moorsel 
30 juni   20ste Herfelingen 
27 juli   14de Bambrugge 
29 juli   5de Maria-Lierde 
24 augustus  16de Brakel 
21 september  8ste Gooik 
23 september  13de Ruien 
 

1986 (liefhebber) 

 
15 juni   11de Nieuwenhove 
5 juli   12de Denderwindeke 
14 juli   12de Parike 
21 juli   7de Kerksken 
17 augustus  1ste Overboelare 
 

1987 (liefhebber) 

2 mei    19de Haaltert 
10 mei   14de Haaltert 
20 juni   7de Aaigem 
27 juni   15de Nederhasselt 
5 juli   17de Borsbeke 
21 juli   13de Kerksken 
26 juli   14de St Laureins-Berchem 
23 augustus  11de Moorsel 
30 augustus  10de Brakel 
13 september  13de Gooik 
20 september  10de Zwalm (Rozebeke) 
 

1988 (liefhebber) 

23 mei   11de Haaltert 
29 mei   18de Haaltert 
5 juni   6de Elst 
 
Luc zal nog tot 1990 amateur blijven 
 
Luc reed ook drie keer de lastige Ronde van Bulgarije, in 1978, 1980 en 1981. 
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Alfons Callebaut: twee keer winst in Denderwindeke36 
 

 

Alfons, na één van zijn twee overwinningen in Denderwindeke 

Alfons (Foosken) uit “den Berg” was zeer frêle van figuur, maar reed toch een aantal dichte 

ereplaatsen en twee overwinningen bij elkaar in een loopbaan, die liep van 1970 tot 1974.  

Spijtig  genoeg verliet “Foosken” ons veel te vroeg op 15 april 2019, nauwelijks 65 jaar oud. 

 

 
36 Met dank aan Jenny Grootaers voor de foto’s 
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Een overzicht van zijn uitslagen op de weg 

1970 (nieuweling) 

24 mei   9de Moerbeke Atembeke  
18 juli    8ste Viane   
13 sept   6de Gooik 
 

 
 

Alfons als nieuweling bij de Labiekes, met in zijn wiel Marc De Deyn uit Erondegem 

1971 (junior) 

23 mei   7de Pamel  
31 mei    7de Gentbrugge  
4 juli   6de Appels  
18 juli    10de Denderwindeke  
25 juli   1ste Denderwindeke  
22 aug    9de Ronse  
26 aug    10de Hofstade  
28 aug    4de Ronse  
29 aug    5de Ronse 
 

1972 (junior) 

2 april    5de Pollare  
3 april    10de Pollare  
6 mei    4de Silly  
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15 mei    5de Givry  
3 juni    6de Haaltert  
12 juni   9de Neufville  
18 juni   7de Grotenberge  
25 juni   3de  Kerksken 
26 juni   5de Viane  
2 juli    4de Silly  
8 juli    8ste Haaltert  
16 juli    4de Schendelbeke  
30 juli   1ste Denderwindeke  
8 aug    8ste Erondegem  
15 aug    8ste in Kerksken 
 

1973 (Amateur) 

15 sep 73 9de Merelbeke  

 

1974 (Amateur) 

4 mei    6de Silly  
12 mei    6de Aalst 1 
5 aug    8ste Denderleeuw  
 

1975 (Amateur) 

18 mei    13de Erembodegem  
25 mei   10de Maria Horebeke 
 

 

Schoonvader Frans Grootaers reikt Fons de drinkbus aan 

Alfons reed gedurende de winterseizoenen ook als veldrijder en behaalde daar eveneens 

enkele mooie ereplaatsen. 
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1970-71 
22 november  14de Sirault 
1971-72 

26 september  5de Pollare 
7 november  9de Zele 
13 december   13de Aaigem 
13 februari  11de Kluisbergen 
 
1972-73 
24 september  10de Pollare 
19 november  13de Silly 
25 december   4de Dworp 
 
1973-74 
17 november  16de Onkerzele (A-cross) 
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Als het noodlot toeslaat: Harry Vocaet (° 18 april 1957 + Munkzwalm 16 maart 1975)37 
 

 

Telkens als er een renner verongelukt komen de herinneringen 

boven… 

Harry moet een paar plaatsen voor mij gereden hebben en is om 

onduidelijke redenen in een bocht tegen een weideafsluiting 

gereden. Zijn fiets werd terug gekatapulteerd en daardoor kwam 

ik ook ten val. Bij mij viel de schade mee maar hij lag daar met 

bebloed aangezicht. Nadat ik mijn tube terug op de velg had gelegd 

kwam een toeschouwer zeggen dat het niet goed met hem was. Ook 

het beeld van zijn ongeruste moeder die vroeg waar haar zoon was 

en of die ook gevallen was blijft in mijn geheugen gegrift. Zelfs na 

al die tijd... (Paul De Ridder). 

 

 
37 Met dank aan Luc Vocaet voor de foto’s 
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Met deze woorden contacteerde oud-wielrenner Paul de Ridder mij toen hij vernam dat ik dit 

boek zou schrijven. Hij was directe getuige van het stom ongeval dat deze jonge belofte uit 

den Berg op nauwelijks 17-jarige leeftijd fataal werd. 

Zo veel had het leven nog te bieden, zoveel mooie dromen nog om waar te maken, … helaas 

heeft het niet mogen zijn. 

Hierbij een – veel te kort – overzicht van de carrière van Harry 

1973 (nieuweling) 

26 aug    5de Ottergem  
14 oktober   5de Roosdaal-Ledeberg 
 

1974 (nieuweling) 

10 maart   5de Ternat  
11 maart   4de St-Lievens-Esse  
24 maart   2de Alsemberg (achter Luc Colyn) 
 

1974 (junior) 

27 april    8ste Haaltert   
12 mei    5de Iddergem  
19  mei   6de Denderhoutem  
23 mei   4de St Pieters Leeuw  
26 mei   2de Steenhuize  
3 juni    3de Hillegem  
18 juni   10de Schellebelle  
21 juli    6de Erondegem  
4 augustus   2de Kerksken  
17 augustus   7de Nieuwerkerken  
30 september   2de Denderleeuw 
 

 

Harry (uiterst rechts) aan de start van zijn laatste koers op 15/03/1975 
Helemaal links op de foto Luc Berkenbosch, die ook op jonge leeftijd om het leven kwam. Vooraan de 

gebroeders Tummeleer. 
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Een paar kleine artikels in de krant en … dat was het 
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Harry tussen zijn supporters en familie 
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WE VERGETEN JE NIET HARRY 
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Patrick D'Haese koerste van 1976 tot 1982 
 

 

Patrick aan de leiding voor René De Bruecker uit Aalst.38 

Patrick, afkomstig uit “den Boekent” was de zoon van Jean (een Aalstenaar die het ook ooit 

als renner probeerde) en Juliette Volckaert en de kleinzoon van “Breim zen Maasse” 

(Clementia Braem) en Speir (Prosper) Volckaert.  

Patrick had zijn supporterslokaal in de Roxy. Hij was geen veelwinnaar, mede door een 

gebrek aan spurt, maar hij was wel vaak de man die de koers maakte, die niet bang was om 

vroeg in de ontsnapping te gaan en die gedurende 7 jaar zijn plaats had in de wielerpelotons 

van de Denderstreek. Zijn beste jaar was 1976, toen hij twee bloemtuilen meebracht naar den 

Boekent. 

De uitslagen van Patrick, die we terugvonden. 

1975 (nieuweling) 

29 juni    5de Itterbeek 
10 augustus   5de in Kerksken (Boekent) – winnaar Eddy Planckaert 
6 september   4de Oosterzele 
28 september    4de Everbeek 
 

1976 (nieuweling) 

13 maart   2de Denderhoutem 
20 maart   3de Woubrechtegem 
17 april   3de Aspelare 

 
38 Met dank aan Stephan Bourlau voor de foto 
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19 april   4de Aspelare 
22 mei    2de Saint-Ghislain 
13 juni    2de Haaltert 
26 juni    3de Idegem 
27 juni   1ste Neufmaison 
11 juli    3de Destelbergen 
18 juli    2de St Martens-Lierde 
21 juli    2de Woutersbrakel 
29 augustus    4de Munkzwalm 
 

Patrick behaalde ook een tweede zege in Wallonië (blijkt uit de zegestand dat 
jaar), maar ik vond de uitslag niet terug. 
 

1977 (junior) 

11 april    7de Denderhoutem 
2 mei     5de Woubrechtegem 
14 mei    6de Impe 
12 juni    5de Meldert 
10 juli    7de Geraardsbergen 
27 augustus   7de Borsbeke  
10 september   4de Zinnik 
 

1978 (junior) 

1  mei    2de Zottegem (Erwetegem) 
14 mei     3de Moorsel 
15 mei    6de Galmaarden 
17 juni    8ste Brakel 
1 juli    6de Ellezelles 
10 september    4de Erembodegem 
  

1979 (liefhebber) 

1 april    20ste Denderhoutem 
1 mei    19de Erwetegem 
5 mei    14de Silly 
 
 

1980 (liefhebber) 

27 april   6de Gooik 
15 mei    16de Ninove 
31 mei    6de tijdrit 3-daagse Ardennen in Stavelot 
1 juni    4de derde rit 3-daagse Ardennen Stavelot Polleur 
10 augustus   18de Outer 
31 augustus   14de Steenjuize 
20 september   19de Opbrakel 
5 oktober   14de Volkegem 
 

1981 (liefhebber) 

10 mei    15de Ressegem 
17 mei    16de Teralfene 
24 mei    17de Ninove 
28 mei    14de Teralfene 
19 juli    14de Strijpen 
13 september   11de Steenhuize-Wijnhuize 
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Luc De Cooman  renner van 1976-1981 
 

Ook Luc De Cooman zal van 1976 tot 1981 in het wielerpeloton rondrijden en van hem 

vonden we volgende uitslagen terug.39 

1976 (nieuweling) 

19 april   5de Maurage 

1977 (nieuweling) 

10 april   5de Aspelare 
24 april   4de Haaltert 
 

1978 (junior) 

28 mei    6de Elst 
2 juli    4de Ellezelles 
9 juli    5de Hillegem 
23 september   8ste Geraardsbergen 
 

1979 (junior) 

22 april   6de Haaltert 
12 mei    10de Denderwindeke 
4 juni    4de Hekelgem 
10 juni    6de Outer 
17 juni    3de Wetteren 
24 juni    6de Gooik 
1 juli    4de Elst 
 

1980 (liefhebber) 

14 september   16de Eine 

1981 (liefhebber) 

4 mei    14de Denderhoutem 
28 juni    13de Eine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
39 Ook hier gaat het om uitslagen waar we zeker van zijn, omdat ook de voornaam vermeld werd. Er 
reden in die periode immers meerdere renners met de familienaam (De) Cooman. 
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Yvan de Pelsmaecker, nieuweling en junior 1977-197940 
 

 

Zoals zoveel jongens in de tijd, was Yvan lid van wielerclub “De Labiekes” uit Denderhoutem 

Yvan de Pelsmaecker (°14 december 1961) uit de Beekstraat was slechts drie seizoenen actief 

bij de BWB, maar won als nieuweling in Terjoden en 2 keer in Sint-Maria Oudenhove. Als het 

op spurten aankwam, stond Yvan zeker zijn mannetje. Hij had zijn supportersclub, “de 

Pedalo”, in Café Korlick. Het bestuur bestond uit Roger en Frans De Pelsmaecker (voorzitter 

en ondervoorzitter) en Idain Van Impe (secretaris). 

Op latere leeftijd zal hij ook nog bij de nevenbond BWCL uitkomen. 

We vonden volgende uitslagen terug 

1977 (nieuweling) 

1 mei   1ste St-Maria Oudenhove 
2 mei   2de Denderhoutem 
29 mei   5de Erembodegem 
3 juli   5de Geraardsbergen 
25 juli   5de Ninove 
30 juli   4de Ninove 
 

1978 (nieuweling) 

7 mei   1ste Sint-Maria Oudenhove 
14 mei  1ste Terjoden 
4 juni   6de Impe 
15 juli   5de Waarbeke 
12 augustus  2de Meerbeke 
17 augustus  5de Lessen 
19 augustus  5de Bambrugge 
20 augustus  4de Schelderode 

 
40 Met dank aan Yvan De Pelsmaecker voor de foto’s 
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Vreugde bij vader en zoon na de zege in Terjoden. We herkennen ook Wim Vocaet, naast de vader van 

Yvan. 
 

 
Fier poserend met de palm voor de ouderlijke woning 
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Ook de voorzitter van de supportersclub, Roger De Pelsmaecker mocht niet ontbreken op de foto, 

evenmin als de jeugdige supporters uit den Berg 
 

 
 

Ook de regionale pers was vol lof voor de jonge belofte 
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Rik Roelandt, concurrent van Yvan De Pelsmaecker41 
 

 

Rik krijgt een nieuwe fiets van zijn supporters. Van links naar rechts; Frans Van Durme, Rik, Roger 

Bellemans ( verzorger), Eddy Tas, Eddy Van Impe, Willy De Gelas 

 

 

 
41 Met dank aan Gina en Mathio Roelandt voor de foto’s 
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Bijna gelijktijdig met Yvan De Pelsmaecker, debuteerde ook Rik Roelandt (° 21/11/1961) bij 

de nieuwelingen. 

Rik had zijn supporterslokaal in “den Berg” bij “Tasken” en er werden – zoals zo vaak in die 

periode – zelfs stickers gemaakt met daarop de foto van de renner en het adres van zijn 

lokaal. 

 

Teruggevonden uitslagen van Rik 

1977 (nieuweling) 

2 juli   2de Wiers 
 

1978 (nieuweling) 

7 mei   6de Zandbergen 
11 juni   4de Denderhoutem 
15 juli   2de Waarbeke 
 

1979 (junior) 

1 mei   11de Ninove 
24 mei   10de maria-Lierde 
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4 juni   5de Ninove 
23 juni   5de Kerksken 
22 juli   7de Outer 
 

1980 (junior)  

24 februari  3de clubkampioenschap Labiekes 
9 maart  8ste Woubrechtegem 
27 april  11de Ninove 
1 mei   2de St-Lievens-Houtem 
3 mei   10de Zandbergen 
17 mei   1ste Zingem ???42 
18 mei   3de Viane 
26 mei  1ste Ninove 
14 juni   11de Nederhasselt 
12 juli   14de Zele 
26 juli   10de Nederhasselt 
28 juli   8ste Ninove 
16 augustus  11de Denderhoutem 
25 augustus  8ste Geraardsbergen 
 

1981 (liefhebber) 

4 mei   9de Denderhoutem 
20 juli   11de Appelterre 
6 juli   15de Onkerzele 
7 september  5de Denderhoutem 
 

1982 (liefhebber) 

21 maart  7de Denderwindeke 
 

Ook in 1987 vinden we nog een paar keer een Rik Roelandt in de uitslag van koersen uit de 

streek 

Via zijn zus Gina kregen we  bevestiging dat Rik toen wel degelijk een korte comeback maakte 

in de pelotons. 

3 mei   17de Haaltert 
28 juni   14de Aalst 
4 juli   19de Denderwindeke 

 
42 De krant GVA geeft als winnaar Rik Roelandt uit Oostakker, dus geen zekerheid 
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Rik in volle actie 

 

Ook Rudy Van der Eecken, de zoon van “den bokser”, Willy Van der Eecken zal 
het eventjes als wielrenner proberen, maar zonder veel succes. Dit was ook het 
geval met Geert De Schrijver uit de Pennestraat. 
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De jaren 80 
 

Rafaël De Pauw  
 

Rafaël was afkomstig uit Landlede en we vonden van hem resultaten terug van 1980 tot 1987 

1980 (amateur) 

31 mei    16de Viane  
29 juni   20ste Meldert 
4 augustus  19de Erondegem 
31 augustus  18de Ottergem 
 

1981 (amateur) 

19 juli   18de Outer 
21 juli   12de Tollembeek 
22 augustus   18de Teralfene 
13 september  9de Wijnhuize 
 

1982 (amateur) 

31 mei   12de Maria-Oudenhove 
6 september  9de Denderhoutem 
7 september  15de Maria-Oudenhove 
26 september  8ste Zwalm 
 

1985 (amateur) 

2 juni   15de Zonnegem 
25 juli   20ste Kerksken 
 

1986 (amateur) 

25 mei   12de Horebeke 
1 augustus  16de Ninove 
16 augustus  12de Appelterre 
10 september  10de Overboelare 
 

1987 (amateur) 

31 mei   15de Moerbeke 
14 juni   15de Erembodegem 
27 juli   18de Lierde 
17 augustus  14de Outer 
22 augustus  16de Haaltert 
30 augustus  20ste Brakel 
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1984 – En  plots … had Kerksken vijf (of zes) “coureurs” op hetzelfde moment 
 

Ronny Van Impe  
 

Ronny (°19/07/1967) is de zoon van Paul Van Impe uit den Boekent en de vader van Gianni, 

die later ook nog zal koersen. Ronny bezit spijtig genoeg geen enkele  foto uit de periode toen 

hijzelf koerste. We vonden volgende uitslagen terug. 

1984 (junior) 

26 augustus  8ste Hillegem 
 

1986 (junior) 

19 mei    10de Outer 
 

1987 (amateur) 

20 april  20ste Ottergem 
17 mei   19de Ottignies 
31 mei   16de Haaltert 
22 juni   18de Meerbeke 
22 augustus  16de Haaltert 

 

Wim Boterbergh 43 

 
Wim aan de slag in het Azencriterium in Ronse 1985 

 
43 Met dank aan Wim voor de foto’s en documenten 
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Wim Boterbergh (°13/03/1968) woonde in De Beernaardstraat in Kerksken en we hadden het 

geluk dat hij ons zijn schriftje ter beschikking stelde waarin hij al zijn uitslagen noteerde. 

 
Netjes de boekhouding bijgehouden per wedstrijd 

1984 (nieuweling) 

27 februari  12de clubkampioenschap KSC Denderstreek 
25 maart  13de Voorde 
31 maart  29ste Boutersem 
8 april   21ste Steenhuize 
14 april  18de Nieuwerkerken 
22 april  7de Erpe-Mere 
29 april  18de Ninove 
1 mei   15de Erembodegem 
6 mei   14de Haaltert-Ede (trofee M. Galle) 
13 mei   9de Lede 
19 mei   19de Beersel-Lot 
9 juni   14de Terjoden 
15 juni   11de Ternat 
17 juni   15de Erpe-Mere 
24 juni   15de Aspelare 
5 juli   24ste Haaltert (Gotegem) 
8 juli   10de Borchtlombeek 
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12 juli   uit koers gezet Lierde na vechtpartij 

 
De regel was en is … handjes thuis houden 

 

16 juli   opgave (val) Kerksken 
22 juli   20ste Erpe-Mere 
26 juli   21ste Maria-Lierde 
29 juli   20ste Kalken 
4 augustus  6de Zelzate 
11 augustus  10de Oudenburg 
15 augustus   21ste Horebeke 
18 augustus  17de Ellezelles 
25 augustus  3de Zingem 
29 augustus   17de Buggenhout 
1 september  6de Zingem 
9 september  9de Denderhoutem 
 

1985 (nieuweling) 

24 februari  2de clubkampioenschap nieuwelingen KSC Denderstreek 
3 maart  34ste Godveerdegem 
6 maart  18de Fayt-le-Franc 
9 maart  11de Velzeke 
 

1985 (junior) 

17 maart  26ste Knesselare 
10 april  20ste Wevelgem 
 
In Aaigem, op 20 april,  doet Wim een zware val en moet hij tien weken inactief blijven met 
een geraakte meniscus en gescheurd kraakbeen onder de knieschijf. Hij hervat de competitie 
op 30 juni in Huise en rijdt nog volgende resultaten 
 
18 juli   19e Maria-Lierde 
21 juli   24ste Erpe-Mere 
23 juli   53ste in internationaal criterium Ronse (opnieuw gevallen) 
28 juli   16de Erembodegem 
31 juli   98ste Buggenhout 
5 augustus  10de Maria-Lierde 
10 augustus  17de Asse 
 

1986 (junior) 

Tijdens het clubkampioenschap moet Wim opnieuw stoppen met pijn in de knie 

30 mei   19de Kruibeke 
6 juni   17de Beveren 
5 juli   19de Ellezelles 
9 juli   29ste Scheldewindeke 
12 juli    20ste Overboelare 
14 juli   11de St-Lievens-Houtem 
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17 juli   15de Maria-Lierde 
20 juli   15de Haaltert 
24 juli   13de Kerksken 
26 juli   29ste St-Lievens-Esse 
29 juli   uitgeschakeld schiftingen azencriterium Ronse 
31 juli    25ste Ninove 
4 augustus   14de Maria-Lierde 
8 augustus  19de Ninove 
15 augustus  29ste Oedelem 
17 augustus  10de Strijtem-Roosdaal 
22 augustus  19de Haaltert 
26 augustus  29ste Voorde 
21 september  15de Leeuwergem 
 

 
 

Johan Blondeel 
 

Johan was de zoon van Frans Blondeel en de kleinzoon van Jean Blondeel, in Kerksken en 

omstreken gekend als “Zjang Lamot”.  Hij reed eveneens van 1984 tot 1987 in de 

jeugdreeksen en haalde een reeks mooie ereplaatsen 

1985 (nieuweling) 

16 mei   7de Herzele 
29 juni   10de St Lievens-Houtem 
20 juli   7de Wichelen 
28 juli   10de Herzele 
12 augustus  4de Ninove 
15 augustus  5de Ninove 
18 augustus  7de Maria-Oudenhove 
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26 augustus  4de Erwetegem 
28 augustus  7de Buggenhout 

1986 (nieuweling) 

22 maart  5de Outer 
29 maart  9de Aspelare 
31 maart  10de Aspelare 
12 april  4de Zandbergen 
19 april  9de Martens-Lierde 
26 april  5de Bambrugge 
1 mei   8ste St Antelinks 
4 mei   7de Haaltert 
25 mei   3de Steenhuize 
1986 (junior) 
8 juni   15de St Lievens-Esse 
24 juli   10de Kerksken 
17 augustus  9de Outer 
 

1987 (junior) 

12 april  10de Meldert 
9 mei   11de Denderwindeke 
17 mei   12de Lede 
28 mei   13de Bavegem 
30 mei   9de Roosdaal 
7 juni   8ste Zottegem 
5 juli   14de St Lievens-Esse 
8 augustus  8ste Kerksken 
15 augustus  15de Erpe-Mere 
5 september  11de Wichelen 
 

Peter De Smet (1984) 
 

Inderdaad , ook de latere politicus en schepen van de gemeente Haaltert heeft nog op de 

koersfiets gezeten en dit van 1984 tot 1985. En hoewel hij toen in Haaltert woonde, 

beschouwen we hem, de zoon van “Jefken Smet”,  toch als een Keskeneijer. 

1984 (nieuweling) 

13 april  8ste  Deux-Acren 
31 mei   9de  St Lievens-Esse 
25 juni   6de Lessen 
1 juli   6de Smeerebbe-Vloerzegem 
14 juli   6de Goeferdinge 
 

1985 (nieuweling) 

13 april  10de Moorsel 
20 april  3de Velzeke 
11 mei   8ste St Martens-Bodegem 
4 augustus  5de Buggenhout 
18 augustus  5de Maria-Oudenhove 
26 augustus  9de Erwetegem 
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Pascal Baetens: het merkwaardige (buitenlandse) verhaal van een man die na jaren 

het koersen hervat 
 

Pascal Baetens (° 29/03/1969) is de oudste zoon van André Baetens, die zelf bij de 

nevenbonden tal van wedstrijden won. Zijn grootouders aan vaderskant Achiel en Malvine 

D’Hoir woonden op “den Eiereweg” en hadden niet minder dan twaalf kinderen, van wie zijn 

vader André de jongste was. 

Net zoals zijn vier leeftijdsgenoten begon Pascal ook in 1984 te koersen. Alleen zou zijn 

carrière … IETSJE LANGER duren. 

We kunnen de loopbaan van Pascal indelen in twee stukken, maar ze zal duren tot zijn 40 

jaar (VEERTIG). 

Veelbelovende jongere en een gemiste kans op een profcontract 

 
Zoals zovelen nam Pascal in 1984 een vergunning bij de “Labiekesvrienden” uit 

Denderhoutem. Tot zijn twintigste behoorde hij in de streek steevast tot de uitblinkers in de 

jeugdcategorieën. Op het ogenblik dat Pascal zijn legerdienst moest vervullen, was er net 

sprake van een mogelijk stagecontract bij het Lotto-team van Walter Godefroot. Pascal vroeg 

dan ook het topsportstatuut aan bij de legeroversten en hij rekende er stellig op dat hij in 

Evere gekazerneerd zou worden. Groot waren echter zijn verrassing en … zijn ontgoocheling 

toen hij zijn oproepingsbrief kreeg en naar Duitsland werd gestuurd. 

Ontgoocheld gaf Pascal de brui aan het wielrennen en hij koos voor een vaste job bij de 

politie. 

Tot zover het eerste deel van zijn carrière. 

 
Pascal aan de start van zijn eerste koers 
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De meest markante resultaten van 1984 tot 1989 

1984 (nieuweling) 

27 mei   10de Haaltert 
30 juni   7de Nederhasselt 
8 juli   10de Deftinge 
23 juli   7de Ninove 
28 juli   8ste Ninove 
18 augustus  7de Erpe-Mere 
26 augustus  4de Voorde 
9 september  7de Denderleeuw 
 

1985 (nieuweling) 

7 april   6de Aspelare 
14 april  2de Steenhuize 
21 april  10de Maria-Lierde 
1 mei   4de Steenhuffel 
5 mei   3de Haaltert 
25 mei   4de Terjoden 
27 mei   3de Terjoden 
27 mei  1ste tweedaagse 
Terjoden 
22 juni   9de Othée 
29 juni   4de Nederhasselt 
15 juli   4de Kerksken 
22 juli   2de Ninove 
25 juli   8ste Zegelsem 
28 juli   5de St Ulriks-
Kapelle 
7 augustus  9de Oroir 
11 augustus  7de Beervelde 
18 augustus  8ste Maria-Oudenhove 
23 augustus  2de Haaltert 
25 augustus  1ste Gooik 
8 september  3de Vlierzele 
28 september 1ste Maarkedal 
5 oktober  5de Michelbeke 
 

1986 (nieuweling) 

9 maart  2de Deux-Acren 
23 maart   9de Vollezele 
30 maart  8ste Aspelare 
 

 
In april stapt Pascal over naar de juniores en het was niet lang wachten op de eerste zege 
 

1986 (junior) 

20 april  9de Meldert 
27 april  9de Bogaarden 
18 mei   9de Ternat 
25 mei  1ste Denderhoutem 
1 juni   4de Haaltert 
6 juli   4de St Lievens-Esse 
14 juli   3de Goefferdinge 
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17 augustus  9de Deftinge 
22 augustus  7de Haaltert 
31 augustus  7de Brakel 
7 september  10de Maria-Oudenhove 
 

1987 (junior) 

22 februari  3de Clubkampioenschap “Labiekesvrienden” 
1 maart  5de Steenhuize 
29 maart   15de Maria-Lierde 
18 april  11de Ophasselt 
20 april  15de St Lievens-Houtem 
1 mei   8ste St Ulriks-Kapelle 
9 mei   1ste Denderwindeke 
17 mei   9de Lot 
31 mei   4de Itterbeek 
28 juni   7de Lierde 
5 juli   3de St Lievens-Esse 
6 juli   9de Gaasbeek 
12 juli   3de Horrues 
13 juli   4de Wattripont 
19 juli   5de Haaltert 
21 juli   6de  Zegelsem 
25 augustus  8ste Voorde 
 

1988 (junior) 

19 maart  9de Opbrakel 
20 maart  6de Woubrechtegem 
 
In april maakt Pascal de overgang naar de amateurs 
 

1988 (amateur) 

4 april   9de Erpe-Mere 
24 april  6de Edingen 
8 mei   7de Brakel 
23 mei   5de Haaltert 
29 juli   9de St-Antelinks 
6 augustus  10de Etikhove 
8 augustus  18de Erondegem 
14 augustus  14de Appelterre 
19 augustus  16de Nederbrakel 
21 augustus  7de Bambrugge 
 
 

1989 (amateur en legerdienst) 

27 februari 
4 augustus 
 
1990 (amateur) 
26 februari 
26 maart 
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In volle inspanning als amateur44 

 
 
 
 
 
 
 

 
44 Met dank aan Pascal voor alle foto’s, alsook voor de foto van zijn broer Kristof 
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Fier poserend met de ouders en de supporters 

Dertien jaar later – Een nieuwe start en … een onwaarschijnlijk buitenlands avontuur! 

 

Op zijn 31ste vindt Pascal dat hij dringend wat moet doen aan zijn conditie en … zijn gewicht. 

Hij haalt de koersfiets terug van stal en verliest al vrij snel 18 (ACHTTIEN) kg en neemt terug 

zijn plaats in bij de elite zonder contract, deze keer in het WIMI-games team van 

Kerkskenaar Willy Van Der Eecken. 

Hij bewijst tussen 2003 en 2007 vaak dat hij nog steeds met de besten meekan en … in 2007 

(hij is dan al 38 jaar) begint in de Ronde van Groningen een onwaarschijnlijk avontuur dat 

zal leiden naar Roemenië. 

We laten hem zelf aan het woord 

“In de Ronde van Groningen botste ik op de Nederlander Sjierd Steigenga. Hij was al mee 

geweest met die Roemeense ploeg. Zo kwam ik in contact. Meestal via mail in gebrekkig 

Engels. Maar de afspraken worden nagekomen. Ik sloot met het Roemeense team Dynamo 

Boekarest Secrom een contract af voor drie maanden  Ik spaarde al mijn vakantiedagen op. 

En indien nodig kon ik nog 45 dagen verlof zonder wedde vragen. 

lk was toen 38, het was het moment om zoiets te doen. lk kon er nog iets van leren, ik 

verdien er ook iets mee, weliswaar niet om van te leven. Dankzij dit project kwam ik in 

landen als Roemenië, Spanje, Italië, Turkije, Bulgarije en Macedonië. Bovendien ging het 

nog altijd goed. Ik  eindigde in 2007 nog  37 keer binnen de eerste twintig. Op het 

programma stonden in Roemenië heel wat cols. Ik wist ook niet dat erin Roemenië cols tot 

tweeduizend meter lagen. Dergelijke rittenkoersen lagen me echt” 

Ook in 2008 verdedigde Pascal de kleuren van Dynamo Boekarest. 
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In “Het Nieuwsblad” van 22 mei 2008 verscheen dan ook een prachtig artikel. 

Geef toe, er zijn slechtere manieren om je carrière af te sluiten. 
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De jaren 90 

Kristof Baetens  

 
De jongere broer van Pascal waagde ook twee jaar zijn kans als wielrenner en slaagde erin om 

in 1992 te zegevieren in Haaltert. 

 

1991 (nieuweling) 

 
6 mei   9de Haaltert 
10 mei   9de Sint-Lievens-Esse 
13 mei   2de  Gooik 
21 mei   7de Oetingen 
3 juni   9de Haaltert 
24 juni   8ste Steenhuize 
1 juli   8ste Ninove 
15 juli   8ste Sint-Lievens-Houtem 
2 september  8ste Wieze 
16 september  6de Vlierzele 
23 september  7de Klluisbergen 
 

1992 (nieuweling)  

13 april  7de Erondegem   
21 april  6de Aspelare 
4 mei   1ste Haaltert 
11 mei   2de Gooik 
25 mei   3de Zonnegem  
29 juni   6de Groot-Bijgarrden 
13 juli   5de Sint-Lievens-Houtem 
21 juli   5de Viane 
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Timmy Callebaut 
 

Timmy is de zoon van Alfons en zo blijkt nog maar eens dat de koersmicrobe soms met de 

genen meegegeven wordt. 

 

Timmy is de derde van links op de foto, met dank aan Timmy voor de foto 

Zijn voornaamste uitslagen waren als tweede jaar junior in 1994 overwinningen in Aubel, 

Lede en Aaigem. 

Andere uitslagen 

1992 (nieuweling) 

9 juni   7de Haaltert  
15 juni   10de Aaigem 
14 september  7de Vlierzele 
28 september  9de Berlare 
8 oktober  7de Ploegsteert 
 

1993 (junior) 

7 maart  7de Velaine 
24 april  4de Denderhoutem 
20 mei   5de Nichin 
3 juli    10de Burst 
11 juli   12de Horrues 
25 juli   7de Herzele 
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9 augustus  1ste Aubel (uitslag niet teruggevonden) 
15 augustus  11de Sars-la-Buissière 
22 augustus  7de Buvrinnes 
4 september  11de Wichelen 
26 september  6de Godveerdegem 
3 oktober  13de Lede 
 

1994 (junior) 

12 maart  6de Helkijn 
3 april   4de Erpe-Mere 
24 april  28ste Prov. Kamp O-Vl in Viane   
1 mei    4de Berlare 
8 mei   1ste Lede 
15 mei   4de Deux-Acren 
19 mei   7de Binche 
23 mei   1ste Longchamp-lès-Bastogne 
25 mei   8ste Denderhoutem 
4 juni   4de Assesse 
5 juni   5de Denderhoutem 
2 juli   4de Iddergem 
10 juli   2de Cerfontaine 
14 juli   9de Welle 
18 juli   11de Assesse 
21 juli   4de Viane 
25 juli   7de Aalst 
8 augustus  12de Grotenberge (128 vertrekkers) 
10 augustus  5de Erondegem 
14 augustus  6de Herzele 
15 augustus  4de Sint-Lievens-Houtem   
22 augustus  5de Lembeek 
27 augustus  3de Assesse 
28 augustus  2de Ottergem   
31 augustus  8ste oordegem  
15 september  11de Brakel 
19 september 1ste Aaigem 
3 oktober  11de Sint-Martens-Lierde 
 

1995 liefhebber 

18 mei   16de Malderen 
26 mei   19de Oordegem 
30 mei   7de Haaltert 
 
 



126 
 

De gebroeders Van Eeckhaut45 

 

Philippe links en Christophe rechts 

De gebroeders Van Eeckhaut zijn de zoons van Jean-Pierre, een sterke renner in de periode 

van Frank Van Impe. Tussen beiden is drie jaar verschil. 

 

 

 
45 Met dank aan zus Ellen voor de foto’s 
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Christoph Van Eeckhaut  
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Uitslagen van Christophe die we terugvonden 

1991 nieuweling 

6mei   9de Haaltert 
24 juni   9de Erembodegem 
2 september  4de Erpe-Mere 
 

1993 junior 

21 mei   11de Sint-Martens Bodegem 
1 juni   14de Velzeke 
2 juni   14de Oosterzele   
7 juni   7de Zonnegem 
26 juni   11de Erembodegem 
5 juli   8ste Iddergem 
12 juli   7de Horrues 
2 augustus  13de Mazenzele 
23 augustus  10de Ottergem 
6 september  13de Machelen 
 
 

Philippe Van Eeckhaut  
(° 16/04/1981)  

Teruggevonden uitslagen 

1996 nieuweling 

10 juni   8ste Aaigem 
 

1997 nieuweling 

10 maart  7de Deux-Acren 
1 april   5de Aspelare 
14 april  8ste Denderhoutem 
5 mei   7de Haaltert 
9 mei   15de Roosdaal-Strijtem 
20 mei   13de 1ste rit Ronde van Limburg 
2 juni   10de Haaltert 
9 juni   4de Aaigem 
23 juni   4de Zele 
7 juli   2de Iddergem 
22 juli  1ste Estimes-au-Mont 
16 augustus  9de Ottergem 
18 augustus  10de Haaltert (1ste rit Ronde van de Denderstreek) 
25 augustus  10de Merbes-le-Château 
8 september  6de Heldergem (3de rit Ronde van de Denderstreek – eindstand 5de) 
29 september  13de Aspelare (Trofee Het Volk) 
 

1998 junior 

1 zege en verder volgende ereplaatsen 

23 januari  3de Belgisch kampioenschap ploegkoers 
9 maart  6de Mazenzele 
23 maart  8ste Vlierzele 
30 maart  7de Graty 
6 april   27ste Ster van Zuid-Limburg (1ste rit) 
8 april   14de Brustum (nationale proef tijdrijden) 
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14 april  21ste Ster van Zuid-limburg (de rit) Eindstand 25ste  
2 mei   15de Berlare 
4 mei    5de Leuze 
11 mei   6de Hoves 
18 mei   2de Bambrugge 
22 mei   7de Sint-Martens-Bodegem 
1 juni   12de Lessines 
8 juni   9de Lessines 
15 juni   10de Bavegem 
3 juli   6de wielerbaan Zemst-Elewijt (Bker van België puntenkoers) 
13 juli   4de Sint-Lievens-Houtem 
20 juli   8ste Maarke-Kerkem 
4 augustus  19de Brustem nationale tijdrit 
10 augustus  2de Herzele 
20 augustus  9de orroir  
7 september  14de Aaigem 
14 september  2de Obourg 
5 oktober  9de Bossuit 
 

1999 junior 

12 april  13de Leuze 
31 mei   6de Lessenbos 
21 juni   15de Graty 
28 juni   8ste Denderleeuw 
12 juli   9de Tielrode 
19 juli   3de Ottergem 
22 juli   11de Herzele 
26 juli   21ste RVV 
29 juli   7de Oostkamp 
15 augustus  8ste  Moorslede 
22 augustus  7de Balegem 
30 augustus  15de Eremodegem Ronde van de Denderstreek – 2de eindstand 
2 september  15de Zwijnaarde 
13 september  8ste Oudegem 
 
 
 
 
 
 



130 
 

 
 
 
 
 
 
 



131 
 

Vier  Kerkskense amateurs aan de start van de “Congéprijs” (1999-

2016) 
 

Bij het overlopen van de deelnemerslijsten van de jaarlijkse wedstrijd voor amateurs in juli, 

vonden we ook volgende namen terug van renners die in Kerksken woonden/wonen. 

In 1999: Steven Schouppe 

In 2005 en 2006: Pascal Raes 

In 2011: Yannick Adriaens 

In 2014: Bart de Vreese 

Van 2009 tot 2016: Kristof Lievens 

Wij deden een oproep naar de vijf renners voor meer info over hun carrière, maar kregen 

enkel reactie van Kristof Lievens en Pascal Raes. 

We kunnen hier dan ook geen foto’s van de drie andere Kerkskenaars publiceren. 

Steven Schouppe 
Steven is de zoon van Elie Schouppe, destijds slager op het dorp. Zij verhuisden nadien naar 

Denderhoutem. 

Pascal Raes 
Vanaf 1987 zien we ook Pascal Raes uit de Beekstraat regelmatig opduiken in de uitslagen bij 

de WAOD en ook bij de amateurs. Pascal rijdt trouwens nu nog steeds succesvol bij de 

nevenbonden.46 

 

 
46 Foto met toestemming van Pascal Raes 
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Kristof Lievens 
 

Kristof  (° 30/12/1973), woonachtig in den Boekent heeft gekoerst bij de elite zonder contract  

van 2009  tot 2016 . Hij is destijds gestart bij een klein ploegje uit Bogaarden, Team Fuga 

(een nevenploegje van het toenmalige Cinelli van Frank VDB) en deed de laatste 2 jaar de 

overstap naar team Tielemans te Merchtem , waar hij op oudere leeftijd nog enkele interclubs 

afgewerkt heeft zoals De zuidkempische pijl in Mol. Hij zegt over zichzelf: “ ......  ik was zeker 

geen topper , maar in mijn goede doen kon ik een top 10 plaats veroveren, onder meer in  

Kerksken met Jurgen Guns en Jurgen De Deyn in 2009”. 

 

 
Kristof aan de start van de laatste congéprijs in Kerksken (2016)47 

 
47 Foto’s met toestemming van Kristof 
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De jongste generatie 

Gianni Van Impe48  

 

Ook hier zien we dat de wielergenen doorgegeven worden van vader op zoon. Gianni is 

immers de zoon van Ronny Van Impe. Gianni (° 23/03/1997) reed van 2013 toto 2016 in de 

wielerpelotons. Dat leverde hem 1 zege op in Tollembeek. 

We vonden volgende uitslagen terug. 

2013 (nieuweling) 

2 maart  35ste Sint-Maria-Lierde  
1 mei   3de Ninove  
5 mei   54ste Bellem Prov.Kamp. Oost-Vlaanderen 2de jaars  
1 juni   77ste Koksijde  
29 juni   44ste Kerksken  
10 juli   34ste Scheldewindeke  
13 juli   116de Sint-Katelijne-Waver  
17 juli   15de Opwijk  
21 juli   52ste Zottegem-Strijpen  
26 juli   4de Bambrugge  
28 juli   112de Pollare  
3 augustus  32ste Sint-Maria-Lierde  
7 augustus  31ste Rukkelingen-Loon-Heers  
11 augustus  31ste Lovendegem  
16 augustus  116de Wielsbeke  
17 augustus  82sre Meulebeke  
18 augustus  144ste Rekkem  
24 augustus  22ste Ottergem  
26 augustus  6de Woubrechtegem  
1 september  109de Sint-Lievens-Houtem  

 
48 Met dank aan Ronny Van Impe voor de foto’s 
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8 september  13de Vollezele  
14 september  11de Nederhasselt 
22 september  59ste Kontich  
28 september  42ste Maarkedal  
6 oktober  2de Appelterre  
 

2014 (junior) 

6 maart  99ste Zingem  
30 maart  110de Knesselare  
12 april  23ste Beerst  
26 april  23ste Tollembeek  
1 mei   14de Ninove  
24 mei   111de Merelbeke-Molenhoek  
29 mei   58ste Pepingen  
1 juni   100ste Hoeleden-Kortenaken  
8 juni   33ste Roosdaal  
25 juni   44ste Oetingen  
28 juni   26ste Relegem  
5 juli   34steMerchtem-Bollebeek  
9 juli   2de Meldert  
13 juli   19de Gavere-Vurste  
16 juli   30ste Opwijk  
3 augustus  120ste Herzele Ronde van Vlaanderen juniores 
10 augustus  59ste Kruishoutem 
16 augustus  22ste Balegem  
20 augustus  41ste Mere 
27 augustus  45ste Baardegem  
31 augustus  75ste Steenhuize  
6 september  27ste Denderhoutem  
13 september  55ste Lochristi  
 

2015 (junior) 

15 maart  46ste Knesselare  
21 maart  37ste Budingen-Zoutleeuw  
5 april   29ste Erpe  
8 april   45ste Herzele  
11 april   7de Denderhoutem  
18 april  16de Herfelingen  
25 april  1ste Tollembeek  
17 mei   78ste Oosterzele  
23 mei   140ste Opbrakel - Opbrakel  
30 mei   65ste Merelbeke-Molenhoek  
24 juni   31ste Oetingen  
27 juni   20ste Relegem  
4 juli   35ste Merchtem-Bollebeek  
15 juli   122ste Linter  
19 juli   51ste Zottegem-Strijpen  
21 juli   41ste Lebbeke  
25 juli   31ste Sint-Maria-Lierde  
27 juli   22ste Sint-Maria-Lierde  
2 augustus  72ste Herzele  
4 augustus  21ste Erondegem  
8 augustus  13de Roosdaal-Strijtem  
15 augustus  6de Steenhuize  
23 augustus  11de Woubrechtegem  
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24/augustus  19de Woubrechtegem  
30 augustus  46ste Steenhuize  
5 september  2de Erpe  
6 september  7de Overboelare  
13 september  13de Vollezele  
26 september  11de Herne 
 

2016 (junior) 

13 maart  142ste Merelbeke-Kwenenbos 142 
16 mei   28ste Berlare  
18 mei   46ste Oosterzele 
29 mei   70ste Merelbeke-Schelderode  
4 juli   50ste Denderwindeke  
31 juli   32ste Natourcriterium Ninove  
16 augustus  33ste Grembergen-Dendermonde  
27 augustus  7de Overmere  
30 augustus  57ste Oordegem  
5 september  32ste Denderhoutem  
10 september  85ste Berlare  
17 september  54ste Aspelare  

 

Winst in Tollembeek. 

In de 2e ronde vielen Remco Gaytant, Jasper De Plus en Jovany Van Oudenhove aan. Ze hebben nooit 

meer dan 30 seconden gekregen en wat later is Maxim Bolle er alleen naar toe gereden. Doordat ze 

nooit meer dan een halve minuut hadden, kon het peloton in de  voorlaatste ronden aansluiten. 

Beneden aan de Congoberg viel het stil en speelde Gianni alles of niks wat de goede keuze bleek te zijn. 
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Onze hoop rust nu op 

Niels Lievens 
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Niels Lievens (°29/05/2002) is op het ogenblik dat we dit boek schrijven junior en reed al 

een reeks mooie uitslagen bij elkaar, met als uitschieter het provinciaal Kampioenschap voor 

nieuwelingen 1ste jaar in 2017. 

Zijn resultaten tot einde 2019. 

2017 (nieuweling) 

5 maart  39ste Heestert   
12 maart  23ste Oordegem  
18 maart  23ste Damme  
19 maart  43ste Damme  
26 maart  69ste Ieper  
9 april   25ste Veldegem  
15 april  57ste Geluveld  
22 april  20ste Berlare  
1 mei   12de Ninove  
7 mei   1ste Prov. Kamp. Oost-Vlaanderen 1ste Jaars  
13 mei   37ste Aalbeke  
25 mei   49ste Kampioenschap van Vlaanderen eerstejaars  
27 mei   8ste Merelbeke-Kwenenbos  
11 juni   2de Sauvenière  
18 juni   12de Grammene  
25 juni   33ste Londerzeel  
1 juli   26ste Moorslede-Slypskapelle  
5 juli   28ste Scheldewindeke 
8 juli   6de Langemark-Sint-Juliaan  
28 juli   13de Bambrugge  
30 juli   48ste Belgisch Kampioenschap Nieuwelingen 1ste Jaars  
5 augustus  44ste Denderwindeke  
12 augustus  25ste Heestert  
13 augustus  18de Lovendegem  
   
18 augustus  51ste Wielsbeke  
19 augustus  69ste Bellegem 
20 augustus  73ste Rekkem 
Eindstand  69ste West-Vlaanderen Cycling Tour  
26 augustus  6de Ottergem  
30 augustus  29ste Baardegem  
2 september  27ste Wichelen  
10 september  59ste Ophasselt  
17 september  4de Escanaffles  
23 september  14de Berlare  
24 september  4de Moerzeke-Kastel  
30 september  8ste Welle  
1 oktober  66ste Tielt  
8 oktober  14de Aalter-Lotenhulle  
 

2018 (nieuweling) 

24 februari  22ste Dottenijs  
3 maart  15de Sint-Maria-Lierde  
4 maart  21ste Sint-Maria-Lierde  
11 maart  7de Oordegem  
15 april  55ste Merelbeke  
21 april  7de Harelbeke  
28 april  32ste Deinze-Vinkt  
1 mei   6de Ninove  
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6 mei   23ste Prov. Kamp. Oost-Vlaanderen 2de Jaars  
10 mei   22ste Kampioenschap van Vlaanderen tweedejaars  
12 mei   14de Pepingen  
20 mei   6de Temse  
3 juni   53ste Bonheiden  
9 juni   21ste Stekene  
10 juni   5de Kuurne  
16 juni   5de Beigem  
17 juni   6de Wetteren-Ten-Ede  
30 juni   12de Moorslede-Slypskapelle  
4 juli   9de Scheldewindeke  
8 juli   23ste Frasnes-lez-Buissenal  
11 augustus  6de Heestert  
12 augustus  9de Zwalm-Nederzwalm  
15 augustus  21ste Rumst  
18 augustus  6de Erpe-Mere 
25 augustus  9de Ottergem  
26 augustus  22ste Nederhasselt  
29 augustus  4de Baardegem  
2 september  26ste Vollezele  
8 september  9de Welle  
9 september  2de Merelbeke  
15 september  6de Dottenijs  
16 september  3de Londerzeel  
22 september  5de Berlare  
23 september  5de Geel-Winkelomheide  
29 september  13de Orroir  
7 oktober  29ste Affligem  
13 oktober  51ste Sint-Denijs  
 

2019 (junior) 

24 februari  13de Clubkamp. Bottelare Junioren  
2 maart   66ste Staden  
30 maart  60ste Kortemark  
7 april   46ste Tourinnes-Saint-Lambert  
14 april  31ste Tielt  
 18 april  117de  Ster van Zuid-Lmburg Borlo  
22 april  14de Herzele  
1 mei   9de Ninove  
4 mei   67ste Zwevegem-Kappaert  
5 mei   28ste Neufvilles  
12 mei   49ste Waarschoot-Lievegem  
19 mei   38ste Parike-Brakel  
30 mei   21ste Harelbeke  
2 juni   27ste Roosdaal  
8 juni   16de Iddergem 
10 juni   13de Nevele  
29 juni   12de Brakel  
6 juli   32ste Desselgem  
7 juli   72ste Merelbeke-Kwenenbos  
14 juli   52ste Herzele-Borsbeke  
27 juli   46ste Sint-Maria-Lierde  
29 juli   6de Sint-Maria-Lierde  
2 augustus  23ste Opwijk-Mazenzele  
10 augustus  29ste Denderwindeke  
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15 augustus  12de Denderbelle  
17 augustus  20ste Balegem  
24 augustus  15de Berlare-Overmere  
26 augustus  12de Woubrechtegem  
31 augustus  49ste Erpe  
7 september  17de Welle  
14 september  49ste Sint-Antelinks  
5 oktober  66ste Heestert  

 
Niels in de trui van kampioen van Oost-Vlaanderen49 

 
49 Met dank aan Niels voor beide foto’s 
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Andres De Moor 
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“Den Boekent” zendt alweer zijn zonen uit met onze “youngster”, Andres De Moor (° 

12/09/2006) die momenteel het mooie weer maakt bij de aspiranten en al een pak 

zegebloemen mee naar huis bracht. 

We wensen hem alle succes toe en hopen dat hij de “Keskense” kleuren in het wielerwereldje 

hoog houdt. 

Overzicht van de gereden wedstrijden van Andres. 

2015 : 15 wedstrijden gereden 

 
2 x valpartij 
4 x 1ste  plaats 
5 x 2de  lpaats 
1 x 3de  plaats 
1 x 5de  plaats 
1 x 6de  plaats 
1 x 8ste  plaats 
 

2016 : 19 wedstrijden gereden 

 

11 x 1ste  plaats 
3 x 2de  plaats 
1 x 3de  plaats 
1 x 4de  plaats 
1 x 5de  plaats 
1 x 6de  plaats 
1 11de  plaats 
 

 2017 : 23 wedstrijden gereden 

 

1 x valpartij 
10 x 1ste plaats 
6 x 2de plaats 
2 x 3de plaats 
1 x 9de plaats 
1 x 15de plaats 
 
  

2018 : 18 wedstrijden gereden 

3 x 1ste  plaats 
4 x 2de  plaats 
2 x 3de  plaats 
3 x 4de  plaats 
1 x 5de  plaats 
1 8ste  plaats 
1 x 9de  plaats 
1 x 10de plaats 
1 x 11de  plaats 
1 x opgave 
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2019 : 17 wedstrijden gereden 

3 x 1ste  plaats 
1 x 3de  plaats 
1 x 5de  plaats 
1 x  8ste  plaats 
2 x 9de plaats 
1 x 10de  plaats 
3 x 11de  plaats 
2 x 12de  plaats 
2 x 13de  plaats 
1 x 14de  plaats 
 

 
De laatste overwinning van het seizoen 2019.50 

 

 

 

 

 

 

 
50 Met dank aan Andres en zijn papa voor de foto’s en de uitslagen 
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Zij verhuisden uit Kerksken of kwamen er wonen 

Hans Redant 
 

De zoon van “Dorsan van Nantes”, Hans (06-04-1970) timmerde gestadig aan de weg en 

slaagde er zelfs in om eind 1997 een stagecontract als prof te versieren en reed ook in 1999 en 

2000 als prof rond in de Collstrop-trui.51 

 

 
51 met dank aan http://dewielersite.net 
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Chris Pools52 
 

Geraardsbergenaar  Chris Pools (° 12/10/1961) kwam na zijn huwelijk in de Beekstraat, en 

later in de Kerkstraat wonen en zou na een mooie carrière bij de jeugd, uitgroeien tot een 

volwaardige prof, die in 1986 voor de beroemde Hitachi-ploeg van Claudy Criquelion reed en 

in 1987 voor de ploeg Robland-Isoglass, waar hij Freddy Maertens nog als ploegmakker had. 

 

 
52 Met dank aan met dank aan http://dewielersite.net 
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Patrick Chevalier, de onverslijtbare vliegende “facteur” 
 

Ik weet het, beste Kerkskenaren, hij is geboren in Denderhoutem, maar ik denk dat iedereen 

in ons dorp Patrick Chevalier (of “Chevalierken” zoals we zeggen), die al 26 jaar in ons dorp 

woont, maar al te graag als Kerkskenaar geadopteerd heeft.  

Patrick (° 02/10/1961) begon met wielrennen op zijn 14de in de onofficiële koersen voor 

onderbeginnelingen. Die werden toen enkel verreden in de provincie West-Vlaanderen, meer 

bepaald in de gemeente Beernem op een gesloten circuit. 

Het jaar daarop startte hij bij de nieuwelingen in de KBWB 

Hij  sloot als Denderhoutemnaar niet aan bij de Labiekes (hij zou trouwens slechts 1 jaar in 

zijn carrière bij de Labiekes rijden), maar bij een kleine club, die in Heldergem door gewezen 

wielrenner Frans Volckaert uit de grond was gestampt. 

Patrick won als nieuweling een vijftal wedstrijden, mede door het feit dat hij zeker niet tot de 

snelste spurters behoorde. 

Ook bij de juniores won hij een vijftal wedstrijden en in 1981 stapte hij over naar de 

liefhebbers en … zou er blijven rijden … tot hij de oudste van de bende was. 

Ook bij de liefhebbers was Patrick geen veelwinnaar. Hij was vaak de man die de koers 

maakte, maar toch pikte hij regelmatig zijn overwinning mee (in één van zijn topjaren won 

hij een tiental koersen). 

 
Patrick na één van zijn overwinningen53 

 

 

 
53 Met dank aan Patrick voor alle foto’s en documenten 
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Door zijn lange staat van dienst werd “Chevalierken” een echt begrip in de wielermiddens van 

de Denderstreek en ver daarbuiten. Zowel bij de supporters als bij zijn collega-wielrenners 

was het respect zeer groot en ook de gemeente Haaltert wist de verdiensten van haar inwoner 

te waarderen toen men hem in 1990 het brevet van sportverdienste uitreikte. Hij was dat jaar 

niet minder dan 42 keer in de eerste drie geëindigd. 
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In 1998, op 37-jarie leeftijd, liet hij zich door ex-prof Herman Beyssens zelfs overhalen tot 

een buitenlands avontuur in Afrika. Samen met een aantal andere Belgen, nam Patrick deel 

aan de Ronde van Burkina Fasso. Een sprong in het onbekende, een waar avontuur in 

toestanden die men in het westen niet voor mogelijk houdt, maar …. Patrick werd toch maar 

mooi derde in de eindstand. 

Maar op 38-jarige leeftijd had hij laten verstaan dat het trainen hem steeds lastiger werd en 

zonder zijn medeweten  organiseerden zijn vrienden in Heldergem in 1999 zowaar een 

afscheidskoers voor hem. 

 

Patrick stopte er dus mee, maar kreeg via Frank Van Impe, die toen het team “Keukens 

Redant leidde’, weer de smaak te pakken en hij pakte de draad weer op en zou tot zijn 45ste 

koersen en als ouderdomsdeken nog vaak de jongeren pijn doen. 

Het is dus pas in 2006 dat de wielerwereld afscheid nam van de “Vliegende facteur”, maar in 

den Boekent zullen de mensen hun postbode zeker nog zien langs komen tot 2021 wanneer 

hij met pensioen gaat.  
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Jurgen De Deyn, Kerkskenaar via de genen van zijn grootvader 
 

Jurgen De Deyn (°16/06/1972) woont nu in Wichelen maar woonde vroeger in de Beekstraat 

in Kerksken en is niemand minder dan de kleinzoon van een Kerkskense beroemdheid, 

namelijk “Jef Krak” (Jozef Van Den Eynde) en de zoon van William De Deyn, die in 1967 de 

wedstrijd voor liefhebbers won “op den Drauk”. 

Jürgen begon te koersen in 2000 bij de VWF en is na enkele overwinningen overgestapt naar 

Elite zonder contract. Hij behaalde in een lange carrière, die liep tot 2012, overwinningen in 

Lede, Aalst, Berlare, Schellebelle, Buizingen, Destelbergen enz. en talrijke podiumplaatsen 

waaronder in Kerksken waar hij in 2009 2de werd na  ex-prof Jurgen Guns uit 

Denderhoutem.  

 
Een lesje van de ouderen voor de jongeren54 

 

 
54 Met dank aan William De Deyn voor de foto’s 
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Jurgen met zijn ouders na één van zijn zeges. 
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Robin Van Goethem 
 

Toen ik dit boek aan het schrijven was, kreeg ik volgend bericht via Facebook: “ Ik heb 3 jaar 

in Kerksken gewoond. In de jeugdcategorieën heb ik nog  mooie uitslagen gereden.” 

Robin Van Goethem ( °28/01/1993) was in zijn formulering toch wel zeer bescheiden, want 

wie in 2009 Belgisch Kampioen wordt bij de nieuwelingen, heeft toch iets meer dan mooie 

uitslagen gereden. 

Robin krijgt dan ook terecht een plaats in ons boek. 

 

Met dank aan collega-wielerverzamelaar Roland De Smet voor de foto. 
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Kerkskenaars bij de nevenbonden 
 

Ze waren inderdaad talrijk, de jongens uit Kerksken, die de wielermicrobe te pakken kregen, 

maar die niet aansloten bij de KBWB (later wielerbond Vlaanderen), maar bij één van de 

talrijke nevenbonden in het Belgische/Vlaamse wielerwereldje. 

En er waren nogal wat bonden buiten de KBWB. 

Vanaf eind jaren '60 had je de WAOD (Wielerbond voor Aangesloten Openbare Diensten), 

VWB (Vlaamse Wielrijdersbond) en BWF ( Belgische Wielerfederatie). Van die drie is alleen 

WAOD nog actief; BWF waarvan de zetel in West-Vlaanderen was, is in de jaren '70 gestopt 

en de VWB heeft zich vanaf 1993 uitsluitend toegelegd op wielertoerisme. Begin jaren '70 is 

Ninove Cyclo opgericht, die in 1982 overgegaan is in VVL (Vrije Vlaamse Liefhebbers) en 

einde 1983 ontbonden werd. Ondertussen werd in 1974, onder impuls van Benny Van Eyck 

de Campagnolo's opgericht, die in 1981 overgegaan is in VWC (Vrije Wielerbond 

Campagnolo's) en vanaf 1982 de benaming VWCL (Vrije Wieler en Cyclo Liga) kreeg. Midden 

de jaren '80 is dan de VWF( Velina Wielerfederatie) opgericht naar de naam van de 

meubelzaak en tennisclub Velina in Geraardsbergen. Deze bond bestaat nog altijd maar de 

benaming is nu Vrije Wieleramateur Federatie.55 

Waarom koersten onze dorpsgenoten bij de nevenbonden? 
 

Wanneer we ons oor te luisteren leggen bij deze mannen, dan kunnen we twee redenen 

aanhalen.  

Er zijn er enkelen geweest die eerst bij de BWB reden, stopten en dan als hobby herbegonnen 

bij de nevenbonden. De grote uitzondering is hier William De Deyn, die startte bij de 

toeristen, naar de nevenbonden overging en nadien succesvol amateur werd.  

Anderzijds waren er de jongens die, omwille van werkverplichtingen of omdat de goesting 

ontbrak, er tegen opzagen om vele kilometers te trainen en daardoor de afstand van de 

wedstrijden bij de BWB niet in de benen hadden en daarom liever aantraden in de 

nevenbonden waar de afstand zelden boven de 80 km ging. 

Maar in elk geval brachten zij ook “leven in de brouwerij”, leverden zij ook mooie 

sportprestaties en verdienen zij dan ook vermeld te worden in dit boek. 

 

 

 

 

 

 

 

 
55 Met dank aan Georges Goubert voor de info. 
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André Baetens 
André is de jongste uit een gezin van 12 kinderen en reed zowel op de weg als in het veld. Hij 

is ook de papa van Pascal en Kristof Baetens over wie we het hierboven al hadden. 

 

 
André als kampioen van Ninove Cyclo, met naast hem Willy Van Londerzele, met dank aan zijn zoon 

Pascal voor de foto’s 
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Eddy Brewée 
 

Eddy, die thans in de Beekstraat woont waagde zich aan het wielrennen bij de BWB , maar 
stapte over naar de vrije bonden. Hij was in de sprint zeker niet te onderschatten. Bovendien 
stond hij ook zeer goed zijn mannetje in de koersen op rollen, die destijds in de winter 
verreden werden.  
 

 
Eddy (links) tijdens een wedstrijd op de rollen in Erembodegem56 

 
56 Met dank aan Eddy voor de foto’s. 
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Eddy in actie “in den Beirg” 

Marc Chevalier 
Marc koerste zowel bij de VFO als bij de WAOD57 

 

 

 

 
57 Met dank aan Marc voor de foto 
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Wilfried De Pauw 
Wilfried, die in 1965, na een zware val in Viane, het koersen staakte bij de nieuwelingen 

BWB, hernam vele  jaren later bij de BWCL en de VWF en zou regelmatig de palm mee naar 

huis brengen. 

 
© De Voorpost 

Etienne Lievens 
We belichtten reeds uitvoerig de (tweede) carrière van Etienne bij het begin van het 

hoofdstuk, maar plaatsen toch nog met genoegen twee mooie foto’s. 
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Johny De Waegeneer  
Wie kent er “Johnny outj den Bamboe” of “Johnny de Coiffeur” niet? Ofwel omdat heel 

Kerksken er zijn haar liet knippen, ofwel omdat velen hem konden bewonderen als het secure 

sluitstuk van de verdediging bij voetbalclub KRC Haaltert, waar hij jarenlang een vast duo 

vormde met Hubert Stockman. 

Nadat hij stopte met voetballen onderhield Johnny zijn conditie met tochten op de fiets en na 

enige tijd sloot hij ook aan bij de nevenbonden. Zowel in het veldrijden als op de weg, evenals 

in de wedstrijden voor haarkappers was Johnny een te duchten concurrent en een toonbeeld 

van sportiviteit. 

 
Johnny na een overwinning in Denderleeuw.  Links van hem William Goessens 

 
Johnny in actie bij het veldrijden58 

 
58 Met dank aan Johnny voor de foto’s 
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Willy Raes 
Na een korte carrière bij de BWB zal Willy Raes, afkomstig van de Molenbaan, gedurende 

vele jaren tot de uitblinkers behoren in de vrije bonden.59 

 

 

 
59 Met dank aan Georges Goubert voor de foto’s 
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André en Luc Van Der Eecken 
Ook de broers André en Luc Van Der Eecken, de zonen van Maurice en Simonne van op 

Terlicht, zouden veelwinnaars worden, vooral bij de VWCL. 

Bovendien werd de oudste, André, twee keer Belgisch kampioen, zowel bij de VWCL (1981) 

als bij de leraren (1990) waar hij ex-prof Eddy Copmans het nakijken gaf. 

 
Luc, als winnaar van het “kampioenschap van de Roxy”60 

 

 
60 Met dank aan André voor de foto’s 
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VWCL 1981, Belgisch kampioen, evenals Marcel Van Impe (broer van Lucien) in de andere categorie 

 
1990 Belgisch kampioen bij de leraren voor Eddy Copmans. 
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Willy Van Londerseele61 
Wanneer we het over de renners bij de nevenbonden hebben, mogen we zeker Willy 

“Kaptein” Van Londersele niet vergeten, die gedurende vele jaren de zeges aan elkaar rijfde. 

 

 

 
61 Met dank aan Georges Goubert voor de foto’s 
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Twee “speciale” gevallen 

Paul Hunninck, een Kerkskenaar die “Wallonië (en Noord-Frankrijk) onveilig 
maakt”.  

 
Paul aan de slag in zijn geboortedorp 

 

Paul Hunninck (° 12 januari 1955 ) uit de Bergstraat is de zoon van de veel te vroeg gestorven 

Louis Hunninck en Suzanne Baetens, de oudste zus van André Baetens. Hij maakte voor de 

eerste keer kennis met het wielrennen in 1973 tijdens het beruchte “nachtcriterium” van de 

Roxy, waar hij toen “garçon” was in de weekends. Over dit criterium leest u alles in detail, 

verder in dit boek. 

Na zijn huwelijk ging Paul in Hélécine62 wonen, een dorpje in Haspengouw, niet ver van 

Landen, maar op Waals grondgebied. 

We laten Paul zelf aan het woord toen hij ons uitlegde hoe hij tot de wielersport is gekomen. 

 
62 Zijn zus Lieve en haar man, Paul Fonck, zochten het nog veel verder en wonen al vele jaren in 
Australië. 
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In maart 1986, op mijn 31 jaar, ben ik beginnen fietsen bij ‘De Statietrappers’, 

in Ezemaal.  

In  1989, op zondagnamiddag, in stille, pittoreske, Waalse dorpjes waar een 

wielerwedstrijd van de ‘Gentlemen Landen’ aan de gang was, kreeg ik er de 

sfeer te pakken van het koersgebeuren, meestal op een heuvelachtig parcours, 

in verschillende leeftijdsreeksen, zonder speaker of muziek en waagde het, 

zonder rugnummer, enkele rondjes mee te rijden met de oudste reeks C. Na 

enkele toeren moest ik al lossen.  

In het najaar van 1989 ging ik samen met Rik en Yves Verbrugghe, de 

wielerschool volgen zodat ik in maart van het jaar 1990 (35 j) fysisch en 

mentaal klaar stond om mijn eerste volwaardig wielerseizoen op de weg aan te 

vatten. 

In juli 1994 ben ik na 30 jaar, definitief gestopt met roken en in het najaar 2001 

een leven begonnen zonder alcohol, iets meer gelaten en iets meer gedaan voor 

de wielersport. 

En de resultaten bleven niet uit.  

Gedurende 30 jaar, van 1990 tot 2020, heb ik meer dan 500 000 km gefietst en 

ononderbroken deelgenomen aan wielerwedstrijden (meer dan 1 500), 

waarvan de laatste tien jaar ook cross/mtb-wedstrijden in het veld. Ik heb 81 

overwinningen op de weg en  15 in het veld (cross/mtb) behaald. Ik werd 

kampioen van Europa, drie maal kampioen van België, drie maal kampioen 

van Vlaams-Brabant, tweemaal kampioen van Wallonië en kampioen van 

Luxemburg-Namen-Waals-Brabant.  Ik rijd thans vooral wedstrijden in de 

WTK, EDH, ECW, VWF, LWU, WAOD en ook in Noord-Frankrijk in de bond 

UFOLEP.  

Dit alles is slechts mogelijk door de steun van mijn echtgenote en vele 

sympathisanten. Maar ook de beoefening van yoga sedert 1976 draagt veel bij 

tot mijn fysieke en mentale kracht. Hoe langer hoe meer relativeer ik het 

koersgebeuren en  beleef de wedstrijden op een vrijwillige, blijgezinde wijze. 

Het succes, als het komt, is altijd intens emotioneel en met veel plezier 

meegenomen, maar ik tracht de kramp van het streven los te laten.    
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Paul aan de winnende hand in Aalst 

 
 

 
Winst als mountainbiker in Frankrijk 
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Georges Goubert, meer dan 12 keer de wereld rond op de fiets63 
 

Ik had te genoegen om Georges, samen met zijn sympathieke echtgenote, te gaan interviewen 

in Nieuwerkerken waar zij thans wonen. Het was een babbel van verschillende uren waarbij 

anekdotes en herinneringen uit een ver en nabij verleden elkaar in snel tempo opvolgden. 

Wanneer ik dit boek heb kunnen schrijven, dan is dit mede te danken aan het rijke archief dat 

Georges bijgehouden heeft en aan zijn fenomenaal geheugen, dat hem zelden in de steek laat 

en  dat ervoor zorgde dat voor het gedeelte van de vrije liefhebbers voor mij heel wat gaten 

werden opgevuld. Ik wens langs deze weg dan ook Georges hartelijk te danken voor zijn 

fantastische bijdrage aan dit boek. 

Binnen het wielrennen bij de vrije bonden neemt Georges Goubert, wiens wieg in den Berg 

stond, toch wel een zeer bijzondere plaats in. Hij was het die de koers voor de vrije 

liefhebbers in de Bergstraat gedurende jaren mee organiseerde, voor sponsors zorgde en zelf 

de strooibriefjes en de programmaboekjes maakte en in elkaar stak. 

Maar ook als renner en als wielertoerist  is Georges een heel apart iemand. Ook hier laten we 

hem graag zelf aan het woord. 

Reeds van in mijn prille jeugd was ik gefascineerd door het wielrennen. Niet 

Hendrik Conscience leerde mij lezen maar wel Karel en Willem Van 

Wijnendaele door hun meeslepende reportages over de wielerkoersen in het 

Nieuwsblad; Tijdens de “Tour de France” hing ik met mijn oor aan de radio 

gekluisterd (toen was er nog geen televisie) om toch niets te missen van de 

commentaar van Maurice Dieudonné. Fausto Coppi, Gino Bartali, Rik Van 

Steenbergen, Stan Ockers, Raymond Impanis, Louison Bobet, Ferdi Kübler 

hadden namen als klokken en waren voor mij halfgoden. Buiten op ons 

plankier, dat lichtjes bergaf ging, hield ik dagelijks koers met mijn knikkers, 

die ieder de naam van een renner meekregen. Bij slecht weer improviseerde ik 

wedstrijden met foto's van renners door ze door elkaar te wriemelen, zoals met 

speelkaarten. De renner wiens foto na die schuddingen de eerste lag, won de 

wedstrijd. Dagelijks noteerde ik die uitslagen en maakte wekelijkse 

klassementen op. Kortom de wielermicrobe zat er ingebakken. Later, vanaf 

mijn twaalfde, was ik fervent supporter van Rik Van Looy, die mij door zijn 

offensieve rijstijl en successen in vervoering bracht.  

 Het zou dan ook voor de hand gelegen hebben dat ik in mijn jeugd zélf 

“koereur” zou geworden zijn. Toen was ik echter te frêle en te gemakzuchtig 

om de nodige spieren op te bouwen. Halfweg de twintig begon ik dan ook, in 

plaats van spieren, een buikje te kweken en dacht ik dat te verhinderen met 

wekelijks turnles te volgen.  Dit was niet slecht voor de lenigheid doch de kilo's 

(toen 82) bleven. Na een jaar hield  ik het turnen voor bekeken en ging ik iedere 

zondagvoormiddag met enkele vrienden uit Kerksken een fietstochtje maken 

met een gewone stadsfiets. Toen ik in 1972 een tweedehandse koersfiets (of wat 

daarvoor kon doorgaan) kon op de kop tikken voor een schamele 2.000 F was 

ik voorgoed vertrokken. Ik liet mij aansluiten bij de toeristenafdeling van de 

wielerklub ' 'De Labiekes”, waar  ik bij de beesten afzag om het tempo van de 

anderen (meestal ouder dan ik) te kunnen volgen. Week na week verbeterde 

mijn conditie en kon ik reeds met de besten van de groep wedijveren. Het feit 

 
63 Hartelijk dank aan Georges voor de foto’s en de talrijke documenten 
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dat ook mijn buikje langzaam maar zeker wegsmolt was een stimulans te meer 

om verder te fietsen en mij al eens aan een wedstrijd voor toeristen te wagen. 

 Na twee jaar hier en daar, zonder veel succes, een toeristenkoersje meegedaan 

te hebben, nam ik in augustus 1974 een vergunning bij de Campagnolo’s te 

Aalst, een club waar de beste fietstoeristen van de regio iedere zondag een 

wedstrijd reden en waar ik in 1975 reeds clubkampioen werd. Dit was de start 

van een koerscarrière op dertigjarige leeftijd die bijna 20 jaar zou duren. Wie 

mij dat zou voorspeld hebben toen ik 25 jaar was had ik onmiddellijk naar een 

psychiater verwezen.  

Tijdens die 20 jaren heb ik in totaal 862 wedstrijden meegereden in de 

verschillende bonden zoals Campagnolo's, Ninove Cyclo, later V.V.L., B.W.B., 

V.W.B. - W.A.O.D. en V.W.C.L. Hiervan won ik 46 wedstrijden met als 

uitschieters driemaal Belgisch kampioen, bij Ninove-Cyclo in 1979 in Ninove, 

bij V.V.L. in 1983 in Kerksken, en bij de prestigieuze Vlaamse Wielerbond in 

1985 in Merksem. Ik was zinnens door te gaan met koersen tot het jaar 2000 

(dan zou ik er 56 zijn) doch een zware val tijdens een groepstraining op 31 

januari 1993 verplichtte mij eerder in te binden. Het was wel geweest. Koersen 

tot je 49 jaar beschouwen sommigen als een prestatie, anderen verklaren je 

volslagen gek. Mij geen zorg. Ik ben zeer tevreden dit te hebben mogen 

meemaken en heb, ondanks de nog overgehouden letsels uit de laatste zware 

val, geen spijt ooit aan dit avontuur begonnen te zijn. Integendeel, drie 

maanden na dit ongeval, en nog in volle revalidatie, nam ik terug de koersfiets 

van de haak om, met tranende ogen van de emotie, tot bij de kinesist te rijden. 

Datzelfde jaar heb ik nog ± 7.000 km bijeen gefietst. Het kompetitiewielrennen 

was helaas voorgoed voorbij, doch de liefde voor de fiets was geenszins 

geweken. Sinds 1994 ben ik aangesloten bij W.T.C. Aspelare waar ik iedere 

zondagvoormiddag ± 100 km tegen een gemiddelde van meer dan 30 km/uur 

meefiets. Van 1972 tot nu, fietste ik in totaal 485 000 km bij elkaar64. Wie beter 

kan, doet maar.    

Een dikke proficiat, Georges en … op naar de 500 000 km!! 

 
64 Dit was de kilometerstand op 13 augustus 2019, toen ik Georges ging interviewen. 
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De indrukwekkende cijfergegevens van Georges Goubert 
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Kampioen van België bij de VWB in Merksem 

 
Kampioen bij de VVL voor eigen volk in den Berg. 
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De wielertoeristen van Kerksken 
En dan zijn er ook nog de “wielertoeristen” (door sommigen ook wel eens denigrerend de 

wielerterroristen genoemd), we kennen ze wel, de mannen die op zondag- of 

zaterdagvoormiddag in groep vertrekken voor een tochtje onder vrienden en dan de 

verbruikte calorieën weer aandikken met een (of meer) trappisten in het lokaal. 

Voor ons dorp vermelden we graag  

De Wielertoeristenclub van het Sint-Martinusheem 
 

Ik was op woensdag 23 oktober 2019 te gast in de stemmige huiskamer bij Robert Welleman. 

Hij vertelde met enthousiasme  (en met een fenomenaal geheugen) over de wielerclub van 

het Sint-Martinusheem waar hij mee één van de inspiratoren was. We laten hem graag aan 

het woord: 

De toeristenclub werd gesticht in 1970 door Jan Fonck in het kader van de 
KWB. Er waren al een tijdje een aantal vrienden van de KWB, die na het werk 

eens gingen “wandele rouën”65 en zij besloten toen om regelmatig onder 

vrienden een toertje te maken met de fiets. Aanvankelijk was dat met gewone 

fietsen maar geleidelijk aan werden die vervangen door koersfietsen. 

Het fietsseizoen begon in de lente en eindigde in oktober. 

Er werd iedere zondagvoormiddag gestart om 8.30 uur met de bedoeling om 

terug te zijn voor de middag. Iedereen werd verzocht een familiale polis te 

hebben en voor de start werd 10 BEF uitgelegd. Daarmee werd onderweg één 

keer gedronken en bij terugkomen in het Heem legde de leider van de dag bij 

voor een drink. 

De groep groeide aan tot een dertigtal deelnemers. Het bijzondere aan de 

groep was de hechte verbondenheid  en de diepe vriendschap onder elkaar. 

Iedereen hielp iedereen en men wachtte op zij die moeite hadden om te volgen 

(William De Deyn vond het zelfs niet erg om sommigen een tijdje te duwen) 

De toeristen hadden natuurlijk een outfit nodig. De blauwe truitjes werden 

bezorgd door het bankkantoor NMKN, het “Blauwe Fabriekje”. Later werden 

het oranje truien van DVV. 

Iedere deelnemer moest op zijn beurt een parcours uitstippelen. De afstand 

schommelde tussen 30 en 60 kilometer. Wij reden naar de Vlaamse Ardennen, 

naar Geraardsbergen ( de Muur), Oostakker (bedevaart), de Bosberg en 

namen zelfs ooit de trein naar de Ardennen om met de fiets terug te komen (80 

km). 

Voor een langere toer namen we boterhammetjes mee. Panne onderweg ... 

geen probleem : we hadden een eigen onderhoudsdienst. Paul De Kock brak zo 

eens zijn zijn “fourche” en dat werd prompt opgelost met een stok in de buis. 

We hebben eigenlijk maar één keer een ernstig ongeval meegemaakt toen één 

van de anciens, Nestjen Ottoy ten val kwam en moest overgebracht worden 

naar het ziekenhuis. 

 
65 Typisch Kerkskens = er eens op uitgingen met de fiets  
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Aan anekdotes is er uiteraard ook geen gebrek. Zo stond op een dag Kamiel De 

Muyter ergens in Vlaams-Brabant op tafel te zingen, en Cyriel Van den Eynde 

presenteerde zich ooit in een wel zeer opmerkelijke outfit:  een zwarte broek, 

gele kousen en een rode trui. 

Om het seizoen af te sluiten ging de groep (samen met het bestuur van KWB) en 

hun vrouw, ergens goed eten. Dat kon zijn in het Heem maar dat was ook eens 

in “Ter Groene Poorte” in Haaltert, of in “t Horlogeken of in “de Jachthoorn” in 

de Lebeke. 

Gedurende een aantal jaren trokken we er steevast de zondag op uit en 

Edmond Muylaert noteerde op de achterkant van een affiche minutieus het 

aantal afgelegde kilometers. Maar geleidelijk aan sloten zich meer en meer 

jongens aan bij wie de competitiegeest primeerde op het 

kameraadschappelijke en zo verdween stilaan de club. 

Tot zijn grote spijt moest Robert Welleman vaststellen dat er van de club en haar uitstappen 

geen enkele foto meer te vinden is, maar dankzij zijn formidabel geheugen kunnen we wel 

nog de namen meegeven van de meesten die ooit lid waren. 

De stichter Paul Fonck en de mannen die mee aan de wieg stonden: Robert Welleman en 
Edmond Muylaert. 
En verder: 
William De Deyn - Paul De Kock - Cyriel Van Den Eynde - Paul Van Der Eecken -  Camiel De 
Muyter - Freddy Baeten - Paul Janssens - Robert Cobbaut - Maurice Van Keymeulen - Eddy 
Brewée - Herman Cooreman - Paul De Schrijver - Paul Welleman – Georges Goubert – 
Johnny De Waegeneer – Herman de Schrijver – Jefken Boeykens (de bakker) – Karel de 
Brouwer (van de wasserij) – Georges Baetens – Cyriel Baetens – Nestjen Ottoy – Paul de 
Troyer – Paul Verbeeren - Marc De Meerleer - Albert Paridaens - Danny Muylaert - Lucien 
Impens - Ronny Impens - Koen Muylaert - Hans Muylaert - Geert De Kock. 
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WTC “De Trappers”, de toeristenclub van de Roxy66 
 

Op een dag besloten een aantal vaste klanten van de Roxy dat ze wat aan hun conditie 

moesten doen en zo ontstond WTC “De Trappers”. 

Op de foto hieronder staan volgende renners klaar voor de start van een oefenrit: v.l.n.r. Jaak 
Haegeman, Yves Stradiot, Eric Van Opdenbosch, Herman Baeyens, Freddy Coppens, Paul 
Raes , Pierre (Peken) Van Impe, Herman Quintyn, Danny Eylenbosch, Patrick de Schutter, 
Rudy van Rossem, André Baetens, Rudy Piens(?) of Ivan Van Impe(?). 
 

 
 
Waren zeker ook nog lid: de gebroeders Van Der Eecken (André en Luc), Curly Sonck, Freddy 
De Leeuw, Dany Renneboog en Egbert De Schutter. 
 
Clement Van Vaerenbergh (een Aalstenaar) was de vaste chauffeur-dépanneur tijdens de 

wekelijkse oefenritten. 

Geleidelijk aan kregen de mannen van de Roxy echter de competitiemicrobe te pakken en ze 

organiseerden zowaar een “kampioenschap van de Roxy” op het industrieterrein in Ninove. 

Niemand minder dan Herman Guns werd aangesteld als koerscommissaris  en de eerste 

editie werd gewonnen door Luc Van Der Eecken, die bloemen overhandigd kreeg van Rita de 

cafébazin. 

 
 
 
 

 
66 Met dank aan Pascal Baetens en André Van Der Eecken voor de foto’s 
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De 
“Trappers” op training: we zien Egbert de Schutter, Ronny Lauwers, Dany Renneboog, Rudy Van 

Rossem, Herman Baeyens, Sandro Coppens, en achteraan André Van der Eecken, Eric Van 
Opdenbosch en Paul Raes. 

 
Koerscommissaris Herman Guns geeft de laatste richtlijnen voor de start van het “Kampioenschap van 

de Roxy”. 
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Luc Van Der Eecken krijgt de bloemen van Rita uit de Roxy. Op de foto herkennen we ook Freddy De 

Leeuw, Herman Baeyens, Jaak Haegeman en Eddy Guns. 
 

 
Een beker voor de tweede, André Van Der Eecken onder het alziend oog van Herman Guns. 
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Hoofdstuk 3 

De koersen in Kerksken van 1928 tot nu 
Zoals ik in het eerste hoofdstuk al aangaf, heb ik vóór 1928 in geen enkele krant uitslagen 

teruggevonden van wielerwedstrijden in onze gemeente, zelfs niet in de kranten Sportwereld 

en Het Nieuwsblad, die nochtans veel aandacht besteedden aan de zogenoemde 

“straatkoersen”. Dit betekent zeker niet dat er voordien niet gekoerst werd in ons dorp, maar 

over “schriftelijke bewijzen” beschik ik dus niet. 

1928-1939 – Een topkoers voor juniores en tot 8 koersen per jaar 
 

Tot de tweede wereldoorlog kunnen we twee dingen vaststellen. Via de krant “Sportwereld” 

veroverde de juniorenkoers  van 1928 tot 1930 een geprivilegieerde plaats op de kalender 

waardoor de betere juniores zich ook in Kerksken aanmeldden. Een tweede vaststelling is 

het grote aantal koersen per jaar, al dan niet voor aangeslotenen bij de BWB. 

1928 

29 april 

beginnelingen 60 km 24 deelnemers    

 
Uitslag 
1 Van Gyseghem 2 Dauw 3  De Putter 4 Lambrechts 5 Houtman 6 Goessens Frans 7 Goessens 
Arthur 8 Lievens 9 Van den Borght 
 

16 oktober 1928 juniores 

Grote prijs “Bitter le Moulin»67, tellend voor het criterium van Oost-Vlaanderen 

Uitslag 
1 Jef Scherens (Leuven)  3 Jos Mathys 5 Adams68 

69 

 
67 Voor de uitleg, zie hoofdstuk 1 
68 Bron Sportwereld van 17 oktober 1928. Verdere details ontbreken 
69 Met dank aan mijn betreurde vriend wielerarchivaris Jozef Hamels voor de foto 
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Inderdaad, niemand minder dan de latere zevenvoudige wereldkampioen 

sprint, “Poeske” Scherens, kwam in Kerksken alle  streekrenners op hun 

donder geven. De wedstrijd werd verreden onder de naam “Groote Prijs Bitter 

le Moulin” en maakte deel uit van een criterium over verschillende proeven, 

voorbehouden aan de beste juniores van het land. De inrichting gebeurde   met 

medewerking van de krant “Sportwereld” van Karel Van Wijnendaele. 

Scherens won in 1928 niet minder dan 28 wegwedstrijden bij de juniores. Men 

zag toen al dat Jef een echte  rasspurter was en Edward Van Hove, voorzitter 

van de Stoempersclub in Leuven bood hem een contract aan om een 

snelheidswedstrijd te rijden in het Brusselse Sportpaleis. Op 14 oktober 1928 

versloeg Scherens daar de toenmalige Belgische kampioen Jules Vervust. En 

de rest van het verhaal kennen we … 

 

1929 

28 juli (“Kermis ten Drauk”) juniores 

 

Het was tijd voor de “tweede Groote Prijs Bitter le Moulin”, met grote letters aangekondigd in 

de krant “Sportwereld”70 

 

Men verwachtte enorm veel van de lokale favorieten Constant “Stant” Van Impe uit Mere, 

Octaaf Van der Schueren uit Nederhasselt en Edgard De Putter uit Denderhoutem. Zij lieten 

zich aan de aankomst echter vloeren door een kleine Opwijkenaar. 

 
 
 
 
 

 
70 Sportwereld 23 augustus 1929 
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Uitslag 
 
1 Bosman (Opwijk) 112 km in 3 u 54 of “omtrent 29 km per uur” 2 gelijk Stant Van Impe en 

De Coninck 4 Moerenhout 5 Claus 6 Hofman 7 De Geeter 8 De Putter 9 Adams 10 De 

Pessemier 11 Timmermans 12 Sterckx 13 Stocks op 3 minuten 14 Van den Bosch op 5 minuten 

15 De Donder op 8 minuten. 

In de uitslag vinden we een aantal renners uit de streek die we later zullen zien uitblinken bij 

de beroepsrenners zoals Stant Van Impe (Mere), Jef Moerenhout (Serskamp, later Lede), 

Edgard De Putter (Denderhoutem)  en Hubert De Geeter( Nederbrakel). 

1930 
 

21 april beginnelingen 

Op 18 april kondigde Sportwereld een koers voor beginnelingen aan op 21 april met start bij 

Van den Brempt. Van deze wedstrijd vonden we geen uitslag terug 

27 juli (“Kermis ten Drauk”) juniores  

De derde grote prijs “Bitter Le Moulin” had niet minder dan 25o0 frank in de prijzenpot. De 

afstand bedroeg 120 km over vier ronden langs Kerksken, Voorde, Ninove, Welle, het 

“Houten Hand” in Aalst en Kerksken. 

De inschrijvingen (3 frank)  dienden te gebeuren bij “meester” Florent De Geest. 

Uitslag  

1 Deroeck (Ninove) 2 Vanderkelen  op 1 minuut 3 Senechal op 2 ½ min 4 Van Praet 5 Buyl 6 

Coqueriaux 7 Pessemiers  8 Moerenhout 9 De Putter 10 Vanderpoorten 11 Heyninckx 12 

Vandendriessche 

De reporter van “Sportwereld kon het niet nalaten het “wakkere bestuur van de veloclub, de 

heren Keymolen, Meganck, De Cooman, De Geest enz.” dankbaar te zijn voor de inrichting. 

De wedstrijd verliep niet zonder incidenten. In de tweede ronde ontsnapten 

Deroeck, Coqueriaux en Vanderkelen. Even later kwam Van Impe bij de drie 

leiders, maar hij viel uit met twee bandbreuken. In de derde ronde rijdt 

Coqueriaux eveneens lek en het lijkt een duel voor de overwinning te worden. 

Maar op  5 kilometer van de eindmeet staan de leiders voor een “gesloten 

bareel”. Deroeck klautert er echter over en muist er alleen vandoor om als 

overwinnaar Kerksken te bereiken. 

10 augustus beginnelingen 

 

Uitslag 

1 Hector Van Herreweghe 2 Roelandt 3 Van Geest 4 Penne R.  5 Robyns 6 Penne P. 7 Van 

Impe Robert 7 De Berlenger. 

In de krant van toen lezen we dat de “sportieve schrijnwerker De Winter” een tafel als premie 

gaf, ook gewonnen door de winnaar Van Herreweghe.71 

 

 
71 Sportwereld d.d. 14 augustus 1930 
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1931 
 

21 juli (Kermis ten Drauk) beginnelingen  

50 km Koers bij Van Boven, beter gekend als bij Molle Marie. 

Uitslag 
1 Arys (Aalst) 2 De Caluwé 3 Pede 4 Robert Van Impe 5 Clauwaert 6 Bury  

De tweede in de uitslag is de latere winnaar van de Ronde van Vlaanderen en 

Bordeaux-Parijs, Edgard De Caluwé uit Ninove.. 

Er waren zeker nog andere wedstrijden in Kerksken dat jaar, want in de jaaroverzichten 

meldt men een derde plaats voor Cyriel Dubois uit Gooik in een wedstrijd in Kerksken 

 

1932 Het jaar van “De Plek” 
 

9 april beginnelingen 

Een 4de plaats voor Jos Levae en een vijfde plaats voor Cyriel de Pelecijn (volledige uitslag 

ontbreekt) 

19 juni beginnelingen 

Uitslag 

1 Robert Van Impe 2 Tybaert 3 Sylvain Grysolle 4 Mathys 5 Cammerman 6 Van Hove 7 

Vandemaele 8 De Keyzer 9 Van Impe L. 10 Van Hul 

26 juni (Kermis ten Berg) beginnelingen  

Uitslag 

1 Van Impe Robert  2 Mathys  3 De Keyzer 4 Van Herzele 5 Ghysels  6 Van Herzele  7 Willems  

21 juli   beginnelingen  

Koers bij Molle Marie  

Uitslag  

1 Keysken72 2 De Coninck 3 Van Herzele  4 Van Wezemael 5 Dauw 6 Geerts 7 Van Impe 8 

Anckaert 9 Rubbrecht 10 Van Dorpe 

15 augustus beginnelingen  

Koers op de “Beneestjen Berg” bij P. De Block , beter gekend als bij Blok Tinne  

Uitslag 

1 Robert Van Impe 2 Beeckmans 3 Smolders 4 Schollaert 5 Demunck 6 Van Herzele 7 Van 

den Berghe 8 Lossie 

21 augustus beginnelingen 

Uitslag 

1 Robert Van Impe 2 Aimé Tas 3 Cammerman 4 De Keyser 5 Vandervincken 6 Pede 7 Bayens 

8 Mochams 9 Lossie 10 Vandermaelen 

 
72 Hoogstwaarschijnlijk een tikfout. Vermoedelijke winnaar De Keyzer 
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29 september beginnelingen  

Koers in den Berg bij Oscar Roelandt, beter gekend als bij Fina. 60 km 24 vertrekkers. 

Uitslag  

1 Robert Van Impe 2 Bury 3 Tas 4 Vyverman 5 Beeckman 6 Matthys 7 Debolle 8 Dauw 9 

Schockaert 10 Premietiers (?) 11 Smolders 12 Van Den Eynde 

De grote figuur van de koersen in Kerksken was dat jaar dus de man uit Mere, Robert Van 

Impe, die niet minder dan vijf zeges behaalde in ons dorp. 

Robert Van Impe - “De Plek” met een vinger te kort 

 

Ik heb oudere wielerliefhebbers steeds horen vertellen dat van de broers Remy, 

Stant en Robert (bijnaam de Plek), deze laatste wellicht de meeste klasse had, 

… maar ook het minst graag trainde. 

Vandaar wellicht dat Robert na een schitterende carrière bij de beginnelingen 

en juniores, waar hij koersen aan de lopende band won, bleef steken als 

onafhankelijke en nooit prof werd. 

Over Robert vertelde zijn neef  en petekind Freddy Van Impe mij  volgende 

tragikomische anekdote: 

“Stant en Robert moesten als kind hout hakken om ‘s morgens de stoof aan te 

steken.  Robert legde om te spelen zijne middelvinger op de kapblok en zei 

tegen zijn broer: “Ge durft niet”. En Stant dacht: “Hij trekt hem wel weg”. De 

bijl kwam naar beneden en daar lag de middelvinger op de blok . De Plek (mijn 

dooppeter) heeft het zijn ganse leven met ééntje minder moeten stellen!”   

 

De fietsende broers Van Impe 

V.l.n.r. Jozef (de vader van Lucien), Robert, Achiel, Constant (Stant) en Remy (Maroc) (met dank aan 

Freddy Van Impe voor de foto) 
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1933 

19 maart onderbeginnelingen 

Koers op Terlicht. Afstand 40 km 500 fr prijzen. Vertrek om 14 uur bij G. Tas 

Uitslag 

1 Aimé Tas 2 Mathys op 1 minuut 3 Van Impe 4 Clauwaert 5 Van Boven 6 Guldemont 

 

17 april beginnelingen: een beroemde winnaar en een dode 

Koers in den Berg bij Fina 

Uitslag 

1 Grysolle73 2 Van Herzele 3 Tas 4 Willems 5 Wellekens 6 Gyssels 7 Vanderelst 8 Van Impe 

Alb. 9 Guldemont 10 Geens 

74 

 
73 In de krant “Het Nieuwsblad” stond de naam Gryson als winnaar Waarschijnlijk een tikfout. 
74 Met dank aan Jozef Hamels(+) 
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Winnaar werd dus Sylvain Grysolle, die later een schitterende profcarrière zal 

uitbouwen met zeges in de Waalse Pijl, de Omloop Het Volk en de Ronde van 

Vlaanderen.  

Spijtig genoeg kende deze koers ook een noodlottige afloop en was er zelfs een 

dode te betreuren, de 17 jarige Jos Huaert, die op een paal reed en op slag dood 

was. 

75 

25 april beginnelingen 

Uitslag  

1 Van Herzele 2 Mathys 3 Grysolle 4 Thybaert 5 Clauwaert 6 De Vos  7 De Bolle 8 Wellekens 9 

Vander Velde 10 Baeyens 

29 juni beginnelingen (kermis ten Berg)  

Koers in den Berg bij Van Impe 60 km 

Geen uitslag gevonden 

15 augustus onderbeginnelingen 

Koers in den “Benedenberg” bij R. Deponceele76 55 km 750 frank prijzen 

Uitslag 

1 Schollaert 2 Van Der Roost 3 Tas 4 Van der Jeugt 5 De Vos 6 Smolders 7 Thybaert 8 

Depelecijn 

1 oktober jongeren minder dan 16 jaar 

Koers bij Gustaaf Tas op Terlicht, afstand 35 km 

Uitslag 

1 Schollaert 2 Levae 

1934 

5 maart  beginnelingen  

Uitslag 

1 Schollaert 2 Cooman 3 Tas 4 Hendrickx 5 Heynen 6 Dante 7 Borms 8 Van Impe 9 Van der 

Roost 

 

 
75 © GVA, 19 april 1933 
76 Zal waarschijnlijk Pontseele zijn 
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10 april beginnelingen 

40 km 550 fr bij Gustaaf Tas Terlicht 

Geen uitslag gevonden 

10 april beginnelingen 

25 vertrekkers 

Uitslag 

1 Van der Roost 2 De Bisschop 3 Keymolen 4 Tas 5 de Spiegeleer 6 Smolders 7 Van Landuyt 8 

Van Marcke 9 Goeman 10 Eeman 

10 augustus beginnelingen 

Overwinning van De Plus, alleen vooruit 

1935 

30 april  beginnelingen 

18 vertrekkers 

Uitslag 

1 Hendrickx 2 Deputter 3 Rubbrecht 4 Philibert 5 Sergeant 6 Van Impe 7 Van Ransbeeke 8 

Deroeck 9 Goossens 10 de Bolle 

30 juni  beginnelingen 

Koers in den Berg bij Fina. Beginnelingen tot 16 jaar. 40 km 25 vertrekkers 

Uitslag  

1 De Schrijver 40 km 1.15 u 2 Willems  3 Sertorius 4 Taelman 5 Troch 6 Trieme 7 Defloor 

4 augustus beginnelingen  

Koers in den Boekent 50 km 32 vertrekkers 

Uitslag  

1 Anckaert 2 Tas 3 Van Snick 4 Van Gucht 5 Van Impe Jozef 6 De Raes 7 De Putter 8 

Pelsmaecker 9 De Kegel 10 Vanden Bossche 

1936 

20 april beginnelingen 

Geen uitslag teruggevonden 

3 augustus beginnelingen 

18 vertrekkers 45 km  

Uitslag 

1 Van Impe Jozef 2 Raes 3 Van Gysegem 4 De Cock 5 De Vos 6 De Gent 7 Wynant 8 De Kegel. 

Toen Philippe Maertens nog bij VTM werkte, verklaarde hij ooit dat hij het 

Lucien zelf gevraagd had en dat dit dus het definitieve antwoord was op de 

vraag of de pa van Lucien nog gekoerst had: “Achiel, Constant en Remy zijn 

drie broers. Een vierde broer van hen, Jozef is de vader van Lucien en Frank. 

Dus, de vader van Lucien heeft nooit gekoerst. Wel zijn broers, de nonkels van 

Lucien dus. Ondertussen is Kevin, de zoon van Frank, ook reeds prof.” 
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Ofwel heeft Philippe Maertens het zeer stilletjes gevraagd ofwel is dit compleet 

uit de lucht gegrepen, want het is een vaststaand feit dat de vader van Lucien 

in de jaren 1937 tot 1939 een vrij goeie nieuweling was die regelmatig zijn 

koers won in de Denderstreek. En ook deze uitslag bewijst dit. 

1937 

5 april beginnelingen  

35 vertrekkers 

Uitslag 

1 Van Droogenbroeck Omer 2 De Pelsmaecker 3 De Cock 4 Meert Jozef 5 Van Impe 6 De 

Gendt 7 De Norre 8 Van Der Roon (?) 77 9 De Spiegeleer 10 De Cock 11 Leenens Jozef 

We weten allemaal dat de namen De Pelsmaecker en De Spiegeleer in Kerksken 

veel voorkomen, maar we hebben niet kunnen terugvinden of het hier al dan 

niet om Kerkskenaren gaat, aangezien de voornamen ontbreken 

19 juli beginnelingen 

Uitslag  

Winnaar was De Gendt uit Lede. Geen verdere uitslag gevonden 

2  augustus beginnelingen 

Koers in den Boekent 24 vertrekkers 

Uitslag  

1 Meert Jozef (Aalst) 2 De Ryck Omer 3 Van Impe Jozef 4 De Bolle 5 Roels Petrus 6 Van der 

Jeugt 7 De Cock Petrus 8 Platteau 9 Maes 10 Van den Eede 11 Troffaes 

1938 

25 april beginnelingen 

Koers op Terlicht bij weduwe Thas (= Tas) – 600 frank prijzen 11 vertrekkers 

Uitslag  

1 Bruylandt (Denderwindeke) 2 Andries (Heldergem) 3 Van Waeyenberg 4 De Bolle 5 Van 

der Jeugt 6 Vandespiegel (Terjoden) 7 Troffaes 8 Michiels 9 Wynant 10 Coppens 

78 

 
77 Waarschijnlijk Van der Roost 
78 Met dank aan Jozef Hamels (+) 
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De overwinning was voor Albert Bruylandt uit Denderwindeke, de man met 

het Errol Flynn-snorretje, die later zou uitgroeien tot één van de grote vedettes 

op de wielerbanen met overwinningen in de zesdagen van Antwerpen, Gent, 

Londen en Parijs 

18 juli beginnelingen 

Uitslag 

1 Georges D’Haese (Bambrugge) 2 Wauters 3 Van Holsbeeck 4 Troffaes 5 Cammu 6 Van Belle 

7 Robyns 8 Monsieur 9 Roelandt 10 De Witte 

Niemand minder dan de nationale kampioen bij de nieuwelingen, Georges 

D’Haese uit Bambrugge won de nieuwelingenkoers met “Kermis” Ten Drauk” 

in 1938. Georges was één van de grootste wielerbeloften uit de Denderstreek 

voor de tweede wereldoorlog, maar mede door het uitbreken van de 

vijandigheden en een massa onkans, heeft hij nooit echt kunnen bewijzen wat 

hij in zijn mars had. 

 

© Coups de Pédales 

8 augustus beginnelingen 

19 vertrekkers 

Uitslag 

1 Achiel Van Impe79 2 Cooman 3 Vandespiegel 4 Van Schuerbeeck 5 De Rycke 6 Van Sande 7 

Lambrecht 8 Renders 9 De Kegel 

 

 
79 Met dank aan Freddy Van Impe voor de foto 
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Ook de jongste van de gebroeders Van Impe, “Sjilleken” staat dus op de lijst 

van winnaars in Kerksken. Na de oorlog zal Achiel ook nog bij de 

onafhankelijken en bij de profs uitkomen en … op meer dan 80-jarige leeftijd 

nam hij nog zijn 8 koersfietsen mee naar het rusthuis in Mere. 

18 augustus beginnelingen 

Uitslag 

1 Andries Adolf (Heldergem)80 2 Van de Spiegel 3 Roger Cammu 4 De Kegel 5 Petrus Van 

Belle 6 Désiré de Wilde 7 Jozef De Backer 8 August Verpeten 9 Albert de Vijlder 10 Oscar 

Bogaert 

 

Dolf Andries uit het naburige Heldergem won wedstrijden aan de lopende 

band bij de nieuwelingen, maar bleef helaas steken bij de juniores. 

26 september beginnelingen 

Koers voor beginnelingen met kermis maandag,  op het Dorp bij Fans Schouppe (Zjeppens 

Frans)  – 600 frank prijzen 19 vertrekkers 

Uitslag  

1 Van de Spiegel (Terjoden) 2 Achiel Van Impe op 2 lengten 3 Andries 4 Van Impe Jozef 5 De 

Kegel 6 Cammu 7 De Vulder op ½ min 8 Cammu G. 9 De Wit 

Ook “Treijen” had zijn lokale vedette in de persoon van deze  Remi Van de 

Spiegel, die, net zoals Dolf Andries een echte veelwinnaar was in de jaren 38 en 

39. 

 

 

 

 
80 Foto uit Het Nieuwsblad d.d. 04/11/1938 
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1939 
 

10 april beginnelingen 

Koers op “den Drauk” bij D’Haeseleer, beter gekend als café bij Mol. 55 km 600 frank prijzen. 

29 vertrekkers 

Uitslag  

1 Van de Spiegel Remi (Terjoden) 2 Robijns 3 Van Impe Jozef 4 Timmermans 5 Van Impe 

Achiel 6 Van Zele 7 Troffaes 8 Degraeve 

17 april beginnelingen 

23 vertrekkers 

Uitslag 

1 Cosman81 2 Robyns 3 Van Impe 4 Van Holsbeke 5 Buys 6 De Backer 7 Van den Borre 8 

Gossey 9 De Rouck 10 De Winne 

17 juli  

Koers met Kermis ten Drauk bij Frans (Sooike) Piens – 55 km 600 frank prijzen 

Geen uitslag gevonden 

7 augustus beginnelingen en onderbeginnelingen 

Koers in den Boekent bij Achiel Van Impe voor onderbeginnelingen  45 km – 450 frank 

prijzen en trui “Het Nieuwsblad”. 15 vertrekkers 

Koers in den Boekent  in “Java”82 voor beginnelingen boven de 21 jaar – 250 frank prijzen 

Uitslag onderbeginnelingen  

1 Van Eeckhoute 2 Van Impe Achiel 3 Heeremans 4 Van Impe Jozef 5 Roelandt 6 Christiaens 

7 D’Haeseleer 8 De Vulder 9 Van den Biest.   Geen uitslag gevonden voor de beginnelingen. 

 

Uit zijn palmares blijkt dat ook Jef Vander Helst in 1939 een koers voor beginnelingen BWB 

won in Kerksken. We hebben de uitslag niet kunnen terugvinden 

 

 

 

 
 

 

 
81 Waarschijnlijk een tikfout, vermoedelijke winnaar Cooman 
82 We hebben niet kunnen terugvinden waar deze café “Java” zich bevond en vonden evenmin 
informatie over de uitbater(s) ervan. 
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De oorlogsperiode – Koersen onder Duitse bezetting en zowaar de 

enige profkoers ooit in Kerksken 
 

4 augustus  1941 : onder de vleugels van de “Vlaamsche Wielerbond” 
 

Daar waar in de eerste wereldoorlog de bezetter elke sportieve activiteit quasi onmogelijk 

maakte, wensten de Duitsers in 1940 dat het “normale” leven snel hervatte en lieten zij reeds 

vanaf augustus 1940 toe dat er opnieuw wielerwedstrijden georganiseerd werden. Heel 

wat wedstrijden werden dan wel georganiseerd door de “Vlaamsche Wielerbond” (VWB).  

Hierbij een woordje meer over deze VWB83 

“Het Vlaams-nationaal bewustzijn liet de Belgische wielersport niet onaangeroerd. Vanaf 

de stichting van de LVB (= BWB) hadden zich taalproblemen voorgedaan. Eind 19e eeuw 

zorgden nochtans de Walen voor de eerste valse noot. Tien jaar na de oprichting van de 

LVB hield men in 1892 te Namen de “Union Vélocipédique Wallonne” boven de doopvont. 

Meteen gingen in Vlaanderen stemmen op om ook een eigen federatie uit de grond te 

stampen, maar de LVB antwoordde hetzelfde jaar met de oprichting van provinciale 

afdelingen. Bij de eeuwwisseling werd in het Franstalige bondsblad “Revue Vélocipédique 

Belge”, na twee kleine aanvaringen over een Nederlandse vertaling, een Nederlandstalige 

rubriek van vijf bladzijden en de ondertitel Belgisch Wielrijdersblad ingesteld. 

Dertig jaar later vond de taalkwestie haar tweede adem. Sommige Vlamingen waren 

tijdens het interbellum nog steeds niet te spreken over de houding van het Brussels-Belgisch 

establishment en in 1935 bonden ze met de oprichting van de Vlaamsche Wielerbond (VWB) 

de strijd aan met de overheersend Franstalige LVB. Het begon te rommelen op de 

Martelarenplaats te Brussel. De Antwerpse afdeling van de LVB drong meteen aan op 

splitsing in een Vlaamse en Waalse vleugel. Het Antwerpse initiatief bekoorde in januari 

1941 maar weinig LVB-leden. De Vlaamse wielerkwestie was evenwel niet opgelost. 

Gesteund door de Flamenpolitik en de Vlaamse burgemeesters maakte de Antwerpse 

afdeling de LVB het leven zuur. Het einde leek voor de LVB in de tweede helft van 1941 

nabij, maar nèt een Franstalige, voorzitter Hubert Baudot van het sportcomité, gaf het 

voorbeeld. Enkele maanden later, op 18 februari 1942 was de federalisering van de LVB een 

feit. De LVB splitste zich op in de Vlaamse Wieler Unie en de Union Cycliste Wallonne. En de 

Vlaamse Wielerbond ging volledig op in de Vlaamse Wieler Unie.” 

Ook in Kerksken organiseerde men in “den Boekent”  met kermis maandag 1941 een koers 

voor beginnelingen, aangesloten bij de VWB en dat aan café “’t Zaagsken”. Spijtig genoeg 

vonden we de uitslag niet terug. 

 
83 Bron: Patrieck Geldhof, VAN PEDAALRIDDER TOT BROODFIETSER - De wielersport in België 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, verschenen op  
https://faro.be/sites/default/files/pdf/pagina/2003_1_pedaalridder.pdf 

https://faro.be/sites/default/files/pdf/pagina/2003_1_pedaalridder.pdf
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© De Volksstem d.d. 2 augustus 1941 

 

10 oktober 1943: De koers voor beroepsrenners 
 

In het eerste hoofdstuk hadden we het reeds over de organisatie van deze wedstrijd, die dus 

vermoedelijk in “den Boekent” aankwam.  

Ondanks het prijzengeld van 7 5000 Belgische frank en ondanks de aankondiging dat zestig 

renners zouden aantreden, moest men het stellen met 25 deelnemers. 

De wedstrijd liep over vier grote ronden via Aalst, Ninove, Voorde en Kerksken en had een 

totale afstand van 110 km en werd met voorsprong gewonnen door Miel Rogiers uit Aalst. 

 

Het Nieuws van de Dag 11 oktober 1943 
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Winnaar werd dus Aalstenaar Miel Rogiers, wiens ouders met een 

kermisattractie aanwezig waren op alle kermissen in de streek. Miel was een 

echte machtsmens, die een zeer goede tijdrijder was, maar die toch dat ietsje te 

kort kwam om een topper bij de profs te worden. Op zijn palmares staat als 

uitschieter de eindzege in de Ronde van Nederland in 1948. Miel behaalde in 

totaal 14 profzeges met onder anderen het “critérium des Aiglons” in 1943 (als 

amateur) en een rit in de Ronde van Nederland 1948. De rest waren 

overwinningen in het regionale circuit.  

 
 

 
Met dank aan Jozef Hamels(+) voor de foto 

 
 
 
 
 
 
 



192 
 

1946-1949 – Van Jefke Kiekens tot Labieken 
 

De vreugde na 5 oorlogsjaren was uiteraard uitbundig en de koersen lokten opnieuw een 

massa volk naar Kerksken, vooral omdat een aantal “plaatselijke” vedetten best hun streng 

trokken en omdat het in de streek krioelde van talentrijke renners, waarvan sommigen 

later een mooie profcarrière zullen uitbouwen. En uiteraard brachten zij een massa 

supporters mee. 

1946 

Jefken Kiekens wint voor eigen volk met Kerrmis ten Drouk in 1946 

Behalve de foto, die we publiceerden in het vorige hoofdstuk, hebben we geen verdere uitslag 

gevonden. 

5 augustus nieuwelingen 

Koers voor nieuwelingen met kermis ten Boekent. Afstand 75 km. 17 vertrekkers 

Uitslag 

1 Gustave (Staaf) Van Den Berghe (Haaltert) 2 Frans Volckaert (Heldergem) op 50 m 3 

Deschrijver op 200 m 4 Dewolf 5 Rijckebosch 6 De Beule Roger 7 Merchiers 8 De Waegeneer 

9 Troch 

Het werd in den Boekent één van de vele duels tussen de twee tenoren uit de 
streek, Staaf Van den Berghe van de Keiberg  en Frans Volckaert van 

Heldergem. Beiden wonnen koersen bij de vleet en hadden elk hun schare 

supporters, die vaak zelfs met elkaar op de vuist gingen. Als we alle uitslagen 

bekijken, zien we dat Van den Berghe meestal aan het langste eind trok in hun 

rechtstreekse duels 

1947  Het jaar van “Staaf” Van Den Berghe 
 

13 april nieuwelingen 

70 km 34 vertrekkers 

Uitslag 

1 Gustave Van Den Berghe in 2u 30’ 2 Dewolf op 100 m 3 Van Isterdael 4 Van der Eecken84 5 

Rijkebosch (moeilijk leesbaar) 6 Strain 7 Bailleu 8 Van Den Berghe Julien 9 Achiel Buyl 10 

Roger Van den Driessche 11 Siroyt 12 Depauw 13 Pieters 14 Walgraeve 

Dit was een koers met “Kermis te Poesj”. Aimé Roelandt weet zich zelfs nog te 

herinneren dat “Staaf” bij het uitkomen van de Watervoor lek reed en met 

moeite zijn tube verwisseld kreeg, wat hem niet belette om de wedstrijd nog te 

winnen. 

27 april nieuwelingen 

75 km 25 vertrekkers 

1 Gustave Van den Berghe in 2 u 40’ 2 Achiel Buyl 3 Van den Broeck 4 Vaerewyck 5 

Haegeman 6 Dherde 7 Roger van den Driessche 8 Siroyt 9 Baeyens 10 Van den Broeck 

 
84 Wellicht zou het hier gaan om Maurice Van der Eecken vanop Terlicht, maar we hebben geen 
absolute zekerheid 
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Het “godenkind van de Keiberg”: Staaf Van den Berghe 

 
 

Binnen de veertien  dagen won de man uit Haaltert dus twee keer in het 

naburige Kerksken. De jaren 1946-47-48 waren de gloriejaren van hij die 

misschien de renner met het meeste zuivere talent  in de wielersport van de 

Denderstreek is  geweest. Staaf (28/04/1929-04/02/2003) was een lust voor 

het oog op de fiets en kon werkelijk alles, zowel op de weg als op de 

wielerbanen. Hij reed al fluitend van de ene zege na de andere ook buiten de 

eigen regio. Legendarisch waren zijn duels met Leon Delathouwer, de latere 

Olympische kampioen per ploeg, uit Kalken. 

Zelfs een doorwinterde journalist als Achiel Van den Broeck roemde Staaf85, 

dichtte hem een loopbaan op de piste toe en schreef op de achterkant van een 

chromoprentje het volgende. 

 

Maar Staaf was ook een flierefluiter, die aan trainen een broertje dood had en 

die er vaak ook met zijn klak naar gooide. Hoe dikwijls heb ik niet het verhaal 

gehoord over een koers in den Berg. Staaf zat vooraan … maar zag in de 

Beekstraat zijn lief staan  en kneep onmiddellijk zijn remmen dicht om met 

haar te verdwijnen. 

Het gebrek aan training (ondanks de goede raad van zijn verzorger en 

toeverlaat Maurice Segers uit den Eekent) deed zich vanaf 1949 meer en meer 

gevoelen en zijn resultaten bij de onafhankelijken en de profs (1952-1953) zijn 

bijlange niet in verhouding tot wat hij werkelijk kon. 

 
85 Chromo mij bezorgd door mijn betreurde vriend wielerverzamelaar Jozef Hamels(+) 
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Met de trui van kampioen van de Denderstreek86 

 

4 mei nieuwelingen: 3 Kerkskenaren in de eerste 10 

75 km 25 vertrekkers 

Uitslag 

1 Franceus in 2u 25’ 2 Gustave Van den Berghe op 30 m 3 Vandenbroeck 4 (wiel in wiel) 

Michiels, Achiel Buyl, Daene, Siroyt, Van den Berghe Julien, Vanderperre, Vandenbroeck J., 

Roger VanDen Driessche, Staafke Roelandt, De Boey 

29 juni nieuwelingen 

65 km 17 vertrekkers 

Uitslag 

1 Frans Siroyt (Denderhoutem) in 2u 08’ 2 De Boitselier 3 Ryckebosch 4 Roger Van Den 

Driessche 5 Impens 6 Tas87 7 Van Waeyenberghe 8 V.D. Steen 9 Brewaeys 10  Staafke 

Roelandt 

18 augustus nieuwelingen 

70 km 25 vertrekkers 

Uitslag 

1 Frans Siroyt in 2 u 10’ 2 Dieraert 3 Roger Van Den Driessche 4 De Schrijver 5 De Pril 6 Van 

Den Broeck 7 De Boey 8 Impens 9 Lanno 10 Jonckman 

 

 
86 Met dank aan Frida Menschaert voor de foto  
87 Het zou kunnen dat deze Tas ook een Kerkskenaar was. 
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Ook Frans Siroyt uit Denderhoutem (21/07/1929-04/05/2018) won dit jaar 

twee keer bij de buren in Kerksken. Fransken had niet de klasse van een Staaf 

Van Den Berghe of Sorgeloos, maar compenseerde dit door zijn beroepsernst 

en zou uitgroeien tot een degelijke profrenner, die van 1952 tot 1960 in de 

profrangen zal rondrijden. De ouderen onder ons zullen zich zeker nog zijn 

mooie zege bij de profs “op Treijen” herinneren in 1954. Fransken, die later 

verhuisde naar Sint-Ulriks-Kapelle werd ook kampioen van Oost-Vlaanderen 

in 1952. 

88 

1948 

4 april liefhebbers  

85 km 34 vertrekkers 

Uitslag 

1 Wallaeys in 2u 50’ 2 Persyn op 2’30” 3 Dewolf op 3’30” 4 De Winter op 4’ 25” 5 Coppure 6 

Camu 7 Blicki 8 Troch 9 Van de Velde 10 Van de Meerschaut 11 Laurent 

2 mei nieuwelingen  

65 km 14 vertrekkers  

Uitslag 

1 Remi De Pril (Denderhoutem) in 2 u 15’  2 Maurice Impens op 1 lengte 3 Van de Perre 4 

Smeesters 5 Groeninckx 

12 juli nieuwelingen 

35 km 18 vertrekkers 

Uitslag 

1 Ooghe A. in 1u  02’ 2 Staafke Roelandt 3 Achiel Buyl 4 Robyns 5 De Waegeneire 6 Fransart 7 

Dumont 8 Van Kerckhoven G.   

 

 
88 Met dank aan Jozef Hamels(+) 
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17 juli liefhebbers: de prestigespurt met Kermis ten Drauk 

110 km 35 vertrekkers 

Het werd inderdaad een spurt om van te snoepen tussen twee tenoren uit de 

streek, Octaaf (Boerken) De Winter uit Moorsel en “Staaf” Van den Berghe. Tot 

zijn grote ontgoocheling moest Staaf de duimen leggen en dit voor een massa 

toeschouwers. 

 
Het verschil was duidelijk op de meet. Dat zag ook BWB-afgevaardigde Robert de Graeve (uiterst 

rechts)89 

Uitslag 

1 Octaaf de Winter in 3u 25’ 2 Gustave Van den Berghe 3 Van der Voorden 4 Dieraert 5 Barbé 

6 Van Isterdael 7 De Potter 8 De Boitselier 9 Defrenne 10 Van Geyte 11 Destoop 12 Brewaeys 

13 Vereecken 14 Laurent 15 Losseel 

31 juli nieuwelingen 

65 km 35 vertrekkers 

Uitslag 

1 Neyt (Destelbergen) in 1u 58’ 2 Haegeman 3 Van Bossuyt 4 De Pril 5 Achiel Buyl 6 Baeyens 

7 Impens 8 Van Keer 9 Sorgeloos 10 Sterckx 

1 augustus nieuwelingen 

70 km 25 vertrekkers 

Uitslag 

1 Edgard Sorgeloos (verkeerdelijk geschreven als Surgeloose) in 2u 02’ Neyt 3 Dhaene 4 

Achiel Buyl(?) 5 Maegerman 6 Van den Broeck 7 Haegeman 8 Paepe 9 Jozef Janssens 10 Van 

Droogenbroeck of Droogenbosch (2 versies in de kranten van toen) 

 
89 Met dank aan de Heemkundige kring voor de foto 
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2 augustus nieuwelingen 

70 km 26 vertrekkers 

Uitslag 

1 Edgard Sorgeloos in 2 u  2 Verheyden 3 Neyt 4 Achiel Buyl 5 Van Nieuwenhuyze 6 

Magerman 7 Van den Broeck 8 Haegeman 9 Terde (??) 10 Jozef Janssens 

90 

Edgard “Labieken” Sorgeloos, de latere engelbewaarder van de “Keizer van 

Herentals” 

In 1948 laat een kleine jongen uit Denderhoutem voor het eerst van zich horen, 

een jongen die zou uitgroeien tot een begrip tot ver buiten de Denderstreek.  

Er zijn renners die geen palmares van 100 bladzijden nodig hebben om naam 

en faam te verwerven bij de wielerliefhebber. Zo iemand was zeker Edgard 

“Labieken” Sorgeloos, geboren in Denderhoutem op 14 december 1930. 

Er zijn in de loop der jaren veel verhalen ontstaan rond zijn bijnaam. De 

verklaring is vrij triviaal en Edgard heeft ze ooit zelf in een interview gegeven: 

als kind had de jonge Sorgeloos het vrij moeilijk met spreken en kon hij 

moeilijk zijn eigen familienaam uitspreken. Om dit te omzeilen zegde hij 

steevast dat hij “Labie” heette (naar de familienaam van zijn moeder, Rachel). 

 
90 Chromo uit eigen archief 
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De jonge Sorgeloos was een beloftevolle amateur en ook bij de onafhankelijken 

speelde hij een vooraanstaande rol. Maar vrij snel na zijn debuut bij de profs 

was hij er zich terdege van bewust dat hij nooit een absolute toprenner zou 

worden. Hij koos resoluut voor een andere invulling van zijn carrière, 

namelijk die van “meesterknecht” bij een grote vedette. 

En het is in die rol dat wij ons Edgard altijd zullen herinneren. Van 1954 tot 

1958 stond hij aan de zijde van Rik van Steenbergen en vanaf 1959 tot het einde 

van zijn carrière in 1965 was hij als het ware met een navelstreng verbonden 

aan Rik Van Looy. 

Er was een duidelijk verschil in de banden die Sorgeloos had met 

respectievelijk Rik 1 en Rik 2. Dit had zeker te maken met het verschil in 

persoonlijkheid tussen de twee Rikken. Van Steenbergen was zeker niet de 

kopman met de “vaste hand” die onvoorwaardelijk een knecht naast zich 

moest hebben en dit in elke wedstrijd. Wanneer “grote Rik” zijn klassieker of 

kampioenschap per jaar kon winnen was hij best tevreden en hij vroeg dan 

ook vaak niet meer dan goed “afgezet” te worden voor de eindsprint. 

Bovendien was er in de glorieperiode van Van Steenbergen (behalve in de 

ploeg van Fausto Coppi) nog niet echt sprake van een vaste structuur binnen 

de ploegen. 

Dit veranderde toen de befaamde eerste “rode garde” ontstond, namelijk de 

ploeg Faema, die werkelijk gebouwd werd rond en in dienst van Rik Van Looy. 

En het is binnen deze structuur (en ook later binnen de Solo-ploeg) dat Edgard 

Sorgeloos zich een vooraanstaande plaats veroverde aan de zijde van de 

“Keizer van Herentals”. 

Rik Van Looy heeft in meerdere interviews aangegeven hoe belangrijk de rol 

van Edgard binnen zijn ploeg was. Sorgeloos was de man die de koerstactiek 

uitstippelde (vaak ook voor Van Looy zelf, toen hij weer eens te onstuimig 

wilde aanvallen), die de tucht in de ploeg hield, die iedereen ervan langs gaf 

die niet alles gaf in dienst van Van Looy en persoonlijk succes wilde nastreven 

en … die bovenal in de wedstrijd nooit twee plaatsen verder dan zijn kopman 

reed in het peloton. 

Het vertrouwen van de kopman in zijn wegkapitein was vrijwel grenzeloos en 

groeide uit tot een ware vriendschap. Het bewijs hiervan is dat er nooit een 

echt contract bestaan heeft tussen Van Looy en Sorgeloos en dat zij toch 

onafscheidelijk waren van 1959 tot 1965. 

Maar om dergelijke vertrouwensband op te bouwen, moet men allereerst over 

de nodige capaciteiten op de fiets beschikken en die bezat Edgard zeker. Want 

zeg nu zelf … hoeveel “knechten” kunnen zeggen dat zij zelf 42 wedstrijden 

wonnen bij de profs (waaronder een rit in de Tour). Er zijn er zelfs veel die 

zichzelf kopman noemden, die een dergelijk palmares nooit konden 

voorleggen. 

Na zijn carrière als wielrenner was Edgard jarenlang eigenaar van het druk 

bezochte café “Sparrenhof” in Voorde (op een kruispunt met destijds op elke 

hoek een café) en werkte hij ook jarenlang als chauffeur bij de NOS. 
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20 september nieuwelingen  

75 km 18 vertrekkers 

Uitslag  

1 A. Vandersypt in 2u 05’ 2 Jozef Janssens op 1 lengte 3 Vanderbrense(?) Frans 4 Meert op 1’ 

5 Hooge 6 Vandensteen J. 7 Timmermans 8 Van Impe op 10’ 9 Vandersteen K. 

26 september nieuwelingen 

75 km 18 vertrekkers 

Uitslag  

1 Raf Van Bossuyt (Liedekerke) in 2 u 05’ 2 Jozef Janssens 3 Van der Fraenen 4 Matthys 5 

Hooge 6 Van de Steen 7 Timmermans 8 Van Damme 

1949 

16 juli  liefhebbers 

120 km 27 vertrekkers 

Alweer een zege van Labieke in Kerksken, deze keer bij de liefhebbers. De 

beslissing viel in de tweede ronde. Sorgeloos, Lefèvre, Van Isterdael (uit 

Denderleeuw) en Thoen ontsnapten en beslechtten het pleit in de spurt. 

Uitslag 

1 Sorgeloos in 3u 20’ 2 J. Lefèvre op ½ lengte 3 Van Isterdael 4 Thoen 5 Léon Barbé op 3’15” 

6 Achiel Buyl 7 Beyens 8 Stevens 9 Lievens 10 Jozef Janssens 11 Collijns 12 De Schrijver 13 De 

Boitselier 14 Bauwens 15 Flamant 

7 augustus  nieuwelingen 

75 km 25 vertrekkers. 

De zege in den Boekent was voor de latere prof Paul Borremans uit Viane bij Geraardsbergen. 

Uitslag 

1 Borremans in 2u25’ 2 Evens 3 Collijns 4 De Jonghe 5 Van den Bossche 6 Cosijns 7 

Tembuyser 8 Van Droogenbroeck 9 Hendrickx 10 Borms 11 Braeckmans 12 Van den Brande 

25 september  liefhebbers 

118 km 22 vertrekkers 

Uitslag 

1 R. Haegeman in 3u15’ 2 Defrenne op 10 cm 3 Dhaene op 30” 4 Baeyens op 1’ 5 Jozef 

Janssens 6 Delahaye 7 L. Haegeman 8 Coppens 9 Van den Bossche 10 Van De Maele 11 De 

Schrijver 12 Achiel Buyl 13 De Boitselier 14 Van Caeneghem 15 Van Isterdael 
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1950-1959 – Toekomstige toppers als winnaar en koers voor 

onafhankelijken 
 

Dit is het decennium tijdens hetwelk de echte toppers van later hun opwachting komen 

maken in Kerksken.  We zien ook dat de mannen uit “den Berg” uitpakten met een 

experiment onder de vorm van een jaarlijkse koers voor onafhankelijken. 

Een woordje uitleg over deze categorie. In 1911 richtte de KBWB deze nieuwe categorie op 

als verplichte overgang tussen amateurs en beroepsrenners. Enkel aan uitzonderlijke 

talenten (zoals Rik Van Looy en Eddy Merckx) werd de rechtstreekse overgang toegelaten. 

In het begin werden er in België vele wedstrijden georganiseerd speciaal voor deze 

categorie wielrenners. Later nam dit aantal sterk af en mochten de renners ook deelnemen 

aan de minder belangrijke wedstrijden voor de profs op dagen dat er geen wedstrijden voor 

onafhankelijken waren. Indien een wielrenner binnen deze categorie meerdere malen wist 

te winnen, werd hij verplicht om het volgende seizoen beroepsrenner te worden. Hierdoor 

stroomden de getalenteerde renners dan ook snel door naar de profs. De anderen bleven in 

deze categorie rijden, waardoor het succes van deze categorie snel afnam. De 

onafhankelijken werden dan ook afgeschaft in 1965. 

1950 

5 juni nieuwelingen 

60 km 25 vertrekkers 

Uitslag 

1 Keppers in 1u52’ 2 Eeckhoudt 3 Kiekens 4 Henrickx 5 Deschrijver 6 Blanckaert 7 De Bruyne 

8 De Schepper 9 Van Hout 10 Beerens  

17 juli  liefhebbers 

112 km 61 vertrekkers 

Er waren vier ronden af te leggen. Ondanks verschillende 

ontsnappingspogingen bleef alles gesloten tot het ingaan van de laatste ronde 

toen Christiaens, Van de Velde, Van den Bossche en Smolders er vandoor 

gingen. Van den Bossche diende vooraan te lossen en in het peloton viel alles 

uit elkaar. Nog 8 man uit het peloton konden aansluiten bij de drie leiders 

zodat er met elf gespurt werd en Smolders behaalde de zege. 

Uitslag 

1 Smolders J. in 3u14’ 2 Van De Waeter op ½ lengte 3 Van der Eecken 4 Christiaens 5 

Beeckman 6 Van Heghe 7 Siroyt 8 Van de Velde 9 De Jonghe 10 Ritserveldt 11 Van den 

Broeck 12 Van den Berhe op 1’ 13 Maesfranckx 14 Verheirstraeten 15 De Ridder 16 

Schampheleer 17 Springael 18 Baeyens 19 Collijns 20 Jozef Janssens 

1951 

16 juli Onafhankelijken 

140 km 44 vertrekkers 

Uitslag 

1 Marcel Verhoeven in 3u55’ 2 J. Van de Velde op 1 lengte 3 Leroy 4 De Loor 5 De Coninck 6 

De Nil op 2’10” 7 De Walsche 8 Desmedt op 3’30” 9 Lameire op 4’ 10 De Bal 11 De Wolf 12 

Debeule 13 Huwaert 14 Neyt 15 Verschueren 16 Delaere 17 Van den Vonder 
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Kerksken Sportief organiseerde zowaar een wedstrijd voor onafhankelijken 

t.g.v. de koers met kermis maandag. Er moesten vijf grote ronden afgelegd 

worden langs Denderhoutem, Ninove, Denderleeuw, Iddergem en 

Denderhoutem. Na enkele schermutselingen vertrok tijdens de derde ronde de 

goede vlucht met De Loor, De Nil, De Coninck, Van de Velde, Leroy en 

Verhoeven. De vluchters hadden bij het ingaan van de voorlaatste ronde reeds 

3 minuten voorsprong en verloren toen De Nil met bandbreuk.  De Coninck 

probeerde nog alleen weg te gaan, maar werd een paar km voor het einde 

opnieuw bijgehaald zodat er met vijf gespurt werd voor de overwinning. Het 

was de neo-onafhankelijke Marcel Verhoeven die de zege in de wacht sleepte. 

De winnaar Marcel Verhoeven, afkomstig uit Liezele, was inderdaad pas 

onafhankelijke geworden.  Hij zou het jaar nadien samen met de Belgische 

ploeg (met o.a. Miel Severeyns, Jan Adriaensens en Jef Plas) deelnemen aan de 

route de France (een mini Ronde van Frankrijk voor liefhebbers en 

onafhankelijken) en derde worden in de 11de etappe. Tijdens de twee jaren bij 

de profs (1953-54) behaalde hij geen overwinningen. 

 

1952 

21 juli liefhebbers Meuleman rijdt de anderen op een ronde 

112 km  8 vertrekkers 
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Maurice Meuleman, de crack van de Bosstraat in Haaltert91 

Hoewel er zich slechts 8 deelnemers aan de inschrijvingstafel meldden 

beleefden we een unicum in de geschiedenis van het wielrennen in Kerksken. 

De amper negentienjarige Maurice Meuleman uit Haaltert ging er van bij de 

start alleen vandoor en slaagde erin om al de anderen … te dubbelen en de 

wedstrijd te winnen met bijna TWINTIG minuten voorsprong. 

Maurice Meuleman werd geboren in Mere op 18-04-1934, groeide op in 

Haaltert en overleed op 22 december 1998. 

Op het einde van het jaar  1949, sloot hij aan bij de BWB en behaalde als 

onderbeginneling  5 overwinningen, hij werd 2 x 2de - 2 x 3de en 2 x 4de . In 

1950 behaalde hij in dezelfde categorie nog 4 overwinningen, stapte toen over 

naar de nieuwelingen en won nog 17 keer. Ook in 1951 won hij nog 18 keer bij 

de nieuwelingen alvorens  op 18 juli 1951 over te stappen naar de amateurs en 

in deze categorie nog 5 keer het zegegebaar te maken. 

Van 1952 tot 10/06/1956 bleef Maurice amateur en behaalde hij volgende 

schitterende uitslagen : 1952 : 25 overwinningen, 12 x 2de 1953 : 17 

overwinningen 1954 : (ondanks de legerdienst) 8 overwinningen – 4 x 2de  – 5 x 

3de 1955: op 75 wedstrijden 23 overwinningen waaronder het kampioenschap 

van Oost-Vlaanderen, de Omloop van de Vlaamse Gewesten en een rit in de 

Naamse ster. De enige grote Belgische wedstrijd die hem ontsnapte was het 

nationaal kampioenschap in Antwerpen op 7 augustus, waar hij het in de 

spurt moest afleggen tegen Gentiel Saelens en tweede werd voor Aimé van 

Aevermaet, die het podium vervolledigde. 

Omwille van zijn mooie resultaten werd Maurice geselecteerd voor het WK bij 

de amateurs in Frascati, waar hij tot de favorieten behoorde, maar tot opgave 

gedwongen werd door wielbreuk.  

Gedurende de jaren 1956 en zeker 1957 domineerde hij met een waar 

machtsvertoon de categorie der onafhankelijken met o.a. een indrukwekkende 

overwinning in de Ronde van Vlaanderen.  

Met deze adelbrieven op zak stapte Maurice eind 1957 voorgoed over naar de 

beroepsrenners. De verwachtingen waren zeer hoog gespannen, maar hoewel 

hij tal van mooie uitslagen bij de profs haalde (met in totaal 27 overwinningen 

in de profcategorie) kon hij het niet waarmaken in de topwedstrijden. Behalve 

in de Waalse Pijl (8ste in 1958 en 4de in 1962) vinden we hem nergens in de top 

10 van de wedstrijden boven de 250 km en … daar knelde net het schoentje. Op 

het ogenblik dat de toppers dat ietsje meer konden geven zat Maurice aan zijn 

maximum, met als gevolg een palmares waarop die ene grote overwinning 

ontbreekt, ondanks zeges in wat we nu wedstrijden 1.1 zouden noemen zoals 

Dwars door België, de Elfstedenronde, Schelde-Leie-Dender en de GP 

Isbergues. 

Uitslag 

1 Meuleman in 3u 25’ 2 Frans Van Eyck (Aalst) op 19 min 40 sec 3 Henrickx L 4 De Donder 5 

Verlée J 6 Beeckmans E. 7 De Bondt 8 Haegeman 

 
91 Met dank aan Marie-Jeanne Meuleman voor de foto 
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1953 

Alweer een grote naam op de erelijst92 

 

Met Michel van Aerde uit Zonnegem kregen de organisatoren van zowel de 

koers in den Berg als op den “Drauk” alweer een grote naam op de erelijst. Van 

de streekrenners uit die tijd was Michel  wellicht de meest ondergewaardeerde. 

Want geef toe, een palmares met de titel van Belgisch kampioen (1961), met 

twee ritzeges in de Tour (1960 en 1961), een tweede plaats in de Ronde van 

Vlaanderen(1962) en een derde plaats in de Ronde van Lombardije (1958) en 

ritzeges in Parijs-Nice en de Dauphiné is een palmares waar thans vele renners 

zouden voor tekenen. 

27 juni liefhebbers 

120 km 22 vertrekkers. Wedstrijd t.g.v. Kermis ten Berg 

Uitslag 

1 Michel Van Aerde in 3u25’ 2 Eloot op 1’45” 3 Maertens 4 Coppens 5 Leemans 6 Dekens 7 

Desmet 8 Verheirstraete 9 Boerjan 10 Loyaerts 11 Maesfranckx 12 Baeyens 13 Dhondt 14 

Verlée 15 Hendrickx.  

Tweede was de betreurde Albert Eloot uit Lede, die in 1953 de Kattekoers in Ieper won en een 

rit in de Vredeskoers, maar die op 7 februari 1954 overleed aan de gevolgen van een 

longontsteking. 

20 juli liefhebbers 

120 km 13 vertrekkers 

Uitslag 

1 Michel Van Aerde in 3u 16’ 2 Nico Lapage 3 Van Bossuyt 4 Georges Volckaert op 100 m 5 

Maes op 3’ 6 Dhondt op 6’30” 7 Dejonghe op 9’40” 8 Van de Waeter en Verheirstraete 10 De 

Schrijver 11 Destrooper 

 

 
92 Chromo uit eigen collectie  
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1954 
 

27 juni liefhebbers 

110 km 30 vertrekkers 

Michel Van Aerde deed zijn overwinning van het vorige jaar nog eens over, 
maar de uitslag was voer voor discussie omdat de supporters van Denis 

Capiau uit Etikhove hun idool als winnaar zagen. Zoals we reeds schreven in 

het vorige hoofdstuk gaf dit zelfs aanleiding tot een heuse vechtpartij in het 

café Goubert. 

Uitslag 

1 Michel Van Aerde in 3u25’ 2 Denis Capiau 3 Van Driessche 4 Lapage 5 De Jonghe 6 De 

Brabanter 7 Starcké (Denderhoutem) 8 Van Den Bossche 9 Van den Brande 10 Dhondt 11 De 

Baerdemaecker 12 Gosseye 13 Sterckx 14 Brewaeys 15 Meert 

 

19 juli liefhebbers “El Toro” uit het verre Zingem legt ze er allemaal op93 

112 km 37 vertrekkers 

Uitslag 

1 Arthur De Cabooter in 3u11’ 2 Van Tieghem op 10 meter 3 Balcaen 4 Georges Volckaert 5 

Lamarcq 6 Pels 7 Depauw 8 Dejonghe 9 Dieleman 10 Debaerdemaecker 11 Meuleman 12 

Hillaert 13 Vinck 

 

 
93 Chromo uit eigen collectie 
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Opnieuw een toekomstige vedette aan de winst op den “Drauk”. Arthur De 

Cabooter, na zijn twee ritzeges in de Vuelta 1960 door de Spanjaarden 

herdoopt tot El Toro, zou uitgroeien tot een machtsspurter die in zijn beste 

dagen de allersnelsten de baas kon, wat hij bewees in de Ronde van 

Vlaanderen 1960 en in de Omloop Het Volk 1961 

1955 
 

26 juni 1955 liefhebbers: revanche voor Denis Capiau 

100 km 21 vertrekkers in den Berg. 6 000 frank prijzen 

Uitslag 

1 Denis Capiau in 2u38’ 2 Godefroid op 100 meter 3 De Wilde 4 Van Hulle … 7 Haelterman 8 

De Donder 9 Penne 10 Hillaert 11 Verheyden 12 Hendrickx 13 De Vuyst 14 Kiekens 15 Bovin 

16 De Cauwer 17 Verheistraeten 18  Van Eynde 

16 juli liefhebbers 

112 km 17 vertrekkers 

Uitslag  

1 Gossenaerts J. in 3u 28’ 2 Van Handenhove 3 Roelant op 2’10” 4 De Jonghe 5 Penne op 6’ 6 

Sonck 7 Thys 8 D’Hondt 9 Cornand 10 Kiekens op 6’30” 11 Wets 12 Hendrickx 

21 juli 1955 liefhebbers 

112 km 

Uitslag 

1 Maurice Meuleman in  3u17’ 2 Penne op 20” 3 Van Handenhove 

1956 
 

23 juni onafhankelijken Meuleman heer en meester 

185 km 43 vertrekkers 

 
Een vergeelde krantenfoto. Tweede van links is burgemeester Van Cauter (met dank aan Marie-Jeanne 

Meuleman voor de foto) 
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In plaats van de liefhebbers waren de onafhankelijken dus te gast in “den 
Berg”. Het werd een ware demonstratie van Maurice Meuleman. We citeren 
hier uit het krantenverslag uit die tijd.94  
 
“De onafhankelijken hebben zaterdag op een lastige omloop een uiterst 
verdienstelijke wedstrijd geleverd, waarbij vooral het koerseinde aan de 
ribben bleef plakken. 43 deelnemers zorgden voor een kleurrijke koers, 
waarvan er halfkoers nog 25 bijeen waren. Dan kwamen eerst Jos Janssen en 
J. Wieme op het voorplan, maar onder druk van M. Meuleman viel alles uiteen 
en het was deze laatste die voor een buitengewoon koerseinde zorgde, dat hem 
tevens een afgetekende zege schonk”. 
 

Uitslag 

1 Maurice Meuleman in 5u 5’ 2 Pylijser R. op 2’10” 3 Demeyer op 4’ 4 Louis De Boeck 5 

Ernest De Backer 6 Walraevens E. 7 Janssens J. 8 Demeester Tr. 9 Bronselaer P. 10 Wieme J. 

11 Georges Volckaert op 6’ 12 Van Aerde 13 Van Driessche G. 14 gelijk Marcel Janssens, 

Armand Desmet, M. Van den Daele, L. Troch 15 E. Moens 16 E. Deridder  

16 juli liefhebbers 

126 km 29 vertrekkers 

Uitslag 

1 Antoon Diependaele (Steenhuize) in 3u45’ 2 Florent Van Pollaert (Mere) op ½ wiel 3 Louis 

De Brabanter 4 De Jonghe 5 Bayens 6 Roggeman 7 Van Der Veken 8 De Coensel op 30” 9 Van 

Geyt op 1’ 10 De Boitselier 11 Jaak Van Handenhove 12 De Vuyst 13 Seghers 14 Van Impe 15 

Bosseyn 

29 september nieuwelingen 

Uitslag niet gevonden 

1957 

22 juni onafhankelijken 

175 km (wedstrijd van stad tot stad)95, 15 000  frank prijzen (375 euro). Inschrijvingen bij 

Oscar Roelandt (bè Fina). 

Opnieuw een zeer geanimeerde wedstrijd in “den Berg”. Grote animator van 
het eerste wedstrijdgedeelte was Georges (José) Volckaert uit het naburige 

Heldergem. Een ogenblik dachten de mannen van Heldergem dat hun favoriet 

de beslissing had geforceerd toen hij aan de haal ging in het gezelschap van 

Quisquater, Seynaeve, Reyns Van Velthoven, Van Haecke en Nico Lapage en 

deze groep te Ninove 45 seconden voorsprong telde. Maar aan km 100 was 

alles te herdoen. De volgende ontsnapping op 80 km van het einde zou de 

goede blijken te zijn en … spijtig genoeg was José niet mee. De vluchtersgroep 

bestond uit Quisquater, Lievien Troch, Gilbert Saelens, De Mayere, Maes, 

Ongenae, De Meester en Van Der Linden. Een gesloten overweg in Erpe dreigde 

nog roet in het eten te gooien, maar de BWB neutraliseerde de koers en liet de 

vluchters met de opgebouwde boni van 1 minuut opnieuw vertrekken. De 

beslissing viel in de lastige plaatselijke ronden over de kasseien. Vooraan viel 

De Meester weg, terwijl Paul Bronselaer en Nico Lapage nog een ultieme 

 
94 Verslag uit GVA d.d. 25 juni 1956 
95 Wedstrijden “Van stad tot stad”  waren beschermde wedstrijden. Wat de afstand betreft, spreekt 
men in het wedstrijdverslag van 189 km. 
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poging deden om bij de leiders te komen. Ook Saelens en Quisquater moesten 

vooraan nog lossen en terwijl een groepje tegenaanvallers genaderd was tot 

op 20 seconden werd er met vijf gespurt voor de zege. De winst was voor de 

Antwerpenaar Louis (Lode) Maes. Maes was in 1957  zeer succcesrijk als 

onafhankelijke met vijf overwinningen. In 1958 maakte hij de overgang naar 

de profs en eindigde hij tweede in de Ronde van Vlaanderen voor B-renners. 96 

Hij behaalde in 1958 twee profzeges en bleef van 1959 tot 1961 in het 

profpeloton (als individueel). 

Uitslag 

1 Lode Maes in 5u 2’ 2 Marcel Ongenae op 2 lengten 3 Odiel Vander Linden 4 Lievien Troch 5 

Piet Demeyere 6 Lie Van Haezebroeck op 20 sec 7 Petrus Oeliebrandt 8 Petrus Quisquater 9 

Gilbert Saelens 10 Lambert Vivey op 1’30 11 Willy Haelterman 12 Louis De Brabanter 13 

Seynaeve M 14 Schraepen 15 Georges Volckaert 16 Knockaert 17 Grielens 18 Gaston Vanneste 

19 Nico Lapage 20 Rik Van Velthoven 21 Oscar Ongenae 22 Guido Eeckman 23 Julien Van 

Oostende 24 René Thielemans 25 Alfons Jacobs 26 Paul Bronselaer 27 Werner Van Haecke 

28 Jos Sterckx 29 Pol Maes 

15 juli liefhebbers 

110 km 

Uitslag 

1 Remi Sonck (Herzele) in 3u 02’ 2 René Baeyens (Aaigem) 3 Robert De Middeleer 

(Oordegem).  

1958 

 

28 juni onafhankelijken. Winst voor een toekomstig rondetalent 

192 km over 9 ronden. 55 vertrekkers 

 

De wedstrijd viel al in de eerste van de negen ronden in een beslissende plooi, 

toen Eddy Pauwels ontsnapte samen met Louis De Brabanter, Willy Heye, 

Benito Vergauwen, Edward Mariën en Marcel Seynaeve. Ondanks een reactie 

van o.a. Hoobergs en Peeters waren de “vogels gaan vliegen”. Vooraan viel 

Mariën weg met een lekke band in de vijfde ronde en in de laatste ronde rukte 

Eddy Pauwels zich onweerstaanbaar los van zijn medevluchters om solo in 

“den Berg” aan te komen. 

Eddy Pauwels uit Bornem gold eind jaren 50, begin jaren 60 als één van onze 

grote rondetalenten. In het jaar dat hij in Kerksken won werd hij als 

onafhankelijke al zesde in de Dauphiné, nadat hij het jaar ervoor als amateur 

de ronde van de DDR gewonnen had. Hij won niet minder dan vier ritten in de 

Tour en hij droeg ook 5 keer de gele trui. In zijn vier deelnames aan de Tour 

eindigde hij respectievelijk 16de (1959), 25ste (1960), 9de en winnaar van twee 

ritten(1961), 10de en winnaar van een rit (1962) en 13de en winnaar van een rit 

(1963). 

 
96 De B-renners waren zij die niet geselecteerd werden door hun ploeg voor de grote Ronde van 
Vlaanderen en dus als individuelen een aparte wedstrijd reden. 
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97 

Uitslag 

1 Eddy Pauwels in 4u 50’ 2 Louis Debrabanter (Liedekerke) op 15” 3 Benito Vergauwen 4 

Marcel Seynaeve 5 Willy Heye 6 Lucien Hoobergs op 3’30” 7 Lode Wouters 8 Frans 

Demulder op 5’ 9 Marcel Deboodt 10 Robert Vandecaveye 11 Eddy De Cauwer 12  J. de 

Poortere 13 Georges Van Driessche 14 Gaston Lameire 15 Gustaaf Desmet 16 ex aequo Claeys, 

Van Geel, Lamarq, Indevuyst en Van de Velde 21 Van Oostende 22 Van Haecke 23 Sleeuwaert 

24 Peeters 25 J. Pauwels 26 De Geyt(??) 27 Reyniers 28 D. Maes 29 Jacobs 30 Van Geel 

22 juli liefhebbers 

110 km 20 vertrekkers. Aangekondigd als de 14de Grote Prijs met medewerking van 

Nieuwkuis Super Shop uit Aalst. 6 000 frank (150 euro) aan prijzen. Drie ronden over 

Kerksken, Denderhoutem, Ninove, Denderleeuw, Iddergem, Denderhoutem en Kerksken. 

Inschrijving bij Frans (Sooiken) Piens. Aankomst bij Jozef Gees (Poesjangs) en prijsdeling bij 

Jozef De Troyer (Rommen) 

Uitslag 

1 Sylvian Steveninck (Waasmunster) in 3u 02’ 2 Raoul Lampaert op ½ lengte 3 Willy Moreels 

(Heldergem) 4 Ritserveldt 5 De Vuyst 6 Guldemont 7 De Keyzer 8 Godefroid 9 De Valck 10 

Ritserveldt 11 Cornelis 12 Van Haver 

 
97 Chromo uit eigen collectie 
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1959 

Zaterdag 27 juni en zondag 28 juni nieuwelingen 

Zowaar een tweedaagse voor nieuwelingen in “den Berg” 

Zaterdag 

73 km 

Uitslag  

1 Noël Uvijn (Heusden) in 2u 06’ 2 Roger Segers 3 Lucien De Saedeleer 4 Freddy Van Impe 5 

Gilbert Demey 6 Roger De Block 7 Willy Braeckman 8 Jozef De Troyer 9 Herman Dherde 10 

Cyriel De Troyer 11 Antoine Janssens 12 Paul Scheerlinck 13 Freddy Tas 14 Omer Vercammen 

15 Emiel Van der Snick 16 Noël Stevens 

Zondag 

75 km 23 vertrekkers 

1 Roger De Block in 2u 04’ 2 Gilbert Demey 3 Etienne Haleydt 4 Roger Segers 5 Lucien De 

Saedeleer 6 Cyriel De Troyer 7 Herman Dherde 8 Willy Braeckman  9 Van Hemelrijck 10 

Jozef De Troyer 11 Marcel De Meerleer 12 Antoine Janssens 13 Jean Verpaelt 14 A. Van den 

Borre 15 Wauters 16 Fr. Mariau 

Eindstand tweedaagse 

1 Roger Segers 6p 2  Roger De Block 7p 3 Gilbert Demey 7 p 4 Lucien de Saedeleer  

 

20 juli liefhebbers 

115 km 14 vertrekkers 

Uitslag 

1 Karel Raes (Ninove) in 3u 21’ 2 Roger Verlee op 4’ 3 Van Wynendaele 4 Haelterman 5 Van 

den Bossch 6 Cornelis op 6’ 7 De Vuyst 8 Piens 9 Apers 10 Van de Kerckhove 11 Temmerman 

12 Van Nieuwenborg 13 Scheerlinck 
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1960-1967 – Ook de grootste aller tijden kwam naar Kerksken 
 

Zoals we reeds eerder schreven was er in de Denderstreek in de jaren 60 zoveel talent dat 

de club KSC De Denderstreek als één der sterksten van het land kon beschouwd worden. Het 

was dan ook vaak zo dat de meerderheid van de eerste 10 in de uitslag Denderstrekers 

waren, … behalve wanneer een “wonderkind” als Eddy Merckx naar Kerksken afzakte.  

Vergeten we ook niet dat Kerksken in de jaren 60 ook heel wat talent in eigen gemeente had, 

met jongens als Etienne Lievens, Willy Van Der Eecken, Willy Jacobs en Geert de Cock. 

1960 

25 juni nieuwelingen  

72 km 17 vertrekkers 

Uitslag  

1 Eric Van Den Berghe in 1u 58’ 2 Fernand Moerman 3 Roger Declercq 4 Urbain de Winter 

(Denderhoutem) 5 Willy Schandevijl 6 Freddy Van Impe 7 Felix Impatien 8 Urbain de Pues 9 

Freddy Tas 10 René Van Roy 11 René De Bremaeker 12 Herman Goossens 13 Willy Sonck 14 

Willy Makenier 15 Willy van den Broeck 

18 juli liefhebbers 

115 km 

Uitslag 

1 Robert De Middeleir (Oordegem) in 3u 11’ 2 Etienne Haleydt 3 August Van Woensel 4 

André De Kerpel 5 Emiel Verbist op 5’ 6 Georges Cieters 7 Eugeen Jacobs 8 Willy De 

Bruycker 9 Roger De Bruecker 10 Herman Van Nieuwenborg 11 Frans Flies 12 Louis Famaye 

13 Jean Heyvaert 14 Robert Van Laethem 15 Willy Verlé 

 

Robert De Middeleir 98 

 
98 Met dank aan Jozef Hamels (+) 
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Winnaar werd dus de man uit Oordegem Robert De Middeleir, die bij zijn 

overgang naar de profs in 1962 een kanonstart maakte met een overwinning in 

de Omloop Het Volk en een tweede plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne, maar die 

nadien niet kon bevestigen. 

1961 

16 juli nieuwelingen 

78 km 16 vertrekkers 

Uitslag 

1 Johnny Cooman (Erondegem) in 2u 11’ 2 René Schelfhout (Nieuwerkerken) 3 Van Impe99 4 

De Jonghe 5 Van Tittelboom 6 Van Schandevijl 7 Nico Ghijssels 8 Van Impe 9 Janssens 10 

Etienne Lievens. 

27 juli nieuwelingen.  

De eerste zege in Kerksken uit een reeks van velen voor de flyer uit Iddergem 

76 km 125 vertrekkers 

 

 
99 De twee van Impes in de uitslag zij de neven Freddy en Philemon Van Impe. Philemon is een broer 
van Lucien.  
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Het idee om op donderdag van “Kermis ten Drauk” een wedstrijd voor 

nieuwelingen te organiseren, bleek een schot in de roos, want niet minder dan 

125 renners schoven aan bij de inschrijvingstafel. 

De zege was voor één van de talentrijkste renners die ikzelf ooit bij de jeugd 

heb zien rijden, Benoît Van Roy100 uit Iddergem. Hij klopte Remi “Baasken” 

Van Vreckom voor de eerste plaats. 

Wie de overmacht, met dewelke "Benuëken" door de amateursrangen vloog, 

gezien heeft, kan maar niet begrijpen dat hij nooit prof is geworden. Van Roy 

was een echte flyer die ook op de piste stijl te koop had (in koppelkoersen met 

Nico Ghijssels) en die in de streekwedstrijden vaak zijn tegenstanders op 

meerdere minuten reed. 

Hij werd in 1963 als liefhebber opgenomen in de Solo-groep van Rik Van 

Steenbergen en ging wedstrijden winnen in De Ronde van Tunesië, in 

Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland. Hij nam ook deel aan de 

Ronde van de Toekomst, maar tot een profcontract kwam het niet. In 1966 

koos hij voor zekerheid en werd hij vrachtwagenbestuurder. 

Uitslag 

1 Benoît Van Roy in 1u 56’ 2 Remi Van Vreckom 3 Lambrecht 4 Poppe 5 Michel 6 Boel 7 

Spruyt 8 Delafaille 9 Van Impe 10 Van Roosbroeck 

1962 

16 juli nieuwelingen 

78 km 16 vertrekkers 

 

 
100 Met dank aan Benny Van Eyck voor de foto 
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De dag na het Belgisch kampioenschap haalden slechts 16 renners hun 

rugnummer af. Het was de sterke man uit Nieuwerkerken, René Schelfhout101, 

die het haalde voor Freddy Van Impe. René zal na een reeks mooie wedstrijden 

bij de amateurs vier jaar als prof in de pelotons rondrijden van 1967 tot 1970 

Uitslag 

1 René Schelfhout in 2u 05’ 2 Freddy Van Impe 3 Herman Goossens 4 Etienne Lievens 5 

Lucien Dekeukelaere 6 André Matthys 7 Al. Ringoir 8 Frans Van Steenbergen 9 Fr. Peerlinck 

10 Roger Renneboog 

24 juli nieuwelingen 

80 km 78 vertrekkers 

Uitslag 

1 André Demarteleire in 2u 12’ 2 Hugo Van Buynder 3 Daniël De Hertoghe 4 Eric Van 

Raemdonck 5 Emiel Coppens (Mere) 6 Ludo Goossens 7 Hugo Van Roosbroeck 8 René 

Schelfhout 9 Pol Van Roosbroeck 10 Eddy Battle 11 Georges Vermoere 12 Frans Herremans 

13 Willy Mathy 14 Rouwer (Nl) 15 Jan Callewaert 

 

 

© De wielersite 

Opnieuw stond er op dinsdag 24 juli slechts één wedstrijd voor nieuwelingen 

op de kalender en dus weer een massa inschrijvingen. Uit Eke kwam André 

Demarteleire, de latere prof bij Flandria, alle streekrenners een neus zetten. … 

Het zou niet zijn laatste zege zijn in Kerksken. 

 
101 Foto uit eigen collectie 
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4 augustus nieuwelingen: de eerste zege in Kerksken van Miel Coppens 

75 km 19 vertrekkers.  

 

Na jaren opnieuw koers met “Kermis ten Boekent” met aankomst aan het café 

van “Tassens Germaine”. De wedstrijd werd beslecht in de spurt en na veel 

tumult kreeg Miel Coppens uit Mere de bloemen, hoewel het verschil met de 

robuuste Waaslander, Jerome Kegels, miniem was. 

Na Lucien van Impe was "Mieleken" misschien wel het grootste talent in Mere 

en ver daarbuiten. Ziehier zijn steekkaart: 

1963 :  6 overwinningen bij de amateurs   
1964:  12 overwinningen bij de amateurs   
1965 : recordhouder overwinningen bij de amateurs (20) :  
1966 : 15 overwinningen bij de amateurs  
Eind 1966 stapt Emiel over naar de profs en het seizoen 67 kondigt zich 

geweldig aan met 2 ritoverwinningen in de Ronde van Andaloesië. Emiel zat 

bij zijn eerste Belgische profwedstrijd in 1967 meteen in de kopgroep van De 

Omloop Het Volk , gewonnen door Willy Vekemans. Datzelfde jaar was er een 

verdachte combine nodig om hem van de overwinning in de Ronde van België 

te houden, waarin hij 5de werd op 45 seconden van de winnaar Carmine 

Preziosi. Spijtig genoeg kreeg dit eerste succesjaar geen echt vervolg zodat 

Miel in 1970 stopt als prof. Een tijdje nadien hervat hij bij corporatieven en 

wordt hij nog Belgisch kampioen. Ook de jonge amateurs uit de streek voelden 

hoe sterk hij wel was wanneer hij occasioneel nog eens bij de amateurs 

aantrad. En … Miel fietst op 75-jarige leeftijd nog steeds en doet ze nog altijd 

“afzien” 
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Uitslag 

1 Emiel Coppens in 1 u 59’102 2 Jerome Kegels 3 Rob. Van der Beken 4 Herman Philips 5 

Ghislain Declercq 6 Freddy Daem 7 Herman Goossens 8 Louis Peeters 9 Guill. De Meuter 10 

Willy Van Der Eecken 

1963 

20 april nieuwelingen 

75 km 29 vertrekkers 

T.g.v. “Kermis te Poesj” 75km 3 000 frank prijzen. Eén kleine ronde langs de steenweg en de 

Watervoor en 7 grote ronden langs Terlicht , Hoogstraat, Bruulstraat, Ede en Boekent. 

Inschrijvingen bij Roger de Blander, vertrek aan “Tassens Germaine” aankomst bij 

“Konentjen zèn Meine” en prijsdeling in de “Poesj” (toen dancing Pigalle) 

De winst was andermaal voor Emiel Coppens die alleen arriveerde.  

Uitslag 

1 Emiel Coppens in 2 u 02’ Willy Van Der Eecken 3 Gilbert Van den Eeckhout 4 Nico 

Ghijssels 5 Etienne Lievens 6 René Schelfhout 7 André Matthijs 8 Etienne Vettenburg 9 W. 

Baetens 10 Aimé Lievens 11  Freddy Peerlinck 12 Julien Wanderstein 13 Jean Brusselmans 14 

Daniel Vagenende  15 Oscar Broeckaert 

 

 
Een massa volk op een koude zaterdag in april in den Boekent.103 

 
102 Met dank aan Miel Coppens voor de foto 
103 Met dank aan Miel Coppens voor de foto 
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29 juni nieuwelingen – Etienne Lievens voor eigen volk 

72 km 8 vertrekkers 

Het feit dat er slechts acht deelnemers waren, had zeker te maken met het feit dat in dit 

weekend het Belgisch kampioenschap voor nieuwelingen gereden werd. 

Uitslag  

1 Etienne Lievens in 2u 08’ 2 Albert De Bodt 3 Peerlinck 4 Etienne Devos 5 Willy Van Elsuwé 

6 Victor Pessemier 7 Albert De Roeck 8 Henri Moreels 

18 juli nieuwelingen 

75 km 28 vertrekkers 

Uitslag 

1 Alex Boye in 1u 55’ 2 Etienne Lievens 3 Vic Nuelant 4 Etienne Sonck 5 Jaak Wouters 6 

Lucien Dekeukelaere 7 Robert Kindt 8 Michel Van der Haegen 9 Ward Ernst 10 Lucas De 

Rijcke 

25 juli liefhebbers 

115 km 33 vertrekkers 

De koers voor liefhebbers had dit jaar zwaar te lijden onder de concurrentie van Brussel-

Hekelgem, dezelfde dag verreden in 1963. Toch was er weer een mooie winnaar in de persoon 

van André Demarteleire. Kerksken zag die dag ook Etienne Lievens debuteren bij de 

liefhebbers, zodat er twee  Kerkskenaars meereden: Etienne Lievens en Willy Van Der 

Eecken. 

Uitslag 

1 André Demarteleire (Eke) in 3u 07’ 2 R. Callewaert 3 Roger Van Driessche 4 Miel Coppens 

op 30” 5 Hugo Van Buynder 6 Fr. Van Nijlen 7 Fr. Wuyts 8 L. Herremans 9 E. Jacobs 10 

Etienne Lievens 11 Fr. Van Raemdonck 12 Janssens 13 gelijk: V. Badts, Nico Ghijssels, René 

Schelfhout, Hugo Cooman, Willy Van Der Eecken, G. Devos, A. Geerts, W. De Rieck, J. 

Serste, T. de Jonghe 

3 augustus nieuwelingen - winst voor de kleinzoon van “Bien zenne Fong” 

70 km 15 vertrekkers 

De koers met Kermis ten Boekent werd met ruime voorsprong gewonnen door 

Etienne Guns uit Mere, de kleinzoon van Alfons Guns die zelf op den 

“Ezelshoek” woonde. Het was de periode dat de gemeente Mere een schare 

steengoede renners had zoals Miel Coppens, Gilbert Van Den Eeckhout, Eddy 

De Punt, Omer De Rijck en dus ook “Gunsken”, die in de jaren 1963 tot 1965 als 

een echte belofte gold, doch die het spijtig genoeg niet echt kon waarmaken bij 

de liefhebbers. Zoals ik reeds eerder schreef eindigde de wedstrijd voor de 

renners die spurtten voor de tweede plaats in een echte chaos doordat de 

meesten hun bocht aan de Poesj misten 

Uitslag 

1 Etienne Guns in 1u 55’ 2 Petrus Roels 3 Etienne Vettenburg 4 John Colpaert 5 Werner 

Dullaert 6 Albert Debodt 7 Frans Van Limbergen 8 Roger Hertveld 9 Pierre Goolen 10 Paul 

De Coppel 
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1964 

4 april nieuwelingen: een Nederlandse zege 

Kermis te Poesj  75 km 30 vertrekkers 3 500 frank prijzen 8 ronden over Haaltert en 

Kerksken.  Inschrijving: Omer Van Vaerenbergh – Vertrek: Alberic Van den Neucker (Café 

De Poesj - Dancing Pigalle) – Aankomst: Roger de Blander – Prijsdeling: Cyriel de Ryck 

Uitslag 

1 Willem Dubois (Ned.) in 2u 05’ 2 Jaak Crul 3 Alfons Van Parijs 4 André Zwaenepoel 5 

Lucien Van Impe 6 Robert Decock 7 Etienne Sonck 8 T. Timmerman 9 Willy Van Elsué 10 

Freddy Van Audenhove 11 Etienne Guns 12 Luc Van Uytvanghe 13 John Debruyn 14 William 

Dierickx 15 Romain Pauwels 

20 juli liefhebbers 7 Denderstrekers op de eerste 7 plaatsen 

115 km 15 vertrekkers (er waren die maandag niet minder dan 21 wedstrijden voor 

liefhebbers). 

Uitslag 

1 Miel Coppens in 3u 15’ 2 Vic Nuelant 3 Gilbert Van Den Eeckhoudt 4 Wilfried Van Der 

Haegen 5 René Schelfhout op 2’20” 6 Herman Goossens 7 Nico Ghysels 8 Louis Pieters 9 

Willy Sonck 10 Robert Van der Beken 

23 juli  liefhebbers – indrukwekkende solo van André Demarteleire 

115 km 27 vertrekkers 

Derde zege van de man uit Eke in Kerksken 

Uitslag 

1 André Demarteleire in 3u 12’ 2 Eddy De Sitter op 2’ 3 Jeroom Kegels op 2’30” 4 Wilfried 

Van der Haegen 5 Freddy De Blieck 6 Gerard Sels 7 Eugeen Jacobs 8 Marcel Buyssens 9 Willy 

Huyvaert  10 Omer De Rijck 11 René De Waele 12 Eddy Boriau 13 Ghislain Geyssen 14 Louis 

Pieters 
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30 juli 1964 De grootste aller tijden wint met Kermis ten Hoek 

 
120 km 81 deelnemers 

104 

 

Hij was in die periode nog niet zo gekend dat er telkens een horde fotografen 

aanwezig was bij een optreden van hem, vandaar dat alles zich in de krant 

beperkte tot de simpele weergave van de uitslag. Edward (Eddy) Merckx was 

wel al nationaal kampioen bij de nieuwelingen geworden en hij gold als één 

van de vertegenwoordigers van een zeer talentrijke lichting, samen met 

Walter Godefroot, Willy Planckaert, Roger Swerts enz. Maar niemand had 

toen kunnen vermoeden dat deze jonge man de allergrootste uit de 

wielergeschiedenis zou worden. We zijn dan ook wat fier dat Eddy Merckx ook 

op de erelijst van de koers in Kerksken staat. 

Niet minder dan 81 renners kwamen met “Kerremis ten Hoek” hun rugnummer 

afhalen. Het werd een zeer snelle wedstrijd met een gemiddelde snelheid van 

meer dan 42km/uur en ondanks een reeks ontsnappingspogingen presenteerde 

het voltallige peloton zich voor een prestigespurt ter hoogte van “den 

Bamboe”. De talrijke supporters van Fernand Hermie uit Sint-Lievens-Houtem 

zagen hun idool reeds de hand uitsteken naar de bloemen … tot plots een 

“zwarte kop” zich aan de kant onweerstaanbaar losrukte en met overwicht de 

sprint won. De jongeman zou  een maand later wereldkampioen bij de 

amateurs worden en uitgroeien tot een levende legende. 

Spijtig genoeg is er van deze overwinning geen foto beschikbaar, maar Eddy reed toen in deze 

uitrusting van Evere Kerkhoek Sportief 

 
104 Uit GVA d.d. 31 juli 1964 
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105 

1 augustus liefhebbers 

115 km 38 vertrekkers. 6 000 frank prijzen. Twee grote ronden over Haaltert, Erembodegem 

(Groeneweg), Denderleeuw, Iddergem Denderhoutem en 7 kleine ronden over Kerksken, 

Haaltert, Kerksken. Inschrijving en vertrek: café bij Roger De Blander – Aankomst: café 

Cyriel de Rijck (bij Tassens Germaine) – Prijsdeling: café Omer Van Vaerenbergh (bij 

“Konentjen zèn Meine”) 

Nog maar eens een demonstratie van Benoît Van Roy, die de tegenstand 

werkelijk verpulverde en met een voorsprong van meer dan 4 minuten 

aankwam aan Tassens Germaine. 

Uitslag 

1 Benoît Van Roy in 2u 55’ 2 Hugo Verhofstadt op 4’05” 3 Gilbert Van Den Eeckhoudt 4 Willy 

Van Driessche 5 Lucien De Keukelaere 6 Jeroom Kegels 7 Remi Sonck 8 Georges 

Bourdeaudhui 9 Romain Pauwels 10 Nico Ghijssels 11 Etienne Sonck 12 Herman Goossens 13 

Willy Van Der Eecken 14 John Greatwood (G-B) 15 Frans Plas 

 
105 Met dank aan Jozef Thielemans voor de ingekleurde foto 
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1965 

24 april nieuwelingen 

55 km 37 deelnemers. Aankomst bij “Konentjen zèn Meine” 

 

Met dank aan http://de wielersite.net 

Het was de grote belofte uit Gavere-Semmerzake, Willy Van Malderghem (de 

vader van de latere prof Steven) die de streekrenners een lesje kwam leren. 

Willy zou uitgroeien tot een degelijke prof, die in zijn profcarrière 7 

wedstrijden won en die ook deelnam aan de Tour in 1972, het jaar waarin hij 

ook 5de was in Parijs-Roubaix. 

Uitslag  

1 Willy Van Malderghem in 1u 55’ 2 Frans Eliaerts 3 P Van Ransbeeck 4 R. Van Oostende 5 Y. 

Biddelo 6 J. Van Gompel 7 A. De Boeck 8 W. Wesemael 9 E. Braeckman 10 G. De Wolf 

26 juni liefhebbers 

110 km 18 vertrekkers. 7 000 frank prijzen en 1 000 frank premies. 10 ronden over Kerksken, 

Haaltert, Denderhoutem, Kerksken. Inschrijving: bij Victor Matthijs – Vertrek: tussen De 

Troyer en Matthijs – Aankomst: Goubert-De Vulder – Prijsdeling: bij Nestor De Troyer  

Ter gelegenheid van Kermis ten Berg demonstreerde Benoît Van Roy nog maar 

eens zijn verpletterende dominantie. Hij won met meer dan vier minuten 

voorsprong op Willy Van Der Eecken, die maar al te graag voor eigen volk 

gewonnen had en die nog alleen in de achtervolging was gegaan.. Willy was 

bijzonder ontgoocheld omdat hij vond dat de andere Kerkskenaar, Etienne 

Lievens, te veel op zijn wiel gereden had 
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Uitslag 

1 Benoît Van Roy in 3u18’ 2 Willy Van Der Eecken op 4’30” 3 Etienne Lievens 4 Benny Van 

Eyck 5 Willy Sonck 6 Werner Baetens 7 Ferdinand Geeroms 8 gelijk: Willy De Rieck, Robert 

Van der Beeken en Eli Hubert 11 Gilbert Van Den Eeckhoudt 12 Paul Borms 13 Lucien 

Nerinckx 

19 juli nieuwelingen 

55 km 21 vertrekkers 

Uitslag  

1 Pierre Buslot (Jette) in 1u 45’ 2 Frans Aeyels 3 Arnold Roskam 4 Ferdinand De Waegeneer 5 

Jan Cleppe 6 Jan Van Heffen 7 Laurent Volckaert106 8 Marcel Van den Abbeele 9 Etienne De 

Cooman 10 Maurits Demey 

22 juli liefhebbers: een ex aequo om ruzie te vermijden 

110 km,  ? vertrekkers 

Er werden in al die jaren vaak verbeten duels uitgevochten op het scherp van de snee, maar 

het toppunt werd toch bereikt in 1965 en ik had het genoegen om dit incident van dichtbij 

mee te maken 

 Een vaste bezoeker bij ons thuis was “Dominiekske” Van Impe, de trouwste 

supporter van Gilbert Van den Eeckhoudt uit Mere. Samen met hem gingen we 

naar de jaarlijkse wedstrijd ter gelegenheid van “Kermis ten Drauk”, midden 

in de “congé”. Ik zie de sfeer nog zo voor mij : een massa volk, prachtig weer, 

een kermisklimaat tot en met, waarbij, na elke doortocht van de renners, de 

cafés bij de “Rooëlen”, bij “Rommen”, bij de “berremiejster” enz. met een 

bezoek vereerd werden. En vooral … geen afscheiding in de wedstrijd, die op 

een massaspurt zou eindigen.  Voor de volledigheid voegen we er ook nog aan 

toe dat een grote delegatie Nederlanders naar Kerksken afgezakt was, maar 

dat de meesten van hen voor halfkoers uit de wedstrijd waren verdwenen. 

In een millimeterspurt gooiden Van den Eeckhoudt en Etienne Lievens 

gelijktijdig hun wiel over de streep. Alleen was de vraag … welke streep, want 

op een meter van elkaar liepen twee witte lijnen over de steenweg, zodat de 

wedstrijd eindigde in een hels tumult, een tumult en een getrek en een geduw 

waaraan “Dominieksken” prompt een einde maakte door de palm uit iemands 

handen te ritsen, hem in zijn autootje te leggen (ter hoogte van de café van den 

“berremiejster”) met de woorden : “En dat er naa nog isj ienen oëkomt g.v.d.”, 

waarop iemand op zijn schouder tikte en zei :”Kom mijne vriend, geef die palm 

maar aan mij en komt gij eens mee dat ik u op den boek zet”. Die iemand was 

niemand minder dan commandant Biesemans van de rijkswacht in Haaltert … 

Uiteindelijk werden de twee renners dan gelijk geklasseerd 

Uitslag 

1 Ex aequo Etienne Lievens en Gilbert Van den Eeckhoudt (Mere) in 2 u 50’ 3 Miel Coppens 4 

Julien Van Lint 5 W. Decock 6 Roger De Wolf 7 Jeroom Kegels 8 V. Demesmaecker 9 Benny 

Van Eyck 10 René Schelfhout 11 Th. Marcus 12 P. De Gieter 13 O. Ringoot 14 R. Tilburg (Nl) 

15 A. Scheerlinck 

 
106 Inderdaad, de huidige schepen van de gemeente Haaltert 
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29 juli liefhebbers   

115 km 59 vertrekkers.  

Uitslag 

1 Hugo Verhofstadt (Wetteren) in 3u 18’ 2 Benoît Van Roy 3 Etienne Lievens 4 Wilfried 

Decock 5 Willy Heyvaert 6 August Badts 7  René Dewaele op 1’ 8 René Northout (of Corthout) 

9 Marc Moreels 10 Willy Van Der Eecken 11 Hugo Van Buynder 12 Willy Demol 13 Marcel 

Blommaert 14 Roger Dewolf 15 Nico Ghijssels   

31 juli liefhebbers  

110 km 36 deelnemers t.g.v. Kermis ten Hoek 

Uitslag 

1 Benoît Van Roy in 2u 56’ 2 Lucien de Keukelaere 3 René De Waele 4 Albert Lagrange 5 Flori 

Ongenae 6 Etienne Lievens 7 Willy Van Der Eecken 8 Roger Van den Eede 9 Wilfried Van der 

Haegen 10 Georges Delbens 11 Victor Demesmaecker 12 Ferdinand Geeroms 13 Etienne 

Lanckman 14 Theo Boel 15 Willy Sonck 

24 september juniores 

80 km 21 deelnemers 

In 1965 besliste de KBWB om een aantal drastische wijzigingen in de 

wielercategorieën in te voeren. 

Allereerst werd er beslist om eind 1965 de categorie van de onafhankelijken af 

te schaffen, gezien het steeds kleiner aantal wordend aantal renners dat een 

weinig lucratieve tussenstap tussen liefhebbers en profs zag zitten (ofwel 

bleven ze amateur, ofwel gingen ze direct over naar de profs). 

Een tweede wijziging drong zich op in de leeftijd tussen 16 en 19 jaar. Tot 1964 

was het zo dat men nieuweling werd op 16 jaar en dat men dit kon blijven tot 

de leeftijd van 19 jaar. Dit had voor gevolg dat “kinderen” vaak dienden te 

koersen tegen reeds fysiek volwassen jonge kerels en dat vele 17-jarigen er 

ontmoedigd de brui aan gaven. Daarom werd beslist om vanaf 1965 een 

tussencategorie te maken, die der juniores. Men werd junior op 17 jaar en men 

was verplicht om over te stappen naar de liefhebbers op 19 jaar. De eerste 

winnaar bij de juniores in Kerksken was Merenaar Eddy De Punt, die het 

haalde voor het plaatselijk idool uit Landlede, Willy Jacobs. 

Uitslag 

1 Eddy De Punt in 2u 26’ 2 Willy Jacobs 3 Herman Sorgeloos 4 Lucien Demunster 5 Eddy 

Dewaele 
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Winnaar Eddy de Punt was één van de vele talentrijke jongeren, die toen in 

Mere op de koersfiets rondreden. We zien Eddy hier in gezelschap van zijn 

tijdgenoot, de latere tourwinnaar Lucien Van Impe.107 

 

1966 

26 maart juniores  

Geen uitslag gevonden 

16 april juniores  

80 km 46 vertrekkers t.g.v. Kermis “te Poesj” in den Boekent. Aankomst ter hoogte van 

“Konentjen zèn Meine”. 

 

De wedstrijd werd gewonnen door de man uit Liedekerke, Herman Van Der 

Slagmolen108, prof van 1970 tot1979 , drie keer deelnemer aan de Tour en 

trouwe luitenant van Roger de Vlaeminck bij het Italiaanse Brooklynteam. 

 

 
107 Foto met dank aan Eddy de Punt 
108 Met dank aan http://dewielersite.net  

http://dewielersite.net/
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Uitslag 

1 Herman Van der Slagmolen in 2u 15’ 2 Herman Van Halewijn 3 Walter Planckaert 4 André 

De Boeck 5 Pierre Van Ransbeeck 6 Etienne Desmedt 7 Jaak Schepens 8 Marc Van Snick 9 

Marc Verhaegen 10 Marc Eeman 

3 juni juniores  

Geen uitslag gevonden 

18 juli juniores 

75 km (72 volgens de wielerkalender) 27 vertrekkers. Een enorme wielerbedrijvigheid dit jaar 

met, in 2 weken tijd, 3 koersen voor juniores naast de “klassieke” wedstrijd voor liefhebbers. 

Uitslag 

1 Reinold Van Den Bossche (Hoboken) in 1u 55’ 2 Lode Beeckman 3 Willy Jacobs 4 Jos Van 

Dijck 5 Freddy Cardoen 6 Frans Aeyels 7 Ferdinand De Wael 8 Jan Cleppe 9 Cyriel Wauman 

10 Jos Sturtewagen 

21 juli juniores 

86 km 20 vertrekkers 

Uitslag 

1 Roger Bertheaumieu (Gent) in 2u 18’ 2 Willy Jacobs 3 Jos Vermeir 4 William De Deyn 5 

Georges Van Driessche 6 Demeyer 

27 juli juniores 

75 km 68 deelnemers 

Uitslag 

1 Willy Van Malderghem (Gavere-Semmerzake) in 1u 55’ 2 José de Jonghe 3 Eric Delanghe 4 

Robert van Oostende 5 Etienne Raemdonck 6 Danny Roskam 7 Robert de Guchtenaere 8 

Frans Van Huffel 9 Reinold Van Den Bossche 10  Fr. Van Geyte 

28 juli liefhebbers 

105 km 110 Vertrekkers 

Record aantal deelnemers en winst voor hij die de grote Tourbelofte moest worden.109 

 

 
109 Met dank aan Jozef Hamels(+) voor de foto 
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Met een deelnemersveld van 110 renners waren ook de toppers van toen 

aanwezig en niemand minder dan Marcel Maes, die in 1967 met meer dan vijf 

minuten voorsprong de beroemde/beruchte Vredeskoers tegen de 

staatsamateurs uit het Oostblok zou winnen, kwam op den “Drauk” alleen toe. 

Hij is nog steeds de enige Belg, die deze wedstrijd kon winnen. Men voorspelde 

hem dan ook een schitterende toekomst als ronderenner, maar spijtig genoeg 

kon Marcel de in hem gestelde beloften bij de profs niet inlossen, wellicht 

omdat men hem bij de jeugd van bondswege al had  opgebrand. Op de leeftijd 

van 28 stopte hij reeds en werd kraanman. Toen hij 52 was werd hij te 

Wondelgem op het fietspad gegrepen door een wagen die in dezelfde richting 

reed. Marcel, nog steeds een fervent wielertoerist, was op slag dood. 

Uitslag 

1 Marcel Maes (Deurle) in  2u 40’ 2 Ronny Van de Vijver op 20” 3 Richard Buckaki 4 Etienne 

Sonck 5 René Hosteaux 6 Cor Van der Hulst (Ned) 7 Jeroom Galicia (de oom van Sven Nys) 8 

Willy Moret 9 René Schelfhout 10 Albert Buyl 

6 augustus  liefhebbers 

116 km 90 vertrekkers 

Ook een massa renners aan de start in den Boekent, al ging het hier niet om de echte toppers, 

maar om hen die niet geselecteerd waren voor het Belgisch kampioenschap de dag nadien. 

Uitslag 

1 François Druyts (Wilrijk) in 3u 15’ 2 Lode Trienpont 3 Ribert Ferket 4 Gerard Michiels 5 

Eddy De Punt 6 Paul De Coppel 7 Romain Pauwels 8 Gerard Sels 9 Arthur De Bode 10 Willy 

Boudrez 11 Marcel Blommaert 12 René De Waele 13 Willy De Geest 14 Gilbert Lagrange 15 

Pierre Verberckmoes 16 René Schelfhout 17 Freddy Deschrijver 18 Charles Maes 19 François 

Kerremans 20 Jaak Zwaenepoel 

1967 

1 april juniores 

75 km 62 vertrekkers. Aankomst aan café Roger De Blander 

Eén van de vele zeges dit jaar voor Ronny Schoep uit Borsbeke, die in 1967 de 

overwinningen aan elkaar reeg bij de junores. 

Bij zijn overgang naar de amateurs in 1968 werd hij in een prangende spurt 

direct derde in het Belgisch kampioenschap. Hij werd nipt geklopt door Noël 

Vantyghem en Jean-Pierre Monseré. Er lag een profcontract op hem te 

wachten bij de beroemde Flandriaploeg en er waren reeds publiciteitskaarten 

gemaakt, maar uiteindelijk ging dit niet door en werd Ronny nooit prof. 

Ronny werd trouwens een halve Kerkskenaar na zijn huwelijk met Godelieve 

Taeleman uit “den Berg”. 

Uitslag 

1 Ronny Schoep (Borsbeke) in 2u 14’ 2 Leon Schrauwen 3 Jozef Van Durme 4 Pieter Van 

Dooren 5 Frans Belis 6 Etienne D’Hollander 7 André De Boeck 8 Robert De Guchtenaere 9 

André Peirsman 10 Frans Franssens 
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Ronny als kampioen van Oost-Vlaanderen in 1969110 

17 juli liefhebbers 

108 km 27 vertrekkers 

Winst voor een aangetrouwde Kerkskenaar 

De congéprijs werd met overmacht gewonnen door William De Deyn, die zou 

trouwen met de dochter van Jozef Van den Eynde (Jef Krak) en die we dus als 

een halve Kerkskenaar mogen beschouwen. William werd na zijn 

wielercarrière een trouw lid van de wielertoeristen van het Sint-

Martinusheem en zou  later ook zijn zoon Jurgen begeleiden.  

 

Uitslag 
 
1 William De Deyn in 2 u 51’ 2 Ivan Raveyts op 3'50" 3 Gilbert Van den Eeckhoudt 4 Henri 
Van Achter 5 Freddy Van Oudenhove 6 Guido Hoeckx 7 Frans De Backer 8 Marcel Wellekens 
9 Achiel Andries 10 André Van de Winckel 11 Willy Jacobs 12 Paul De Coppel 13 Hilaire De 
Cocker 14 Fernand Van der Motten 15 Willy Verholen 16 Hedwig Bloem 17 Manu Zas 18 Jean 
Tombalt (Zweden) 19 Freddy Van der Poorten 20 Ivo Pauwels 
 

 
110 Met dank aan Martin De Clercq, oud-wielrenner 
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111 

 

20 juli juniores 

72 km 33 vertrekkers 

Uitslag 

1 Daniel Souris (Mariakerke)  in 2 u 2 Roger Berthaumieu 3 Ernie De Blaere 4 Maurits De 

Neef 5 Louis Beeckmans 6 Paul Wille 7 Maurice Coppens 8 Georges Van Driessche 9 Jos 

Bayens 10 Piet Bayens 

5 augustus liefhebbers 

105 km 49 vertrekkers 

Uitslag 

1 Rudi de Bruyne (Lochristi) in 2u 53’ 2 André De Prijck 3 Ghislain De Clercq 4 Jos Vermeir 

op 30” 5 Raymond Buyle 6 Antoon Standaert 7 Ghislain Van Landeghem 8 Frans Van Uffel 9 

William De Deyn 10 Gaston van Den Hoecke 11 Charlie Van der Hulst 12 René De Waele 13 

Robert De Griesse 14 Etienne Van den Branden 15 Florent Meersmans 

 

 

 

 

 

 
111 Met dank aan William De Deyn 
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1970-1979 – Van Etienne Van der Helst tot de “kleine Planckaert” 
 

Ook in dit decennium gingen de streekrenners veelal met de bloemen lopen, maar de meest 

sprekende overwinning was wel die van de jongste Planckaert in den Boekent 

1970 

20 september nieuwelingen  

45 km 42 vertrekkers 

Zoals we in het eerste hoofdstuk schreven moesten we wachten tot Kermis te Kerksken in 

september 1970 om weer een wieleractiviteit te krijgen in ons dorp. 

De wedstrijd voor nieuwelingen werd gewonnen door Marc De Deyn uit Erondegem 

Uitslag 

1 Marc De Deyn (Erondegem) in 1u 10’  2 Eddy Ferdinande 3 Edwig Liedt 4 Julien de Boe 5 

André Rasschaert 6 Dirk Goetyn 7 Willy Brulez 8 Guy De Bock 

1971 

27 juni  juniores 

77 km 32 deelnemers 

Uitslag 

1 Marcel Van der Slagmolen in 2 u 02’ 2 Luc De Croock 3 Jean-Pierre Govaert 4 Marc 

Stofferis 5 J-P Van Driessche 6 Pierre Hillaert 7 François Costermans 8 A. Van den Neucker 9 

S. Van Brabant 10 M. Duchau 

22 juli  liefhebbers 

128 km  28 deelnemers 

Uitslag 

1 Denis Paulissen (Herk-de-Stad) in 3u 10’ 2 Etienne Van Braeckel op 45” 3 Geert De Cock op 

1’30” 4 Willy Abbeloos 5 Herman Denijs 6 Ronny Schoep 7 Ronny de Bisschop 8 Pierre 

Bellemans 9 William Meganck 10 Marc Eeman 11 gelijk: Louis Buyst, Marcel van Dromme 

Gilbert Cattoir en Karel Geiregadt 15 Hugo Simons 16 gelijk Frans Aeyels, Pierre Praet, 

Sylveer Van Gijsegem, Roger Van den Eede en Paul Hermans 

29 juli  juniores 

69 km 50 deelnemers 

Uitslag 

1 Eric Van De Wiele (Merelbeke) in 1 u 51’ 2 Marcel van der Slagmolen 3 Jan Blommaert 4 

Paul Lannoo 5 Daniel Van Melckebeke 6 Marc Stofferis 7 Jean-Pierre Govaert 8 Luc De Prijck 

9 Jos Costers 10 Freddy Martens 

1972 

25 juni juniores 

75 km 32 deelnemers. De mannen van den Berg rekenden uiteraard op “Foosken” Callebaut 

en “Luc Van Rommen”, die zich moesten tevreden stellen met respectievelijk een 3de en een 

6de plaats. 
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Uitslag 

1 Adrien de Leeuw (Liedekerke) in 2 u 3 François Matthijs op 40” 3 Alfons Callebaut 4 Dirk 

Goetyn 5 François Costermans 6 Luc De Troyer 7 Rudy De Jonghe 8 J-P Marissen 9 Mark 

Marginet 10 Frank Van Impe 

20 juli 1972 liefhebbers 

112 km 49 vertrekkers 

Uitslag 

1 Luc De Croock in 2u 45’ 2 Daniel Pauwels op 25 meter  3 Johan Van Uffel 4 Luc Crauwels 5 

Ghislain De Clercq 6 William Meganck 7 Everdinus (Nl) 8 Hendrik Hullegem 9 Sylveer Van 

Gijsegem 10 Robert Coppens 

27 juli juniores 

74 km 90 vertrekkers 

Uitslag  

1 Eric Neckebroeck (Onkerzele) in 1u 50’ 2 Frank Van Impe 3 Freddy Moeremans 4 Benoni 

Michiels 5 Dewaele 6 Rony Verbeeck 7 Peter Deneef 8 Henri Abbeloos 9 Etienne 

Vandersnickt 10 Pierre De Bock 

15 augustus  juniores 

72 km 25 vertrekkers 

Uitslag 

1 Pierre Van den Abeele (Denderwindeke) in 1u 55’ 2 Rudy Van Hove 3 Eric Neckebroeck 4 

Willy Vermeir 5 Alex van Nieuwenhove 6 Willy Brulez 7 Jean-Pierre van Rossem 8 Alfons 

Callebaut 9 Edwin De Schrijver 10 Frank Van Impe 

23 september  juniores 

72 km 26 vertrekkers 

Uitslag 

1 Johan De Baere (Sijsele) 2 Raymond Rottiers 3 Guy De Bock 4 Luc Vanderlinden 5 Rudi De 

Jonghe 6 Marc Dierickx 7 Eric Neckebroeck 8 John Van der Veken 9 Marcel Schoonjans 10 

Jozef Wambacq 

1973 

8 april nieuwelingen 

45 km 98 deelnemers 

Uitslag 

1 Dirk Vermeersch in 1 u 12’ 2 Freddy Antonin op 45” 3 Eddy Vanden Abbeele 4 Willem 

Thomas 5 Eddy Mettepenningen 

19 juli liefhebbers 

80 deelnemers 115 km 

Uitslag 

1 Etienne Van Der Helst (Hofstade) in 2u 37’ 2 Hans Keller (Zwits.) 3 Johan Van Uffel 4 

Lorenzo Laramio 5 John Scheerlinck 6 Luc Crauwels 7 Frans Matthijs 8 Romain Belis 9 Rolf 

Wiesfeldt (BRD) 10 Frans de Coninck 
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Opnieuw een massa deelnemers aan de “congéprijs” met delegaties uit Italië, 

Zwitserland en West-Duitsland en met een overwinning van de grote belofte 

uit Hofstade. Etienne was de zoon van ex-prof Jef Van Der Helst (ooit nog 

winnaar in Kerksken bij de nieuwelingen in 1939) en zal later zelf een mooie 

profcarrière uitbouwen met o.a. een tweede plaats in Bordeaux-parijs en met 

tal van zeges in het regionale circuit. Zo won hij o.a. de Tistaertprijs, Wanzele 

Koers, de GP Melckenbeeck in Lede en won hij ook bij de profs in Haaltert. 

 

Etienne na één van zijn vele zeges bij de jeugd112 

4 augustus nieuwelingen 

44 km 44 vertrekkers 

Uitslag  

1 André Van den Steen (Wetteren) in 1u 11’ 2 Dirk de Croock 3 Dirk Vermeersch 4 Walter 

Schoonjans 5 William Tackaert 

In den Boekent zagen we één van de vele overwinningen van een jongeman met 

een fantastische krullenbol, sierlijk op de fiets als geen ander en één der 

grootste beloften die ons land ooit kende. Hij raasde als een wervelwind door 

de jeugdcategorieën en in 1976 won hij bij de amateurs zowel de Trofee Het 

Volk als de Schaal Egide Schoeters en schitterde hij ook in Duitsland met zeges 

in de prestigieuze Rund um Berlin en in de eerste rit van de ronde van de DDR. 

Maar in 1976 stokte het plots en met hartklachten moest hij het wielrennen 

vaarwel zeggen. Op 23-jarige leeftijd liet André Van den Steen, die ondertussen 

gehuwd was met de zus van Fons De Wolf, zich verleiden tot een partijtje 

voetbal in Oordegem en … zakte plots levenloos in elkaar. 

 
112 Met dank aan Frans De Coninck voor de foto 
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André zoals hij ons steeds zal bijblijven: met een massa supporters (foto De Voorpost) 

1974 

21 april nieuwelingen 

42 km 35 vertrekkers 

Uitslag 

1 Eddy D’Herde (Nieuwerkerken) in 1u 02’ 2 Patrick Grootvriendt op 2’ 3 Paul De Cock 4 

Marc Goossens 5 Rudy Cottenies 

23 juni  juniores 

72 km 28 vertrekkers 

Uitslag 

1 Eric Arijs in 1 u 52’ 2 Rudiger Verleyen 3 Eddy Tackaert 4 Jimmy Reynolds (GB) 5 Freddy 

Moeyersons 6 Octavio Picavet (Ned) 7 Rudy Van Vaerenbergh 8 Willy de Pannemaecker 9 

Dirk Van Den Berghe 10 Danny De Bolle 

6 juli  juniores 

70 km 29 vertrekkers 

Uitslag 

1 Danny Scheerlinckx (Denderhoutem) in 1 u 39’ 2 Willy Brulez 3 Rudy Van Hove op 30” 4 

Marnix Lameire 5 Rudy Pevenage 6 Luc De Troyer op 1’10” 7 Guy De Bock op 2’ 8 Etienne 

Van Wesemael 9 Willy De Bondt op 3’10” 10 Kamiel De Boeck 11 Eric Meiresonne 12 Rudy 

Bauwens 13 Frank Arijs 14 Hedwig Bloem 15 Roger Schouppe 
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18 juli liefhebbers 

117 km 115 vertrekkers 

Uitslag 

1 Ferdi Van Den Haute in 2u35’ 2 Frank Van Impe op 40” 3 Ghislain De Clercq 4 Piet De 

Neve 5 Frank Arijs 6 Rudy Pevenage op 1’10” 7 Etienne Sonck 8 Raf Constant 9 Emile 

Coppens 10 Luc De Croock 

Alweer een naam van een toekomstige vedette op de erelijst. Ferdi Van den 

Haute begon als student te koersen bij de universitairen, maar weldra werd 

zijn talent opgemerkt door de profploegen, waardoor hij een prachtige 

carrière kon uitbouwen met de titel van Belgisch Kampioen, een overwinning 

in Gent-Wevelgem en tal van ritoverwinningen in rittenkoersen. 

 

 
Winnaar Ferdi Van Den Haute en tweede Frank Van Impe (met dank aan Frank Van Impe) 

 

25 juli  juniores 

78 km 58 vertrekkers 

Uitslag 

1 Luc Heylenbosch (Welle) in 1u 45’ 2 Willem Thomas 3 Eddy D’herde 4 Eric Vanderlinden 5 

Hendrik Roels 6 Rudy Franssens 7 Dirk de Croock 8 Wilfried Paridaens 9 Joseph Bolle 10 

Marc Straetmans 

3 augustus  juniores 

80 km 29 vertrekkers 

Uitslag 

1 Patrick Pevenage in 2u 09’ 2 Harry Vocaet 3 Rudy Vermassen 4 Armand Schouppe 5 Eddy 

Van Daele 6 Marc Straetmans 7 Wilfried Paridaens 
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1975 

17 juli liefhebbers 

116 km 70 vertrekkers 

Uitslag 

1 Marc Van Hauwe (Aalst) in 2u 36’ 2 Frank Hoste op 10”  3 Etienne Van der Helst 4 Johan 

Bollaert 5 Eric Geirlandt 6 Ronan Demeyer 7 Freddy Moereman 8 Emiel Coppens 9 François 

Matthijs 10 Eddy Van Puyenbroeck 

24 juli juniores 

89 km 50 vertrekkers 

Uitslag  

1 Elie Muylaert (Denderhoutem) in 2u 08’ 2 Charles Jochums 3 Marc De Temmerman 4 Raf 

Pauwels 5 Jozef Hermans 6 Eric D’Haese 7 Luc Roelandt 

9 augustus nieuwelingen 

52 km 24 vertrekkers 

Uitslag 

1 Eddy Planckaert (Nevele) in 1u 21’ 2 Patrick Vermeulen 3 Luc Roels op 30” 4 Theo Van 

Biesen op 1’45” 5 Patrick D’Haese op 4’15” 

Winst voor de “kleine Planckaert” in den Boekent 

Amper een week nadat hij in Aspelare Belgisch Kampioen bij de nieuwelingen 

geworden was, kwam de “kleinste van moeder Gusta” ook in den Boekent een 

demonstratie van zijn kunnen geven.  We weten allemaal wat hij later 

allemaal nog presteerde. Alweer een grote naam op het palmares van de 

koersen in Kerksken. 

113 

 
113 Met dank aan http://dewielersite.net  

http://dewielersite.net/
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1976 

22 juli  liefhebbers 

116 km 72 vertrekkers 

Uitslag 

1 Rudi Colman (Melsen) in 2u 40’ 2 Jan Van Damme 3 Jan Baeyens 4 Eric Bonhaerens 5 

François Matthijs 6 Wilfried Paridaens 7 Freddy Missotten 8 Louis Marievoet 9 Leo 

Huysmans 10 Luc De Troyer 

29 juli juniores 

102 km 71 vertrekkers 

Uitslag 

1 Daniel Van Zijpe (Oordegem) in 2u  17’ 2 J. Dewandele 3 E. Stevelinck 4 M. Coppens 5 G. 

Van der Stockt 6 M. Coppens(?)  7 W. De Backer 

1 augustus  liefhebbers 

113 km 45 vertrekkers  

Uitslag 

1 Abel Holvoet in 2u 49’ 2 Louis Marievoet 3 Jim Philipson (GB) 4 Erik Arijs 5 Bernard 

Verdonckt 6 Etienne Van Wesemael 7 Luc De Troyer 8 Herman Schouppe 9 Eddy De 

Ceuninck 10 Luc Van Bever 

1977 

22 mei  nieuwelingen 

55 km 43 vertrekkers 

Uitslag 

1 Patrick Cocquyt (Oosteeklo) in 1u 28’ 2 Rudi De Troyer 3 Johan Saey 4 Rudi Boels 5 Eddy 

Cooreman 

14 juli liefhebbers 

115 km 70 vertrekkers 

Uitslag 

1 Hedwig Bloem in 2u 36’ 2 Hedwig Baeten 3 Frank Van Impe 4 Luc Vanderlinden 5 Elie 

Muylaert 6 Luc Roelandt 7 Marc Van Bever 8 Walter Blanquaert 9 Danny De Troyer 10 Luc 

Desmet 

28 juli juniores 

88 km 70 vertrekkers 

Uitslag 

1 Willy De Backer (Berlare) in 2u 17’ 2 Geert Sinnesael 3 Marc Van Gyseghem 4 Danny De 

Backer 5 Dirk Looyen 6 Alfons Raes 7 Guy Daelmans 
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7 augustus  juniores 

91 km 31 vertrekkers 

Uitslag 

1 Jan Nevens in 2u 19’ 2 Dirk Vleurs 3 Alain De Vuyst 4 Noël Coigneau 5 Willy De Backer 6 

Robert Verbiest 7 Patrick De Vreese 

1978 

3 juni nieuwelingen 

54 km 64 vertrekkers 

Uitslag  

1 Adriaan de Maesschalck (Ned) in 1 u 27’ 2 Ronny Mettepenningen 3 Guy Devreese 4 Claude 

Verschelde 5 Rudy Deville 6 Jean-Pierre Everaerts 

13 juli  nieuwelingen 

54 km 50 vertrekkers 

Uitslag 

1 Bruno Verachtert (Ravels) in 1u 24’ 2 Patrick Chevalier 3 Patrick Van Staeyen 4 Jan De Roo 

5 Geert Coppens 

27 juli juniores 

80 km 60 vertrekkers 

Uitslag 

1 Yvan Flies in 2u 10’ 2 Patrick Bolssens 3 Diederik Van Hauwe 4 Luc Grieten 5 Ludo de 

Keulenaere 6 Jean-Pierre Claeys 7 Marc Van Gyseghem 

6 augustus nieuwelingen 

55 km 60 vertrekkers 

Uitslag 

1 Robert Buckley (Aus) in 1u 33’ 2 Danny Peelman 3 Filip Hautekeer 4 Ronny 

Mettepenningen 5 Geert Coppens 

1979 

23 juni juniores 

86 km 28 vertrekkers 

Uitslag  

1 Ignace Van Steenbergen (Scheldewindeke) in 2u 11’ 2 Geert Coppens op 2’ 3 Chris Pools 4 

Patrick Chevalier 5 Rik Roelandt 6 Luc Van Geyt 7 Gino Van Haudenhove 8 Dirk Coolens 

20 juli liefhebbers 

105 km 63 verrekkers 

Uitslag 

1 Alain Desmet (Erondegem) in 2u 31’ 2 Paul Picard 3 Patrick Versluys 4 Peter Becker (BRD) 

5 Hans D’Haese 6 Luc Roels 7 Eddy Temmerman 8 Patrick Bossuyt 9 Hans Van Wilder 10 

Marc Van Gyseghem 



236 
 

27 juli  juniores 

87 km 39 vertrekkers 

1 Daniël Janssens (Buggenhout) in 2u 13’ 2 Patrick Cocquyt 3 Johny Vande Kerckhove 4 

Rudy Patry 5 Marc Van Lierde 6 Patrick de Maesschalck 7 Johan Vyncke 8 Kurt Verlinden 

5 augustus nieuwelingen 

55 km 38 vertrekkers 

1 Rudi De Vijlder (Lochristi) in 1u 39’ 2 Patrick Roelandt 3 Marc Hutsaert 4 Ronald 

Verbruggen 5 Marc Derouck 6 Johan Demesure 
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1980-1989 – De mannen van “Atom”  
 

We mogen inderdaad zeggen dat in deze periode onze buren uit Denderhoutem een 

overvloed aan wielertalent hadden met een aantal renners die het zelfs tot degelijke profs 

schopten. En uiteraard waren zij ook in Kerksken present. 

1980 
 

24 juli liefhebbers 

102 km 49 vertrekkers 

Uitslag 

1 François Costermans (Wijnegem) in 2u 35’ 2 Jean-Paul Van der Straeten 3 Willem Wijnant 

4 Peter Van Huffel 5 Eric Wuytack 6 Marc Van Gyseghem 7 Jan Baeyens 8 Luc De Troyer 9 

Hans Van Wilder 10 Patrick de Beuckelaere 11 Eric Vanderlinden 12 Bert Costermans 13 

Etienne Van Braeckel 14 Jan Geens 15 Jozef Caluwaerts 16 Patrick Van Rafelghem 17 Luc Van 

der Hoeven 18 Etienne Ilegems 19 Geert De Cock 20 Jean-Paul Van Horebeek 

31 juli juniores 

87 km 120 vertrekkers 

Uitslag 

1 Rudi Peelman (Boom) in 2u 20’ 2 Bertrand De Coninck 3 Luc Wallijn 4 Dirk De Rudder 5 

Luc Schiemsky 6 Patrick Chevalier 7 Luc Desmet 8 Eric Van Moerzeke 9 Eric Vermeire 10 

Guy De Vreese 11 Luc De Vuyst 12 Geert Borms 13 Patrick Jacobs 14 Eddy Vanderghote 15 

Rudi Vandevelde 

3 augustus  nieuwelingen 

54 km 30 vertrekkers 

Uitslag  

1 Filip Van De Walle in 1u 30’ 2 Danny Blondeel 3 Guido De Clercq 4 Luk De Neef 5 Ludwig 

Van Tittelboom 6 Henri Gees 7 H. De Meester 8 Patrick Vanden Grecht(?) 9 Patrick Matthijs  

10 Ronny Van Saen 

1981 
 

23 juli liefhebbers 

119 km 63 vertrekkers 

1 François Costermans in 2u 51’ 2 Luc Ronsse 3 Tony Weber (Nl) 4 Peter Van Huffel 5 Bert 

Costermans 6 Marc Van Gyseghem 7 Eric Wuytack 8 Guy Ronsse 9 Jos Weber (Nl) 10 Marcy 

Meeuws 11 Gino Dhondt 12 Gino Lauwereys 13 Benny Costermans 

Opvallend, in de eerste 13: de drie broers Costermans, de broers Ronsse en het 

Nederlandse broederpaar Weber. 
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30 juli  juniores 

84 km 51 vertrekkers 

Uitslag 

1 Erwin De Langhe (Oudenaarde) in 2u 08’ 2 Jan Goessens 3 Patrick Roelandt 4 Peter Burms 

5 Jean-Marie De Nil 6 Christian Van Lancker 7 Patrick Dewaegemaecker 8 Willem Van den 

Eynde 

3 oktober juniores 

80 km 32 vertrekkers 

Uitslag 

1 Guy Devreese (Erembodegem) in 2u 01’ 2 Hendrik Redant 3 Herman Van Lent 4 Gino 

Verdeyen 5 Luc Callewaert 6 Bertrand Deconinck 

1982 
 

26 juni juniores 

87 km 24 vertrekkers 

Uitslag 

1 Thierry Christis (Aartselaar) in 2u 03’ 2 Danny Van der Haegen 3 John De Mesmaecker 4 

Ludwig Van Tittelboom 5 Fabien de Groote 6 Jan De Wolf 7 Ronny Pauwels 

22 juli  liefhebbers 

115 km 41 vertrekkers 

Uitslag 

1 Patrick Cocquyt (Oosteeklo) in 2u 52’  2 François Costermans 3 Patrick Roelandt 4 Jean-

Paul Vanderstraeten 5 Hedwig Baeten 6 Dave Grenley( GB) 7 Bert Costermans 8 William 

Goessens 9 Gino Lauwereys 10 Luc Heylenbosch 11 Luc Van Geyt 

29 juli juniores 

85 km 42 vertrekkers 

1 Ludwig Van Tittelboom (Erpe-Mere) in 2u 11’ 2 Marc Kokke 3 Luc Camerlinck 4 Filip Van 

De Walle 5 Luk Deneef 6 Patrick Luyten 7 Jan Dewolf 8 Roger Schelfhout 9 Alain Van 

Driessche 10 Peter Burms 

1983 
 

25 juni 1983 juniores 

80 km aantal vertrekkers onbekend 

Uitslag  

1 Joël Lameire in 1u 58’ 2 Herman Lauwereys op 45” 3 Hans Verlinden 4 Bruno Bruyère 5 

Johan Nemegheer 6 Geert Eberaert 7 Ludwig Van Tittelboom 8 Ronny Pauwels 9 Werner 

Van Lierde 10 Danny Vindevogel 11 Herwig Hendrickx 12 Patrick Adriaenssens 
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7 juli nieuwelingen 

55 km 81 vertrekkers 

Uitslag 

1 Stefan De Beleyr (Kemzeke) in 1u 22’ 2 Edwin Enthoven 3 Franky Verhoye 4 Frank Geenens 

5 Wim De Muynck 6 Jos Wauters 7 Mario De Schrijver 8 Danny Flamand 

21 juli  liefhebbers 

115 km  44 vertrekkers 

Een festival van onze streekrenners, zowel uit Mere als uit Denderhoutem. De 

winnaar Patrick Roelandt was trouwens de zoon van “nen echte Keskeneijer”, 

Gustaaf (Staafke) Roelandt en zal zelfs nog bij de profs rijden. 

 

Uitslag 

1 Patrick Roelandt in 2u 21’114 2 Peter Van Impe op 2’40” 3 Jean-Paul Vanderstraeten 4 Jean-

Marie Denil 5 Willem Wynant 6 Mark Van Gyseghem 7 Lucien Hendrickx 8 Hendrik Redant 

9 Gerry Hendrickx 10 Erwin Moock 11 Luc De Troyer 12 Roger Van den Bossche 13 René De 

Bruecker 14 Peter Van den Broecke 15 Eddy Temmerman 16 Erik Desmet 17 Marc Coppens 

18 Urbain Broodcoorens 19 Hedwig Baeten 20 Luk Vermeiren 

28 juli juniores 

84 km 35 vertrekkers 

Uitslag  

1 Ronny Pauwels (Moorsel) in 2u 07’ 2 Guido Braeckmans 3 Alain  Mijnsberghe 4 Patrick 

Waeytens 5 Jerry Cooman 6 Frank Vanderhaegen 7 Pedro Van Bondt 8 Rik Mallefroy 9 Peter 

Heyne 10 Jean-Pierre Heyndrickx 

 
114 Foto met dank aan http://dewielersite.net  

http://dewielersite.net/
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1984 
 

25 juni  juniores 

91 km 20 vertrekkers 

Uitslag 

1 José Rooms (Temse) in 2u 13’ 2 Nic Botteldoorn 3 Eddy Duytsschaever 4 Benny Fivé 5 Dirk 

Van Isterdael 6 Pedro Van Bondt 7 Bruno Bruyère 8 Dirk Matthijs 9 Danny De Wachter 10 

Mike De Croock 11 Johan Van Impe 12 Johan Colman 13 Patrick Nayaert 14 Maurice Govaert 

15 Rudi Laureyssen 

16 juli  nieuwelingen 

60 km 21 vertrekkers 

Uitslag 

1 Dirk De Schrijver (Nieuwerkerken) in 1u 42’ 2 Hans Goessens 3 Chris Sleeuwagen 4 Frank 

De Jonghe 5 Filip Temmerman 6 Pascal Schiettecat 7 Denis Elaut 8 Marnix Van Impe 9 Jan 

Van Impe 10 Peter De Smet 

19 juli  juniores 

84 km 46 vertrekkers 

Uitslag 

1 Jerry Cooman (Denderleeuw) in 2u 11’ 2 Gino Dhondt 3 Jan Van Schevensteen 4 Pedro Van 

Bondt 5 Hans Verlinden 6 Geert Eberaert 7 Rik Mallefroy 8 Charles De Caluwé 9 Herman 

Lauwereys 10 Patrick Van Aeken 11 Benny Five 12 Geert Roose 13 Reginald Desmet 14 

Gunther Arijs 15  Guy Perron 

Zoveelste overwinning voor de spurtbom uit Denderleeuw, die in 1981 Belgisch 

kampioen bij de nieuwelingen was geworden en het jaar nadien de Gouden 

Fiets won. Ook als prof (gedurende 8 seizoenen) liet hij regelmatig zijn snelle 

spurtbenen zien, maar dan wel in de regionale wedstrijden. 

 
Zo werd Jerry Cooman Belgisch kampioen in Mettet 1981 (Foto GVA) 
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26 juli liefhebbers 

115 km 49 vertrekkers 

Uitslag 

1 Willem Wijnant in 2 u 49’ 2 Jan Goessens op 45” 3 Peter Van Huffel 4 Francis De Kegel 5 

Jean-Paul Van der Straeten 6 Roger Van Den Bossche 7 Danny Van der Haegen 8 Francis 

Van Nuffel 9 Rudy Thomas 10 Patrick Van de Voorde 

Onze buurgemeente Denderhoutem was in de jaren 80 een echte kweekvijver 

voor wielertalent. Er kwamen plots een aantal jongeren hun neus aan het 

venster steken, die het later ook bij de profs zouden maken: Jan Goessens, 

Hendrik Redant, Patrick Roeland en ook Willem Wijnant, de winnaar van de 

“Congéprijs anno 1984”. 

Willem liet zich bij de jeugd vooral opmerken in de zwaardere wedstrijden en 

was zelfs lid van de blauwe garde, de nationale selectie. Op zijn palmares 

vinden we bij de amateurs zeges als een etappe in de ronde van België, de 

Omloop het volk en een tweede plaats in het Belgisch Kampioenschap 1984. 

Bij profs behaalde Willem niet minder dan acht overwinningen en mocht hij 

ook één keer deelnemen aan de Ronde van Frankrijk 1988.115 

 

 
115 Foto met dank aan http://dewielersite.net  

http://dewielersite.net/
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1985 
 

15 juli  nieuwelingen 

69 km 25 vertrekkers 

Uitslag 

1 Stefaan D’Hondt (Maldegem) in 1u 49’ 2 Rufin De Smet 3 Christofe Dendauw op 10” 4 

Pascal Baetens op 15” 5 Kurt Pauwels op 25” 6 Eric Goubert op 40” 7 Koen De Kocker 8 

Patrick de Taeye op 1’10” 9 Ronny Platteeuw 10 Sebastien Brunebarbe 

18 juli  juniores 

96 km 38 vertrekkers 

1 Benoit Lievens (Berlare) in 2u 25’ 2 Wim Raes 3 Danny Van Der Massen 4 Chris 

Sleeuwagen 5 Dirk Hogewijs 6 André Timmerman 7 Tony De Leeuw 8 Luc Gijselinck 9 Eddy 

Decroix 10 Dirk Rottiers 11 Richard Larcin 12 Kurt Van Moorhem 13 Yvan Robeyns 14 Bruno 

De Mayer 15 Gino Willems 

25 juli liefhebbers 

119 km 47 vertrekkers 

Uitslag 

1 Jean-Marie Denil in 2u 54’ 2 Stephan Van Leeuwe op 1’10” 3 Chris Pools 4 Patrick Roelandt 

op 1’40” 5 Daniel Grielen 6 Johnny De Dobbelaer 7 Jean-Paul Van der Straeten 8 Peter 

Michiels 9 Eddy Tuytschaever 10 Pedro van Bondt 11 Jan Goessens 12 Guy Van Hese 13 

Hedwig Baeten 14 Benny Grijseels 15 Luc Van Herreweghe 16 Rik Mallefroy 17 Patrick 

Chevalier 18 Benny Temmerman 19 René De Bruecker 20 Rafaël De Pauw 

1986 
 

21 juli liefhebbers 

114 km 45 vertrekkers 

Uitslag  

1 Paul Goethals (Lovendegem) in 2u 52’ 2 Wim Goossens 3 Edwin Enthoven (Ned) 4 Patrick 

Cornelis 5 Jean-Marie Denil 6 Gerrit Hendrickx 7 Luc De Troyer 8 Jan Beckers 9 Hendrik 

Redant 10 Danny De Backer 11 Patrick Chevalier 12 Guy Van Hese 13 Patrick Roelandt 14 

Roger Van Den Bossche 15 Gino De Backer 

24 juli  juniores 

91 km 14 vertrekkers 

Uitslag 

1 Frank De Jonge (Aspelare) in 2u 26’ 2 Patrick Van de Houwe 3 Gerry Van Lierop 4 Pascal 

Baetens … 8 Marnik Van Impe 9 Bruno Van Saen 10 Johan Blondeel 

31 juli liefhebbers 

115 km 63 vertrekkers 

Uitslag 

1 Stefaan Van Rossem (Ternat) 2 Frank Van den Abbeele 3 Luc Ronsse op 30” 4 Jan Joos 5 

Gerrit Hendrickx 6 Jan Decker 7 Hedwig Hendrickx 8 Danny De Backer 9 Pedro Van Bondt 
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10 Johnny De Dobbelaer 11 Theo Akkermans (Ned) 12 Hendrik Redant op 45” 13 Patrick 

Chevalier 14 Jean-Marie Denil 15 Benny Grijseels 16 Bertrand De Coninck 

1987 
 

20 juli liefhebbers 

115 km 45 vertrekkers 

Uitslag 

1 Pedro van Bondt in 2u 55’ 2 Patrick Robbeet 3 Jean-Paul Van der Straeten 4 Wim Goossens 

5 Guy Van Hese 6 Pascal Neerinckx 7 Dirk de Schrijver 8 Eric Van Moerzeke 9 Kris 

Sleeuwagen 10 Noël Szostek 11 Marc De Smet 12 Ludo Eysackers 13 Luc De Troyer 14 Marnix 

Van Impe 15 Danny Hermans 16 Denis Groon 17 Iwein Van der Weeën 18 Gunther D’Hooghe 

19 Wim Raes 20 André Van Damme 

30 juli  liefhebbers 

115 km 65 vertrekkers 

Eindelijk een zege voor krachtpatser Jean-Paul Van der Straeten. Jean-Paul 

was de man van het grote verzet, rechttoe rechtaan, een echte tempobeul, die 

niet hield van het draaien en het keren en spijtig genoeg ook geen spurter. 

Anders had hij zeker meer zeges behaald in zijn carrière 

Uitslag 

1 Jean-Paul Van der Straeten in 3.00 u 2 Edwin Enthoven 3 Guy Van Heese 4 Franky De 

Buyst 5 Eddy Tuytschaever 6 Jan De Roo 7 Danny Temmerman 8 Hans Van Der Haegen 9 

Hedwig Hendrickx 10 Pascal Neerinckx 11 Mario de Jonghe 12 Patrick Van de Ven 13 Dirk De 

Schrijver 14 Stefaan de Beleyr 15 Erwin Stallaert 16 Ludo Eysackers 17 Richard Larcin 18 Bart 

De Wolf 19 Erwin Hendrickx 20 Eric Mincke 

8 augustus  juniores 

91 km 14 vertrekkers 

Uitslag 

1 Claude De Bodt (Aspelare) in 2u 28’ 2 Philippe Hotome 3 Hans De Meester 4 Gunther Van 

der Cruysse 5 Andy de Smet 6 Pascal Baetens 7 Eddy Tack 8 Johan Blondeel 9 Pascal 

Schiettecat 10 Guido Fleurinck 11 Michel Heysmans  12 Gunther Van Goethem 13 Johan Van 

den Slagmolen 

1988 
 

19 juli liefhebbers 

117 km 62 vertrekkers 

Uitslag 

1 Franky De Buyst (Zellik)  in 2u 52’ 2 Guy Van Hese 3 Tony De Ridder 4 Luc Van Mol 5 

André Van Wijngaarden 6 Wim Vlaeminck 7 Stefaan Van Rossem 8 Roger Van den Bossche 9 

Jean-Paul Van der Straeten 10 Jan Baeyens 11 Ronny Paridaens 12 Arthur Van Dongen (Ned) 

13 Freddy Kerbusch 14 Erwin Stallaert 15 Peter De Pauw 16 Lesley Huyghe 17 Luc Van Looy 

18 Richard De Ridder 19 Chris Pools 20 Stefaan Van Lulle 
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27 juli liefhebbers 

115 km 49 vertrekkers 

Uitslag 

1 Yves Cossemijns (Brussel) in 2u 45’ 2 Guy Van Hese 3 Pedro Van Bondt 4 Guy De Coster 5 

Patrick Chevalier 6 Jean-Paul Van der Straeten  7 Stefaan De Beleyr 8 Frank De Jonghe 9 

Tony de Leeuw 10 Dirk Van Mossevelde 11 Benny Grijseels 12 Dirk Van De Parre 

1989 
 

18 juli  liefhebbers 

118 km 49 vertrekkers 

Uitslag 

1 Luc Heuvelmans in 2u 42’ 2 Guy Van Hese  3 Patrick Chevalier 4 Jean-Paul Van der 

Straeten 5 Stefaan Van Lulle 6 Gino Lauwereys 7 Wim Raes 8 Bart Heirwegh 9 Johan 

Bombois 10 Pedro Van Bondt 11 Tony De Ridder 12 Patrick Waeytens 13 Mark Rooms 14 

Danny Van Bockstael 15 Van Beek (Ned) 16 Pascal Kina 17 Filip Temmerman 18 Erwin 

Beirnaert 19 Patrick Wermoes 20 Jean-Luc Van Mol 

26 juli liefhebbers 

115 km 45 verrekkers 

Uitslag 

1 Guy Van Hese in 2u 48’ 2 Patrick Chevalier 3 Jean De Bondt 4 Gerrit Henderickx 5 Jean-

Paul Van der Straeten 6 Gunther Nauwelaers 7 Geert Glorieux 8 Michel Guldickx 9 Dirk 

Hoogewijs 10 Robin Van Hecke 
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1990-1999 – Buitenlandse winnaars in Kerksken en de liefhebbers 

krijgen een andere naam 
In 1996 beslist de BWB andermaal een drastische wijziging door te voeren in de 

categorieën. De vroegere liefhebbers worden nu ingedeeld in twee verschillende 

categorieën: enerzijds zijn er de jongens tussen 19 en 22 jaar, die afgesplitst worden van de 

vroegere liefhebbers en thans beloften (later U23) worden en anderzijds is er de elite zonder 

contract, de renners boven de 23, die geen profcontract hebben. Dit had te maken met het 

feit dat meer en meer renners niet meer aan een profcontract toekwamen en tot op hoge 

leeftijd bij de amateurs bleven en ook met het feit dat meer en meer buitenlanders uit het 

Oostblok naar hier kwamen afgezakt en hier in “blok” (bijna als profs) gingen rijden. 

Hierdoor was het voor de jongens die overkwamen van de juniores steeds moeilijker om een 

prijs te rijden. Er waren dus een aantal wedstrijden, die voorbehouden waren aan zuivere 

beloften, maar er waren ook koersen, voorbehouden aan beide categorieën, wat in 

Kerksken steeds het geval was. Dat er in Kerksken vanaf de helft van de jaren 90 veel 

buitenlanders aan de start kwamen, had zeker ook te maken met de uitbouw van de 

wielerploeg Sint Martinus en later Napoleon Games van Willy Van der Eecken, die (soms 

ook letterlijk) onderdak verschafte aan een aantal buitenlanders. 

1990 
 

17 juli liefhebbers 

120 km 

Uitslag 

1 Steven De Kerpel 120 km in 2u45’ 2 Stefaan Van Lulle 3 Patrick Chevalier 

25 juli liefhebbers 

115 km 70 deelnemers 

Uitslag 

1 Walter De Veerman 115 km in 2u34’ 2 Johan Melsen (Ned) 3 Guy Van Hese 4 Patrick 

Chevalier 5 Hendrik Hendrickx 6 Franky van Poecke 7 Patrick Waeytens 8 Filip Bonamie 9 

Kurt Eeeckhout  10 Sylvain Miel 11 Patrick Fontaine 12 Yves Cossemyns 13 Marnix De 

Marteleire 14 Wim Van Gijsel 15 PhilippePauwels 16 Nico De Smet 17 Benny Van Eyndt 18 

Franky De Decker 19 Piet van Rij (Ned) 20 Luc De Troyer 

1991 
 

16 juli liefhebbers 

117 km 

Uitslag 

1 Andy De Smet in 2u52’ 2 Franky De Buyst 3 Yves Cossemijns 

24 juli liefhebbers 

115 km 70 vertrekkers 

Winst voor de “vliegende facteur” in een koers waar de buitenlandse inbreng 

niet gering was met zowel een Amerikaanse als een Russische delegatie. 
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Uitslag  

1 Patrick Chevalier in 2u44’ 2 Jan Poppe 3 Ronny De Meuter 4 Gerrit Henderickx 5 Yves 

Cossemyns 6 Guy Rooms 7 Geert Van Bondt 8 Frank De Jonge 9 Roger Nolmans 10 Patrick 

Sergooris 11 Chris Van Der Sypt 12 Kaspar Ozers (Sov) 13 Johan Verhaegen 14 Jean-Paul Van 

der Straeten 15 Guy Van Hese  16 Arvis Pisziks (Sov) 17 Dirk Friel (USA) 18 Didier Dieudonné 

19 Stefaan van Lulle 20 Hendrik de Bondt 

1992 
 

20 juli liefhebbers 

114 km 

Uitslag 

1 Hans De Meester in 2u36’ 2 Edwin Endhoven (Ned) 3 Jan Van der Haegen 

Eén van de vele zeges dat jaar van de klasbak Hans De Meester, die in 1992 ook 

de Zesbergenprijs en het Kampioenschap van Vlaanderen bij de amateurs 

won. In 1993 stapte hij over naar de profs en hij zou tussen 1993 en 2002 niet 

minder dan 22 zeges bij de profs behalen (hij won o.a. twee keer in Mere, twee 

keer in de Memorial De Bruyne in Berlare en ook de profkoers van Terjoden 

staat op zijn palmares). In 2003 stapte hij terug over naar de Elite zonder 

contract en thans is hij de begeleider van twee koersende zoons.116 

 

29 juli liefhebbers 

106 km 

Uitslag 

1 Wanderley Magalhaes Azevedo (Bra) in 2u51’ 2 Steven Henderickx 3 Arvis Piziks (Let) 

Een zege van één van de eerste buitenlandse poulains van Willy Van Der Eecken. 

 
116 met dank aan http://dewielersite.net  

http://dewielersite.net/
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1993 
 

20 juli liefhebbers 

117 km 26 vertrekkers 

Uitslag 

1 Kurt Eeckhout in 2u58’ 2 Patrick Chevalier 3 Geert Van Bondt 4 Tony De Ridder 5 Dirk Van 

Mossevelde 6 Serge De Bilde 7 Guido Ringoet 8 Kurt Van Landeghem 9 Frank de Jonge 10 

Koen Blancke 

28 juli liefhebbers 

119 km 

Uitslag 

1 Alain Mynsberghe in 2u 48’ 2 Tony De Ridder  3 Danny Van der Massen 4 Guy Rooms 5 

Patrick Chevalier op 20” 

1994 
 

18 juli liefhebbers 

117km  

Uitslag 

1 Peter Vettenburg in 2u54” 2 Patrick Roelandt  3 Eddy Tuytschaever op 35” 

27 juli liefhebbers 

117 km 

Uitslag 

1 Andrew Barlow (N-Zl) in 2u47’ 2 Robert Hurd (GBr) op 15” 3 Tony De Ridder 

1995 
 

26 juli liefhebbers 

117 km 

Uitslag 

1 Chris Van den Cruijce 117 km in 2u54’ 2 Ronny Paridaens  op 1’ 3 Tony De Ridder 

1996 
 

24 juli elite zonder contract en beloften 

109 km 

Uitslag 

1 Marnix Van Impe in 2u53’ 2 Ronny De Meuter 3 Michael  Skelde (Den) 
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1997 
 

23 juli elite zonder contract en beloften 

117 km 

Uitslag 

1 Patrick Stijlemans in 2u49’ 2 Tony De Ridder 3 Fabrice Debrabant (Fra) 

1998 
 

29 juli elite zonder contract en beloften 

117 km 

Uitslag 

1 Arne Daelmans in 2u46’ 2 Bart De Troyer op 10” 3 Pedro Neto (Bra) op 1’55” 

1999  
 

28 juli elite zonder contract en beloften 

117km 

Uitslag 

1 Stig Dam (Den) in 2u51’ 2 Robert Hurd (GBr) 3 Jakob Gram Nielsen (Den) 
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2000-2009 – De ouderen aan het commando als … de toekomstige 

olympische kampioen hen niet vloert 
 

Doordat in Kerksken elite zonder contract en beloften steeds samen reden, zien we in dit 

decennium een ware dominantie van de “oudjes”, waarvan sommigen echte veelwinnaars 

waren, zoals Guy Smet en Johan Verhaegen en waarbij we ook de terugkeer naar de elite 

zonder contract zien van een aantal ex-profs zoals Jurgen Guns en Hans De Meester. Er 

was een aankomend supertalent nodig als Greg Van Avermaet nodig om deze hegemonie te 

doorbreken. 

2000 
 

28 mei elite zonder contract en beloften 

104 km 42 vertrekkers 

Uitslag 

1 Steven Persoon (Stekene) in 2u 49’ 2 Jeannico Roelandt 3 Ignace Blommaert 4 Zbigniew 

Serafinski (Pol) op 30” 5 Gerry Lievens op 1’ 6 Michel Willems op 1’40” 7 Jimmy De Paepe 8 

Bart Van der Veken op 3’ 9 Georg Van Oudenhove 10 Wannes Maertens 

26 juli elite zonder contract en beloften 

117 km 

Uitslag  

1 Jeannico Roelandt in 3u12’ 2 Johan Verhaegen 3 Zbigniew Serafinski (Pol) 

2001 
 

25 juli elite zonder contract en beloften 

117 km 

Uitslag 

1 Johan Verhaegen in 2u43’ 2 Joseph Boulton op 17” 3 Greg Moens 

2002 
 

24 juli elite zonder contract en beloften 

117 km 

Uitslag 

1 Kurt Eeckhout in 2u47’ 2 Johan Verhaegen op 5” 3 Kevin D’Haese 

2003 
 

23 juli elite zonder contract en beloften 

117 km 

Uitslag  

1 Dany Baeyens in 2u53’ 2 Daniël Verelst op 5” 3 Guido Ringoet 
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2004 
 

28 juli elite zonder contract en beloften 

117 km  66 vertrekkers 

Uitslag 

1 Hans De Meester in 2u50’ 2 Morten Hegreberg (Noo) 3 Saulius Sarkauskas (Lit) 4 Danny 

Van der Massen 5 Dean Downing (GB) 6 Stefaan Paridaens 7 Ronny Paridaens 8 Frederik 

Christiaens 9 Jurgen De Deyn 10 Tom Vlerick op 2’10” 11 Bart Willems 12 Luc De Moor 13 

Gunther De Winter 14 Pascal Baetens op 2’54” 15 Nico Van Gijsegem 16 Michael Joly op 

3’50” 17 Simon Kelly (Ierl) 18 Patrick Chevalier 19 Jan Baeyens 20 Randy Holeman 

2005 
 

27 juli elite zonder contract en beloften 

112 km 81 vertrekkers en onder hen bevond zich de latere tweevoudige wereldkampioen 

veldrijden Niels Albert. 

Uitslag 

1 Danny Van Der Massen (Outer) in 2u 16’ 2 Koen Heremans 3 Dean Downing (GB) 4 Johan 

Svensson (Zwe) 5 Kurt Van Landeghem 6 Cedric Van Lommel 7 Russel Downing(GB) 8 Guy 

Smet 9 Koen Iwens 10 Gil Suray 11 Jurgen De Deyn 12 Patrick Chevalier 13 Niels Albert 14 

Sven Wielandt 15 Ronny Paridaens 16 Andrey Chervyakov (Rus) 19 Frederik Redant 20 

Mindaugas Goncaras (Lit) 

2006 
 

26 juli elite zonder contract en beloften 

112 km 65 vertrekkers 

Bij de ingeschrevenen zaten opnieuw een pak “routiniers” als Guy Smet en 

Patrick Chevalier, maar deze keer trok de jeugd  aan het langste eind. De pas 

19-jarige Jerôme Baugnies en de 21-jarige Greg Van Avermaet behoorden tot 

de uitblinkers en in een spurt met vier was het Greg Van Avermaet die met de 

bloemen ging lopen voor Guy Smet. Drie weken later werd Greg Belgisch 

kampioen bij de U23 en … de rest van het verhaal kennen we allemaal. En zo 

kreeg Kerksken ook een latere Olympische kampioen op de erelijst. 

Uitslag 

1 Greg Van Avermaet in 2u 47’ 2 Guy Smet 3 Jurgen De Smet 4 Jerôme Baugnies 5 Klaas De 

Gruyter op 1’15” 6 Bart De Boeck op 1’36” 7 Patrick Chevalier 8 Kris De Block 9 Pascal 

Baetens 10 Jeffrey Wiersma  11 Kristof Declerck op 2’10” 12 Koen De Bosscher op 2’15” 13 

Steven Dierickx op 2’20” 14 Christoph Janssens 15 Patrice Hemroulle 16 Andrew Vancoillie 

17 Kevin Grieten op 3’05” 18 Sam Van Rooy 19 Norbert Van Nuffel 20 Jef Timmermans op 

3’30” 
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In deze outfit won Greg in Kerksken (Foto met dank aan http://dewielersite.net ) 

2007 
 

23 juni Kerksken Berg nieuwelingen 

67 km 72 vertrekkers 

Uitslag 

1 Mathias Jacobs (Lennik) in 1u 41’ 2 Moreno De Pauw 3 Rutger Roelandts 4 Kevin 

Vanhuffelen op 10” 5 Laurens Poelman op 27” 6 Jori Van Steenbergen 7 Justin Schless (Ned) 

8 Yannick Lauwereys 9 Niels Lievens 10 Geoffrey Denys 

25 juli elite zonder contract en beloften 

118 km 84 vertrekkers 

Uitslag 

1 Guy Smet (Kruibeke) in 2u 52’ 2 Edwig Cammaerts op 5” 3 Dave Bruylandts 4 Pascal 

Baetens op 39” 5 Jurgen De Deyn 6 Dieter Verbeek 7 Jonathan Difrasne op 50” 8 Jurgen 

Guns 9 Tom Van Den Haute 10 Stefaan Paridaens 11 Michael Jaeger (Den) 12 Ronny 

Paridaens 13 Steven Dierickx 14 Wouter Lugtenberg (Ned) 15 Davy Van Damme 16 Koen 

Iwens 17 Jerôme Baugnies 18 Kristof De Zutter op 2’ 19 Kasper Eibye (Den) 20 Vincent 

Franchimont 

 
 

 
 

http://dewielersite.net/
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2008 
 

22 juni   nieuwelingen 

67 km 49 vertrekkers 

Uitslag 

1 Bart Baele (Moorsel) in 1u 32’ 2 Wannes Cauwenberghe 3 Jasper De Buyst 4 David 

Desmecht 5 Tom Maes 6 Arne Cauchie 7 Tino Quintelier 8 Rutger Roelandts 9 Yannick 

Lauwereys 10 Swithin de Pessemier 

23 juli  elite zonder contract en beloften 

118 km 54 vertrekkers 

De koers brak slechts open in de voorlaatste ronde. Het werd vooral een strijd 

tussen twee Bulgaren en de streekrenners Kevin van Den Eeckhout, Pascal 

Baetens, Jurgen De Deyn en Tony Driesen. In de slotronde speelde de man uit 

Nieuwerkerken, Tony Driesen, schampavie en na hem won de Bulgaar 

Georgiev de spurt voor de ereplaatsen. 

Uitslag 

1 Tony Driesen (Nieuwerkerken) in 2u 43’ 2 Georgi Georgiev (Bul) op 10” 3 Roderick Muscat 

4 Bart de Clercq op 12” 5 Kevin Van Den Eeckhout 6 Pascal Baetens 7 Jurgen De Deyn op 18” 

8 Spas Gyurov (Bul) 9 Vincent Annaert op 3’ 10 Michel Comminette 11 Cedric Van Lommel 12 

Guy Smet 13 Pieter De Rekeneire 14 Anthony Van Den Berghe 15 Jan Gettemans 16 Maarten 

De Jonge (Ned) 17 Matthias Coppens 18 Lorenz Lambrechts 19 Jos Kools (Ned) 20 Koen de 

Bosscher op 4’ 

2009 

20 juni  nieuwelingen 

67 km 33 vertrekkers 

Uitslag 

1. Jonathan VLAEMINCK (Herzele) in 1u41’; 2. Niels Van Den Driessche op 26”; 3. Jasper De 

Buyst; 4. Hugo Humphreys (GB); 5. Ruben Van Der Haeghen; 6. Aaron De Wael; 7. Sam 

Goossens 39”; 8. Elroy Elpers 43”; 9. Timo Quintelier; 10. Jens De Winne. 

 

22 juli elite zonder contract en beloften 

118 km 42 vertrekkers 

Een duel voor de overwinning tussen de ex-prof Jurgen Guns  en de man die 

zijn debuut ooit maakte bij  de vrije bonden, Jurgen De Deyn, kleinzoon van Jef 

Krak. 

1 Jurgen Guns (Denderhoutem) in 2u 54’ 2 Jurgen De Deyn 3 Valentijn Martens op 21” 4 

Joris Haers op 26” 5 Chris Beeck(Aus) op 38” 6 Manuel de Naeghel op 42” 7 Vincent Annaert 

op 45” 8 Karel Pattyn op 1’25” 9 Stijn Remory op 3’54” 10 Jeroen Goudet 11 Kristof Lievens 

op 4’05” 12 Matthias Coppens op 4’28” 13 Davy Peirsman op 12’10” 14 Hans Vogeleer 15 

Sander Goddaert 16 Fabien Steiner (Zwi) 17 Lewis Rigaux 18 Yannick Adriaens 19 Toon 

Depeyper 20 Jack Simons (Ned) 
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2010-2016 – De boeken toe 
 

2010 
 

26 juni  juniores 

96 km 40 vertrekkers 

Uitslag 

1 Jayde Julius (Z-Afr) in 2u 23’ 2 Niels Van den Driessche 3 Niels Trio 4 Niels Lievens op 9” 5 

Corneille Van Den Borre op 45” 6 Bart Baele 7 Thomas Vanbesien 8 Michael Vanthourenhout 

9 Stijn Lapierre 10 Robbe Provoost 11 Bjarne Trio 12 Arne Van Snick op 10’01” 13 Sam 

Houfflyn 14 Joeri Persoon 15 Niels Goessens 

21 juli elite zonder contract en beloften 

118 km 75 vertrekkers 

1 Kirill Pozdnyakov (Rus) 2 Kevin De Jonghe 3 Stijn Remory op 30” 4 Kurt Eeckhout 5 Guy 

Van Broeckhoven 6 Jurgen De Winne 7 Steven Dierickx op 40” 8 Daniel Vejmelka (Tsj) 9 

Stijn Penne 10 Siebrecht Pieters 11 Niels Van Dijk 12 Jos Cools (Ned) 13 Kinch Llelewyn (Gr-

Br) 14 Björn Matthijs 15 Koen Van Geyt 16 Maxim Anciaux 17 Sam Billemon 18 Peter Ronsse 

19 Sven François op 1’05” 20 Boudewijn de Graaf (Ned) 

2011 
 

25 juni  nieuwelingen117 

66,6 km 56 vertrekkers 

 

 
117 Met dank aan Wiilfried Maesschalck van Dendersport.be voor de foto  
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Uitslag 

1 Davy Gunst (Ned) in 1u 45’ 2 Cedric Goessens 3 Frank Vermue 4 Lode De Smet-Van 

Damme 5 Goran Van De Walle 8 Arne Van Roosbroeck 7 Menno Rietveld (Ned) 8 Emil 

Vandenabeele 9 Tom Timmermans 10 Jim Dannau 

20 juli elite zonder contract en beloften 

118 km 48 vertrekkers 

Uitslag 

1 Daniel Vejmelka (Tsj) in 3u 2 Bram de Kort op 11” 3 Dieter Verbeek op 1’10” 4 Bart 

Heirewegh op 1’13” 5 Jeroen Das 6 Andres Saelens op 1’17” 7 Glenn O’Shea (Aus) op 2’05” 8 

Kim Wuytens op 3’31” 9 Björn Mathys 10 Kevin Van Den Eeckhout 11 Kevin Van de Keer op 

3’45” 12 Nicolas Chevalley (Fr) 13 Thibaud Tack 14 Gert Baeyens 15 Roman Vanstaen op 

4’07” 16 Maarten Kesteleyn 17 Christopher Wolhuter (Z-Afr) 18 Hubert Jacques 19 David 

Martinez op 4’20” 20 Karel De Wael op 14’ 

2012 
 

30 juni nieuwelingen 

66,6 km 62 vertrekkers 

Uitslag 

1 Sander Pauwels (Mechelen) in 1u 41’ 2 Jeffrey Perna op 13” 3 Kristof Willemen op 33” 4 

Aron Lauwereys op 46” 5 Maxim Bolle op 53” 6 Thino Wille 7 Tom Timmermans 8 James De 

Boeck 9 Ignace Vancampenhout 10 Jordi De Greef 

18 juli  elite zonder contract en beloften 

120 km 138 vertrekkers 

Uitslag 

1 Sven Nevens in  2u 59’ 2 Jef Van Meerhaeghe 3 Patrick Cocquyt 4 David Motte 5 David 

Desmecht 6 Bert Scheirlinckx 7 Matthias Kerkhofs 8 Kevin Van Hovels 9 Christophe 

Wielsbaert op 9” 10 Jurgen De Winne 11 Guy De Clercq 12 David Beulens 13 Kurt Eeckhout 

14 Jurgen De Deyn op 42” 15 Twan Brusselman op 51” 16 Jeroen Meyers op 54” 17 Sam 

Billemon 18 Jos Kools (Ned) 19 Bradley Hall (Aus) 20 Steven Doms op 1’18” 

2013 
 

29 juni  nieuwelingen 

67,2 km 60 vertrekkers 

Uitslag  

1 Arne Herpelinckx (Appelterre) in 1u 41’  2 Thomas Vereecken 3 Vincent Hulsmans op 6” 4 

Glenn Baele op 12” 5 Gordon De Winter op 19” 6 Jarrid Janssens 7 Tim Timmermans 8 Jordy 

Noël 9 Michiel Van Hauwermeiren 10 Diego de Blaere 

 
 
 
 



255 
 

De winnaar deed  aldus zijn verhaal op www.cyclingsite.be : "In het begin van 

de koers reden er een paar renners weg, later werden ze ingehaald. Ik zelf had 

geen goede benen en moeide me dan ook niet in de debatten. Op 2 ronden van 

het einde versnelde een sterke Jovany Van Oudenhove op de helling. Ik was 

niet mee en besloot om niet te rijden. Wat later werd hij ingehaald en 2 renners 

reden weg. Bij het ingaan van de laatste ronde op de helling versnelde ik en 

reed alleen naar de 2 leiders. Op 1 km van de finish kwam ploegmaat Vincent 

Hulsmans aansluiten. We gingen met 4 naar de meet ik begon zeer laat aan de 

sprint omdat het bergop liep en dat was ook de beste keuze. Ik had nog een wiel 

voorsprong op de 2e." 

24 juli elite zonder contract en beloften 

120 km131 vertrekkers 

Uitslag 

1  Jeroen Das in 2u 46’  2  Gerry Druyts 3  Lode Van Impe 4  Kevin Eeckhout 5  Ongena   6  

Robin Venneman 7  Thomas Ongena 8  Florent Delfosse  9  Sander Goddaert 10  Jori Van 

Steenberghen 11  Bart Verhasselt 12 Carlo Vandroogenbroeck 13  David Motte 14  David 

Desmecht 15 Quentin Vanheuverswijn 16   Stijn Remory 17  Tony Heirbaut 18  Tim 

Vercauteren 19  Dimitri Van de Perre 20  Michiel Jumelet 

2014 
 

29 juni nieuwelingen 

66,6 km 69 vertrekkers 

 
Tibo Nevens wint de massaspurt in “den Berg” 

 

http://www.cyclingsite.be/
https://www.cyclingsite.be/sites/default/files/wedstrijden/tibo%20nevens%20%28Custom%29.jpg
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Uitslag 

1 Tibo Nevens  2 Michiel Van Hauwermeiren 3 Jens Reynders 4 Jari Clauwaert 5 Tim 

Timmermans 6 Glen Haelterman 7 Yente De Clercq 8 Gianni Siebens 9 Nick Van De Wille 10 

Michael Delbaen 11 Tristan Fivé 12 Bram Ualgasi 13 Andreas Goeman 14 Jordi Dewit 15 Bert 

Van Assche 16 Yorgo Baeyens 17 Arne Lindthoudt 18 Gertjan De Groot 19 Seppe Rombauts 

20 Remco Gaytant 

 

We vonden de foto en dit verslag met de reactie van de winnaar op 

www.cyclingsite.be  

Voor de Grote Prijs Napoleon Games in Kerksken verschenen 69 nieuwelingen 

aan de start. Voor Tibo is het zijn derde zege van het seizoen. 

 

"Elke ronde was er een aanval want de aankomst was zo wat 1km bergop maar 

nadien was er een lange afdaling richting Denderhoutem. Daar kwam alles 

altijd terug bij elkaar en zo is het heel de koers gegaan. We hebben ook sterk in 

ploeg gereden in elke aanval was er wel iemand van de ploeg mee, maar 

uiteindelijk werd het een massasprint. Ik moest nog even  rond Jens Reynders 

we reden schouder tegen schouder maar toch ging ik er vlotjes voorbij. Ik 

kon  met 2 fietslengtes winnen."  

 

23 juli elite zonder contract en beloften:  

118 km 114 vertrekkers 

De wedstrijd op den Drauk kreeg de naam grote prijs Crelan en er kwamen 114 

renners aan de start. Er dienden 13 ronden van 9 km afgelegd te worden over 

een geaccidenteerd parcours met elke ronde een sprint voor de bergprijs. Al 

van bij de start trokken renners ten aanval waaronder Jean-Albert Carnevali 

en de sterke Duitser, Jacob Fiedler. In schuifjes ontstaat na 4 ronden een 

kopgroep van 14 renners en 23 achtervolgers die al snel meer dan een minuut 

aan de broek krijgen. Voorin is het Tom Goovaerts die iets na half koers ten 

aanval trekt. Onder impuls van Kevin Hulsmans wordt hij ingelopen en door 

de daaropvolgende demarrages telt de kopgroep nu nog 9 renners. Het grote 

peloton wordt op 3 ronden van het einde afgevlagd zodat nog 27 renners in 

koers blijven. In de voorlaatste ronde is het een bedrijvige Tom Goovaerts die 

vooraan eieren voor zijn geld kiest en er vandoor gaat. Met 15" voorsprong 

gaat hij de laatste ronde in. Door de vele tegenaanvallen wordt hij gegrepen en 

uiteindelijk is het Valentijn Lauwers die in de laatste kilometers iedereen kan 

verschalken en met 10" voor op Michiel Dieleman zijn 5e zege van het seizoen 

binnen haalt. Jacob Fiedler wint de sprint voor de 3e plaats voor Jori Van 

Steenbergen en Kevin Hulsmans. 

Uitslag 

1  Valentijn Lauwers (Lier) in 2u 46’ 2  Michiel Dieleman 3  Jacob Fiedler 4  Jori Van 

Steenberghen 5  Kevin Hulsmans  6  Sean Mackinnon 7  Tom Goovaerts 8  Sander Goddaert 9  

Niels Lievens 10  Thomas de Troch 11  David Desmecht 12  Kurt Eeckhout 13  Quincy Vens 14  

Kristof Wielfaert 15  Diego Van Looy 16  Davy Van Damme  17  Robby Cobbaert 18  Jeroen 

van Geyte 19  Geoffrey Denys  20  Holger Burckhardt (Dtsl)  

http://www.cyclingsite.be/
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De aankomst van Valentijn Lauwers118 

2015 
 
 

27 juni  nieuwelingen Berg 

De wedstrijd was aangekondigd op de wielerkalender, maar ging blijkbaar niet door. 

22 juli 2015 elite zonder contract en beloften 

119,6 km 63 vertrekkers Start: Kerkplein – inschrijving Café ’t Vat Aankomst: Kerkskendorp  

Kevin De Jonghe kwam alleen binnen met een voorsprong van 1.45 min op 

ploegmaat Niels Van Dorsselaer. Het was voor Kevin zijn derde zege van het 

seizoen. 

Reeds in de eerste van 13 ronden vertrok een de ontsnapping van acht renners 

met de toekomstige winnaar. Een grote, geruststellende voorsprong 

uitbouwen zat er nooit echt in want de voorsprong bleef steeds maar rond de 

halve minuut schommelen. Voorbij half wedstrijd kwam er een achtervolgende 

groep van een 15-tal renners bijna aansluiten. Kevin De Jonghe voerde dan de 

forcing zodat de 5 sterksten overbleven en de voorsprong weer groter werd. Op 

2,5 ronden van het einde kwam er dan toch nog een groepje aansluiten, maar 

niet veel later met nog 2 ronden te gaan trok opnieuw De Jonghe, op de helling 

meetellende voor de bergprijs, vol door en kon direct een kloof slaan en zijn 

voorsprong nog uitbouwen tot 1'45”. 

 

 

 

 
118 Met dank aan Julien Perreman voor de foto 
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Uitslag 

1  Kevin De Jonghe in 2:53:42 2  Niels Van Dorsselaer 3  Bram De Kort 4  Fabio Sinoy 5  

Laurens Roels  6  Seppe Verschuere  7  Robby Cobbaert 8  Dylan Sunderland 9  Kurt 

Eeckhout 10  Nicky Vanderschueren 11  David Desmecht 12  Bart Pieters 13  Steven Bogaert  

14  Jef Smismans 15  Jacob Relaes 16  Jori Van Steenberghen 17  Lode Van Impe 18  Jonas De 

Mulder 19  Niels Lievens 20  David Beulens  

 
Reeds ver voor de aankomst maakt Kevin de Jonghe het zegegebaar119 

 

2016: het doek valt (voorlopig) over de koers in Kerksken 
 

20 juli elite zonder contract en beloften 

92 km 72 vertrekkers 

Met de  “GROTE PRIJS SEMINCK GAS” op 20 juli kreeg Kerksken dus de laatste 

wielerwedstrijd in zijn geschiedenis120. Er was nog een deelnemersveld van 72 renners en de 

palm ging naar de Ier Conor Hennerby, die nog steeds actief is en in 2019 7 wedstrijden won 

in Ierland. 

Uitslag 

1 Connor Hennerby (Ier) in 2u 12’ 2 David Desmecht op 3” 3 Tom Goovaerts 4 Joeri Stallaert 

op 11” 5 Thomas De Troch 6 Gauthier Ronsse 7 David Motte 8 Marc O’Callaghan (Ier) 9 

Kevin van Impe 10 Nicky Vander Schueren 11 Goran Van de Walle 12 Matthias Ongenae 13 

Indy Van Damme 14 Bart Pieters 15 Kenny Willems 16 John Mccan (USA) 17 Tom 

Timmermans 18 Niels Lievens 19 Jasper Paridaens 20 Jori Van Steenberghen 

 
119 Met dank aan Julien Perreman voor de foto 
120 Er was op 13 mei 2017 wel nog een VWF-wedstrijd, waarbij Ronny Paridaens bij de E-renners won 
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Het einde van bijna 90 jaar koers met “Kerremis ten Drauk” 

20 juli 2016: de Ier Connor Hennerby overschrijdt afgescheiden de eindstreep121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
121 Met dank aan Julien Perreman voor de foto 
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Enkele wel zeer bijzondere koersen 
Ons dorp zou ons dorp niet zijn, indien er naast de officiële koersen ook geen evenementen 

zouden geweest zijn, die niet in de officiële annalen terug te vinden zijn, maar die in het 

geheugen van de mensen gegrift blijven. 

 

De koersen op rollen  
 

Ook in de winter viel de wielerbedrijvigheid in ons dorp niet stil.  

In de jaren 30 ontstond er een echte rage in onze streek (en ook elders), namelijk de rage van 

de koersen op rollen. 

Ook in Kerksken werd er op de rollen gereden, getuige hiervan dit verslag van een wedstrijd 

waarin de lokalen Tas en Lievens het opnamen tegen Beeckman, Kapelleman (waarschijnlijk 

Capelleman) en Hendrickx.122 

 

Ik heb van verschillende mensen vernomen  dat in de jaren 50 bij Rommen, de legendarische  

en veel te vroeg gestorven Willy (“Rupske”) Lauwers optrad op rollen en allerhande 

acrobatentoeren uithaalde op de fiets. 

En in 1985 86 en 87 waren er “ bij Korlick” telkens koersen op rollen. 

Het was steeds een duel tussen twee renners, de winnaar ging naar de volgende ronde. Aimé 

Roelandt was speaker, de zaal zat bomvol met toeschouwers maar ook met rook van 

sigaretten. Het lijkt nu onmogelijk maar toen moest daarin gekoerst worden. Jozef De Smet 

was toen schepen van sport en inrichter.  

In 1985 brak Hendrik Redant er het record en Kerkskenaar Eddy Brewée was slechts enkele 

honderdsten van een seconden trager. Volgens sommige bronnen heeft ook Peter Van 

Petegem er deelgenomen als nieuweling en ook Patrick Chevalier behoorde tot de 

deelnemers. 

 
122 Sportwereld d.d. 10 januari 1934 
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Bij de nevenbonden namen naast Eddy Brewée, ook Georges Goubert, Willy Van Londersele, 

Luc Van Der Eecken. Jo De Muyter, Wilfried De Pauw, Wim De Schutter en André Baetens 

zeker deel. 

Jo De Muyter en Eddy Brewee herinneren zich nog een overwinning van hen en volgens Eddy 

Brewée won Wilfried De Pauw in 1987. 

De “kinderkoers” in den Boekent anno 1966 
 

Het fenomeen van de “kinderkoersen” of koersen voor niet aangeslotenen is tot de jaren 60 

een vaak terugkerend fenomeen geweest. 

Heel vaak organiseerde een cafébaas – zonder een vergunning aan te vragen – ter hoogte van 

zijn café voor de jongens uit de straat een onofficiële koers en zorgde hij voor een palm. 

Op de foto hieronder zien we “Op den Eiereweg” drie jongens van Terlcht fier poseren t.g.v. 

dergelijke koers. We hebben niet kunnen achterhalen van welk jaar de foto dateert, maar hij 

is alleszins genomen vóór 1958, het jaar waarop de steenweg een betonlaag kreeg. Op de foto 

zien we links Albert Van der Haegen (“Boeke Beir”) en in het midden een neef van de vader 

van de broers  André en Luc Van Der Eecken (de persoon rechts is onbekend).123 

 

 

 
123 Met dank aan André Van Der Eecken voor de foto 
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Maar in den Boekent zit de “kinderkoers” van 1966 nog steeds in het collectieve geheugen. 

De wedstrijd van de BWB had met  “Kermis ten Boekent” steeds haar verloop op zaterdag, 

maar  twee jaar na elkaar is er ook op zondag/maandag na de kermis een koers 

georganiseerd, maar dan wel van zeer speciale aard. Het was zo dat Roger De Blander, Albert 

Raes, Cyrille Matthys uit Haaltert (de taxichauffeur die vaak in den Boekent op café kwam) 

en Remi Bosseloo elk een zoon hadden van 12 –13 jaar in wie zij ook wel een toekomstige 

wielervedette zagen. En om die capaciteiten te testen besloten ze dan maar om in 1965 op 

Kermis maandag – onofficieel – een wedstrijd in te richten voor niet aangeslotenen van 12 tot 

14 jaar ( waarschijnlijk zonder een verzekering af te sluiten). Het eerste jaar kwamen een 30-

tal kinderen uit den Berg, den Boekent, Haaltert en omstreken op deze wedstrijd af en het 

was “Rafke” Coppens het jongere broertje van Miel Coppens uit Mere die iedereen het 

nakijken gaf. (Raf zou later trouwens ook nog bij de BWB rijden zonder al te veel succes). 

Het volgende jaar, toen de aankomst plaats had bij “Blander”, waren er amper 4 deelnemers, 

maar nooit is er zo veel gelachen in den achtersten Boekent als die dag. De vier deelnemers 

waren immers Marc Bosseloo, zoon van Remi, Wilfried De Blander, zoon van Roger, Michel 

Matthys, zoon van Cyrille en Eddy Raes. Michel klopte Wilfried De Blander met een half wiel 

en vader “den Blander” die al een zenuwpees eerste klas was, kreeg het hiervan zo op zijn 

heupen dat hij wel tien keer den achtersten Boekent op en af gelopen is om zich af te 

reageren, ondertussen zijn zoon verwijtend voor alles wat maar kon en om de twee woorden 

zijn typische vloek “Sancta Maria” herhalend. 

Voor Marksken Bosseloo had de nederlaag nog zwaardere gevolgen. Hij “verkeerde” toen min 

of meer met Jacqueline Scheerlinck. Jacqueline was bloemenmeisje maar was zo 

geaffronteerd door de laatste plaats van haar Marksken dat zij weigerde de bloemen aan 

“Mich” te geven en het prompt uitmaakte met haar lief...  

Bovendien had Eddy Tas zich die namiddag meester gemaakt van de geluidsinstallatie die er 

nog hing van de zaterdag en had hij , als imitator van Meeken Roelandt, de wedstrijd van de 

nodige commentaar voorzien, hierbij voortdurend zijn vader, Tassens Kleinen, wakker 

makend die zijn roes aan het uitslapen was.  

Ik kan u verzekeren dat er over die “kinderkoers” evenveel gepraat is in den Boekent als over 

de echte wedstrijd van het weekend. 

Waar is de tijd ....? 
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Het begon met een discussie tussen pot en pint … en kende de epiloog bij 

de rijkswachtcommandant.  

Het nachtcriterium van de Roxy anno 1973 
 

“Kèsken” is ook steeds het dorp geweest waar men niet om een stunt verlegen zat en daarbij 

speelden onderlinge weddenschappen een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol. 

Zo getuigt onderstaande foto van een weddenschap met “kermis te Kèsken” tussen “Jef Krak 

(Jozef van den Eynde) en “Stif zenne Robert” (Robert Van Keymeulen), die in een onderling 

duel uitvochten wie het rapst kon rijden.  Zoals we op de foto kunnen zien werd de 

weddenschap met het nodige geestrijke vocht overgoten. 

 
Jef links, Robert rechts (met dank aan William De Deyn voor de foto) 

 
En zo komen we bij de “lange hete zomer” van 1973. De namen/bijnamen van zij dit epos 

verwezenlijkten zijn bij de mensen die regelmatig in Café “de Roxy”, bij Rita en Freddy, 

kwamen zeker niet onbekend. 

Want het waren de vaste tooghangers van de Roxy, die voor volgend waargebeurd verhaal 

zorgden. 

Al de hele zomer waren zij aan de toog met elkaar aan het palaveren en ontstonden er 

verhitte discussies over de vraag wie van hen het rapste kon rijden. En zij, dat waren onder 

anderen Patrick De Schutter, Dikke Sis (Frans De Pril), Eddy Raes, Van Dammeken, Staaf 

Piens, Freddy De Leeuw, Lapken (Eddy Van Impe), Kapteintje (Willy Van Londersele), Rudi 

Van Rossem, Marcel Callebaut en nog enkele anderen wiens namen ons niet te binnen 

schieten. 

Op een avond besloten ze zich voor een eerste keer te testen en vertrokken ze voor een korte 

proef met vertrek aan de Roxy, tot de kerk van Kerksken en terug, maar … wee o wee, 
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verwarring alom, want de ene was in wijzerzin rond de kerk gereden en de andere in 

tegenwijzerzin, zodat er nog geen uitsluitsel was wie nu de beste was. 

Een tweede poging richting de kerk in Haaltert viel al even faliekant uit, al werd Staaf Piens 

toen op fraude betrapt (hij kon niet volgen en had zelf zijn band plat gezet, maar niemand 

wilde hem een pomp lenen en hij kon te voet terug naar de Roxy). 

Dat duurde zo al weken en uiteindelijk opperde iemand het idee: “Willen we ’s nachts eens 

een echte koers organiseren?” 

Het idee vond algemene bijval en men zette zich aan het organiseren. Er werd al snel 

overeengekomen dat de inleg 20 frank zou zijn en dat de winnaar 5 bierbonnetjes ging 

krijgen … tot “Stella Foos” (Alfons De Smet, de vader van Rita) binnenkwam en hij prompt 

een premie gaf van 10 (TIEN) bakken bier. 

Maar met zo’n prijzenpot moest de organisatie “af” zijn en iemand werd aangesteld om een 

affiche te ontwerpen met als opschrift “KERMISKOERS VOOR NACHTTOERISTEN” waarbij 

de verzekerde deelname aangekondigd werd van Luis Ocana en Joaquim Agostinho. 

De koersdirecteur werd al vlug gevonden in de persoon van Felix Levitan, alias Patrick de 

Schutter. 

Er diende natuurlijk een directiewagen voorop te rijden en wie kwam daarvoor beter in 

aanmerking dan Frans De Pril met zijn Triumph décapotable? Toen herinnerde Eddy Raes 

zich dat er  bij vader Albert nog een paar verroeste reservewielen stonden. Het was dan ook 

logisch dat Eddy in de wagen van Frans als mecanicien zou fungeren. 

En zo kwam die bewuste zondagavond (niemand herinnert zich nog de exacte datum, maar 

het was kort na de wedstrijd voor liefhebbers in juli met Kermis “Ten Drauk”) toen een bende 

“nachttoeristen” van diverse pluimage zich  opstelden aan de Roxy. De mooist uitgedoste was 

zonder twijfel de toenmalige garçon van de dancing van de Roxy, Paul Hunninck. Paul had 

geen fiets bij en leende er één van Laurent Roelandt, de voorzitter van de wielerclub 

Kerksken Sportief, maar een groter probleem was dat hij geen koersbroek had. Cafébazin 

Rita had echter al snel de oplossing bij de hand in de vorm van één van haar “hot pants” (die 

toen in de mode waren). Ik kan getuigen dat Paul werkelijk om te stelen was in zijn outfit. 

Het parcours zag er als volgt uit: start aan de Roxy, rechtsaf aan de Beekstraat, den Berg 

boven, rechtsaf naar de Hofstraat en zo terug naar de Steenweg en de Roxy. Eén duo legde 

het parcours in tegengestelde richting af. Marcel Callebaut had ergens een versleten tandem 

op de kop getikt en samen met Jefken De Pelsmaecker achterop vormden zij de medische 

dienst, die de renners in omgekeerde richting tegemoet reed. Alleen werkten de remmen van 

de tandem niet meer en bij het afrijden van “den Berg” reden ze rechtdoor in de weide i.p.v. 

linksaf te slaan naar de Beekstraat. 

Met veel getoeter van de Triumph vertrokken ze voor de eerste ronde. Wanneer het de 

bedoeling geweest is om het volledige dorp, de Beekstraat, den Berg en de Steenweg wakker 

te maken, dan zijn ze daar perfect in geslaagd, want vanaf de tweede ronde stond iedereen 

buiten en de reacties waren van “tweeledige aard”. Er waren er die spraken van “een bende 

stekezotten”, maar – vooral – in de Berg steeg het enthousiasme ten top, zeker toen 

beenhouwer Vocaet in de tweede ronde met een zakdoek stond te zwaaien om een premie aan 

te kondigen. Hetzelfde verhaal op de steenweg waar men de renners zelfs besproeide met een 

waterspuit. 

Het eigenaardige is dat niemand van zij die het meemaakten zich nog kan herinneren wie de 

koers won (men denkt een jongen uit de Lebeke). Paul Hunninck liet me weten dat hij met 

zijn speciale koersbroek toch nog tweede is geworden en Eddy Van Impe drong 



265 
 

onverbiddelijk aan op de diskwalificatie van “Van Dammeken” omdat die zich gedurende een 

toer had weggestoken. 

Wat ik mij als toeschouwer nog perfect herinner is een rij mannen die aan … het kotsen 

waren in het baantje naast de Roxy, want velen hadden zich vooraf overvloedig gehydrateerd 

met menige alcoholische consumptie. 

Maar hiermee was het epos nog niet ten einde, want de maandagmorgen kreeg Freddy 

Coppens, de patron van de Roxy, een telefoontje om zich in de namiddag aan te melden bij de 

commandant van de rijkswacht in Haaltert. 

Toen Freddy de rijkswachtkazerne binnenkwam zei de rijkswachter met wachtdienst ter 

inleiding aan Freddy dat het gezicht van de commandant “op onweer stond”. 

Freddy klopte en meldde zich op het bureau bij de commandant en het gesprek verliep 

ongeveer als volgt: 

- En Freddy alles goed? 

- Ja commandant dat gaat. 

- En hoe is ’t met de koers geweest? 

- Goed commandant, veel volk, veel coureurs gehad en een koers zonder accidenten. En 

nog eens bedankt dat de gendarmen mee voor de begeleiding gezorgd hebben. 

- Ja maar Freddy, ik spreek niet over de koers van de donderdag, …. MAAR het schijnt 

dat er nu ook al ’s nachts in de koers gereden wordt in Kerksken. 

- (………………………………) lange stilte van Freddy 

Wie commandant Biesemans gekend heeft kan zich het tafereel zo voor de geest halen. Maar 

de commandant bleef de vaderlijke figuur die hij steeds geweest is en Freddy kwam er vanaf 

met een strenge vermaning. 

Ik kan u verzekeren dat alles wat hierboven geschreven is met de waarheid overeenstemt, 

want ik heb alles uit de eerste hand, … alleen “wenst mijn bron de anonimiteit te bewaren” 

zoals dat in de echte boeken dan heet. En … ik weet waarom. 
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Hoofdstuk 4 

Microreportage Aimé Roelandt – Een hommage 
 

 

Aimé interviewt Kerkskenaar Yvan De Pelsmaecker na zijn zege in Terjoden124 

Het zou een schande zijn om over de wielerwedstrijden in “Kesken” en in de hele 

Denderstreek te schrijven zonder aandacht te besteden aan de “éminence grise” van de 

wielerreporters, Aimé , Pizjillens Meken, Roelandt. 

Hoe men het ook draait of keert, Meken is gedurende meer dan 40 jaar synoniem geweest 

voor de wielersport in de Denderstreek en het is dan ook met heel veel genoegen dat ik hem 

een aantal jaren geleden – toen ik het boek “Arm maar proper” aan het schrijven was - 

geïnterviewd heb in zijn stemmige woning in den Boekent, naast het ouderlijk huis. Tijdens 

die namiddag hebben wij samen de mooiste herinneringen opgehaald aan zijn rijk gevulde 

carrière en de tijd ging voorbij zonder dat we het zelf beseften. In oktober 2019 zakte ik 

opnieuw af naar den Boekent en voor de tweede keer slaagde hij erin om mij te verbazen met 

zijn ongelooflijk geheugen. 

Weinigen weten dat Meken zijn lange carrière begonnen is door een weddenschap. Maar ik 

laat hem zelf aan het woord zoals hij het enkele jaren geleden vertelde : 

“Als kind, was ik al gefascineerd door alles wat sport was. Ik was een verwoed verzamelaar 

van wielerchromo’s in de reeks “Chicorei Jacobs” en via mijn peter “Pizjillens Mé”, die 

trouwens ook een fervent supporter was van voetbalclub Eendracht Aalst, hoorde ik de 

heroïsche wielerverhalen van voor de oorlog aan. Van TV was toen nog geen sprake en 

mijn idolen waren de toenmalige radioreporters Maurice Dieudonné en Piet Thijs. Al heel 

vroeg ging ik die te pas en te onpas imiteren, zelfs op school. Ik deed het zelfs zo goed dat 

Meester Richard met mij ook naar andere klassen ging om mijn kunsten ten toon te 

spreiden. 

 
124 Met dank aan Yvan de Pelsmaecker voor de foto 
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Toen ik later als jonge kerel de plaatselijke herbergen onveilig maakte, was er na een paar 

glazen heel weinig nodig om met een “pintj” als geïmproviseerde micro de wielerreporters 

van die tijd te imiteren. En zo zat ik op een avond in café “zaal Rio” bij Van den Neucker. We 

schrijven 1960. Ik had weer één van mijn imitaties ten beste gegeven en Van den Neucker 

daagde mij uit door te zeggen : “Als ge da na mè een pintj kinjt, zouje da na oek me nen 

echte micro kinnen? ’t Es ier koers ver onderbeginnelingen” Ik nam de uitdaging aan en 

vanop een ladder en met twee gammele luidsprekers naast mij gaf ik mijn eerste 

wielerreportage aan het huidige café “de Roxy”. Ik herinner mij dat er ongeveer 100 

deelnemers waren en dat de wedstrijd gewonnen werd door Johnny Cooman na een bitsig 

duel met Nico Ghijssels uit Welle. De wedstrijd eindigde zelfs in een ware vechtpartij tussen 

de twee supportersclans waarbij de bloemtuil letterlijk sneuvelde. 

Het jaar nadien was er het fameuze exploot waar heel Kerksken over sprak : op aanstoken 

van “de Langen doktoor” Van Rampelbergh, waagde Franske Mertens (Francis Martin) 

zich aan een wereldrecordpoging accordeon spelen en avond aan avond voorzag ik alles 

van commentaar. En zo ben ik stilaan overal gevraagd geweest, maar nooit heb ik gedacht 

dat deze hobby zou uitdraaien op een ware passie die meer dan 40 jaar duurde. Dat wil 

zeggen dat ik zo’n 2 500 wedstrijden heb mogen verslaan. 

Uiteraard heb ik al die jaren grote beloften de revue zien passeren, heb ik grote vedetten 

mogen interviewen, maar de mooiste jaren waren toch de jaren zestig toen de streekrenners 

een massa supporters op de been brachten en ik goed moest opletten dat ik de ene niet meer 

vernoemde dan de andere of ik kreeg van de supporters van de tegenpartij de opmerking : 

“Zeg menne jongen hoeveel eije ghad è van den diejene zè vader?” 

En uiteraard, als ik in den Boekent op eigen plein speelde, was ik er nog meer met mijn hart 

bij en … ik herinner mij nog goed de kleinen van Jefken en Louisken (dat was ik) die nooit 

van mij weg te slaan was en, bijna even goed als ik, de renners van De Denderstreek van 

meters ver herkende. 

Met de jaren kon ik ook steeds meer rekenen op de technologische vooruitgang. Daar waar 

ik het in het begin moest doen met twee gammele luidsprekers van “Milleken de Smet of van 

Braeckman”,  kwam er een eigen bestelwagen bij, in orde gesteld door Noël Noerens en van 

houten bakken (voor de administratie) voorzien door Paul Bellens uit den Boekent 

Nadien kreeg ik ook de kans om het koersverloop live te volgen via de radioverbinding met 

de wagen van Willy Van den Neucker. 

Toen ik in 2004 65 jaar werd, hield ik het commentaar geven voor bekeken. Mijn laatste 

wedstrijd die ik van commentaar voorzag was in Schoonaarde, … maar mijn opvolger 

stond reeds klaar. Gedurende jaren was de vaste chauffeur van de wagen met de groene 

vlag, Paul De Muyter uit de Pontweg in Haaltert. Paul bracht telkens zijn zoontje mee, 

maar omdat die geen 18 jaar was, mocht hij niet in de volgwagen plaats nemen, zodat Paul 

het kereltje steeds bij mij in de bestelwagen afzette. Het jongetje volgde alles zo aandachtig 

dat hij op de duur de renners beter kende dan ik en toen ik stopte als speaker was ik maar al 

te blij dat Niko De Muyter klaar stond om mij op te volgen en als ik nu zie dat hij de vaste 

speaker is in de zesdaagse van Gent en op tal van topkoersen op de weg en in het veld, in 

binnen-en buitenland, dan ben ik toch wel trots op mijn “poulain” 

Meken, ik had bij onze laatste ontmoeting Niko mee uitgenodigd voor ons gesprek en de 

vreugde en de trots in je ogen spraken boekdelen. 

In naam van al de wielerliefhebbers, van harte bedankt voor de mooie uren die je ons, en ook 

mij als kleine jongen, liet beleven! 
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In gesprek met beroepsrenner André Dierickx 
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Met zijn opvolger Niko De Muyter 
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Besluit 
 
 

En zo zijn we aan het einde gekomen van onze herinneringen aan het wielrennen in mijn 

geboortedorp Kerksken. 

Ik meen overvloedig aangetoond te hebben en te mogen besluiten 

1. Dat het wielrennen en alles erom heen gedurende bijna 90 jaar een belangrijke rol 

gespeeld heeft in het sociale leven van ons dorp. 

2. Dat de koersen in ons dorp onlosmakelijk verbonden waren met de lokale 

festiviteiten. 

3. Dat de plaatselijke neringdoeners en vooral de herbergiers een doorslaggevende rol 

speelden bij de organisatie en dat elke organisatie viel of stond met de vrijwilligers. 

4. Dat de bloeiperiode en de massale belangstelling in de jaren 50, 60 en 70 zeker ook te 

maken had met de prestaties van de jongeren uit Kerksken en de directe omgeving. 

5. Dat de intrede van het massatoerisme, het verdwijnen van veel cafés, het ontbreken 

van de nodige helpende handen  en het gebrek aan “lokale” vedetten mee gezorgd 

hebben voor de teloorgang van het wielrennen in Kerksken (en ook in andere 

gemeenten). 

6. Dat we met Aimé Roelandt een echt icoon van de wielersport in ons dorp hebben. 

 

Het is dan ook jammer te noemen dat in 2016 een einde kwam aan een traditie van bijna 90 

jaar en we kunnen alleen hopen dat we met deze terugblik de herinneringen hieraan voor het 

nageslacht vastgelegd hebben en … wie weet vormen zij een inspiratie voor anderen om de 

draad weer op te pikken. 
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