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TER INLEIDING

De zaalge stonden die ’k op aard beleef
Zijn deze van een soms verloren uur

)
Wanneer de pen mij uit de vingren valt,
Geen enkel woord op ’t blanke bladje komt.

Victorien Vande Weghe zit in zijn boekencel. Hij is alleen nu. Buiten, in de
Stefaniastraat in Laken, is de avond gevallen. Een laat rijtuig rolt weg, in de
verte, met het geluid van een omfloerste trom, stil en stiller. Hij schikt zijn blad
en doopt zijn pen in de inkt. Maar hij trekt de hand niet terug. Een diepe rust
daalt over hem en een vage gedachte begint haar bestaan in zijn hoofd, zoekt
haar weg, neemt hem mee naar het land dat nergens is en overal. Het land
waar ook Baudelaire is geweest, waar alles tot de ziel spreekt in het geheim,
waar alles orde is en schoonheid en opperste genot. Zalige stonden zijn dat...
Verloren stonden ?

Verloren stonden zijn het niet voor mij,
Wen ik mij in gedachte ver en wijd

Van onze wereld waan, waar domme strijd
Owm goud en macht verrot de maatschappij.

Mocht 0ok jij, bij het lezen van een of ander vers van de dichter, even de blik
afwenden van het blad en wegdrijven in een mijmering of een bespiegeling die
de ziel verruimen en doen uitstijgen boven het normale en banale bestaan,
weet dan dat het geen verloren stonden zijn. Het soms vergeten uur wordt altijd
een onvergetelijk uur.

Ik wens je, beste lezer, enkele zalige stonden. Misschien glimlach je om deze
voorvaderlijke, romantische uitdrukking, om deze twee oude woorden die de
glans en de geur hebben van grootmoeders linnenkast. Dan wens ik je enkele
« aangename ogenblikken ». Het gebruikelijke moderne cliché is eigenlijk « en-
kele aangename uren » maar dat lijkt me een overdreven verwachting. En zo
bij toeval een jeugdige lezer even deze bloemlezing mocht doorbladeren, dan
wens ik hem of haar enkele « toffe momenten ».
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Een paar practische opmerkingen :

Ik heb in alle 19e eeuwse teksten de moderne spelling consequent toegepast,
tot zelfs in de titels van tijdschriften zoals De Vlaamse School.

Waar versmaat en ritme het toelieten heb ik de taal gemoderniseerd (b.v.
door het weglaten van de buigings -n). Een enkele keer heb ik een woord ver-
vangen door een synoniem.

In de inleiding over leven en werk van de dichter zijn alle citaten uit zijn
werk — en alleen die teksten — cursief gedrukt.

Om de leesbaarheid van de tekst niet te bemoeilijken heb ik zorgvuldig voet-
noten en referenties vermeden. Op het einde van dit boek vindt de lezer een
summiere bibliografie.

5 D%v;oorden gemerkt met een * worden verklaard in de alfabetische lijst op

z. 132.



Het leven is een droom, en na het jongst ontwaken,
wat blijft er over ?... Slechts een graf'!

HET LEVEN VAN EEN MENS



HET BOEK DES LEVENS.

't Menschelik leven gelijkt aan een alleshelovend boek, dat
Niemand openen kan naar eigenen keuze, of weer toeslaan ;
Gelds het er lief of leed in, slechts ééns words iedere bladzij’

Traagzaam, woord voor woord, maar zondef verpoozen gelezen.

‘Wel hem, die in het boek naar lichaam en ziele geluk vindt ;
‘Welhem, die met geen tranen het blad doorweekt van het Heden,
Noch om dat van het Toen moet treuren in pijnlike wroeging,
Minder nog beeft noch schrikt voor Morgen,een donkerder ander.

Dageliks draait zich zelf een bedroevend en heuchelik blad om,
En geen sterveling kan dat blad-omdraaien weerhouden.

Graag zoumen keeren terug tot het blad waar bloeide dejeugd eens
Nog wanneer van het graf men het blad alreede in dehand houds.

Antwerpen, November 1868. VICTORIEN VANDE WEGHMES

Uit De Vlaamse School, 1869, p. 173
Het vers is een Grlekse of Latijnse hexameter : een metrlsc,h VETS van zes voeten,
spondeeen (lang lang < —) of dactylen (lang-kort- -kort 2~ - -).
e T L e S e B
Traagzaam woord voor woord maar zonder verpozen gelezen.
De laatste voet kan - - zijn. Dautzenberg was de grote promotor van de metrische
poézie (zie blz. 21).
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O, draagt mij dan, zo is het mooglijk, tussen
De beide graven van het lieve oudrenpaar.

Op een mooie dag verlaat Carolus Vande Weghe zijn geboortedorp Ruisele-
de in West-Vlaanderen. Welk toeval of welke noodzaak hem naar het land van
Aalst voerde, hebben we niet kunnen achterhalen. Hij trouwt met een weduwe
uit Mere en na haar dood hertrouwt hij met Coleta Maesschalck, eveneens uit
Mere. Carolus woont in Haaltert op de Hoogstraat, is kamslager en boer. Op 9
januari 1834 schenkt Coleta hem een zoon, Victorinus. Zesenzestig jaar later
leest een oude, zieke man, in een burgerhuis in Laken, de verbeterde drukproe-
ven van zijn laatste dichtbundel. Maar hij is zo zwak en zo moe en sluit voor de
zoveelste maal even de ogen.. Zo begon voor Victorien Vande Weghe
de eeuwige slaap. In zijn magere handen klemde hij zijn laatste verzen :

Tk moet wel (...)
Geloven dat God toch zijn hemel bewaart
Alleen voor die eerlijk en goed zijn op aard.

Dat was de 13e april 1900. Tussen deze twee data ligt het rechtlijnige leven van
een diepzinnig en fijngevoelig man die al zijn krachten gaf aan een alomvat-
tend ideaal, de verheffing van het Vlaamse Volk — en die zijn vreugde vond in

e vriendschap, in de liefde, in de kleine dingen van het leven, ook — en niet
in het minst — in de schoonheid van de pogzie.

Coleta Maesschalck blijft voor haar zoon, zijn leven lang, de onvergeetbare
moeder, de edele vrouwe. Ze is vroom, werkzaam, vol vertrouwen op de voorzie-
nigheid, op elk ogenblik beschikbaar voor haar kinderen, en steeds opgeruimd
en optimistisch. Wanneer de avond valt over zijn eigen leven, mijmert Victo-
rien over

’t Lied dat vaak de moedermond
Om hare zoon te troosten vond ;
Het klonk ginds in de Viaamse woon
Zo tederzacht, zo wonderschoon

en hij herinnert zich hoe hij met kermis de goede moeder kollebloemen aan-
bood. vurigrood, met volle trossen.
Een tiental jaren na haar dood schreef de dichter Het Beeld Mijner Moeder :

Moeder, gij lievende vrouw die de zoetste gebeden mij voorspraakt,
Die mij het schoon deed kennen uit duizenden wondere dingen,

En mij der waarheid zaad te kiemen legdet in 't harte.

Moeder, die graag tot kind u verkleinend, mijn speelkameraad werdl,

Immer met wakende zorg, met heldere lach om de lippen ;
Die, bij de kantlende wieg, zo menige nachten doorwaaktet,

()



Meer dan ooit doorgrond ik hoe wijs de vermanende les was
Die mij betrachting™* der deugd aantoonde als het doel van het leven.

()

Heimwee drijft me altijd met onweerstaanbare kracht voort,
Moeder, ter plaats waar ge rust, om daar al wenend te knielen !

Er is nauwelijks een vleugje literaire pose in het laatste vers... Het is een ge-
tuigenis dat elke moeder zich wel wensen zou.

Carolus Vande Weghe zong het Liedje van Vader. Het klonk een beetje
anders dan dat van moeder :

« Wie zijn geburen kent en ziet,
Ziet gans de wereld door | »

Dat liedje zong de vadermond
Me als kind zo dikwijis voor.

« Ja, om te weten hoe het gaat
Van zuid- tot noorderpool,

Heb ik noch reis noch vaart te doen :
Dat leert hier kerk en school. »

Wat zag Carolus wel zo speciaals in zijn geburen ?
Een school met een vooruitstrevende onderwijzer :

« Hoe needrig is het leraarshuis
Waar woont een brave man,
Voor wie ik steeds mijn hoed af doe,

En buig zo diep ik kan.

Omdat van hem ik ’t eerste woord
Van vrijheid heb gehoord.
Van liefde, leven, plicht en recht...
(...

Omdat hij waarheid zoekt alleen
Noemt zeker volk hem « geus »* | »

Een pastoor die de domper zet op de toorts van de vooruitgang, die wil dat al-
les en iedereen blijft bukken onder het juk van het geloof .

« Hoe prachtig rijst de priesterwoon,
Waar leeft een heilig man,

Die ’t licht, ontstoken in de school,
Zo noo zien branden kan. »

Kerk en school bieden elkaar gestaag de kop en die strijd, zo zingt Carolus

voor zijn zoon, moet eens Vlaanderens redding zijn ofwel zijn volledige verval.
Aan welke kant hij staat, heeft hij ons ondertussen meer dan duidelijk gemaakt.
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En als Victorien zijn gedicht besluit met te zeggen dat die woorden van vader
steeds diep in zijn geest geprent blijven, liegt hij er ook niet om. Dat zullen we
verder zien. Maar vader Carolus was een wijs en gematigd man. Het aardse lot
gaf hem de vreugde en het lijJden van de dagelijkse zorgen, hij dankte en loofde
God, die bron van hoop en troost. ’s Avonds rookte hij zijn pijp en vertelde aan
zijn kinderen het verhaal van Vlaanderens lijden en strijden in het verleden of
las hij in een oude bijbel, die hij later aan zijn oudste zoon schonk. Zijn hoofd-
bekommernis was zijn werk en zijn gezin en zo hoort het nu eenmaal :

Geheel zijn leven was een zacht en zalig strijden
Tot op de jongste dag — voor ons, zijn dierbaar kroost.

Het is zeker dat de dichter veel aan zijn vader te danken heeft : een beschou-
wende geest, die vaak verglijdt in bespiegelingen over zin en doel van het leven,
een kritische houding en een grote rechtvaardigheidszin, die leiden tot ver-
toornde verontwaardiging bij het schouwspel van de negentiende-eeuwse reali-
teit — maar nooit tot steriel sarcasme of gevoelloos extremisme. Zelfs als zijn
mond vervuld is met de bittere smaak van de eindeloze rij ontgoochelingen, als
hij bedriegers, uitbuiters en verdrukkers gispt, vervloekt hij niet. Geduld, de
jongere zuster van de hoop, en medevoelen met iedere vorm van menselijke mi-
serie halen steeds weer de bovenhand. En die deugden dankt hij dan waar-
schijnlijk weer aan zijn moeder Coleta :

Ik draag geen haat {(...)
Maar ik beklaag ze die uw volk ontaardden.

Carolus en Coleta kregen nog drie jongens en twee meisjes. Ook over hen
blijft de dichter zeer discreet. Een paar gedichten brengen ons wat nader bij de
familie : een welkomstgedicht aan het eerste kind van één van zijn broers ; een
eenvoudig en doorvoeld vers Op het Doodbeeldeken van mijn Broeder Frans-
Alowies (die stierf toen hij nog geen veertig was) :

Voor hem der wereld school was ene school van strijden,
Met zijn eenvoudig hart, met zijne goede ziel ;

Maar nimmer bittre klacht in smarten of in lijden

Die tegen ’t grillig noodlot zijne mond ontviel.

Voor zijn zuster Maria schrijft hij een gedicht, waarin hij de tijd oproept
toen ze samen speelden, leerden en werkten :

O kindertijd, o zoete tijd,
Wat hebt gij vaak ons hart verblijd !

en weemoedig voegt hij er aan toe, ergens in een kazerne in Vlaanderen of
Wallonié :

Waarom hebt gij, o wereld, ons
Zoverre toch gescheiden ?



Rosa was de jongste en Victoriens petekind. In haar gebedenbocek, ene Na-
volginge Christi, commentariéert haar broer in enkele simpele verzen het wezen
van Jezus’ leer. Op het einde van zijn leven woont Rosa niet ver van hem in
Laken. Ze liggen er ook naast elkaar begraven.

s Zomers der zeisen klank,
; 1
s Winters der dorsers zang.

Rustig verglijden de kinderjaren op het ritme van de seizoenen. De school
met meester Van Gutte staat rechtover het huis van de kleine Victorien. Veel
later, als hij met vakantie is in Haaltert, hoort en ziet de dichter vanop zijn ka-
mer het leven van de dorpsschool : °k Hoor graag de Meester om zijn volkje
schellen. De kinderen oefenen gezamenlijk, luidop, en voor en na de les weer-
klinkt het krachtig « Vader-Ons ». Onder de speeltijd spelen de knaapjes met de
kaatsbal en de lieve meisjes dansen hand in hand...

En zo vanuit mijn venster
Hoor ik de lering aan ;

En mijne jeugd herdenkend
Lang blijf ik dromend staan.

Want het was net zo, twintig jaar geleden, toen Victorientje, met de kaatsbal
in de broekzak, ter schole toog...

Als de klas uit is of in de vakantie helpen de kinderen thuis en op het veld of
zwerven door weiden en boomgaarden en langs de akkers, waar de wiedsters
onverdroten bezig zijn of de sikkels van blonde boerinnen het koolzaad snijden.
Een andere keer volgen ze dansend en springend het laatste voer, waar bovenop
de bindsters uitgelaten zitten te zingen. Ze zoeken vogelnesten in de hagen en
klimmen in de kruinen van de bomen — of plukken enorme ruikers boterbloe-
men en kollebloemen. Soms ook blijft men in het dorp rondhangen. Alles is er
rust. De zwaluwen glijden kwetterend langs het torenhaantje, dat glinstert in
de zon ; daaronder liggen de strodaken te zamen, waar vrede heerst bij 't stille
lijden. Als het angelus klept slaat elkeen het teken des kruises. Weerklinkt er er-
gens een lied uit een herberg, dan sluipen de kinderen naderbij om te luisteren.
Af en toe gaan ze spelen op het kerkhof, tot ze door de koster worden wegge-
jaagd :

En wij lazen daar de namen
Op de kruisjes, van zovelen
Uit het dorpje er begraven

Tegen de avond komen de mannen terug van het veld en na het avondmaal
leeft het dorp nog even op wanneer de buren buitenshuis een babbeltje slaan.
Van op een afstand of weggedoken in de veilige groep luisteren de kinderen
gretig toe :
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DE TWEELING.

FRAGMENT UIT EENE DORPSVERTELLING.

Uit de Vlaamse School, 1867, p. 201.
Bij een gedicht van Vande Weghe over een waar voorval in Haaltert.
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Toen wij ’s avonds na den eten
Gingen waar de burevrouwen
Op de hurken neergezeten
Kwamen gal en laster brouwen
En de staat van ieder maken...

Over de winterse vermaken van de jeugd is er geen spoor in het werk van
Vande Weghe. De winter heeft slechts een kleine plaats in zijn gedichten,
meestal als symbool van dood en (schijnbare) ondergang. De dichter zingt lie-
ver over lente en zomer. In de praktijk was de winter vaak synoniem van ont-
bering, honger en kou. Maar waar er geen gebrek is, waar schuur en schelve ber-
gen hun geschenken, daar nestelen zich gezelligheid en geborgenheid rond het
haardvuur. In een lang gedicht Op de Hoeve roept de dichter de sfeer op, bij
hen thuis, een decemberavond van het jaar 1861. Het tafereel kan men even
goed twintig jaar vroeger of later situeren :

't Was in het gure seizoen, als de dagen maar open en toegaan,
Lang was ’t zwaluwpaarken vertrokken naar zuidergewesten,
't Loeiende vee stond binnen de warmere stalling gesloten

(o)

’t Was, zo zeg ik, des winters : een prachtig besternde avond,

Als het akkergereedschap leeg aan de wanden der schuur hing,

Als in zolder en kelder — met granen en vruchten voorzien reeds —
Dagelijks nog door de dorsers de voorraad immer vergroot werd

()

Nauw was de avond gevallen — de honden in vrijheid gelaten,
Of aan de huislijke haard, in de warme geslotene keuken
Kwam het verknochte gezin weer blij om het knapperend houtvuur,
Of bij de tafel in ’t rond, in de schaduw des pinkenden lamplichts.
Pas was luide de bee na den avondmale geéindigd,

()

Toen de onderwezene dochter des huizes een leerzaam verhaal aan

’t Jongere kroost uit het boekje van Thomas a Kempis ons voorlas.
Dan grootvader verhaalde — misschien voor de duizendste maal reeds
Hoe, in zijn jeugd, hij gediend had onder de Keizer der Fransen...

Dat verhaal van grootvader is blijkbaar een soort T.V.-feuilleton avant la
lettre, met een onbegrensd aantal afleveringen. En juist zoals nu zijn de jonge
snaken erop verzot en dromen zichzelf ook reeds een heldenrol toe. Maar
grootva wijst hen vermanend terecht met pacifistische beschouwingen en ver-
zuchtingen. Nauwelijks is hij hiermee klaar of een buurmansjongen

Struis en gezond als een reus kwam ramlen aan de honkdeur

Vragend of daar « geen belet was » dan met « elkeen nen goén avond »
Binnen de woon trad, zeggend : « gedoogt dat ’k mijn pijpken eens aansteek » ?
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« Wel voorzeker, Johan, kom neem u een stoel en zit neder. »
Klonk het uit ieders mond, terwijl Maria, de dochter,

Reeds d’aangebodene stoel juist nevens Johannes geplaatst had,
En aan ’t vuur van de haard hem een zwavelstokje in brand stak.

We weten dat er eertijds een soort code bestond waarmede aan de kandi-
daat-vrijer werd diets gemaakt wat hij mocht verhopen. De vraag om de pijp te
stoppen, het aanbieden van de stoel, alles had zijn betekenis. En wanneer het
eigenlijke voorwerp van zijn bezoek hem eigenhandig vuur aanbood, beduidde
dit dat het licht volledig op groen stond. Het weze gezegd dat in dit geval de
decodering van het ritueel reeds lang gebeurd was, want Johannes en Maria
vrijden al twee jaar (in eer en deugd stelt haar broer ons gerust) en alles is
geschikt voor de trouw, na Pasen :

Sprak niet gans de gebuurte van de eer die men 't paar zou bewijzen,
Van inhaling met ruiters, van siering, verlichting en praalboog,
Zonder te reppen van 't geen Maria’s vriendinnen, die schalksen,
Hadden verzonnen te doen voor huwelijkskamer en bruidsbed ?

Nu loopt het gesprek over velden en vee, over het strenge vorstweer dar aan-
hield lang nu véor Kerstdag. Als het niet rap ging dooien, zouden koolzaad en
klaver vervriezen en het leven duurder worden. Zo gaat de conversatie tussen
Johannes en zijn toekomstige schoonvader Carolus — waarop Coleta, de moe-
der van het gezin, optimistisch afrondt dat andere vruchten misschien dubbel
zullen opbrengen, dat men niet op voorhand moet klagen en dat God alles ten
beste schikt.

Johannes siopt nog eens zijn stenen pijpken, zegt slaapwel en stapt dan maar
eens op. Maria vergezelt hem tot buiten. Voor hij weggaat, haalt ze vanonder
haar voorschoot een pakje met wat brood en spek. Johannes moet dat afgeven
in een werkmansgezin waar er nood is : de vader, een metser, is een maand ge-
leden van de stelling gevallen en dan nog uitgerekend bij het bouwen van de
nieuwe schuur op de boerderij van Carolus en Coleta. De man ligt nu te bed
met gebroken arm en ribben. Hoe zou de struise reus dat kunnen weigeren aan
de vriendinne zijns harten die het hem vraagt met tranen in de ogen ?...

Zo leeft het dorp zijn vreedzaam bestaan door winter en zomer. Af en toe
wordt de rust van het dorpsleven verstoord door een minder vaak voorkomen-
de of ongewone gebeurtenis, die even nieuwsgierigheid of sensatie opwekt.
Plots weergalmt het schelle belgeklingel van een berechting en doet de voor-
deuren openzwaaien : een vrouw of een kind valt op de knieén. Soms ver-
schijnt er een leurder op het dorp. Een andere keer zijn het reizende muzikan-
ten die even halt houden en enkele nummers ten beste geven :

Een hondje op ’t vrolijk deuntje danst
En huppelt in het rond ;

Het beestje is zo fijn geleerd
Alsof ’t muziek verstond.
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Uit De Vlaamse School, 1873, p. 170.

Bij Vande Weghes gedicht Reizende Muzikanten.
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En bij gelegenheid van een volks feest duikt er wel eens een kwakzalver op
met zijn pillen en zijn leugens :

Het heugt me nog zeer wel, toen ik een kind was,
Dat men op ’t dorp, bij kermisdag,

Op een stellaadje of op een lege bierton,
Een goochelaar er zwetsen zag :

Een wonderdokter, met zijn waar voor niets schier,
Zijn poederpakje artsenij,

Die hoofd- en buik- en maag- en rugpijn
Genezen kon op een-twee-drij ;

Mij dunkzt, ik zie hem nog die heksenmeester,
De landlui rond zijn troon geschaard,

Hoe hij zijn elixir, zijn zalf te koop bood,
De ganse wereld door vermaard.

Als lichtende gensters dwarrelen doorheen het werk van Vande Weghe flar-
den herinnering aan het nederig Eden, het zalig oord. leder jaar zal hij er enkele
dagen vakantie doorbrengen. Terwijl hij op schildwacht staat in het Waalse
Bergen, waarheen hij omwille van zijn Vlaamse strijdvaardigheid verbannen is,
dwalen zijn gedachten naar het geliefde Haaltert :

Wen ik hier op de vesting sta

Het wapen in de hand

Dan denk ik aan een strodak ginds
En aan mijn lieve Viaandrenland

(el

’t Is avond, en van ver ik zie

De stad nog, gans verlicht ;

1k denk dat mijn vlaams dorpje nu
Bij maneglans te sluimren ligt...

De indrukken en gevoelens die de herinnering aan het geboortedorp of het
weerzien ervan in zijn ziel oproepen, heeft hij het zuiverst samengevat in het ge-

dicht Waar ik het Licht zag.

Als de dagster, die aan de hemel wacht houd,

Blinkt hij, draaiend boven der bomen kruinen :

's Kerkjes windhaan, ginds in het stille dorpje,
waar ik het licht zag.

Tussen loof en groen, als der vooglen neste,

Staat het needrig huis met zijn veldlijk strodak,

Waar ik kind was eens, en er smaakte een schuldloos
vreugdegenoegen.
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Alles tuigt van lust er — van reine liefde,

Die de landman vindt, onbewust der steden

Drukte en ijdle praal ; want de pracht noch grootheid
hoeft men op ’t dorpje.

'k Vind de boomgaard weer, nog beplant als voortijds,

Waar de lente elk jaar in April de takken

Mild met bloemen kleurt, tot de herfst ze in weelge
vruchten gerijpt heeft.

'k Hoor nog steeds daar achter het huis de beek zich

Murmlend heenspoen tussen de blanke abelen ;

Boerenjonkheid heft er een vrolijk lied aan :
klanken van liefde !

Immer dorpje, heb ik u lief — want jaarlijks

Groet ik eenmaal ’t liefelijk haantje, boomgaard,

Beek en veld, die 't vaderlijk huisje omgeven,
waar ik het licht zag.

Op kermiswoensdag is Vande Weghe telkens met enkele vrienden te gast bij
Petrus Arents, notaris in Haaltert, aan wie hij een van zijn dichtbundels op-
draagt. Na de dood van Pieter wordt de traditie voortgezet door zijn broer, die
vrederechter is. De 27e augustus 1885 zijn de vrienden weer te zamen. Na het
eten maken ze een wandeling in de wondermooie, exotische tuin van de fraaie
buitenwoon der gebroeders Arents (Huis en tuin bestaan nog in de nabijheid
van het station). Op de met hazelaars begroeide ijsberg houdt men even halt.
Het is een prachtige zomeravond :

De avond viel, wijl boven
Terjoden' het zilveren maantje
Stak zijn horentjes uit,
in het water des vijvers zich spieglend ;
Wijl de zinkende zon
bloedrood verdween in den Ede' ;
Wijl het vreugdegejoel
dat opsteeg boven de dorpskom
Ons liet horen hoe dol
de kermis ginder gevierd werd.

Kermis was het feest bij uitstek van de vitbundige vreugde, temeer daar het
in Haaltert samenviel met het einde van de oogst. Victorien heeft blijkbaar het
dorpsvermaak niet geschuwd in zijn jonge jaren en wellicht ook later niet. Hij
is er graag bij waar kurken springen en de vedels ronken en de feestvierders zo
luttel dan aan bedsermoenen denken. Samen met zijn makkers dringt hij aan bij
de vedelaar : Kom speelman, klim op t strooien dak ! En als het danswijsje
weerklinkt, laat hij zijn inspecterende kapiteinsogen rondwaren over de Haal-
tertse vrouwen, beeldschoon als de rozen want hij wil nog eens een sprong op 't

' plaatsnaam.
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grasplein wagen. Meewarig schudt hij het hoofd als hij bedenkt dat kwezelzucht
jok* en dans verbiedt en kloosterslens dans en « leute » doemt. En hij denkt bij
zichzelf : *k had hier moeten blijven wonen. Hij behoorde zeker tot dat soort
mensen, die men zou kunnen noemen : de stille genieters van de blijheid van
anderen en die zich eerder inwendig verkneukelen in de algemene uitgelaten-
heid dan zelf op de eerste rij te gaan staan. Zo was hij bijvoorbeeld verlekkerd
op gezang maar hij bekent ootmoedig dat hij niet zingen kan... Ongetwijfeld
idealiseert de dichter ook dit aspect van het dorpsleven. Luister even naar dit
staaltje van goedmoedig, optimistisch en romantisch-idealistisch realisme :

Geen gouden zaal met luchters van kristallen,
Zal ginds het dorp ten kermisfeeste lokken,
Waar trom en veel reeds in de verte schallen.

Maar in de wei, van boom tot boom getrokken,
Hangt ’t wijde dorskleed tot een tent gespannen,
Waaronder reeds de koppels zijn aan ’t jokken*.

Daaronder schuimt en vloeit het bier bij kannen,
Daaronder klinkt nog luider dan de horen,
Op ’t wangenmals de zoen der frisse mannen ;

En ’t huwlijksplan wordt in de tent geboren !
Als Lucifer glimt door het morgenwolkje,
Kan men de gulle pret nog zien en horen...

*
¥k

Keer weer, Teniers, en maal* nog eens dat volkje !

Een ander volksfeest dat heel het dorp op de been brengt, is de Meiboom-

planting :

Van avond wordt de groene mei geplant

Voor ’t deurtje waar de mooie meisjes wonen ;
Daarrond gaat men zijn zomerlief bekronen
Met lenteloof als trouwe min te pand.

Hoort gij de deun van « pater langs de kant, »
Van « ei, bazin de Mei ! » Ziet ge op de konen*
De blos der uitgelaten vreugd zich tonen ?

« 't Isin de Mei » : elk geeft zijn bruid de hand.

De jonge Victorien heeft zijn plaats in de reidans : hij staat er hand in hand
met twee Haaltertse rozen.
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Voor de prijs eens trekpaards.

Zo zijn we wat vooruitgelopen op het levenspad van de dichter. Keren we
terug naar het einde van zijn kinderjaren. Het leven staat immers niet stil : O
zaalge kindertijd, hoe waart ge ras verdwenen, sneller dan een pijl geschoten !...
De meester en de ouders zagen dat de knaap meer in zijn mars had dan de ge-
middelde dorpsleerling. Zo komt het dat hij in 1848 met Pasen ingeschreven
wordt in het Jezuietencollege van Aalst. Hij is veertien en valt daar binnen in
de « Cours préparatoire » als het schooljaar naar zijn einde gaat. Geen wonder
dat hij het jaar overdoet want niemand kan wonderen verrichten : alles is in
het Frans en men kan grif aannemen dat Victorien op de tanden heeft moeten
bijten. Alleszins, hij haalt vlug de achterstand in en in de uitslag van 1849 lezen
we : Excellence, 1¢ Prix. Prijs voor « doctrine chrétienne » en « calligraphie ».
Het zou dus geen toeval zijn dat zijn handschrift zo sierlijk is en dat de gods-
dienst en vooral de figuur van Christus zo’n belangrijke plaats hebben in zijn
werk ! Het volgende jaar, in de « Cours inférieur de Grammaire » (le latijnse)
is hij vijfde. Een beetje verder in het leerlingenboek volgt de laconische mede-
deling : aoit 1850 : sortie du collége. Ik ben er niet in geslaagd te vinden waar
hij zijn studies verder gezet heeft. Dat hij verder studeerde tot hij als loteling
zijn dienstplicht ging vervullen lijkt me bijna zeker : hij kent Frans en Duits en
citeert Vergilius in het Latijn. Dat is natuurlijk geen voldoende bewijs. Ook
zijn carriére in het leger is moeilijk denkbaar indien hij zijn studies zou hebben
stopgezet na één jaar middelbaar onderwijs. Maar deze bedenking is evenmin
afdoend. Wat mij het meest dwars zit, is dat er geen enkel redelijk motief is
waarom hij er een punt achter gezet zou hebben. In het jubileumnummer van
De Vlaamse Kunstbode, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het tijd-
schrift, verscheen er een kort levensbericht van de stichters, onder wie Vande
Weghe. In die tekst schrijft men : « Hij studeerde enige jaren in het Jezuieten-
college te Aalst, viel in 1854 in het lot, en werd soldaat. » Deze tekst is ook niet
zo verhelderend en wekt eerder de indruk dat hij bij de Jezuieten bleef tot aan
zijn legerdienst. Maar dat is niet zo. Misschien is er toch een aanneembare uit-
leg : het is precies in 1850 dat de wet toelaat tientallen middelbare scholen op
te richten doorheen het land (waaronder 12 athenea). Aalst is daar op inge-
gaan. Alle documenten van het atheneum in Aalst van voor 1860 zijn verloren.
Alweer pech dus ! Maar op grond van de levensbeschouwelijke en politieke
overtuiging van het gezin Vande Weghe is het aanvaardbaar dat Victorien naar
de staatsschool overstapte. (Carolus en zijn zonen waren liberalen. De dichter
zelf schrijft in 1866 een lang gelegenheidsgedicht om de lof te zingen van de
liberale burgemeester van Haaltert bij zijn herverkiezing. Gedurende de grote
schoolstrijd van de jaren ’80 wordt zijn broer Domien van op de preekstoel
door de pastoor uit de kerk gewezen en door de « suisse » buitengeleid, omdat
hij zijn kinderen naar de school zonder God zond. Ironie van het leven — of
ondoorgrondelijkheid van Gods wegen : een van Domiens dochters zal thuis
weglopen om in het klooster te gaan).

Van de studentenjaren geen spoor of neerslag in de gedichten van Vande
Weghe. (Wat dan weer eigenaardig is indien hij inderdaad school liep tot in de
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poésis.) Blijkbaar treiterde hij reeds de Muze want in De Toekomst van Ieper
publiceerde hij later een onbeduidend versje (Schone bloeme is de liefde...) ge-
schreven in 1853 en dan nog wel te Ninove... Het is het lot van wie probeert
een sinds lang tot stof vergane mens weer vlees en bloed te geven, met hem in
contact te treden, hem te zién en te beluisteren, hem tot vriend te maken — dat
pietluttige vragen soms urenlang zijn geest in de ban houden : wat had de ne-
gentienjarige Victorien in godsnaam in Ninove verloren, die 25¢ augustus
1853, toen hij er een gedicht schreef ? Het antwoord ligt natuurlijk voor de
hand, of een antwoord — maar dat antwoord stelt alleen de vraag wat precie-
ser. Nooit of nergens speelt Ninove enige rol in zijn leven of werk. Ik zou zon-
der spijt alle informatie uit zijn stamboekuittreksel willen derven in ruil voor
die schamele inlichting...

In een eigenaardig verhaal dat Vande Weghe laat verschijnen in De Dender-
galm en later in De Vlaamse Kunstbode geeft hij ons onrechtstreeks (een deel
van) zijn mening over het soort onderwijs dat ook hij een tijdje genoten had.
Het verhaal heet Voor het Ongeluk geboren : Jan Kneppers, enige zoon van een
mager begoed huisgezin is de knapste leerling van een halvekostschool. Zorgvul-
dig volgepompt om de eer van de school en van de directeur hoog te houden op
het kantonaal examen (niets nieuws onder de zon !) rijdt hij er iedereen uit de
wielen : Jan werd primus, en verkreeg het gulden diploom : hij vertaalde Grieks
en Latijn in en uit... het Frans, maar of hij wel een Vlaamse brief aan zijn oude
vader zou kunnen schrijven hebben, om hem dit zegepralend nieuws te melden, dat
was zeer onzeker. Geld voor de hogeschool is er niet en om een onbegrijpelijke
reden wordt Jan geweigerd op het toelatingsexamen van de normaalschool in
Lier. Een ongeluk komt nooit alleen : bij de militieloting trekt hij nummer één.
Vande Weghe ziet de brave jongen in het regiment aankomen. Op mijn bureel
van sergeant-majoor, kwam hij mij gaarne in wat schrijfwerk helpen. Ik had de
zwakke soldaat lief... Jan krijgt een erge oogziekte, wordt maandenlang behan-
deld in het militair hospitaal en bekomt ziekteverlof. Automatisch verliest hij
zijn soldij. (Dat is onrechtvaardig, zegt de auteur, want officieren behouden
hun bezoldiging !). Hij voelt zich ten laste van iedereen. Zonder thuis een
woord te zeggen verkoopt hij zijn legeruniform aan een sjacheraar, voor drie
frank, en met dat geld reist hij naar de Borinage om er werk te zoeken. Ver-
geefse moeite want met zijn handen werken kan hij niet ! Zijn verlof is al een
tijdje om als hij gearresteerd wordt als landloper en deserteur. Thans zou men
zich kunnen afvragen of Jan Kneppers wist, dat hij des lands wetten overtrad. De
wetten ! Nooit had hij op zijn kostschool van wetten horen spreken. De Mechelse
Catechismus met uitleggingen kende hij van buiten, maar over de artikelen onzer
Grondwet wist hij weinig te zeggen ; uit de heilige geschiedenis bewonderde hij de
personen die er een rol in spelen, doch de vaderlandse historie, het lijden en strij-
den van het Viaamse volk door de eeuwen heen, onze roem, onze grootheid en ons
verval, dat alles was hem schier onbekend. In de pensionaten van die tijd was het
Grieks en Latijn zoveel men wil, maar van maatschappelijke of staatkundige op-
voeding werd er nooit een woord gerept, dat werd er tenemaal verwaarloosd ; men
roerde er alle vakken aan, doch de zielleer en de latere burgerrechten en plichten
bleven op de achtergrond. Na zijn straf wordt Jan afgekeurd en is vrij maar hij
wordt een paar dagen nadien opgepakt voor landloperij. Hij zal nooit meer uit
de spiraal geraken en ongeveer veertig maal in de gevangenis terecht komen
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zonder ooit iets misdaan te hebben. Eindelijk is de redding in zicht : een rech-
ter in Gent vindt het dossier van Jan zo ontstellend dat hij hem alles eens
precies laat vertellen. Tot slot vertaalt Jan nog maar eens verzen van Horatius
in het Frans en... in Grieks proza ! De rechter kan er niet van over en bezorgt
de arme duts een job als hulponderwijzer in een weeshuis. Gelukkige dagen !
Maar het noodlot laat niet met zich lachen door een Gentse rechter ! Alles
loopt andermaal mis (te lang om te vertellen) en Jan belandt weer op straat en
via de straat in Hoogstraten. Het is teveel. Hij wordt helemaal ziek en weldra
krankzinnig. In zijn waanzin declameert hij uren lang Latijnse en Griekse ver-
zen. En met wrang sarcasme citeert Vande Weghe een voorbeeld, uit Vergi-
lius : Gelukkig hij die zijn leven mocht doorbrengen op de vaderlijke akkers,
oud mocht worden in hetzelfde huis waar hij als kind verbleef !

Victorien zat in de poésis toen hij «in het lot viel ». Van de lier naar het
zwaard ! Van Vergilius naar de instructeur ! Van onder de wijdvertakte boom
van Tityrus naar een of andere desolate kazerne ! Een val van Icarus ! En een
val — vergeef me deze slechte woordspeling — die zich voor enkele jaren sluit.
Veel later zal de dichter schrijven over de schande van het lotingssysteem dat
alle lasten op de gewone man legt terwijl de rijke zich vrijkoopt voor de prijs
eens trekpaards. En vader Carolus had maar één trekpaard, of zelfs niet...

Het afscheid aan zijn dorp en zijn familie beschrijft Vande Weghe veertien
jaar later :

'k Stond op de drempel der deur, mistroostig, bij vader en moeder (...)
Broeders en zusterkens zaten beklemd in de keuken te wenen :

Allen zij hadden mij lief — lief als men een broeder kan minnen.
Moeilijk had ik mij uit der geliefden omhelzing zoéven

Kunnen ontrukken ; der kleinen gejammer bekneep mij de boezem.
Enkel een stond nog, en klinken zou de ure, die haast mij als lootling
Ver van het huis ging drijven en ver van het dorp dat ik liefhad. {(...)
Andere lootlingen kwamen alrede uit de verte genaderd,

Doende de lucht en de buurt met wilde gezangen hergalmen. (...)
Nimmer vergeet ik, neen, hoe vader mij drukte de handen,

En hoe moeder mij meermaals kuste en herkuste het voorhoofd :
Beide zij weenden en beide zij spraken vertroostende woorden,

Die mij de ziele verkwikten als dauwdrop zengende bloemen ;
Nimmer vergeet ik ze, neen, die woorden van hemelse balsem ;

« God zij immer met u, kind, wees er, ja wees er gelukkig ! »

Dat was de 2e mei 1854. Toen Victorien, aan de bocht van de weg naar
Aalst, zich een laatste keer omdraaide, zag hij de meiboom staan, die men twee
dagen vroeger had geplant, en daarrond al de vrolijke makkers en de mooie
meisjes, des dorpjes jonkheid, die een laatste groet wuifden aan de koene solda-
ten in spe.
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... gij koost w in 't leven
Een loopbaan waar men dempt wat uit de ziele well.
en
Liefde, vriendschap, jonglingsdromen
Brachten mij op 't zondig pad.

In het archief van het Belgische leger is er geen dossier aanwezig op naam
van Vande Weghe, alleen zijn stamboekuittreksel. De 9e april 1855 neemt hij
een beslissing waarover hij wel goed nagedacht zal hebben : hij tekent bij voor
méér dan acht jaar. Het komt mij voor dat hij het zekere voor het onzekere
heeft genomen, van de nood een deugd heeft gemaakt : hij kon of wou geen
jaren verliezen. Vergeten we niet dat zijn ouders niet rijk waren en een groot
gezin hadden. Het is zeer onwaarschijnlijk dat hij ooit beroepsmilitair zou ge-
worden zijn, indien hij er zich niet had « ingeloot ».

Gedurende tien jaar leidt Victorien zijn (voor ons) verborgen leven in de ka-
zerne. Ongelukkig is hij er zeker niet. Het enige dat hem tegen de borst stoot, is
dat het Vlaams er zo geminacht wordt en de Vlamingen gediscrimineerd :

Een phenix in het Vlaams mag geen tien man bevelen
Doddelt ge Frans men zal u graad op graden delen.

Eind ’63, begin *66 begeeft Vande Weghe zich definitief op het zondige pad,
zoals hij met verontschuldigende humor schrijft : hij publiceert zijn eerste ge-
dichten in De Toekomst, een liberaal weekblad van Ieper, waar hij dan ver-
blijft als onderluitenant. Onafgebroken zal hij gedichten plaatsen in het blad
tot aan zijn vertrek uit Ieper, en zelfs nadien. Vanaf *66 verschijnen ook ge-
dichten van hem in De Vlaamse School, een tijdschrift waarvan hij medewerker
(vanaf ’68 bestendig medewerker) blijft tot 1874. (Pas in 1876 wordt hij niet
meer vermeld als bestendig medewerker — maar sinds meer dan een jaar heeft
hij niets meer laten verschijnen in het tijdschrift). Tot deze eerste gedichten be-
horen Denderleeuw (geschreven naar aanleiding van een enorme brand in deze
gemeente) en De Cholera (1866 was een droevig epidemiejaar). In beide doet
de dichter een pathetische oproep tot liefdadigheid.

De 13e december 1867 zendt hij een proeve van metrische dichtkunst naar
M. Dautzenberg. Deze dichter was een baanbreker op het gebied van metri-
sche versmaten naar Grieks of Latijns model en hij schreef zelfs een Beknopte
Prosodia der Nederduitse Taal (Ook gebruikte hij een eigen spelling — de uit-
gang -lik voor -lijk — hij schreef du en dijn i.p.v. gij en uw, en voerde de oude
(Duitse) buigingsuitgangen in voor lidwoord en adjectief, b.v. « met zoeter ge-
streel ». Vande Weghe zal dit alles ook een tijdje doen.) In bedoelde brief
schrijft Vande Weghe dat hij er niet kan aan weerstaan die zoete verwisseling
van dactylen en spondeeén ook eens te willen beproeven. Hij zal dat metrum vaak
met succes gebruiken — vooral in zijn « Ieperse periode ». We zagen er reeds
meer dan één voorbeeld van.

De 10e februari van hetzelfde jaar 1867 was in Ieper de Kunst- en Letter-
kring « Onze Heerd » gesticht, met als voorzitter Edward Van Biesbrouck.
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Vande Weghe was medestichter en bestuurslid. Over zijn activiteit in de Let-
terkring vangen we een paar echo’s op in De Toekomst en De Vlaamse School.
Zo bijvoorbeeld leest hij voor uit eigen werk en wordt « met smaak afgeluis-
terd ». Op de eerste verjaardag van de jeugdige Kring verrast hij zijn vrienden
aan tafel met een gelegenheidsgedicht. Ook treedt hij een paar maal op als
spreker. Een eerste keer handelt hij over Het Gebruik der Talen in ons Vrije Bel-
gié. In het eerste deel heeft hij het vooral over het leger : onze Vlaamse lotelin-
gen die twee derde van het leger uitmaken worden er « verdrukt, vernederd en
op de achtergrond gesteld ». « Alle Belgen zijn gelijk voor de wet » is « ene bit-
tere spotternij ». Nadien handelt hij over de taalstrijd in het algemeen, over de
« hedendaagse onverschilligheid » der Vlamingen, waarvoor hij de belangrijk-
ste verklaring vindt in de politiek van de Belgische Staat. Een tweede lezing
. gaat over Het Viaams Toneel als School van het Volk. Vande Weghe beschouwt
~ het echte Vlaamse toneel « in verband met onze zeden en gewoonten en uit de
vaderlandse geschiedenis getrokken » als het machtigste werktuig tegen onze
tegenstanders. Het Franse toneel, vertalingen of navolgingen ervan zijn nefast.
Dat alles is niet nieuw.

In Ieper wordt Vande Weghe bevriend met Leopold Van Acker. Zoon van
een dichter, zelf dichter en schrijver, officier en flamingant moest deze onver-
mijdelijk in nauwe relatie komen met Vande Weghe. Samen besluiten ze de
krijgsonderrichtingen, verordeningen en reglementen van het leger in het
Vlaams te vertalen. De minister geeft hen de toelating maar, zegt hij, « & vos
risques et périls ». Zelf het geld bij elkaar zoeken dus ! De twee vrienden zetten
door en nog in 1868 verschijnen reeds twee vertalingen. Andere zullen volgen.
(Misschien zou daar een interessante licentiaatsverhandeling over te maken
vallen. In een latere brief maakt Vande Weghe wikkende en wegende beschou-
wingen over de beste manier om de bevelende kreten van de instructeurs in het
Nederlands te vertalen). In de vlaamsgezinde pers worden de « twee ieverige
Vlamingen » ten zeerste geprezen — en terecht. Vande Weghe zal trouwens
vijfentwintig jaar lang, helemaal pro Deo lessen in het Nederlands geven aan
officieren die deze taal niet (genoeg) machtig zijn.

Op 6, 7 en 8 september 1869 wordt in Leuven het 11e Nederlands Taal- en
Letterkundig Congres gehouden. In de handelingen van dit congres lezen we :
« De Heer Muny — Mijne Heren, ik zal lezing doen van enige wenken over het
gebruik van het Nederlands in het onderwijs bij ons leger, door mijn vriend,
luitenant Vande Weghe, van Antwerpen, die verhinderd is het congres bij te
wonen, toegezonden, met verzoek om u dit voor de dragen. »

Volgt een gedrukte tekst van vijf bladzijden. Het is een scherpe aanklacht.
De Vlaamse lotelingen die analfabeet zijn, krijgen onderricht van onderofficie-
ren die alleen Frans kennen. Ze leren enige letters van het ABC losselijk nazin-
gen, hun naam namaken en worden als geletterd opgetekend. In de kweekschool
van Aalst en in de regimentsscholen (voor onderofficieren) wordt alles in het
Frans gegeven. De Walen weten misschien niet eens dat de helft van het leger
uit Vlamingen bestaat. En de Vlamingen in zulke scholen ? Na enige dagen ver-
blijven in de regimentsschool denkt de kapitein-directeur te ondervinden, dat de
helft zijner leerlingen (de Viamingen) geen genoegzame geschiktheid bezitten om
zijn lessen te volgen (...).
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Tot slot formuleert Vande Weghe voorstellen die als rekwest aan het Staats-
bestuur zouden kunnen worden gezonden :

1. Onderricht aan Vlaamse analfabeten wordt alleen gegeven door mensen die
Vlaams spreken en schrijven.

2. In de regimentsscholen worden de leergangen zo georganiseerd dat er even-
zo volledig onderricht in het Viaams als in het Frans gegeven, en de theorie in
beide talen aangeleerd wordr (Dit geldt blijkbaar alleen voor de Vlamingen.
Een variante van de eis tot tweetaligheid in Vlaanderen).

3. In de kindersoldatenschool te Aalst en in de militaire school te Brussel
wordt een grondige studie van het Vlaams verplicht.

‘4. Voortaan geen officieren te benoemen, die de beide talen niet machtig zijn.

Vande Weghes kleinneven uit Haaltert zouden nog als enige vertaling van de
instructies te horen krijgen : pour les Flamands, la méme chose !

In de loop van 1870 verlaat de dichter definitief Ieper. Tegen de achtergrond
van de Frans-Duitse oorlog neemt hij deel aan de « campagne » ter bescher-
ming van ons land bij een mogelijke verwikkeling in het krijgsgebeuren. Maar
alles blijft rustig, en de luitenant heeft tijd om zich met serieuze dingen bezig te
houden. Het jubileumnummer van De Vlaamse Kunstbode van 1895 herinnert
aan de stichting van het tijdschrift « tijdens de Frans-Duitse oorlog » door
« enige jonge Vlamingen van Antwerpen (...) A-J. Cosijn, wijlen Edmond Van
Herendael en Jozef De Cort, Luitenant Victorien Vande Weghe, Jef Van He-
rendael (...) ». Br is ook een bijzondere vermelding voor hen « die sedert 1871
onafgebroken hun medewerking en ondersteuning hebben verleend, wij bedoe-
len de heren Luitenant Victorien Vande Weghe (thans gepensioneerd majoor
te Laken), Dr. Eugeen Van Oye, geneesheer te Oostende, Peter Benoit, be-
stuurder der Antwerpse muziekschool ». Tot aan zijn dood zal Vande Weghe
publiceren in de Kunstbode. Hij zal ook medewerker zijn van het tijdschrift
Nederlandse Dicht- en Kunsthalle van Th. Coopman en V.A. De La Montag-
ne (Coopman was een van zijn goede vrienden). Hij publiceert nooit hetzelfde
gedicht 1n beide tijdschriften.

Rond 1870 krijgt hij als dichter meer zelfvertrouwen. Hij schrijft een cantate
Krijg en Vrede die hij misschien bestemt voor de Staatsprijskamp van toonzetkun-
de van 1871. Maar daar hij noch zanger, noch muzikant is, lijkt het hem geraad-
zaam een briefje te schrijven aan E. Hiel, de meester der nederlandse zangdich-
ters, om hem te vragen een oogslag te werpen op zijn werk. Tevens vraagt hij wie
de muziek zou kunnen schrijven want het is onmogelijk een toondichter te vin-
den in de Doornikse Walengroep, hier waar men niet gelooft dat men in het
Viaams zingen kan (Doornik, 17 februari 1871). De cantate verschijnt in De
Vlaamse School maar een prijs in de Staatsprijskamp heeft ze niet gewonnen.

Uit hetzelfde jaar 1871 zijn enkele brieven bewaard die hij schreef aan zijn
vriend, de schrijver en dichter Jan Bouchery. In een van die brieven heeft hij
het over de moeilijkheden die hij ondervindt vanwege de uitgever van zijn eer-
ste dichtbundel. Hij heeft dus de stap gewaagd. Eerstelingen verschijnt met de
nodige vertraging als de zesde aflevering van de « Bibliotheek van fraaie Lette-
ren ». Net tevoren verscheen in Gent De Nieuwjaarsbrief, een dichtverhaal van

"36 bladzijden. Eerlijk gesproken, die nieuwjaarsbrief is geen « peperkoek »
waard. Een melodramatische draak van formaat waarin trouw, ontrouw, zelf-
moord en waanzin in (meestal) holle en onbenullige verzen een uur lang de le-

23



zer vervelen of ergeren. Victorien zat er glad naast. (Als Je mij een korte verpo-
zing toestaat, beste lezer, wil ik je iets vertellen dat nog maar eens bewijst, alle
verhoudingen in acht genomen, hoe grillig het toeval is. Precies honderd jaar
nadat Victorien het Jezuietencollege in Aalst verliet, zat ik op dezelfde school
in de poésis. Het was toen dat mijn tante uit Haaltert — de enige die de herin-
nering aan kapitein Vande Weghe probeerde smeulend te houden — zich
plots iets meende te herinneren. En ja hoor, na enig « schoffieren » in een oude
kist, diepte ze enkele vergeelde flarden op van een dichtbundel. Je hebt het ge-
raden, het was natuurlijk De Nieuwjaarsbrief, god zij dank slechts een paar
brokstukken... Teleurgesteld borg tante haar relikwie weer weg. Vijfentwintig
jaar dacht ik er nooit meer aan — tot de dag dat ik vernam dat onze tante nog
maar enkele weken meer te leven had... Als het nu maar een van zijn betere
gedichten was geweest dat ze me toonde, misschien was ik nieuwsgierig gewor-
den. Ik zeg dat maar omdat op dat ogenblik mijn grootmoeder nog leefde en
haar zuster en haar broers — dochters en zonen van de « goddeloze » broer
van Victorien. Ook andere oomzeggers van de dichter leefden nog, kinderen
van zijn zuster Maria en haar « struise reus ». God, wat een schat aan informa-
tie uit de eerste hand die voorgoed verloren is en waarvan ik een miniem deel-
tje — het meest levenloze — heb kunnen bijeengaren door geduldig snuffelen
te allen kante).

Wat de Nieuwjaarsbrief betreft, Victorien was blijkbaar weg van zijn eerst-
geborene want hij teistert er nog eens de lezers mee van zijn laatste dichtbun-
del... Het is een eigenaardig verschijnsel dat de mensen over het algemeen en
de kunstenaars in het bijzonder zich nog al eens vergissen omtrent de respec-
tieve waarde van hun werken, en dat zij, door een soort ironie van hun innerlij-
ke « daimoon » een onbegrijpelijke voorkeur hebben voor datgene wat volgens
het algemeen oordeel het minst interessante is. Ze zijn blind, hoe tactvol men
ook probeert ze op hun dwaling te wijzen, zoals de recensent van Winterlover
in de Vlaamse Kunstbode, die lovend spreekt over de verzenbundel maar er
aan toevoegt : « Het dichtverhaal De Nieuwjaarsbrief kwam ons noch als vin-
ding, noch als vorm gelukkig voor ». Toen was de dichter al dood en de discre-
te formulering mag geinterpreteerd worden als een blijk van eerbied voor de
doden, maar de korte zin is overduidelijk.

In 1873 verschijnt Denderlover, zijn tweede dichtbundel. Van juli "71 tot
midden °74 is Vande Weghe in Luik. Hij is er actief lid van de maatschappij De
Eendracht « die zich door haar Vlaams- en volksgezinde werking in het Walen-
land onderscheidt ». Ook is hij in contact met een Duitser, Th. Greb, die
Vlaamse gedichten vertaalt in het Duits. Een nummer van De Vlaamse Kunst-
bode meldt in *74 : « Onze medewerker, de dichter Luitenant Vande Weghe
maakt thans de derde reeks zijner Gedichten voor de pers gereed. De bundel,
getiteld « Kronkelwegen » zal tevens de Hoogduitse vertalingen van een twin-
tigtal stukken bevatten. Die overzetting is het werk van M. Th. Greb, een te
Luik verblijvende Duitser. Wij komen hierop nader terug. » Als voorsmaak
geeft men alvast Die Grossmutter (vertaling van een gedicht uit de bundel Eer-
stelingen). Waarschijnlijk door het vertrek van Vande Weghe naar Dender-
monde komt er van het opzet niets in huis. Begin 75 kondigt de Kunstbode
opnieuw de derde reeks Gedichten aan, deze keer als een « uitgave ten voorde-
le der Burgerscholen van Aalst, Dendermonde en Ninove ». Dit is waarschijn-
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lijk niets meer dan een poging van dichter en uitgever om een ruimer publiek
te bereiken. (In een brief van 1899 aan Bouchery schrijft Vande Weghe dat hij
het eens is met zijn correspondent die beweerd had dat dichters en uitgevers
van pogzie er niets aan overhouden. Misschien, zegt Vande Weghe, hebben de
uitgevers te weinig initiatief. In dezelfde brief vernemen we dat zijn dichtbun-
dels gedrukt werden op 300 a 350 exemplaren, waarvan de dichter zelf er 50
nam op eigen kosten, voor de vrienden). Zijn derde bundel verschijnt in *75 bij
A. De Schepper te Dendermonde, met als titel, eenvoudig, Gedichten. Er zijn
geen vertalingen in opgenomen. De Schepper zal voortaan al zijn werk uitge-
ven.

Ik kom na een lang afwezen, weer
Aan mijn Viaanderen de ruste vragen.

Met vreugde komt de dichter naar Vlaanderen weer en dan nog naar het ge-
liefde Denderland. Zoals vroeger in Ieper burgert hij zich snel in in het intel-
lectuele en literaire leven van Dendermonde. Hij schrijft er een gedicht in het
dagboek van Mevrouw Périer (letterkundige evenals haar echtgenoot) ; Flori-
mond Van Duyse componeert een melodie voor een van zijn gedichten ; hij is
medewerker aan De Gazette van Dendermonde en publiceert er o.a. een novel-
le in : De Wals op het 1Js. Het is in dit weekblad dat hij nogmaals zijn voor-
dracht van het Leuvense congres van ’69 laat verschijnen, onder de titel : Her
Viaams in het Leger. De tekst verschijnt als « feuilleton ». Een feuilleton met
een kwalijk staartje voor de auteur ! Citeren we als aanloop een onschuldig be-
richt in De Vlaamse Kunstbode van 1876 : « Met bijzonder genoegen vermel-
den wij dat onze geachte vriend en medewerker luitenant Vande Weghe tot ka-
pitein werd bevorderd. Ofschoon iiij ten gevolge dier benoeming voortaan de
Waalse stad Bergen (in plaats van het Vlaamse Dendermonde) bewonen zal,
toch blijven eigen taal en kunst hem nauw aan 't hart liggen. Geen twijfel ook
of hij zal onze lezers voort nog van tijd tot tijd met een steeds welkome dichter-
lijke bijdrage verrassen. »

De overplaatsing naar Bergen was echter niet toevallig. Het was een straf
voor zijn vlaamsgezindheid. Het hele verhaal lezen we in een brief van 1899
aan Edw. Peeters (die aan Vande Weghe raad gevraagd had i.v.m. de Neder-
landse krijgstaal. Peeters vertaalde de reglementen van de burgerwacht). De
oude majoor schrijft over het incident met goedmoedigheid en humor maar we
mogen gerust aannemen dat op het ogenblik zelf de hele affaire hem diep ge-
griefd heeft :
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Over mijn « lettre de réprimande » kan ik u niet meer zeggen dan heigeen ik
u reeds schreef : in 1869 legde ik een der grootste taalgrieven bloot welke alsdan
~ | voor de Viamingen bestonden. Maar dan had men nog andere katten te geselen :
men was wel enigszins verwonderd dat die klacht door een mens uit het leger zelf
gedaan werd, doch daarbij bleef het, en Minister Renard liet alles gelijk het be-
stond.
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In 1870 nam Frans De Cort in zijn tijdschrift voor onderwijs « De Toe- o
komst » het grootste deel mijner voordracht op en de toenmalige Minister Guillau- |}
me bleef jegens of tegen mijn schrijven even zo stom als een karper. Dan, in 1 875, 1
toen ik te Dendermonde in garnizoen lag, liet ik in feuilletons heel het stuk in De i
|
|

Al%\l

o\

-| Gazette van Dendermonde en in De Lokeraar verschijnen. Nu kwamen mijn |-z—
klachten meer onder het volk en ging de kat op de koord. Ik had stellig de militai- | ..
re school, de Pupillenschool en de regimentsscholen niet gespaard, waar alles op oz
zijn frans geschoeid bleef alsof er geen Viamingen in de gelederen bestonden. Ze- [~r |
ker overste meende mij « par zéle » aan de Minister Thiebauld te moeten aankla- | |
gen « pour dénigrement contre 'armée et son organisation ! ». Men vroeg mij om ‘
uitleggingen. Die uitleggingen stonden in mijn schrift en waren te gegrond om ze | ;
2| te loochenen ; maar men vond ergens een oude wet welke de officieren verbiedt, |¢ !
zonder voorafgaande toelating, iets over het leger te schrijven. Ik had het « silence
dans les rangs ! » vergeten, en ware ik geen kerel geweest die nooit een dag arrest
v| gedaan had, men zou mij wel naar Diest kunnen sturen hebben. Doch ik kwam er
nog matig van af : ik moest in die tijd kapitein genoemd worden en sieur Thie-
bauld verplaatste mij naar Bergen, daar ik Gent voor mijn nieuw garnizoen ge- |- -1
| vraagd had. Vooraf had ik mijn bedreigingsbrief gekregen : men heeft mij gezegd | - i
dat toen de Minister die brief tekende, hij uitriep : il n’a qu’a faire du flamingan-
tisme au Borinage avec ses amis Michiels, Delpire et d’autres lapins de ce genre. | =
.| Ik liet later dit stuk eens aan vader Conscience lezen, die mij toelachte en zei : dat | . .

is een diploomke van moed ; ik zou het in een kaderke laten lijsten, waarover gij |-~
later uw kruisken der Leopoldsorde kunt hangen. Zo is het geschied. Ik heb sedert |~ ~
. | geen krijgsklachten meer geschreven, en mij tevreden gehouden met een zestal <
dichtbundels en enige novellen in ons Viaams wereldje te zenden. < i+
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Een zestal jaren verblijft hij in Bergen. Tussen ’82 en '87 dagtekent hij ge-
dichten in Charleroi (waar hij zeker is in ’83), in Beverlo, in Antwerpen. De
laatste jaren van zijn carriére brengt hij door in Antwerpen maar het is niet
duidelijk wanneer hij er definitief aankomt, alleszins ten laatste in ’87, mis-
schien vanaf *84. ;

Voor heel de periode 76-’89 zijn we bijzonder schaars ingelicht over zijn le-
ven, en slechts louter anecdotisch. De dood van zijn jongste broer in ’76, en
twee jaar later die van zijn goede vriend Pieter Arents, de kunstminnende nota-
ris. Op de rugzijde van een verkleurde foto, een nieuwjaarswens uit Charleroi
aan een nichtje in Haaltert. Een vers in het feestalbum van Mevrouw Van Ac-
kere (Maria Doolaeghe) bij de viering van haar tachtigste verjaardag, waarop
hij aanwezig was. Een persoonlijk drama van zijn geliefde zus Rosalie. Elk jaar
een nieuwjaarsgedicht opgedragen aan het Toneel- en Letterkundig Gezel-
schap Voor Taal en Vrijheid in Aalst (Vande Weghe had nauwe relaties met de
wakkere flaminganten van het fransvolle Aalst. Het gaat natuurlijk om de libe-
rale flaminganten, de mensen van Taal en Vrijheid, van de liberale werkmans-
kring Vooruitgang door het Werk ; hij is literair medewerker aan de liberale
krant De Dendergalm). Een feestelijk kermisdiner in Haaltert, waarover de
weemoed hangt van de herinnering aan zijn vriend Pieter. Een dankwoord aan
zijn Vriend Coopman. Belangstelling voor de actualiteit zoals het bezoek van
de Nederlandse vorst de 20e mei 84 en de grote Breydelfeesten te Brugge in
'87.

Literair gezien is de belangrijkste gebeurtenis uit deze periode de uitgave
van zijn vierde bundel Het Leven Door (1886). In 1888 verschijnt de novelle
Voor het Ongeluk geboren in de Dendergalm van Aalst. (Het is de enige novelle
die bewaard bleef dank zij een latere publicatie in de Kunstbode).

Vande Weghe gaat met pensioen op 25 maart 1889. Vanaf de volgende dag
is hij ere-majoor. Hij woont voortaan in Laken, Stefaniastraat, 63. De laatste
tien jaar van zijn leven zullen de vruchtbaarste zijn en hij schrijft nu zijn beste
gedichten.

In 1891 verschijnt de eerste reeks Verzamelde Gedichten. Het gaat om een
herdruk van Eerstelingen aangevuld met een « dertigtal nieuwe stukken » (vol-
gens de rubrieken ingelast tussen de teksten van Eerstelingen). In de prospectus
brengt zijn uitgever, A. De Schepper, hulde « aan de vrijzinnige zanger onzer
Dendergouwen » en wijst erop dat de dichter vroeger officier bij het leger was
en zo « werd dan menig stuk tot een gunstiger gelegenheid om te verschijnen,
van kant gelegd ». Vande Weghe had zijn les geleerd en was voorzichtiger ge-
worden ! Nochtans is de opmerking enkel van toepassing op een paar gedich-
ten die aan politieke problemen raken.

De tweede reeks Verzamelde Gedichten ziet het licht in 1893 en is opgevat
zoals de eerste : een herdruk van Denderlover met een dertigtal nieuwe gedich-
ten. De prospectus die De Schepper reeds eind *91 verspreidt is natuurlijk een
vorm van publiciteit maar toch lijken een paar zinnen me het citeren waard :
« Als zanger der verleidelijke Denderstreek verwierf de dichter reeds voor
twintig jaar een schone naam.

Zo zingt hij heden vrijzinnig voort.

De pokzie van Vande Weghe stroomt uit het hart en ademt een vaderlandse

27



(lees : Vlaamse) geest. Zij boeit door de echte volkszin waarmede zij bezield
1S. »

Het is ook in *93 dat zijn laatste novelle Voor een Goudstuk verschijnt in De
Lokeraar (zusterblad van De Gazette van Dendermonde).

In 1895 komt een nieuwe verzenbundel uit : Nagras.

In datzelfde jaar sterft zijn vrouw, die hij op latere leeftijd huwde. Het was
voor hem een groot en stil verdriet. Troost vindt hij vooral in de genegenheid
van zijn zuster Rosa en haar dochter Maria, die dicht bij hem zijn. Zijn vreug-
de in de poézie en in de vriendschap. Sommige vrienden draagt hij ten grave en
hij schrijft voor hen een afscheidsgedicht, waarvan de strofen zijn als zovele
smartvolle tranen. De levenden blijft hij trouw. Een van hen, de dichter Karel
Bogaerd, woont ook in Laken en zal weldra zijn afscheidsgroet lezen bij het
open graf van Victorien Vande Weghe.

Wie is Veronika
Die der wang mij 't zweet komt drogen ?

Sinds een paar jaar gaat de dichter nog weinig naar Haaltert. Als hij er dan
toch is, doolt hij s avonds, alleen, doelloos, door het dorp, gedreven door een
onweerstaanbare zieledrang. Geen oog heeft hij nu voor al het mooie van het
z0 geliefde paradijs ! Hij wordt gekweld door de obsessic van het verleden : O
grijze vrouw, gij heet herinnering | Hij weet maar al te goed — want het is het
ecuwenoude thema van alle poézie — dat wat is voorbij niet meer kan wederko-
men. Maar nu hij hier als oude man ’t dorpje op en neer strompelt, wordt hij
overrompeld door de wetenschap dat de magie van de woorden niet langer ver-
mag de bittere werkelijkheid te omfloersen. Het is voorbij, weg, ze zijn dood —
z) 1s dood. Verwijzing naar een groot geheim van zijn leven... Hij is een vreem-
deling hier, hiér is hij nooit geweest :

’s Avonds in de maneschijn
Dool ik henen door de straten
Schijnend mij een zandwoestijn
Door de hemel zelf verlaten.

Schijnend een Calvarieberg,

Waar slechts passiebloemen geuren
En waar dorens, struik en heg
Meer mijn wond nog openscheuren.

Wie is de Veronika
Die der wang mij ’t zweet komt drogen ?

Een kreet van machteloosheid ! Verder kan men niet gaan in de ellende van
de ondraaglijke eenzaamheid... Plots bevindt hij zich op het kerkhof en te mid-
den van al zijn doden komt hij tot zichzelf. In het licht van de maan ziet hij hoe
de Gekruisigde met open armen voor alle mensen om vergiffenis bidt. Lang-
zaam maakt hij het Teken dat moeder Coleta hem aanleerde — en keert dan
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terug naar de wereld, naar Laken, naar het leven, het werk en de strijd van elke
dag. Maar de grijze vrouw geeft het niet op. Soms, als hij even uitrust op een
bank in het park of als hij laat op de avond de pen neerlegt, drijven zijn ge-
dachten weer — steeds weer — naar het verre dorp, naar zijn kinderjaren en
zijn jeugd, die altijd verder wegglijden in de kuil van de vergetelheid. Met een
bijna panische ontreddering geeft hij er zich telkens weer rekenschap van dat
het verleden onstuitbaar wegzinkt achter de horizon van het leven. En telkens
opnieuw doet hij de onmenselijke — en hopeloze — inspanning om het oude
geboortedorp, met alles wat er was, vast te houden, het te behoeden voor de val
in het Niets :

O zalig oord, ginds in het loof verdoken,

U roep ik soms nog voor mijn moede geest,
Met beelden die steeds ver en verder spoken,
Verdwijnend dan, of gij niet waart geweest.

Onwillig, °k wil soms door die nevel staren
Alsof een nieuwe zon nog voor mijn blik

Het needrig dorpje uit de smook kon klaren —
En ’k breek dan los in martelend gesnik.

Tot eens de dood 't verlangend harte brak.

Op 23 september 1899 schrijft hij zijn laatste brief aan Jan Bouchery. In ver-
band met de nieuwe verzenbundel die hij gaat publiceren, zegt hij : ... her zal
misschien het laatste werk zijn dat ik zal uitgeven. De le januari 1900 wenst hij
ons voor de laatste maal Zalig Nieuwjaar met humor en ernst :

1k bied mijn nieuwjaarsgroet thans in een paar sonnetten,
Want 't is de mode nu, dat voor een feestgedicht

Men ’t oude spoor verlate en volge nieuwe wetten,

Zo niet wordt nimmer liefs op rijm nog uitgericht.

Ik volg die nieuwigheid, want °k wil volstrekt beletten
Dat thans mijn beste wens, gestand aan oude plicht,
Geen gouden zegekroon op ’t eind’ der eeuw zou zetten,
Die moe van burgertwist bijna op sterven ligt.

Voorzegging heeft de Heer de dichterschaar gegeven,
En is het bij belofte en wensen soms gebleven,
Toch blijft de hoop ons steeds en het vertrouwen lacht

Aan ieder hart dat klopt voor deugd en burgerplichten,
Dat op het puin der eeuw een nieuw gebouw wil stichten,
Waar vrede en rust zal heersen voor het aards geslacht.
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Drie maand later, de 13e april 1900, om vier uur in de namiddag, ontvangt
Karel Bogaerd van zijn zieke vriend Victorien het volgende briefje :

Vriend Karel,

Doe mij ’t genoegen deze eerste drukproef van mijn nieuwe dichtbundel eens na

te zien, ik heb beproefd het zelf te doen, maar het gaat niet. Laat mij dus op u
rekenen voor verdere verzorging.

Karel Bogaerd vertelt verder : « Een half uur later zond ik hem de verbeter-
de drukproef terug ; het was alsdan half vijf en om vijf uur stond ik aan zijn

bed, waar hij, met de proef in de hand, kalm en rustig lag ingesluimerd... om
niet meer te ontwaken ».

*
ok

Maar den of eik, die groeit ginds in de hagen,
Wordt eens geknot, ten gronde neergeveld,
Wis uit zijn tronk zal men de planken zagen
Waarin de vriendenschaar naar ’t dodenveld
Mij arme dromer — uitgedroomd zal dragen.

In ’t zelfde gras, waarop ik duizendmalen
Te dromen zat van ’s levens lief en leed,

Te luistren zat naar 't lied der nachtegalen,
Daar staat de graver met zijn spa gereed
Waar ’t kille lijk een morgen neer zal dalen.
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Mijn lied, de vriendschap en de liefde

HET STREVEN VAN EEN MENS
EN DICHTER
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Wanneer Jan Bouchery in de Vlaamse Kunstbode een laatste hulde brengt
aan de overleden medewerker van het tijdschrift, resumeert hij de menselijke
kwaliteiten van Vande Weghe in deze zinssnede : « de brave man, wiens een-
voudigheid zijn dienstvaardigheid evenaarde ». Een jaar later schrijft E. Van
Langenhoven een recensie van zijn laatste dichtbundel en begint zijn tekst met
dezelfde woorden : « de brave man die Winterlover dichtte... » Het is geen toe-
val. En er is geen zweem van neerbuigende bijbedoeling in die uitdrukking. Ze
spreken gewoon van een echt BRAVE MAN, uiteindelijk nog altijd het mooi-
ste compliment dat men iemand kan maken. Bouchery onderstreept verder zijn
« rechtschapenheid » en « de edelheid zijner inborst » ; wat Van Langenhoven
het meest treft is zijn « rechtzinnigheid ».

Men mag zich dus niet vergissen ! Zijn nederigheid en zijn eenvoud, zijn
dienstvaardigheid hadden als bron maar ook als grens zijn fierheid, zijn op-
rechtheid, zijn vastberaden zelfverzekerdheid in gedachte, handel en wandel.
Hoe zelfbewust klinkt zijn vers, met een beetje zelfspot tegenover zijn eigen
jeugdige overmoed — maar ernstig in de grond :

Verwaten, koen en onvervaard

Hoe fier zijn niet mijn gangen ;

De weg schijnt breed en groot is de aard’ :
Zo wijd, zo breed is mijn verlangen.

Met Vande Weghe kon je het niet op een akkoordje gooien, als het ging om
wat hij als essentieel aanzag. Dat dit hem niet altijd in dank werd afgenomen
maakt hij ons duidelijk in een lang gedicht De Dichter. Wie openlijk uitkomt
voor zijn mening, niet huichelen wil met kerk- of priestermacht ; wie zich on-
buigzaam verzet tegen de tijdsgeest die niets dan 't stof aanbidt en 't gouden kalf
ten troon,; wie als enige leidraad en als opperste doel de gewetensvrijheid
roemt ; wie aan niemand vraagt of hij rijk of arm is maar alleen het hoofd ont-
bloot voor de eerlijkheid en de knie buigt voor de kennis — die verliest vrien-
den en maakt zich vijanden, die wordt door vriend- en vrouwenmond veracht.
Toch zal hij niet buigen. Een beetje eenzamer vecht hij voort, onkwetsbaar in
zijn zekerheid :

Ik vrees der wereld hoon, noch nijd, noch laster,
Mij tergt de twijfel en de wanhoop niet ;

'k Geloof in ’t werk, in kennis die mij vaster
Doen hopen op der toekomst wijd verschiet.

En de echte vrienden blijven.

Er is ook de vreugde die men vindt in de schoonheid van de wereld en in de
schoonheid van de poézie. Vande Weghe was ongetwijfeld (vele verzen getui-
gen ervan) een groot liefhebber van lange wandelingen, die zich thuis voelde in
velden en bossen : Tk voel me groot in 't midden der natuur. Van lieverlede ver-
wijdt zich zijn natuurgevoel tot een religieuze beleving : Her lichaam blijft om-
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laag, de ziel dwaalt hoog. Hier beleeft hij de diepe eenheid met de Schepping en
haar Oorsprong :

En wij die thuis niet bidden konden

()
Wij baden in.der velden midden.

In die cenheid met het Leven, die de geest verwijdt en de ziel overweldigt,
ziet hij tot zich het beeld der hope komen.

En heel het grootse en verhevene schouwspel van de natuur is een gratis ge-
schenk aan de mens. Zoals de leeuwerik die dankt voor een zonnestraal,

Zo zou elk mensenhart ook moeten wezen.
Dat zoveel goeds hier ongekocht geniet.

Terug van zijn fikse wandeling duikt hij onder in zijn boekencel, leest uren-
lang zijn geliefkoosde dichters of grijpt zelf naar de pen, probeert in verzen te
verklanken wat hij die namiddag zo diep aanvoelde in het open veld, schrijft
een schalkse strofe voor zijn fictieve vlam Grietje, of snikt zijn medelijden uit
met de ellende van de ontelbare sukkelaars, maar blijft dromen, vol hoop en
moed, dat het eenmaal voor elkaar zal komen : ééns zullen alle mensen het in-
zien, ja, ééns zal de leeuw hooi eten met het rund... _

Maar wie uren ronddwaalt door veld en wei en soms in diep gepeins minu-
tenlang te dubben staat voor kikkerdril — die wordt scheef bekeken als een
buitenbeentje, die is niet goed snik :

Omdat hij uren lang ging in de velden dromen,

Bespieden dier en plant — der schepping werk en gang,
Daarom had vaak zijn oor dit schimpend woord vernomen :
« De wereld kent hij niet, en zijn gemoed is krank ! »

En wie steeds maar bazelt — en dan nog in verzen ! — over rechtvaardig-
heid en vrede, over broederliefde, die is voorwaar stapelzot en men grinnikt
achter zijn rug of in zijn gezicht :

Uw verzen zijn slechts praat van oude wijven
Wier donker brein gezonde rede mist.

Geloof maar niet dat Victorien voor dat alles superieur onverschillig geweest
is. Soms overmant hem de smart, plots overvalt hem een vage angst. Het wordt
donker in zijn gemoed. En zoals een kind in het donker luidop zingt om zichzelf
te bemoedigen aan de klank van zijn eigen stem,

Zo zing ik ook in de duisternis

Om te vergeten mijn smarte

Al is mijne stermme noch zoet noch fijn
Toch jaagt ze de angst uit mijn harte.

Een eenvoudige verwoording van de bevrijdende kracht van het schrijven.
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Victorien Vande Weghe : denker en gevoelsmens. Een rusteloze geest die
zonder aflaten de werkelijkheid in zich opneemt en analyseert, een geest die in
voortdurende dialoog met de (soms ontstellend sombere) realiteit zoekt naar
grond en oorzaak van het vaak gruwelijke menselijke bedrijf. Maar dit denken,
alhoewel sterk rationalistisch, 1s niet de koele benadering van de objectieve
waarnemer. Het gevoel overspoelt in heftige golven de dam die de onbewogen
toeschouwer in principe scheidt van wat hij observeert. Dit dualisme leidt on-
vermijdelijk tot innerlijke spanningen en conflicten... Rechtlijnig denker en ge-
voelsmens : een op het eerste gezicht radicaal intellectualistisch vertrouwen in
de almacht van de ratio, maar dat onophoudelijk doorkruist wordt door mede-
leven, medelijden, gevoel dat zich beweegt op de scheidingslijn van het senti-
mentalisme. Gevoel en rede zijn natuurlijk het eigene van elke mens, maar
waar ze in extreme vorm verenigd zijn in éénzelfde menselijk wezen vormen ze
de ideale combinatie om iemand, althans periodisch, ongelukkig te maken.
Toch schijnt Vande Weghe niet ongelukkig te zijn geweest. En alleszins was hij
een rustig mens. Ja, zo komt hij uit zijn werk te voorschijn : een rusteloze —
maar geen onrustige — geest in een rustig mens. De latente of uitgesproken
contradictie van zijn wezen heeft hij weten op te lossen in een harmonie op een
hoger vlak, langs een katharsis die zich heeft gerealiseerd door de eminent filo-
sofische aanvaarding van de onvolmaaktheid van mensen en dingen :

1k ben geduldig, Heer, en nooit een viloek
Tot U, om U, is mijne lip ontvallen.

Het klinkt als de echo van Jezus’ gebed in de Hof van Gethsemane :

(...) Heb mededogen
Met ’t Kind des Mensen aan de stof geklonken.

Deze aanvaarding is geen abdicatie — geen moedeloze gelatenheid of sterie-
le berusting. Zelfs als de oude dichter steeds vaker en langer gaat mijmeren bij
een afgelegen vijver, ver van de wereld, uitgelezen oord om *# afgesloofde ge-
moed des denkers tot rust te brengen — nooit breekt hij de draad die hem ver-
bindt met het leven. Steeds weer breekt zijn oude Droom door, onverwoest-
baar, hoe luttel ook er van werd verwezenlijkt. Nog op zijn sterfbed houdt hij
zijn Droom gekneld in zijn dode handen. Want hij had de opperste deugd be-
reikt, die van het Geduld. Hij wist dat het Rijk Gods een zaak van lange duur
is, dat elk ogenschijnlijk failliet ook zijn zin heeft in de Geschiedenis van de
Mensheid, die zich slechts langzaam voltrekt — tot de uiteindelijke Vol-
tooiing ?
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... Gedachten hoog als bergen, sterk als graniet
en diep als wouden...

Wie de volledige werken van Vande Weghe doorneemt, heeft als globale in-
druk dat hij in hoofdzaak te maken heeft met een schrijver van gedachtenpog-
zie (alhoewel dat woord me niet volledig bevredigt want ik vind dat het onwil-
lekeurig de bijgedachte oproept van dorheid of zelfs van saaiheid). Zoals het tij
van de zee komen de grote thema’s met een obsederende regelmaat terug, in de
voorzangen, in een lang gedicht, in een sonnet, in een strofe of een paar verzen.
Het verval van Vlaanderen en zijn volk, de materiéle en geestelijke ellende van
de gewone mensen, de verknechting van het geweten door het fanatisme van de
klerikale dwang, de gruwel van machtswellust en oorlog, het sectarisme, het
vooroordeel, de hebzucht — en hun tegenpolen : strijd voor de heropstanding
van het geliefde land, volksverheffing door onderwijs, het licht van de rede dat
aan iedereen toont wat recht en plicht is, de leer van de « zoete Jezus » die later
vervormd werd door een onverdraagzame Kerk, rechtvaardigheid, eerlijkheid,
broederliefde. Het gebeurt niet zelden dat de dichter, in een gedicht over zijn
dorp, zijn jeugd of om het even welk ander onderwerp, afglijdt naar bespiege-
lingen over de ideeén die hem zo nauw aan het hart liggen of scherp uithaalt
naar diegenen die hij verantwoordelijk acht voor de verafschuwde kwalen van
de samenleving. Kwantitatief zijn de ideeéngedichten op verre na niet het tal-
rijkst maar de inhoud ervan dringt zich op aan de geest van de lezer omdat hij
weerkeert van bundel tot bundel met het ritme en de intensiteit van een bezwe-
ring. Naast de gedachtenpoézie vinden we vele gedichten waarin Vande Weghe
de klassieke onderwerpen van alle poézie, en van de 19e eeuwse poézie in het
bijzonder, bezingt — met koren en kaf, meer kaf dan koren wellicht, maar toch
met enkele handvollen gerijpte korrels... Blijven we voorlopig bij zijn ideeén.
Het is geen gemakkelijke opgave die uiteen te zetten in klare schuifjes. Het is
trouwens in zekere mate te kort doen aan hun diepte en aan de innerlijke sa-
menhang ervan ; niets is los te maken van het overige : flamingantisme, libera-
lisme, antiklerikalisme, sociale bekommernis, diep-religieuze opvatting van het
leven — het zijn in zijn denken evenveel aspecten van het allesomvattende be-
grip : REDE. De Rede leidt tot rechtvaardigheid, universele broederlijkheid en
vrijheid.
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