ATOM
‘40 - ‘45

Met de wijsheid van nu, met de bril van toen ...

Luc Pots, zelf “babyboomer”, vond het absoluut nodig om de oorlogsverhalen
van de mensen uit Denderhoutem te bewaren voor de volgende generaties.

Dit boek is het resultaat van het moeizaam in elkaar passen van tijdens zijn
zoektocht teruggevonden feiten en feitjes.

Hij onderzocht de leefomstandigheden in onze regio en stuitte daarbij op
inzichtelijke verbindingen waarom de enen wel en de anderen niet collaboreerden.

Het boek heeft helemaal niet de bedoeling oude wonden open te rijten of
gemaakte keuzes te vergoelijken maar wel om er op een volwassen manier
over na te denken.

Zijn besluit is dat niet alles zomaar zwart-wit was maar meestal onopvallend
grijs in een tijdskader waarin bepaalde keuzes werden gemaakt die achteraf
fout bleken te zijn geweest. > :
Vandaar dan ook de ondertitel van het boek “Tussen Wit, Zwart en Grijs”.

HEEMKUNDIGE
KRING HAALTERT |.




ATOM ’40-’45

Tussen Zwart, Wit en Grijs...

Nu de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog steeds kleiner in aantal worden mogen we niet
vergeten hoe onze (over/groot-)ouders deze gruwelijke periode beleefden.

Dit boek is de vrucht van de nieuwsgierigheid van de "babyboomer" die ik zelf ben. Ik vond het abso-
luut nodig om de oorlogsverhalen van de mensen uit ons dorp te bewaren voor de volgende genera-
ties. Met wat ik had opgezocht confronteerde ik een aantal overblijvende getuigen - de allerjongsten
van toen hebben intussen de kaap van de tachtig ruim overschreden - om zo nog meer details en
meer inzicht te verwerven.

Tien jaar geleden begon ik aan het schrijven van dit boek. Het is het resultaat van het moeizaam in
elkaar passen van tijdens mijn zoektocht teruggevonden feiten en feitjes tot één fascinerend geheel
in het ruimer kader van de Tweede Wereldoorlog.

Wat mij onmiddellijk opviel toen ik startte met mijn opzoekingen was dat iedereen die bij deze oor-
log betrokken was er - uit schrik, uit schaamte of uit spijt? - moeilijk wilde over praten.

Vandaag is er 75 jaar na de feiten een momentum aangebroken waarop de laatste getuigen die de
oorlog meemaakten steeds meer hun verhaal willen doen en er ook nieuwe luisteraars zijn opge-
staan die opmerkelijk geboeid zijn door dit verleden.

Ik heb de leefomstandigheden van “de meesjken van Atom" tijdens de bezetting onderzocht en stuit-
te op allerlei verschillende motieven waarom de enen wel en de anderen niet collaboreerden. Zo
vond ik ook hoe het kartel tussen de sociaal gedngageerde en Viaamsgezinde Christene Volkspartij ,
de partij van (onze lokale) advocaat De Backer en de Frontpartij in 1933 het begin was van de latere
opslorping van de grenzeloos naieve en goedgelovige Daensisten door het autoritaire VNV.

Ik heb er alvast uit geleerd dat niet alles zwart-wit was maar dat er vaak een grijze zone tussen zat.
Een grijze zone waar niet de ideologie deze of gene zijde deed kiezen, maar wel de honger en de roep
van de kinderen om brood op de plank. De afstand tussen beide was soms heel klein. Het toeval had
vaak bepaald aan welke kant je had gestaan, toen vijf jaar later de rekening werd opgemaakt.

Dit boek heeft niet de bedoeling oude wonden open te rijten of gemaakte keuzes te vergoelijken
maar wel om er op een volwassen manier over na te denken. Wat voorbij is keert nooit meer terug;
om de feiten te kunnen begrijpen moet men zich in de tijd en in de omstandigheden durven inleven
waarin ze plaatsgrepen.

De geschiedenis eist haar rechten op: een waarheid waarvoor velen uit schrik of uit onwetendheid
terugdeinzen. Zoals gezegd was alles niet hagelwit of koolzwart maar meestal onopvallend grijs; in
zulk tijdskader konden bepaalde keuzes worden gemaakt die achteraf fout bleken te zijn geweest.
Vandaar de ondertitel van dit boek "Tussen Wit, Zwart en Grijs".

Mijn speciale dank gaat naar hen die hun verhaal hebben willen doen en hun persoonlijke ervaringen
met mij hebben willen delen. Hun getuigenissen helpen ons het ganse collaboratiegegeven beter te
kunnen plaatsen en begrijpen zonder het goed te praten.

Denderhoutem, september 2019
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