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Gewapend met de wetenschap 
dat wetenschap technologie helpen 

brengen inzicht kennis comfort vooruitgang 
vervullen goedschiks kwaadschiks 

d’ eindeloze behoeften noden der mensheid 
stuur ik desalniettemin 

jou ver of dichtbij 
jou die ik zo liefheb waardeer nodig heb  

voor alle zekerheid rust en vrede 
ook nu in dit onzekere pas geboren jaar  
mijn meest oprechte allerbeste wensen. 

Ik wens je wat je ook bent  
jong aanstormend geweld  

of oude rustige roestige zekerheid 
handen die werken spelen strelen 

voeten volgend je levenspad 
moedig onvermoeid 

ogen kijkend in verwondering 
ontdekkend het goede 

oren die horen luisterend stil eenvoudig 
een hart drogend tranen 

een mond die spreken mag doordacht 
vrij vrank minzaam. 

Ga dan 
negerend d’ angst- en onheilpredikers 

wetende dat 
in de plooien van het onverwachte onbekende  

ligt ingewikkeld  
als in de schamele doeken van het Kind in de kribbe 

de blijde boodschap 
hemelse vrede aards geluk. 

 
Nera Redant 

www.dichterbijnera.vlaanderen

Ons bestuur en medewerkers 
wensen onze leden en hun familie 

van harte 
een heel mooi en gezond 2022.

Midden in ons tijdschrift vind je, 
als trouwe lezer, 

ons nieuwjaarsgeschenk 
een heleboel fijne Kronkels, 

geesteskinderen 
van Omer Van Cromphout.



Merkwaardige beroepen van 1796 tot 1900 
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Bij het doorworstelen van de Haaltertse Gezins -
reconstructies bemerken wij dat naast de relevante gegevens, 
ook de beroepen genoteerd werden, zowel van mannen als 
van vrouwen. 

Wat het beroep van de vrouwen betreft, vinden we deze 
voornamelijk in de kantindustrie. 

Kwamen vooral voor: spinster – kantwerkster – kamslaag-
ster –spinesse – bloemenmaakster –passementwerkster – 
bobijnster – naaister. Ook vroedvrouw – dienstmeid – soig-
neuse – werkvrouw en (particuliere) grondeigenaarster wer-
den vermeld. 

Bij mannelijke beroepen is de verscheidenheid veel groter. 

 

Wij beginnen opnieuw met de beroepen, gelinkt aan de 
veel beoefende weef- en kantnijverheid in onze gemeente: 
wever – bijzondere handelaar in kanten – kantfabrikant – 
wever kamslager – zijdewever – vlaszwingelaar – wever 
kammaker – facteur in kanten – linnenfabrikant – linnen 
wever – bobijner – jaquartwever. 

In de houtnijverheid was er ook heel wat bedrijvigheid. Zo 
waren er veelvuldig: schrijnwerker – wagenmaker  - hout-
draaier  – houtzager – holblokmaker, klompenmaker of 
kloefmaker – houtkapper – boomsnoeier – timmerman – 
strodekker – stoeldraaier – gareelmaker – zelendraaier – 
mandenvlechter.  

In de metaalindustrie waren werkzaam: de grofsmid – de 
hoefsmid – de peerdesmid – de ketel- en blikslager – de lood-
gieter.  

Voor de bevoorrading van voeding zorgden: fruiteniers – 
landbouwers – suikerfabrikanten – koopmannen in suikerij 
– chicorijbranders – winkeliers – olieslagers – mulders – big-
genhandelaars – slachters – broodbakkers – poulailliers – 
vleeshouwers – varkensslachters.  

Niet-gespecialiseerden werden genoteerd als: dienstknechten 
– dagloners – arbeiders – rondlopers – daghuurwerkers – 
werkmannen. 

De doctor in de medicijnen – de heel- en geneeskundige – de 
geneesheer – de dokter officier van gezondheid – de heelmees-
ter zorgden voor de gezondheid. 

Mandenvlechter Groene Poorte

Stielmannen van den Briel

Zelendraaier 
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Den ‘ijzeren weg’ zorgde ook voor werkgelegenheid, zo 
kennen we de statiebediende – de bediende van den ijzeren 
weg – de bareelwachter des spoorwegs – de statieoverste. 

De dorstigen werden geholpen door de herbergier – de tap-
per(ster) – de biertapper – de kroeghouder. 

In de bouwnijverheid waren de beroepen actief van metser 
– aardewerker – kareelsteen vormer (bakker) – marmerbe-
werker – terrassier en huisschilder. 

Alles werd netjes onder controle gehouden door de kandi-
daat-notaris en de notaris – de advocaat – de veldwachter – 
de accijnsbediende – de schoolonderwijzer (ster), de verzeke-
ringsagent – de gezworen landmeter – de gemeentegeheim-
schrijver (secretaris) – de baanwachter – de jachtwachter en 
de sabotier. 

Verder waren er ook klokkenluider –mandenmaker – rond-
leurder – rustend pastoor – kleermaker – leurder – zandleur-
der –hovenier – horlogemaker –barbier –grafmaker – 
schoenmaker – blinkverkoper – briefdrager 

De betere klasse werd ingeschreven als: grondeigenaars 
(ster) – landsmannen – zonder beroep – renteniers- licentia-
ten consulaire en handelswetenschappen. 

In de legerdienst was je een militair – voltigeur – soldaat. 

Dit is ongetwijfeld een onvolledige opsomming van de toen-
malige beroepen zoals vermeld in ‘De Gezinsreconstructies’. 
Het mag gezegd, een immens opzoekingswerk van onze 
overleden medewerker John Scheerlinck! 

Marc Stalpaert 

 

Bronnen: Scheerlinck J., Gezinsreconstructie Haaltert, 1796  
tot 1900, Heemkundige Kring, 2000. 
Foto’s: archief HK 
 

Documentatiecentrum 

Wij danken: 
Marc Lauwereys, Haaltert: foto’s 
Johan De Pelsemaeker, Kerksken: foto’s en documenten 
José Van Impe, Berlare: tijdschriften en bidprentjes 
Wilfried Van Cauwenbergh, Haaltert: foto’s en documenten 
Marie-José Cornelis, Haaltert: bidprentjes - doodsberichten - liedjesteksten 
‘t Apostolientje, Brugge: documenten kanthandel V.D.B, Haaltert 
 
Bouwkundig erfgoed 
Een welgemeende dank aan Mevr. Paula De Smet voor haar inzet bij de de 
opsmuk van de kapel t.e.v. O.L.Vrouw van Lourdes in de Watervoor te 
Kerksken. 
De kapel werd gebouwd omstreeks 1872 onder impuls van pastoor 
Van Hoeymissen. 
Welke kapel komt nu aan de beurt? 
 
Bij dit laatste nummer van 2020 zit de betalingsstrook voor de hernieuwing van het lidmaatschap. Wij 
hopen dat er in de voorbije uitgaven bijdragen waren die je interesse opwekten.  Wij willen ons ook inspan-
nen om de volgende edities van ‘De Warande’ even boeiend te maken. Mogen wij hulp verwachten van u? 
Waarom niet één of andere foto/gebeurtenis uit ons dorpsleven belichten?  Wij helpen graag om het pers-
klaar te maken! 
 
Onze oprechte dank voor de blijvende steun en sympathie.    
Weet dat je dit jaar ook de jetons mag gebruiken voor je lidmaatschap! Deponeer ze onder omslag 
met naam en adres in onze brievenbus, Sint-Goriksplein 17A. 

i



1881-2021 
Het klooster op den Bruul te Haaltert  
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140 jaar geleden werd de eerste steen gelegd van een instelling 
die onafscheidelijk geworden is met de opvoeding van de 
Haaltertse jeugd en met de ouderlingenzorg. 

De mooie prentkaarten geven ons een idee van de omvang en 
van de allure die de gebouwen uitstraalden. 

Het past dan ook dat wij pogen een kort historisch overzicht te 
schetsen over het reilen en zeilen van ‘’t kluëster op den Briel’.  

 

 

 

Onderwijsinstelling 
Vóór de bouw van de school langs de Bruul- en Pluimstraat 
was er het gemeentelijk onderwijs maar er werd ook les gege-
ven door het Vrije Katholieke onderwijs in ‘’t fabrieksen’ 
(Houtmarkt/Baljuwweg), in de ‘hoeve Peke Coppens’ 
(Bruulstraat, nu Bruulpark) en ‘In den Ester’ (herberg aan de 
St.-Jozefkapel op het Bruulplein). 

Omstreeks 1875 begon het idee te rijpen een school te bou-
wen op de Bruul, met de financiële steun van de parochiege-
meenschap. 

Pastoor Van Gansbeke, aangesteld in 1873, schreef in de 
Liber: ‘De parochianen, altijd bereid hunnen geestelijken her-
der bij te treden, hebben met den grootsten iever zijnen last ver-
zacht en hij mag met geestelijken blijdschap den roem verkon-
digen van zijne parochianen die gedurende de jaren 1879-1880 
niets verwaerloosd hebben om eene der prachtigste school te 
bouwen der provincie.’ 

Deze onderneming kwam er niet zonder slag of stoot. In 
bewaarde notities in het archief van het klooster te Sint-
Maria Oudenhove (‘t Kasteeltje) lezen wij: 

‘Gepraamd door de noodwendigheden van den schoolstrijd, 
had den E.H. Van Gansbeke, pastor te Haeltert een schoon 
gebouw opgericht, dat moest dienen voor Katholieke school en 

op ieder uiteinde een woonhuis 
voor onderwijzers en onderwijze-
ressen. Voor de meisjes had hij zich 
liever bediend van schoolzusters. 
Verscheidene malen had hij zich 
gewend tot het moederhuis van 
Opbrakel. Doch dit huis had reeds 
moeten van alle hout pijlen maken 
en vond zich onbekwaam goede 
meesteressen derwaarts te zenden. 
Vruchteloos ging de goede herder 
elders kloppen. Overal waren de 
kloosters overmand en leden 
gebrek aan onderwijzend perso-
neel. Hij wendde zich nogmaals 
tot Opbrakel en door de tussen-
komst van E.H. P. Van 
Wambeke, zijn onderpastor, en 
betrouwende op de Goddelijke 
Voorzienigheid zijn eindelijk vier 

Zusters toegestaan. Deze zijn in Haeltert toegekomen den 27 
september 1882. Na een middagmaal in de pastorij genomen te 
hebben, zijn de zusters zonder trommels nog trompet in de 
woonst geleid die bereid was voor de onderwijzeres’.  

De definitieve start kwam er in 1882 toen de zusters 
Penitenten van Opbrakel zich vestigden in Haaltert en 
onderwijs verschaften aan de meisjes. Daar naast kwam er 
ook een verblijf voor wezen en de verzorging van de ouden 
van dagen die in het klooster verbleven:‘in de maand juli is 
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men begonnen met het opbouwen van een huis, moetende die-
nen voor woonst van Religieusen, het onderwijs gevende aen de 
meiskens’. Het huis is voltrokken geweest in 1882 en bewoond 
door 4 Religieusen van het klooster van Opbrakel, die in octo-
ber in dadelijken onderwijsdienst zijn getreden.’  

In die periode waren er reeds 4 klassen lager onderwijs en 
twee bewaarklassen voor kleuters. 

Het mag gezegd, pastoor Desidereus Van Gansbeke (°Sint-
Maria Oudenhove, 17 april 1827 en + Haaltert, 30 oktober 
1882) was een zeer actieve en ondernemende parochieherder. 
Zijn taak was veelzijdig. Naast het diplomatisch laveren tus-
sen de liberale meerderheid van burgemeester Gustaaf Van 
Meldert en de Katholieke ploeg van Lodewijk de Sadeleer, 
was zijn grootste zorg het  bemeubelen van de nieuwe kerk 
na de brand in 1869 van de vorige en de opbouw van de 
katholieke school. Hij kreeg daarbij hulp van de toegewijde 
onderpastoor Petrus Van Wambeke. 

Pastoor Van Gansbeke stierf op 55 jarige leeftijd. Zijn over-
lijden werd aangekondigd door drie dagen klokkengelui. 
Het was nog de periode van de schoolstrijd, hij had voortdu-
rend strijd moeten leveren tegen “ ‘t liberaal fenijn en de vrij-
metselarij”. Hij kreeg van de Haaltertse bevolking een waardi-
ge begrafenis. d’ Ingetogen menigte begaf zich kerkhofwaarts, d’ 
hoeken van ‘t baarkleed werden gehouden door Lodewijk de 
Sadeleer, volksvertegenwoordiger, d.d. burgemeester schepen 
Roelants en de H.H. pastoors van Erembodegem en 
Iddergem”. 

Van Gansbeke werd opgevolgd door Eugeen De Pessemier 
(°Oudenaarde, 13 januari 1832 en + Haaltert, 2 november 
1918). 

Als gevolg van een brief van pastoor De Pessemier aan Paus 
Leo XIII ontving hij in 1883 de apostolische zegen voor zijn 
onderpastoor Petrus Van Wambeke, voor al de weldoeners 
van het katholiek onderwijs op de parochie en voor de religi-
euzen van Sint-Franciscus van Assisen aan wie de opvoeding 
van de meisjes was toegewezen.  

Van ‘oudmannekenshuis’ naar zorgcentrum  
In 1889 begon men aan de funderingen van het bijhorend 
gebouw: ‘een vrij gesticht voor weezen, arme oude vrouwen en 
mannen, alsook voor een hospitaal’. Het begrip ‘hospitaal’ zal 
waarschijnlijk bedoeld zijn als ‘gasthuis’. De werkzaamheden 
werden beëindigd in het najaar van 1892.  

In 1898 kwam er een uitbreiding voor ‘kostkoopsters’ en 
ouderlingen. Zuster Begga en zuster Bathilde waren de laat-
ste zusters die zorgden voor de oudjes. 

Testament pastoor De Pessemier 

De opvolger van pastoor Van Gansbeke, Eugeen De 
Pessemier, aangesteld in 1882, noteerde in zijn testament in 
1906:  

‘de ondergetekende, in de naam der stichters van het klooster, 
huis der Zusters, scholen Bruul en Ekent, huis der ouderlingen, 
weezen, kostkoopers, boerderij enz. bekent bij deze dat het 
bovenvermeld gesticht of klooster van Haeltert, een gansch vrij 
en eigen gesticht is, eigendom van de stichters, waarvan de uit-
drukkelijke en uiterste wil luidt als volgt:de grondgebouwen 
van alle aard, meubelen, geldmiddelen die het klooster als 
eigendom bezit of die het later als aalmoezen of begiftigingen 
kan ontvangen, moeten ten eeuwige dage in het gesticht 
gebruikt worden, tot geestelijk en tijdelijk welzijn der parochie 
van Haeltert, 1° tot onderwijs en opvoeding der jeugd, 2° tot 
onderhoud en verpleging van oude, gebrekkige of ziekelijk arme 
mensen, 3° tot opvoeding van arme weesmeisjes... ten eeuwigen 
dage moet het bestuur van het klooster toevertrouwd worden 
aan den dienstdoenden paster te Haeltert. Het inwendig 
bestuur van het huis is toevertrouwd aan de Zusters 
Franciscanessen van Opbrakel... Buiten het verzorgen van 
arme menschen en weezen mag het nog dienen tot toevluchts-
oord van betalende kostkoopers of kostkoopsters, die verlangen 
er hunne dagen in rust door te brengen, die er de beschikbare 
kamers kunnen gebruiken en er het onderhoud ontvangen van 
het klooster. Hunne jaarlijksche of levenslange vergoeding zal 
moeten komen in de handen van den dienstdoenden pastoor... 
Al wie bovengemelde schikkingen wil veranderen maakt 
inbreuk tegenover den uitersten wil der stichters, die niets 
anders in hunne liefdadigheid voor oogen gehad hebben dan de 
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glorie van God en het geestelijk en lichamelijk welzijn 
der Parochie van Haeltert.’  

In de voorbije decennia werd alles gemoderniseerd 
en werd het ‘oudmannekeshuis’ getransformeerd tot 
een modern woonzorgcentrum met 64 kamers. 
Sinds 1992 zijn er 30 assistentiewoningen in het ser-
viceflatgebouw ‘De Pastorale’. In 2012 werd de 
dienstverlening uitgebreid met 10 kamers voor kort 
verblijf en een dagverzorgingscentrum. 

Het schoolcomplex 
Ondertussen breidde het katholieke net sterk uit in 
de gemeente en was er nood aan supplementaire 
accommodatie in de buitenwijken. 

In 1904 kwam er een school in Eekent. Zuster 
Rosine en Zuster Georgine pendelden elke dag van 
het klooster naar de Ekentschool om er de kinderen 
op te vangen. 

Enkele jaren later, in 1907 werd een overeenkomst 
afgesloten tussen de vrije scholen en het gemeentebe-
stuur ‘voor doel hebbende, de aanvaarding voor 
éénen termijn van tien jaren der aanneming dezer 
scholen, die aanneming zal dan gelden tot den 25sten 
1917’. 

Het nieuwe bestuur van de vrije scholen was samengesteld 
uit: Dr. Ben. Hendrickx, Louis Roelants, Ben. Raes, onder-
pastoor Fr. Pauwels, onderpastoor P. Ronsse en de pastoor 
E. Pessemier (bestuurder). 

In 1938 werd de wijkschool in Ede ingehuldigd door pastoor 
Van der Mijnsbrugge.  

In 1946 ontvingen de bestuurders van de onderwijsinrich-
ting de toelating van de bisschop om een ‘tweejaarlijkse lan-
delijke huishoudschool’ te starten, in de volksmond ‘de huis-
houdschool’ die in 1954 omgevormd werd tot ‘Sociaal 
Technisch Onderwijs’ en later tot Handelsafdeling. In 1956 
en 1968 kwamen er nieuwe gebouwen langs de Pluimstraat. 

Meer gegevens over het onderwijs kan je nog lezen in 
Mededelingen HK Haaltert, jg.1992 (nr. 3), jg. 2011 (nr. 3) en 
jg. 2020 (nr. 4), zie website HK. 

Boerderij wordt Sint -Lutgardisheem 
In 1892 werd aan het gebouwencomplex ook een boerderij 
toegevoegd, die jarenlang bewoond werd door de familie 
Geeroms (de peijereknegt).  

In 1953 stopte de toenmalige beheerder, Frans Geeroms de 
boerenaktiviteiten, het gezin verhuisde naar de Achterstraat 
en de boerderij kwam vrij. 

In dat jaar werd door de KAJ-afdeling onder impuls van hun 
proost onderpastoor Louis Bosteels (aangesteld in 1949) een 
zondagontspanning ingericht voor de jeugd in de vrijgeko-
men hoeve.  

De verantwoordelijke leiding, o.m. Frans De Loose, Jules 
Van den Neucker, Willy De Pril, Edgard De Meyer en enke-
le anderen zorgden voor 
de inrichting. De klassieke 
gezelschapsspelen (vogel-
pik, bakschieting, voet-
baltafels, enz.)  werden de 
zondagnamiddag druk 
beoefend. 

In 1955 werd het lokaal 
omgeruild voor een 
zaaltje achter ‘De 
Muziekzaal’ op het 
Sint-Goriksplein (nu 
nr .11), dat de eigenaar 
Arthur Vijverman 
gratis ter beschikking 
stelde van de jeugd.  

Zittend: Arthur Vijverman, onderpastoor Louis Bosteels (proost),  
Frans De Loose, Jules Van den Neucker. 
Staand: Edgard De Meyer, Alfons Scheerlinck, Paul Rottiers, Willy De Buysscher,   
Willy De Loose, Willy De Pril en Alberic Van den Neucker.

Sint Lutgardisheem
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1952- Een sterke VKAJ-afdeling in het Sint-Lutgardusheem 
met de proost Henry Moortgat.  

De boerderij van het schoolcomplex werd enkele tijd nadien 
ingenomen door de VKAJ en werd omgedoopt tot Sint-
Lutgardisheem. Hier was onderpastoor Moortgat in 1952 
samen met de VKAJ-leiding, o.a. Maria Braeckman, Arlette 
Van Berlamont e.a. de stuwende kracht achter de realisatie. 

Deze twee eerder primitieve huisvestingen voor de 
Haaltertse jeugd was in 1958 de eerste stap naar het volwaar-
dige en nog steeds bestaande Jeugdheem. 

Een toemaatje 

‘Madame Mère’ bereidde ‘einen vorzüglichen Schweine -
braten’ voor de Brandenburgse soldaten in het klooster te 
Haaltert – september 1914 

In een Duitse oorlogskrant ‘Landsturm’ die gedrukt werd in 
Aalst bij Van de Putte-Goossens staat een interessant artikel 
i.v.m. de doortocht van een Branderburger Regiment op weg 
naar Oudenaarde. 

Wilhelm Neuhaus, redacteur van de krant ‘Mein 
Heimatland, Zeitschrift für Geschichte, Volks- und 
Heimatkunde’ schreef oorlogsrapporten over zijn inzet bij 
het ‘Landsturm Infantry Batallion Hersfeld’ in België.  

Zittend: 1- Emilie Segers; 2- Martha Beerens; 3- Maria Nerinckx; 4- Simonne Beeckman; 5- Helga Lievens; 6- Suzanne Janssens;  
7- Christiane Van Cauwenberghe; 8- Marie-Jeanne Coppens; 9- Gemma Van de Velde; 10- Jozefina De Craemer; 11- Juliene D'Haeseleer;  
12- Maria Van Hoorebeek.  
 
Midden: 1- Elise Goeman; 2-Juliana Wijnant; 3- Marie-Louise Roelandt; 4- Victorine Lievens; 5- Jeanine Van den Borre; 6- Marie-José Wijnant; 
7- Marie- Thérèse Van den Neucker; proost Henry Moortgat, 8- ... ; 9- Paula Roelandt; 10- Marie- Thérèse Maesschalck; 11- Suzanne Roelandt; 12- 
... ;  
13- Godelieve De Schrijver; 14- Maria Muylaert; 15- Christiane Temmerman; 16- Mairie-Louise Piron; 17- Irma Piron; 18- Jeanine Vijverman; 
19- Arlette Van Berlamont (de latere Nationale Voorzitster van KAV).  
 
Achteraan: 1- ... ; 2- ... ; 3- Lisette Van Herreweghe; 4- Monique Van den Neucker; 5- ... ; 6- Nadine Roelandt; 7- ... ; 8- Lucienne Van den Stockt; 
9- Eugenie De Haeck; 10- Marie-José De Neve; 11- ... ; 12- Mariette De Schutter; 13- Agnes Schandevijl; 14- Godelieve Mally; 15- Suzanne 
Scheerlinck; 16- …; 17- Simonne Hamerijckx; 18- …; 19- Irene De Schrijver; 20- ... ; 21- Simonne Van Cauwenbergh; 22- Maria Maesschalck; 
 23- Marie-José van Cauwenbergh.
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Het begint bij het vertrek uit Hersfeld. De reis gaat over 
Keulen, Namen, Brussel, Aalst en verder via Haaltert naar 
Zottegem en Audenaarde. Hun taak was de bewaking van 
station en Scheldebruggen én de controle op het naleven van 
de avondklok. 

De auteur beschrijft niet alleen oorlogssituaties, maar zijn 
belangstelling gaat vooral naar de levensomstandigheden van 
de bevolking, o.m. ‘achterstand en moreel misbruik en merk-
bare armoede’. Veel bedelende kinderen stonden aan de kazer-
nepoort. Ondanks de inspanningen van kerk en school om het 
roken tegen te gaan, kon je zien dat een 10-jarige jongen behen-
dig een sigaret rolt in het bijzijn van vader of moeder. Ook het 
gebruik van honden als trekdier is toegelaten. Soms trekt zo’n 
arm dier een karretje met twee personen. De wegen zijn goed, 
in het midden geplaveid, omzoomd met wilgen, eiken en popu-
lieren.’ 

Met Kerstmis schetst hij een romantisch beeld van de situ-
atie:‘Wij vierden ook Kerstnacht. De kerstboom was mooi ver-
sierd in de zaal, er heerste de begenadigde kerstsfeer van de stil-
le heilige nacht. Maar alleen diepe droefheid ontwaakte in de 
harten. Wij dachten aan de kerstklokken, aan de vreugdekre-
ten van de kinderen en aan de liefde van onze vrouwen en 
menig traan vloeide zonder schaamte. Deze nacht in vijande-
lijk gebied zal voor ons onvergetelijk zijn. De helderste ster 
schijnt in de lucht, het uitgestrekte land ligt in diepe kalmte. 
De klokkentoren galmt, in feestelijke klanken stuurt hij zijn 
vredesklanken de nacht in: vrede, vrede. Helaas, in het zuiden 
is er dof gerommel en een donderend geluid. De kanonnen 
schreeuwen luid: oorlog, oorlog! Er is geen tijd om te dromen, 
dubbele waakzaamheid is in deze nacht geboden. De geweren 
worden onder de kerstboom geladen en versterkte patrouilles 
houden de wacht’. 

Enkele dagen later schreef Wilhelm Neuhaus: ‘Wij waren 
dankbaar voor de ontvangen kerst- en nieuwjaarspakketten. 
Wij begroetten het nieuwe jaar met een glas Belgisch bier, ‘das 
hier ganz trinkbar ist!’ 

In zijn column ‘Dies und das’ verhaalde hij de passage in het 
klooster op de Bruulstraat. 

‘Ons Brandenburger Regiment marcheerde vanuit Brussel 
naar Aalst, waar de sporen nog zichtbaar waren van de zware 
gevechten met de Belgische Vrijkorpsen. 

Ongeveer 4 km van Aalst ligt het dorpje Haeltert. Hier kwam 
ons bataljon aan op 8 september en werd ingekwartierd in een 
klooster. Na een uitputtende mars van 8 uren was dit welkom. 
Na een korte onderhandeling met ‘Madame Mère’ werden wij 
toegelaten, zonder veel inbreng van de plaatselijke bevolking. 
In gestrekte pas betraden de baardige, zonverbrande, met 

zweet en stof bedekte Brandenburgers de ruime kloostertuin, 
nieuwsgierig gevolgd door de zusters.  

Toen de luitenant beval: ‘geweer af’, suisden de wapens naar 
beneden. Dat was echter teveel voor de nonnen, met een onder-
drukte gil stoven ze uit elkaar, omdat ze dachten dat de wild 
uitziende beruchte Barbaren het bevel tot schieten gaven en 
verschansten zij zich in de kelder. Langzamerhand werd het 
rustig en even later kon men de zusters en soldaten samen bezig 
zien met de inrichting van de slaapplaatsen. Stro werd uit de 
schuur gehaald, de keukenwagen werd in de tuin geplaatst en 
iedereen zat weldra bij elkaar in de beste verstandhouding. 

De officieren werden ondergebracht in het sobere maar nette 
‘oud mannetjeshuis’. 

Wij moesten niet instaan voor onze maaltijd, want ‘Madam 
Mére’ was zo vriendelijk ons een voortreffelijk varkensgebraad 
te serveren, wat wij graag vergoedden met een gift voor de 
armen. 

De volgende morgen trokken wij verder. De kloostergemeen-
schap was waarschijnlijk blij om van de ongenode gasten ver-
lost te zijn. Maar wij, ‘de Barbaren’, namen toch met een har-
telijke handdruk afscheid van het Belgische klooster.’ 

In andere verslagen beschrijft de auteur eveneens het verblijf 
in Zottegem, Oudenaarde en Geraardsbergen, met zelfs een 
beschrijving van de ‘krakelingenworp’. 

 

Willy De Loose 
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-  SA Aalst, krantenarchief, De Werkman, 5 november 1882 en Het 

Land van Aelst, 2 oktober 1892 
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LvA, 1956 
- Versavel S., Van Cromphaut O., De Loose W., Liber Memorialis 

Ecclesiae de Haeltert Sint-Gorik, 2017, HK, DF, Par. Sint-Gorik 
- De Potter F. en Brouckaert J., Geschiedenis van de Gemeenten der pro-

vincie Oost-Vlaanderen, Gent, 1895 
- De Loose W., Mijne groeten uit Haeltert, HK 2000, blz. 114 
- Archief Zusters Penitenten, Sint Maria Oudenhove (Zuster Wies) 
- SA Aalst, krantenarchief, Landsturm , nr.4, 1 september 1915. De 

krant verscheen veertiendaags in 1915 tot 1916  
- Met dank aan Zuster Hilona, Mark Beelaert, Eliane Elskens 
 

 



In onze regio mag één familie zich de onderwijzersfamilie bij 
uitstek noemen, de familie Ghijsels. Donaat Ghijsels, koster 
en hulponderwijzer te Kerksken huwde met Maria 
Heereman. Er kwamen vier kinderen: Jozef Maurice 
(°1906), Hilaire (°1907), Richard (°1910) en Alice (°1913). 
De drie zonen zochten hun weg in het onderwijs. De 
schoonzoon Jozef Coppens, echtgenoot van Alice , werd ook 
onderwijzer. 

Maurice was een lange periode hoofdonderwijzer in de 
plaatselijke gemeenteschool. 

Bij zijn huwelijk op 29 december 1936 met Gabriëlla 
De Schrijver werden  heilwensen keurig neergepend en 
plechtig gedeclameerd op het huwelijksfeest. Twee mooie 
exemplaren werden bewaard (1). 

Een tweede huldebetoon kwam van ‘de buurmeisjes’. 

 

Waarde Echtelingen, 
 
Heden vieren wij een verrukkelijk feest! Heden 
immers valt me de eer te beurt U beiden in naam van 
begeesterde geburenmeisjes U een billijke schatting 
van eerbied en innige verknochtheid aan te bieden.  
Inderdaad, vandaag zijn uw edele harten door den 
zoeten liefdesband omhuld, door het heilig sacrament 
des huwelijks waardiglijk vereenigd en door den zegen 
des Allerhoogsten bekrachtigd. 
Deze gedenkwaardige dag doet de ziel van zoete 
gewaarwordingen trillen en in ‘s menschenhart de 
aangenaamste en edelste gevoelens ontstaan. Die liefde 
en trouw voor Godes altaar door de echtelingen aan 
elkander gezworen is een vereenigingsband welke 
slechts door den dood verbroken kan worden. De 
zegen door ‘s Heeren dienaar van den hemel over de 
getrouwden afgesmeekt is de bronader van hun wel-
vaart en geeft hun den moed om de moeilijkheden en 
de hinderpalen die zij meermalen in dien levensstaat 
ontmoeten te trotseren en te overwinnen. Inderdaad 
moest  tegenspoed wel eens uw levenspad overlomme-
ren, moesten wederwaardigheden voor eenigen tijd uw 
deel wezen, denkt dan aan Dengene, die heilvolle ver-
eeniging met zijn almachtige hand heeft bezegeld en 
hij zal weldra uw lijden in vreugde en geestdrift doen 
verkeeren en weest verzekerd dat de heldere ster, die al 
dan voor uw oogen zal schitteren, voorzeker een glan-
zende lichtstraat in den duisteren nacht uwer verlede-
ne smarten werpen zal. Edoch, wenden wij het oog af 
van al die schriktoneelen, begroeten wij de aanlachen-
de toekomst als een geluksbode, en wenschen we vurig-
lijk, dat de vreugde welke thans zoo mildelijk uw 
jonge harten vervult, duurzaam en bestendig weze, 
moget ge beiden het reine genot smaken van uw plech-
tige verbintenis een vrolijke kinderschaar bekroond te 
zien en moge de toekomst U als een verlokkend bloe-
menpad toeschijnen. 

Heil en zegen 
Kerksken 80 jaar geleden 
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Achtbare bruid en bruidegom 
Een lange reis gaat gij ondernemen 

Uw huwelijksbootje ligt gereed 
Tracht ‘s Heeren zegen mee te nemen 

Zo vaart gij zachtjes zonder leed. 
 

Ja, moge uw reize heilvol wezen 
Voor langen tijd op ‘s werelds zee 

U hoede alom het Opperwezen 
Van alle tegenspoed en wee. 

 
Vaart dus langs veil’ge wegen, stille boorden 

Gestuurd door zachten zuiderwind 
Langs lommerrijke en vreedzame oorden 

Waar onheil nooit geen toegang vindt. 
 

Waar nu en immer ‘s Heeren zegen 
Uw huisgezin met vreugd belaad 

Waar overvloed u lache tegen 
Waar alles tot uw welzijn baat. 

 
Doch moest soms onweer u bedreigen 

Wij huizen toch in ballingsoord 
Wil tot den Heer uw harte neigen 

Vraagt Hem zijn hulp, vaart hoopvol voort. 
 

‘k Verhaal ‘t, vaarwel voor lange jaren 
Genietend bij elkander troost 

Opdat gij eens moogt ten hemel varen 
Te saam met menigvuldig kroost. 

 
 

Uw toegenegen nichtje en neefje, 
Camilla en Philemon Van Boven. 

 
Kerkxken, 29 December 1936

ß
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Acht U dus gelukkig, Waarde Bruidegom, 
dat gij zoo edel van inborst uw dagen moget 
slijten aan de zijde van een zoo godsvruchti-
ge en minzame juffrouw. En gij, Waarde 
Bruid, reeds lang hebt gij die ongeveinsde 
liefde, die kiesche ommegang uit de ziel van 
uw vrome echtgenoot zien stralen. Als 
onderwijzer is hij ons allen zoo duurbaar en 
de jeugd aan zijne zorgen toevertrouwd 
betuigt hem allen de grootste achting. 
Daarom zijn wij heden gelukkig U als 
bewijs onzer ware oprechte genegenheid U 
deze bloemen en dit geschenk aan te bieden. 

Welaan dan, Beste geburen, geven wij onze 
blijdschap lucht in woorden, verheffen we 
thans onze vroolijke stem en roepen eenparig 
in genoegen en geestdrift uit:  
Leef lang, leef gelukkig, waarde Bruidegom 
met uw lieve Bruid. 

 
De geburenmeisjes 

Kerksken, 29 December 1936

De redactie 

1- HKH, archief Paul Ghijsels 
Foto bruiloft genomen door Marcel De Rijck. 

Zittend: 1- Maria Joanna Heereman (wed. Donaat Ghijsels), 2- Jozef Maurits Ghijsels, 3- Gabriëlla De Schrijver,  
4- Maria Theresia De Schrijver (wed. Petrus Eeman) 
Staand, 1e rij: 1- Hilaire Ghijsels, 2- Elza Muylaert (echtg. Hilaire Ghijsels), 3- Joseph Heereman, 4- Elza Van den Bruelle  
(echtg. Richard Ghijsels), 5- Richard Ghijsels, 6- Alice Ghijsels (echtg. Jozef Coppens), 7- J ozef Coppens,  
8- Maria Van den Storme, 9- René De Schrijver, 10- Leonie De Schrijver, 11- Richard Van der Speeten. 
2e rij: 1-…, 2- Louis Fermon, 3- Florence…, 4- Rachel De Schrijver, 5- Aloïs Heereman, 6- Virginie Heereman, 
7- Louis Cieters,8- Petrus Van der Hoeven, 9- Valery…. 
3e rij: 1-…, 2- Richard Coppens, 3- Hector Heereman, 4- Emmerie Van der Hoeven, 5- Benoit Coppens, 6- Maria De Schrijver. 

ß
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‘Madame Jeanne’ (Jeanne De Winter)  
Denderhoutem °9 november 1905 • † Denderleeuw, 6 mei 1996

Een begrip in Denderhoutem 

Zij was de schrik van de bengels van 7-8 jaar die toen bij haar 
in het 1ste of 2de leerjaar zaten. Zij was de heldin van de 
(respectievelijke) moeders omdat madame Jeanne hun 
kroost wel in het gareel kon houden. Zij huwde op 10 augus-
tus 1937 met Jozef De Troy, met wie ze twee kinderen kreeg, 
Jan en Jules. Ze behaalde het diploma leerkracht lager onder-
wijs in de normaalschool te Eeklo in 1924. 

Na een paar interims werd ze in 1926 benoemd tot leer-
kracht 1ste  en 2de leerjaar in de gemeentelijke jongensschool 
in Denderhoutem, waar ze meer dan 30 jaar les gaf. 

 

Haar benoeming kwam er na een bijzonder woelige gemeen-
teraad op 6 mei 1926. De Daensisten (met 7 verkozenen) 
vormden de meerderheid tegen de Katholieken (4 verkoze-
nen) die woedend de gemeenteraad verlieten. 

Madame Jeanne heeft haar opdracht als leerkracht steeds 
met hart en ziel uitgeoefend. Dat zal menig 70-80 jarige van 
Denderhoutem vandaag nog beamen! 

De klas van Madame Jeanne in het schooljaar 1952-1953 
 
1e rij (geknield): 1- Ronny De Luyck, 2- Hedwin Meert, 3-…, 4- Gilbert De Pauw, 5- …, 6-…, 7- Marcel De Putter 
2e rij: 1- Eddy De Winter, 2- Emiel Van Impe, 3- Erwin Borreman, 4- Ortoire De Meerleer, 5- Jozef De Bruyn, 6- Hubert De Saeger, 7-…,  
8- Victor Cooman, 9-…, 10- Fredy Meert 
3e rij: 1- André Waterschoot, 2-…, 3-  Frans Sonck, 4- Iwein Roets, 5-…, 6-Herman Goossens, 7- Jozef De Backer, 8- Johny Heyman 
4e rij: 1- Freddy Uyttersprot, 2- Willy Sonck, 3- Herman Verckens, 4- Freddy De Winter, 5-…, 6-… 7- Walter Kiekens, 8-…, 9- Eric Sonck 
 

Hans Sonck 

Foto verzameling: Freddy Uyttersprot 



















EVOLUTIE VAN HET LICHT, 
het licht aan in Haaltert                             Deel 1
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Werd licht ontdekt omdat we uit nieuwsgierigheid willen 
zien in de duisternis? 

Een druk op de knop en we krijgen licht, iets wat we nu als 
iets evident beschouwen.  

Licht heeft sinds de oerknal en het ontstaan van de zon altijd 
bestaan; denken we maar aan het licht worden na de nacht. 
De bliksem en de maneschijn zijn eveneens vormen van ver-
lichting die er altijd zijn geweest. Dus ook in Haaltert, nog 
voor deze naam bestond. De regio was er wel al.  

Licht is onmisbaar voor ontelbare dingen. Denken we aan de 
mensen, dieren en planten, ontluiken van bloemen. 
Anderzijds zijn er dieren die wel kunnen zonder licht: mol-
len, vleermuizen en sommige insecten. 

We hebben zomers en winters, waarbij de aarde zich aanpast 
aan de beschikbaarheid van licht. Poolvossen zien genoeg 
om te jagen bij maanlicht en op andere plaatsen is het twaalf 
maanden klaar. 

Vuur speelt bij ‘licht geven’ een grote en initiële rol en vuur 
is er niet altijd geweest. De bliksem is inderdaad een opwek-
ker van vuur. Vulkanen eveneens. Maar deze vormen van 
vuur hebben we niet in de hand, ze ontstaan op momenten 
waarop ze niet altijd gewenst zijn. Daar kwam verandering 
in toen men door twee stukken hout intens tegen elkaar te 
wrijven, de vezels spontaan ontbrandden. Later konden von-
ken opgewekt worden door stenen tegen elkaar te ketsen. En 
wie heeft als kind niet een stukje filmrol met een brandglas 
doen smeulen? Met zwavelstokjes (stokje gedrenkt in vloei-
bare zwavel en voorloper van de lucifers) kon men ook vuur 
aanmaken wanneer men dat wilde. Fosforlucifers, of  
‘stek skes’, kunnen ontbranden door over de schoenzool te 

strijken of over ‘een chrasher’. Deze lucifers waren enigszins 
onveilig omdat deze in de broekzak konden ontvlammen, 
met alle nare gevolgen. Met vuur kon men zich niet alleen 
verwarmen, de vlam was ook een bron van licht. Was de ont-
dekking van vuur niet een van de grootste verworvenheden 
van onze voorouders? 

Oerknal

Bliksemschicht (Foto Laura Vink)

Lucifers

Crascher
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Vóór de vlam komen eerst vonken, dat hadden we meer 
recent, ook bij aanstekers van rookwaren.  Hierbij wordt 
met een vuursteentje  door wrijving aan een metalen staafje 
een vonk opgewekt. Een vonk is voldoende om gas te laten 
ontbranden. In een artikel uit De Standaard van 18 juni ll. 
stond dat de talrijke muurschilderingen in Lascaux 
(Dordogne - Frankrijk) en Altamira (Cantabrië- Spanje) 
nooit konden gemaakt zijn zonder kunstlicht. Het zonlicht 
drong niet door tot de diepste delen van de grotten. De kun-
stenaars uit het stenen tijdperk gebruikten kunstlicht, in 
hun geval, fakkels en vetlampen om zich bij te lichten. Uit 
onderzoek naar de prehistorie blijkt dat vuur 250000 jaar 
geleden met grote regelmaat werd gebruikt en er werd ook 
voedsel gekookt. 

De carbuurlamp. Af en toe vind je er nog een op de rommel-
markt. Maar tot in de jaren ’40 waren het nog dagelijkse 
gebruiksvoorwerpen. Als fietsverlichting bleven ze het langst 
in ons geheugen gegrift. 

 

Voor onze vaders was het gebruik van zo' n lamp soms een 
bron van ergernis, want voor zoonlief was de grondstof, de 
carbuur (of het carbid), een gegeerd middel om met de car-
buurpot te schieten, vooral bij bruiloften waar men de brui-
degom er mee naar buiten lokte voor wat snoep of  drank. 

Carbuur is in feite een verbinding van calcium en koolstof. 
Als het met water in aanraking komt dan ontstaat er acety-

leengas. En juist dat gas hield de carbuurlamp brandende. Zo 
werden ze gebruikt als binnenhuis- en straatverlichting, 
maar wij kennen ze het best als rijwiellamp. 

Bij de carbuurlamp zit onderaan een potje dat met een 
schroefdraad aan de lamphouder wordt gedraaid. Erachter 
zit het waterreservoir en in het voorste gedeelte de brander. 
Via het bolrond lampenglas kan men aan de brander geraken 
om de lamp te ontsteken. Men moet wel altijd lucifers op zak 
hebben. 

De carbuur kocht men o.a. bij ‘Omer De Smet aan de statie 
in Haeltert’. Daar had men in een hoek van de zaak een car-
buurton staan. Zij verkochten en onderhielden ook de lam-
pen. 

 

Wist je dat de kerk van Haaltert nog met carbuurgas verlicht 
werd! (Memoriaal van de Sint-Gorikskerk, pagina 76 - 
1907) 

… Een nieuw licht (acitylène licht) is, op ‘t einde van ‘t jaar het 
petroollicht in de kerk komen vervangen: de pastoor. heeft de 
gelegenheid waargenomen om het in de pastorij te brengen. 

Mr. De Smet-Van Overberghe van Aelst heeft het hier komen 
plaatsen: de installatie in kerk en pastorij (alwaar de foyer, of 
carbuur bewerking staat) heeft 12 à 13 honderd franken gekost 

Carbuurlamp

De Volksstem 21/09/1916



en buiten alle kerkrekeningen bestreden en voldaan. Dit nieuw 
licht voldoet alleman. 

Toen in de jaren dertig de dynamo als stroomverwekker van 
de rijwiellamp algemeen goed werd, verdween de carbuur-
lamp uit het straatbeeld.  

De petroleumlamp of de kinké deed de intrede omstreeks 
1859 (bron Wikipedia) als opvolger van de olielamp. Een 
katoenen kous (wiek) hangt in petroleum en via de zuig-
kracht steeg de brandstof naar omhoog via een tandwielsys-
teem en tussen een koperen bek. Met het wieltje kan de wiek 

hoger of lager gedraaid worden, wat resulteert in meer of 
minder licht. Kinké’s vind je in verschillende materialen en 
modellen, maar veelal in koper en andere metalen, opaal-
glas, glas en steen of gebakken aarde. Petroleumlampen of 
kinké’s werden later ook siervoorwerpen. 

Kaarsen en fakkels. We deden een sprong over fakkels en 
kaarsen door de eeuwen heen. Kaarsen werden bij wijze 
van spreken een religieus symbool voor de kerkgebouwen. 
Er waren aanvankelijk vetkaarsen en later waskaarsen. De 
kaarsen gebruikt in kerken zouden uit een zeker percentage 
bijenwas moeten vervaardigd zijn. Bijen werden aanzien als 
reine diertjes, zoals de Maagd Maria. De toortsen en vet-
kaarsen moesten nadien plaats maken voor was en paraffi-
ne, met een lont van geweven katoen. Van het druipen en 
walmen was men eindelijk van af. 

Verlichting op basis van gas, meestal stadsgas en later aard-
gas, kreeg geen lang leven beschoren. De petroleumlampen 
verdrongen de gasverlichting en elektrische verlichting nam 
al snel de plaats in van de gasverlichting. Hierdoor moesten 
gasfabrieken noodgedwongen sluiten. In Aalst in de omge-
ving van de Gazometerstraat, nu de Nestor De Tièrestraat 
en de Vrijheidsstraat, was er een gasfabriek in werking van 

Olielamp of stormlamp Kinké of petroleumlamp

Straatlantarens BEC ÉCLAIR uit 1912
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Brief Gasmaatschappij



 • 24 •    4/2021

1861 tot 1909. In de verslagen van OVAM komt telkens de 
naam ‘Voormalige gasmaatschappij’ voor. Ze had dus geen 
naam! Hier vond men een teerput, bron van verontreiniging 
en risico’s voor blootstelling door uitdamping of rechtst-
reeks  contact. De vervuilde grond werd in mei 2012 uitge-
graven door OVAM en de site werd omgevormd tot woon-
zone. 

De ordinaal. Een kaars, een olie- of petroleumlamp achter 
een bolvormige glazen fles gevuld met zuiver water concen-
treert de lichtbundel op een werkstuk, bvb een kantklos kus-
sen of een boek. Meerdere kaarsen in boogvorm verhoogden 
de lichtsterkte. 

In het ‘Woordenboek van Brabant’ vonden we het volgen-
de: Huygens zegt op p. 17 i.v.m. ,’ordinaal’: ,,Bol- vormig 
bokaaltje met lange nauwe hals,’teut’ genoemd, dat met 
water gevuld en voor de petroleumlamp of kaars geplaatst 
werd. Het aldus verkregen zachtere en meer verspreide licht 
maakte de kant beter zichtbaar en het avondwerk gemakke-
lijker. L.L. De Bo vermeldt de drie varianten van ordinaal in 
zijn ‘Westvlaamsch Idioticon’: ,,Arnaal, emaal, ornaal, ook 
pisfles of urinaal genoemd.  Diamantbewerkers kennen ook 
de ordinaal  

Overstraal 
Huygens zegt op p. 18 i.v.m. overstraal: "Wie zijn dagtaak in 
de kantschool niet af kreeg, moest 's avonds verder klossen 
naast een avondwerkster, die het beste licht van ordinaal 
kreeg. Voor deze gestrafte leerling(e) werd dan een overs-
traal verwekt door de ordinaal een weinig hoger te zetten, 
zodat de lichtstraal, die dan overstraal genoemd werd, verder 
scheen. 

De gloeilamp als lichtbron. Thomas Edison (1847-1931)  
verbeterde eerdere ontwerpen van de gloeilamp. Door zijn 
toedoen werd gestaag een elektriciteitsnetwerk uitgerold. 
Door een filament of gloeidraad, bestand tegen hoge tempe-
raturen (Wolfram), werd stroom gestuurd die onder bepaal-
de omstandigheden licht gaf. Op haar beurt verdrong de 
gloeilamp de petroleumlamp. 
(wordt vervolgd) 

Rik De Schepper 

Met dank aan: Jos Schoefs 
Gem. Archief Haaltert en Jaak De Temmerman 
OVAM

Ordinaal

 
Wanneer je dit nummer van 
de Warande ontvangt, is 
ook de nieuwe website van 
de Heemkundige Kring 
Haaltert online. 
 
Ga vlug eens kijken! 
heemkringhaaltert.be 

 
Na 20 jaar intensief gebruik 
en technische problemen 
was onze website aan ver-
vanging toe. 
Wij danken onze medewer-
ker Joris De Kegel voor de 
vele zorgen en uren die hij 
aan de vorige website 
besteedde.



Het verhaal achter het Hof Ter Betsenbroek 
uit de Anderenbroek  
Van middeleeuwse hoeve tot sociaal woonproject 
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Aanleiding voor deze bijdrage lag in de opening eind vorig 
jaar van een boerderij in de Anderenbroek die werd omge-
bouwd tot acht sociale woningen. De gebroeders Christoph 
en Pascal Van der Maelen van het Atomse bedrijf Alitech 
kozen als naam voor hun woonproject "Hof Ten 
Betsenbroek", verwijzend naar het erfgoedobject 
Vlaanderen id 8875, gekoppeld aan de locatie.  

Dit erfgoedobject werd reeds in 1978 door D'Huyvetter C., 
de Longie B. & Eeman M. in de Inventaris van het cultuur-
bezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, 
Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in 
Vlaanderen beschreven als een "voormalige gesloten hoeve 
met gekasseid erf" 

Het zou echter nog tot 14.9.2009 duren vooraleer het op de 
inventaris werd geplaatst van Onroerend Erfgoed 
Vlaanderen; Door verval en eerdere verbouwing had het 
geen erfgoedwaarde meer en werd het op 28.11.2014 met een 
opheffingsbesluit vrijgegeven voor afbraak, een  nieuwe 
bestemming tegemoet.   

Denderhoutem, in het Land van Rotselaer (1421-1808), 
stond in het leentijdperk onder de voogdij van de hertog van 
Brabant en van Hendrik, de zoon van Gewijde van 
Dampiere, heer van Ninove. Het werd met verschillende 
grote pachthoeven één van de welvarendste dorpen uit de 
Denderstreek.  

Van in de Middeleeuwen zijn hier grote belangrijke pacht-
hoeven bekend: het Hof Ter Heyden dat zich in 1474  

uitstrekte over 33 bunder (gelegen in het 
raakpunt van Haaltert, Erembodegem-
Terjoden en Denderhoutem); de 
Heerlijkheid Ginderbinnen (1631-1798 - 
van Joos Van den Berghe gehuwd met de 
douairière van Petro Gonzales Du 
Vexarano ) dat zich situeerde rond een 
hoeve die later bezit werd van de Bijloke 
te Gent in de Stichelen, het hof 
Daerachter/Ten Achter (waar nu het 
woonzorgcentrum De Pastorij staat), het 
hof ten Hullebroek, het Goed ter 
Blokkingen (nu grondgebied Welle), het 
Goed Ter Rusinge ('t Hof van Victor 
Van den Haute later overgegaan aan 
André Rogge), het Hof ter Schuren. Aan 
de grens met Welle en Erembodegem lag 
het Hof ten Broucke dat wegens zijn uit-

gestrektheid en rechten ooit een vroonhoeve moet zijn 
geweest (domein van een heer).  

Uit het alfabetisch repertorium van o.a. Oost-Vlaamse hoe-
ven onder het Ancien Regime gepubliceerd door N. 
Kerckhaert in het Kultureel Jaarboek 1977 weten wij dat er 
ook een Goed ten Betsenbroek was in den Anderenbroek. 
Hoe meer het Ancien Regime op zijn einde liep, hoe meer 
rechten de boer verwierf over zijn gronden en hoe meer de 
macht afnam van zijn heer. Als apotheose was de Franse 
revolutie het einde van dit systeem. 

In de gekende archieven is er niets terug te vinden over een 
Goed ten Betsenbroek. Wel vonden wij in de Lebeke een 
kapel O.L.Vrouw van Betsebruck die jaarlijks vanaf 1643 tot 
1786 een rente kreeg van 2 rijksguldens van ene Sr. Joos 
Guens fs Franchois, alias baron de Beytssebroeck, "bezet op al 
zijn goeden, bossen, landen en meersche in het gehucht 
Leebeke".  

"Broek" in een plaatsnaam verwijst naar een laaggelegen 
gebied dat nat blijft door opwellend grondwater (kwel) of 
een laag gelegen stuk land langs een beek dat regelmatig 
overstroomt en 's winters vaak langere tijd onder water staat. 

In het Landboek van Denderhoutem (1699) wordt inder-
daad "Den Bytsenbrouck" vernoemd met "een borsch" groot 
255 roeden dat op de kadasterkaart van Popp uit 1842 
"Bossenbroek" is geworden en helemaal niet in de 
Anderenbroek maar in de Lebeke ligt.  
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Het Hof ter Betsenbroek werd ooit opgenomen in de 
inventaris Vlaanderen Onroerend Erfgoed en geeft 
met de bijhorende kadasternummers 54-54E en 56-
56A een andere "broek" als locatie: den 
Anderenbroek.  

Terug naar af dus. De historische kaarten van 1712 
tot nu van de Anderenbroek kunnen op de website 
Geopunt Vlaanderen bekeken worden. Op de 
Villaretkaart van 1745-1748 vinden wij op die plaats 
inderdaad verschillende kleinere boerenhoven die 
allemaal onder de  noemer 't Hof Ter Heyden wor-
den geplaatst. Het geslacht ‘ter Heyden’ komt reeds 
voor in de 13de eeuw en strekte zich in 1474 uit over 
33 bunder, gelegen in Haaltert, Erembodegem-
Terjoden en Denderhoutem.  

Honderd jaar later vinden wij op die plaats op de Popp-kadasterkaart in de Elandstraat - een verschrijving van 't Heylant dat 
later door franstaligen fonetisch werd genoteerd als Eiland - wel een grote(re) hoeve zonder naam. Bij een Popp-kaart hoort 
wel een kadasterlegger waarbij de naam van de eigenaar aan een perceel wordt gekoppeld. Zo verschijnt Adam Perreman ten 
tonele, de oudste gekende bewoner van de doening die zijn naam gaf aan 't Hof van Perreman.  

Adam Perreman werd geboren op 3 maart 1795 in 
Sint-Lievens-Houtem en huwde er op 12 April 1823 
met Paulina-Barbara De Cock. Bij dit huwelijk wet-
tigde Adam Pelagia, de zes jaar oude dochter van zijn 
bruid. Hun drie oudste kinderen werden geboren in 
Sint-Lievens-Houtem. Het eerste kind was Joannes-
Baptiste op 15 april 1829 geboren in Denderhoutem . 
Hieruit kunnen wij afleiden dat het gezin toen naar 
den Anderenbroek kwam. Er zouden nog 9 kinderen 
volgen, Désiré, geboren op 1 september 1841, volgde 
zijn vader op als "den boer van 't hof". Feit is dat in dat-
zelfde jaar de hofstede wordt aangeduid op de kaart 
van de Atlas der Buurtwegen als zijnde de "ferme 
d'Anderenbroek". Zowel Désiré als zijn broer 
Charles-Louis waren actief in de gemeentepolitiek in 
1887 en 1895. 
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De Popp-kaarten werden gemaakt tussen 1842 en 1879 maar het minpunt van de Atlas is de afwezigheid van jaartallen bij 
de kaart van de gemeente. Behalve bij een handvol gemeenten heeft Popp elke datering uit commerciële overwegingen ach-
terwege gelaten.   

De topografische Vandermaelen-kaart is qua date-
ring nauwkeuriger. Ze geeft bovendien commerciële 
informatie weer over de toestand tussen 1846 en 1854 
met als refertepunten de Groebbemolen in de 
Vondelen en ... een "distillerie", lees stokerij, op 't hof 
van Perreman. Blijkt dus uit de gesplitste kadaster-
nummers 24a en 24b uit de Popp-legger van de 
onroerende eigendommen van Adam Perreman 
"strekkende tot grondslag der jaerlijksche vaststelling 
van het belasbaar inkomen aen de grondbelasting 
onderhevig" dat hij niet alleen boer was maar ook het 
ambacht van distilleerder uitoefende. 

De hoeve die wij allemaal nog kenden uit vroegere tijden (met het ingemetselde kapelletje in de gevel straatkant) werd dus 
gezien de passende beschrijving van D'Huyvetter in de Inventaris van het cultuurbezit in België waarschijnlijk tussen 1850 
en 1865 gebouwd: 

"Voormalige gesloten hoeve met gekasseid erf, heden opgesplitst in twee panden. Inplanting aan de straat. Volledig vernieuwd 
woonhuis (nok parallel aan de straat) ten noordwesten. 

“Dwarsschuur onder een zadeldak met erfgevel in stijl- en regelwerk met lemen vullingen op een bakstenen muurvoeting; zicht-
bare stijlen en uitstekende ankerbalken. Ten zuidwesten, stal onder een zadeldak (Vlaamse pannen) met rechthoekige muurope-
ningen, halve radvenster met ijzeren roedeverdeling en zuidelijke veldpoort onder houten latei." 

Desiré Perreman trouwde op latere leeftijd op 14 juni 1893 met de 13 jaar jongere Marie-Clotilde De Winter, de kleindochter 
van Felix De Winter, broer van notaris-burgemeester Charles De Winter. Naast de gewettigde Romain-Hector (°21.01.1881) 
had het echtpaar nog 2 zonen Hector-René (°25.3.1894) en Prosper-Evarist (°16.4.1899  - ∞ Van den Eynde Maria-
Josephina) en een dochter Maria-Gabriel (°16.7.1896). De beide broers zouden het bedrijf van hun vader verderzetten.  

 

 

id: 378960 beeldbank onroerend erfgoed.be - opname 1.8.1976 - 
https://id.erfgoed.net/afbeeldingen/378960

id: 378957- beeldbank onroerend erfgoed.be - opname 1.8.1976 - 
https://id.erfgoed.net/afbeeldingen/378957
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De voormalige gesloten hoeve met gekasseid erf werd opgesplitst in twee panden met een toen volledig vernieuwd woonhuis 
parallel aan de straat. De laatste Perreman die op het hof woonde was René-Désiré-Victor, de zoon van Prosper. Hij bleef 
ongehuwd en overleed op 20.4.2014. 

De erfgenamen Perreman startten na de afbraak een immoproject op. Uiteindelijk werd het niet de zoveelste blok apparte-
menten maar een sociaal woonproject dat Alitech in samenspraak met het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Zuid-Oost-
Vlaanderen en de Gemeente Haaltert realiseerde. Lokale ondernemers werden betrokken bij de bouw van dit woonerf met 
acht woningen langs een binnenkoer. Zo werden de gevelstenen bij Van den Broeck in Denderhoutem gebakken en heeft 
Alitech voor de kasseien, vloeren, het plakwerk en de elektriciteit gewerkt met mensen uit Kerksken, Denderhoutem en 
Terjoden. 

De ingangspoort naar de binnenkoer verhuisde van de zij- naar de voorgevel met weer een gemetseld kapelletje. Elke woning 
telt drie slaapkamers, is gericht op gezinnen met kinderen met een hoge woonnood en is voorzien van moderne technolo-
gieën op vlak van energie, verwarming en ventilatie.  

© Luc Pots 

 1 Na de slag bij Fontenoy (1745) kregen de Fransen voor enkele jaren de controle over onze gebieden. Het is in die militaire context dat de meer dan 79 
kaartbladen ontstonden. Villaret was sedert 1743 kapitein en geografisch ingenieur van de koning van Frankrijk. De opmetingen op het terrein gebeur-
den door gespecialiseerde cartografen met een militair statuut, de "Ingénieurs géographes du Roi". Vanaf 1746 deed hij op bevel van Lodewijk XV in 
onze streken opmetingen. Door haar grote schaal en enorme zin voor detail geeft deze topografische kaart ons een uniek zicht op onze gewesten, zo’n 
kwarteeuw voor de Oostenrijkse graaf Ferraris zijn beroemde kaarten opmaakte.  

 

Onthoofding te Aalst 1781

In 1781 werd een zekere Adriaan De Cock uit Denderhoutem, jachtwachter van  
Frans Lenaert, beticht van moordpoging op de griffier van Liedekerke, Torian, in mei 
1778. Hij werd, in het Oud Stadhuis te Aalst, aan de tortuur onderworpen. Zijn gevangen-
schap was lang en hard. Toen hij bijna drieëntwintig uur lang op de pijnbank lag, waarna 
hij de moordpoging, op aanstichting van zijn meester Lenaert bekende. 

Torian zelf bracht het er levend, maar zwaargewond vanaf. Voor De Cock luidde het von-
nis: onthoofding! Er werd geen moeite gespaard om genade te bekomen, doch tevergeefs. 
Op 25 maart 1781 werd hij op de Markt van Aalst 'een voet korter' gemaakt. Men stak het 
hoofd op een pin en stelde het gedurende drie dagen op het galgenveld tentoon. 'Maer den 
derden nacht daer naer is het afgedaen, sonder dat men weet wie het gedaen heeft, oft waer het 
gedraegen is ...’  

Bron: Aalst in Vlaanderen, J. Ghysens, F. Caudron, G. Saey  
“Genootschap voor Aalsterse Geschiedenis” 2019 



Goesjdieël, een vergeten traditie?
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Toen de dorpsraad Heldergem een paar jaar terug de traditie 
van Goesjdieël op een eigen manier tot leven wou brengen, 
zette me dit aan het denken over het hoe en waarom van dit 
gebruik. In een eerste kort artikel in ‘de gazet van 
Heldergem’ kwam ik niet veel verder dan de vage verklaring 
van de naam. Na een zoektocht en rondvraag, kreeg ik waar-
devolle informatie van Miguel A.C. Stas – waarvoor dank – 
die me een eind vooruithielp. 

Het lijkt helemaal verdwenen. Kinderen die de op de 31e 
december in de voormiddag erop uittrokken om wat centen, 
snoep of fruit te vergaren, en daarbij riepen, ‘Goesjdieël, goes-
dieël, pakt de môtten bij ’t zjieël (en goat ermee rond ’t kas-
tieêl); het bestaat op dit ogenblik in de Haaltertse deelge-
meenten nog nauwelijks. Hier en daar (Denderhoutem, 
Heldergem) is er nog een volwassene die hetzelfde doet bij 
zijn buren, en dan een ‘druppel’ krijgt.  Het zijn echter die 
volwassenen die ons op het spoor zetten van de herkomst 
traditie. 

Het woord ‘goesjdieël’ komt immers van ‘godsdeel’ het deel 
dat de arme vroeg aan de rijke. Dit blijkt zijn oorsprong te 
hebben tot voor het nieuwe testament en de voorchristelijke 
tijd. Zo waren de Israëlieten ervan doordrongen dat in 
wezen de gehele opbrengst van de grond, "van wat op het 
veld is gezaaid en van de vruchten der bomen", uitsluitend 
aan Jahweh, de Schepper van alle goeds, toebehoort. 
(Leviticus 27,30).  Vandaar het gebruik van de tienden, het 
gebod om jaarlijks een tiende van de oogst voor Jahweh af te 
zonderen. Om de drie jaar moesten zelfs alle tienden worden 
verdeeld onder de levieten (die geen eigendom hadden), de 
vreemdelingen, de weduwen en de wezen, m.a.w. onder de 
armen. (Deuteronomium 14,22-29 en 26,12-15) Het deel dat 
aan God toebehoort is het deel waarop de arme aanspraak 
kan maken. 

Eigenlijk zijn de tienden een oude vorm van belasting. In de 
Merovingische tijd (7e-8e eeuw) voerde de Kerk de tiend-
plicht in, in de eerste plaats ten bate van de geestelijken en 
het onderhoud van de kerken, maar ook de armen werden 
niet vergeten. Ook steden hadden vergelijkbare belastingen. 
Zo was er in Ninove een ‘lepelrecht’, een lepel uit elke zak 
graan 

De "armendis" of "tafel der armen" of de “Heilige Geest 
tafels” werd tijdens de 13e eeuw in het leven geroepen en was 
een burgerlijke instelling die echter gebaseerd was op de 
parochie als kerkelijke instelling. Gezien de hechte verwe-
venheid en samenwerking van wereldlijke en kerkelijke over-

heid hoeft het ons niet te verwonderen dat de armen- en zie-
kenzorg in de eerste plaats een parochiale aangelegenheid 
was. Uit akten (13e eeuw) blijkt dat bijv. in Baardegem 
(Aalst) de pastoor de twee "armmeesters" aanstelt voor 2 jaar. 
Ook hier wordt de armendis gespijsd door "opbrengsten van 
tienden, onroerende goederen, renten in natura en geld, van 
brood- en graanbedelingen ter gelegenheid van gefundeerde 
jaargetijden." Deze armentafels krijgen 'concurrentie' wan-
neer Keizer Karel in 1531 de steden oplegt aan armenzorg te 
doen voor alle inwoners, omdat een onderzoek in Brugge 
o.a. aantoonde hoe selectief de katholieke armentafels waren 
om mensen in armoede te helpen. De tienden werden in 
1797 afgeschaft (Frans tijdperk), maar voor de armen bleef 
het godsdeel van belang.  

Zoals zo vele gebruiken ontstond het gebruik bij volwasse-
nen, en werd later overgedragen aan de kinderen. Enerzijds 
is het ‘bedelen’ van kinderen minder gênant, anderzijds was 
het misschien minder noodzakelijk en verloor de traditie een 
stuk zijn inhoud. Vergelijk ook even met het Driekoningen 
zingen, dat zowel door volwassenen als kinderen gebeurde.  
In die zin is het bedelen in de winter ook een wijdverspreid 
gegeven dat zich manifesteert over de verschillende culturen 
en grenzen heen, en vaak ook door de katholieke kerk werd 
gerecupereerd. Zo kennen we het Keltische “trick or treat” 
met Halloween (een traditie die in een totaal andere vorm 
de kop opsteekt), en het Nieuwjaars en Driekoningen  
zingen.  

Dit brengt ons meteen naar de periode. Waarom 31 decem-
ber? Dit zou verder diepgaand geografisch en historisch 
onderzoek vergen. Zeker is dat wel de pacht vaak op het 
einde van het jaar werd betaald, dat er rond het jaareinde al 
van oudsher gefeest werd om de overgang van het jaar te vie-
ren. De rijken telden hun geld (denk aan ‘Scrooge’) er werd 
gefeest en er viel al wat van tafel. Dompelaars en bedelaars 
wisten dat ze in die periode een beroep mochten doen op de 
barmhartigheid en vrijgevigheid van de gegoeden. "Wie zich 
over de arme ontfermt, leent aan de Heer, Hij zal hen zijn 
weldaad vergelden", zegt Spreuken 19,17.  Op die manier sus-
ten de rijkeren vaak ook hun geweten.  Kinderen van gegoe-
den huize mochten dan ook niet meedoen aan goesjdieël 
omdat dit gelijk stond met bedelen.   

Waar komt het voor? Enig bronnenonderzoek leert ons dat 
de traditie vooral voorkwam in de Denderstreek (zeker al in 
alle deelgemeenten van Haaltert) en Erpe-Mere. Ook in het 
Pajottenland (Galmaarden, Tollembeek, Vollezele, Bever, 
Herne) blijkt en bleek de traditie levend. In Herne/Bever 
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wordt Goesjdieël verbasterd tot Gosshieël, een verschijnsel 
dat men volksetymologie noemt- het verbasteren van een 
woord omdat men de oorsprong niet meer kent-. Dat de tra-
ditie lang is blijven bestaan in Heldergem hoeft ons niet te 
verwonderen: Heldergem was tot in de 19e eeuw niet 
bepaald een rijk dorp. Daarom gingen velen de campagne 
doen.  

Ook buiten de provincie vinden we een gelijkaardig ver-
schijnsel. De kinderen uit Geistingen in Limburg drukten 
het iets anders uit met hun "Vrouw geeft, dat je lang leeft, dat 
je rijk en zalig wordt." En laten we eerlijk zijn, de kinderen 
die “godsdeel" gingen roepen, wisten niets van tienden en 
armentafels, en toch gedroegen zij zich als erfgenamen van 
een eeuwenoud recht van de arme.   

Een nog eigenaardiger gegeven werd ons gesignaleerd van de 
buren uit Burst. Daar zou men ook zijn rondgegaan (niet 
verkleed) en ‘Tosjbak’ of ‘tosjenbak’ hebben geroepen. 
Zonder het verdere gebruik te kennen, lijkt me dit een ver-
wijzing naar ‘tuisken’ een vorm van gokken (link met het al 
dan niet ontvangen geld?) 

Wat riep men dan? In Heldergem zei men naast het 
‘Goesjdieël,’ pakt de ‘jonge koe’ bij het zeel, en gaat het er 
mee rond het kasteel (cf. infra). Dit is vergelijkbaar met wat 
we in Vollezele en omstreken roept 'pakt de koê bô ’t zjieël en 
lupt er mee noeë Villezjieël' of ook 'pakt de koe bô ’t zjieël, pakt 
de varre bô zaai gat en lupt er mee noê ‘t stad (een varre is een 
stier).  M.i. moeten we ook hier het niet te ver gaan zoeken 
naar de oorsprong. Zoals dat bij rijmelarijen meer gebeurt, 
zoekt men een woord dat rijmt op ‘-deel’, dus ‘zeel, ’t kasteel, 
Vollezeel’ of ‘gat’ – ‘stad’. Een verwijzing naar een kasteel 
lijkt ons dan ook meer dan vergezocht. 

Het kwam hier en daar ook voor dat men in plaats van goesj-
dieël ook nieuwjaar wensten. Bekend is ons: ‘Nieuwejaarke 
zoete, een varken heeft vier voeten, vier voeten en ene staart, is 
dat dan geen centje waard?’ 

Ook hier heeft de rijmelarij weinig betekenis: het was een 
compensatie voor het centje dat men kreeg en dat men stee-
vast in een oud washandje stopte, dat men van thuis had 
meegekregen.  

Hopelijk kan de jaarlijkse wafelenbak volgens oud recept die 
de dorpsraad van Heldergem als dank organiseert dit jaar 
opnieuw doorgaan, omdat – net zoals in het Pajottenland- 
hiermee een oude traditie – zij het onder een andere vorm – 
in ere is hersteld. Weinig media-aandacht – wegens niet-
commercieel– zorgen ervoor dat zowel het goesjdieêl als het 
Driekoningen zingen sterk achteruitgaan. Wereldwijd 
geproduceerde Halloween en Christmasspullen moeten 
immers overal voldoende aftrek vinden, wat vaak ten koste 

gaat van lokale tradities. Gelukkig heerst er in Atom (en 
Kerksken) nog een stevige Driekoningentraditie, tenzij 
corona ook hier weer roet in het eten komt gooien.  

Zeker is dat ook ‘tradities’ verdwijnen of andere vormen 
aannemen, afdalen naar kindercultuur of gerecupereerd 
worden door religie of commercie. Een levende cultuur past 
haar tradities aan, of we dat nu leuk vinden of niet. 

 

William Minnaert 
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1 Eigenaardig is vb. dat in het omvangrijke ‘Heiligen en tradities in 
Vlaanderen – herfst en winter’ er met geen woord over goesjdieël wordt 
gerept. 

2 Miguel AC Stas is cultuurcoach en stadsverteller, gespecialiseerd in tradi-
ties en gebruiken, vooral rond Sint-Maarten en geeft daar ook boeiende 
vertellingen over. Zijn informatie is verwerkt doorheen het artikel 

3 W. Minnaert, gidstochten Ninove gebaseerd op diverse bronnen (o.a. 
LVA – JG 43 – 1991-3 - Land van Aalst ) 

4 Tussen Kerstmis en Driekoningen. Ook deze data zijn in de loop van de 
tijden een aantal keren verschoven o.a. als scheiding tussen Westerse en 
Oosterse kerk, terwijl Nieuwjaar eigenlijk een hei dense traditie is. 

5 Hoofdpersoon uit de roman ‘A Christmas Carol van Charles Dickens, 
nadien verfilmd door Disney. 

6 Ons bevestigd door verschillende zegspersonen uit de respectieve deelge-
meenten. 

7 ‘Ge zei van Eirp-Miejer as geraadpleegd op 9/11/21, met bij drage over 
Goesjdieël (filmpje madeindenderland.be) 

8 Nl.wikisage.org, geraadpleegd op 9/11/2021. 
9 o.a. zegspersoon Marie-Elise van Beneden, 93j.
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DE WERELD VAN GISTEREN 
Gaatjes in de stilte

Felix Timmermans schreef aldus over de zomer: ‘Vredig 
slenteren witte wolken, dik van geluk, door den zondag-
morgen, aan de vertelselblauwe lucht. De rust rekt zich uit 
over de landerijen en hangt voldaan van boom tot boom. 
Slechts heel ver duikt er een kerktoren op, die nu eens wit 
en dan weer donker wordt. Een distelvink tikt gaatjes in de 
stilte. En op het glanzend vlies van een vergeten waterplas 
ligt de hemel genietend op zijn rug met waterleliën tussen 
de vingers.’ 

Prozaïscher kan ik de zomer niet beschrijven. Tijdens 
mijn vlegeljaren was de natuur dichterbij dan de zee, een 
waterplas ver van huis of in een nog verder buitenland. 
De zee zag ik soms bij nonkel Bob en tante Terry’s TV-
Ohee. Via ons ondergesneeuwde zwartwit schermpje 

moest ik ruiken wat 
de zomer langs het 
strand zoal in haar 
mars had. Mijn vieve 
ogen zagen een 
wemeling van zon-
nebadende mensen-
lijven, zedig gekleed, 
lui en zompig luiste-
rend naar de sterven-

de golfjes, wachtend tot de zon in de zee zakte. Mijn 
puberzomers bestonden onder andere uit dagen van 
intense stilte op een soezende zondagnoen achter in de 
hof. De natuur lag er een tikkeltje onwezenlijk bij, wat 
veronachtzaamd aan de kant gegooid. Hier en daar een 
fietser die sluipend door het landschap schoof. Een zeld-
zame auto. 

Achterin onze tuin kabbelde rioolwater door een kron-
kelbeek. Daar voorbij lag een met boterbloemen bedotte 
wei, waarover een schuchter windje ademde. Boven hin-
gen de wolken als gewassen schapenwol. Met de vrien-
den popelden we ongeduldig tot vader de laatste patat 
uit de mulle grond had gekloven, gooiden het weerbar-
stige kruid te hoop, een stukje papier en een stekje deden 
de rest. Het rookte en het stonk, het walmde en het 
geurde. Het zorgde voor keelkriebels en eindeloos 
gekuch. Buurtkinderen ravotten rondom het hellevuur, 
maakten bokkensprongen door de rookzuil en scharrel-
den de vergeten patatjes uit de omgewoelde aarde om ze 

achteruit deinzend in de vlammen te gooien. Later, wan-
neer het vuur slechts smeulde, vonden we tussen de as 
een zwartgeblakerde patat terug, ineengeschrompeld, 
verlept, verrimpeld als een oud gezicht. 

We plukten er een stek rabarber bij, pelden het taaie 
hemdje eraf en depten het in een kom met bruine suiker. 
Het zuur prikte in neus en oren, speeksel in de mond-
hoeken en later gerommel in de buik. 

Ik lag op een naar mottenballen riekend deken in het 
hardgroene gras, lezend in Filip de Pillecyns roman 
‘Mensen achter de dijk’, Streuvels’ ‘Vlasschaard’, Ernest 
‘De Witte’ Claes en al die Reinaert pocketjes, weggemof-
feld uit vaders boekenkastje, of de in stofomslag verpak-
te Davidsfondsboeken, inclusief zedelijke quotering die 
mijn nieuwsgierigheid aanzwengelden. Ik dacht dat het 
hiernamaals in de boekenkast stond. 

Als ik mijn ogen sloot, moe van al die taaie woorden, 
priemde er een waanzinnig kleurenwaas zonlicht door-
heen. Uit een radiootje kweelden The Beatles ‘When I 
get older losing my hair, many years from now…’ 

Vandaag is het vuur uitgestampt want verboden, patat-
ten zijn industrieel erfgoed en vader komt nooit meer 
terug. De vrienden van toen, waar zijn die gebleven? Er 
zitten minuscule gaatjes in het lappendeken van de tijd 
waar de wind doorheen zingt. Ik luister naar zijn slaperig 
refrein. 

Norbert De Meyer

✍



DE WARANDE
De Vondelaar 

Niet alleen de Daensisten roerden zich 
maar ook de opkomende socialisten waar-
toe sommige mistevreden Daensisten 
waren overgestapt die de standpunten van 
de partij betreffende de werklieden niet 
radicaal genoeg vonden. Op 11 oktober 
1925 wordt er in ‘Recht en Vrijheid’ een 
kiesmeeting aangekondigd  's morgens aan 
de houten kerk in de Lebeke met 
Vijverman als spreker. Diezelfde Albert 
Vijverman zong op 4 agustus 1921 nog in 
“De Werkman” de lof van “de nooit 
genoeg geprezen volksvriend De Backer" 
en dat de Kat, de bijzonderste straat van 
Denderhoutem, zou herdoopt worden in 
de De Backerstraat.” 

Op 11 oktober 's namiddags was er een 
meeting in de Vondelen bij Felix 
Canneau met Pol Van den Steen als spre-
ker. Uit die periode dateert ook "De 
Vondelaar", het strijdlied door Canneau 
geschreven.  

Luc Pots


